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Vrijwilligers

De dans
 van  

Pinksteren

We vieren het Pinksterfeest. God die ons vol wil maken 
met zijn Geest: zijn gedachten, zijn handelen in en door 
ons. Gods Geest die van ons geest-driftige, bevlogen men-
sen wil maken. Of zoals het in het Duits zo mooi klinkt: 
’begeisterte’ mensen. Mensen van wie het 
enthousiasme over Gods redding van deze 
wereld afspat: in ons gezin, in onze buurt, 
op ons werk, in het verzorgingshuis of waar 
we ook zijn.� Annemarie van den Brink>

Met 
liefde...
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vervolg van pag. 1
Wat mij beweegt, uitnodigt, 
inspireert…
Lilian Hoogendoorn in 
gesprek met Guusje 
Onderwater-Nortier

Waar je wieg staat 
bepaalt je toekomst… 
Mijn wieg stond daar waar ik mij van 
jongs af aan uitgedaagd en uitge-
nodigd voelde iets te kunnen doen 
voor de medemens. 
Ik denk dat we bij onze geboorte al-
lemaal een vonk krijgen die leidt tot 
bepaalde keuzes en ik kreeg mijn 
bewogenheid zeker ook van huis uit 
mee: in geloof en in het stilstaan bij 
de noden van de mens wereldwijd. 
Ik wilde graag iets doen met wat ik 
mee kreeg, bij voorkeur voor noden 
in binnen- én buitenland, dat het 
goede en rechtvaardige overal mag 
en kan zijn en hulp niet ophoudt bij 
onze landsgrenzen.
Zo ben ik van harte verbonden als 
(wereld)diaken in onze geloofsge-
meenschap, waar ik mij in nauwe 
samenwerking met geloofsgenoten 
inspan voor diaconaal werk: het ge-
zamenlijk blijven zoeken naar, en on-
derzoeken van goede doelen waar-
voor wij als geloofsgemeenschap 
van betekenis kunnen zijn, uit liefde 
voor het leven, voor de aarde…
Even lief is mij de bijbelclub die ik 
tweewekelijks mede begeleid voor 
mensen met een ernstige meervou-
dige beperking bij stichting ’s Heeren 
Loo, hier in Oegstgeest.
De blijdschap die ik ervaar bij de 
deelnemers doet mij goed, ondanks 
het veelal beperkte vermogen tot 
communiceren. Ook haal ik als vrij-
williger vreugde uit het wandelen 
en gesprekken voeren met leden uit 
onze geloofsgemeenschap.

Ik vind het belangrijk verantwoor-
delijkheid te nemen, maar word bij 
voorkeur gevráágd iets te mogen 
bijdragen: dan weet ik zeker dat 
mijn inzet welkom en gewenst is.

Met 120 MAF-vliegtuigen vliegen de 
piloten wereldwijd en brengen hulp en 
het Evangelie naar moeilijk bereikbare 
gebieden. MAF heeft een vloot van klei-
ne, behendige vliegtuigen in enkele van 
de meest geïsoleerde gebieden ter we-
reld. Ze landen op korte, ruige landings-
banen en kunnen vracht en passagiers 
vervoeren. MAF International vliegt voor 
meer dan 2.000 kerken en (hulp)organi-
saties. Waarom kiezen zij voor MAF? Op 
de website is dat als volgt verwoord:
Betrouwbaar: Mensen rekenen op MAF 
bij een ramp, epidemie of medische 
noodsituatie. Elk mensenleven telt!
Haalbaar. Vaak zijn de wegen slecht en 
in de regentijd onbegaanbaar.
Afstand. Dorpen liggen ver uit 
elkaar of er zijn geen wegen 
vanwege bergen of oerwoud.
Tijd. 45 minuten vliegen be-
spaart een autorit van 9 uur.  

Bevlogen? Ja, met Mission Aviation Fellowship (MAF)

Vrijwilligers gaan door 'roeien en ruiten'!
Onze maat-
schappij veran-
dert voortdurend 
en dat leidt tot 
verschillende re-
acties. Sommi-
gen wijzen op 
de verharding en 
verzakelijking. 
Agressie, korte 
lontjes en economische argumenten om 
de zorg voor de zwakkeren af te breken. 

Gelukkig is er ook een andere ontwikke-
ling: vrijwilligerswerk bloeit als nooit te-
voren. Je komt vrijwilligers overal tegen, 
in de zorg in instellingen en thuis, in de 
culturele sector bij musea en theaters, 
bij de sportclubs en vooral ook in de ker-
ken. Het ‘maatschappelijk rendement’ 
van de kerken is erg groot. Enige tijd 
geleden bleek uit een onderzoek, dat de 
kerken in Rotterdam de stad per jaar 120 
miljoen euro opleveren en ook stevig 
bijdragen aan de sociale cohesie onder  
Rotterdammers. 

Kerkmensen zijn 
bovenmatig ver-
tegenwoordigd bij 
heel veel teams 
van vrijwilligers. 
Met liefde en zorg 
werken ze belan-
geloos jarenlang 
en met gro-
te trouw om de 

maatschappij een beetje mooier en lie-
ver te maken. Dat kan op één enkel ter-
rein zijn, waarbij de taak en de persoon 
bijna gaan samenvallen, anderen kiezen 
voor een veelheid van activiteiten, zodat 
men denkt ‘die zie je ook overal’.

Niet moedeloos worden, vol blijven 
houden in je soms onaanzienlijke taak, 
dienstbaar zijn aan je omgeving en de 
ander, waar halen we de energie van-
daan? De gelovige heeft daar met Pink-
steren woorden voor, met de Geest gaan 
we door 'roeien en ruiten'!

Jasper de Kogel, 

namens de PGO in de Raad van Kerken

Het volgende nummer van OKe ver-
schijnt op 1 juli 2023. Kopij daarvoor 
inleveren uiterlijk op donderdag 15 juni 
2023 vóór 15.00 uur. 
Uitsluitend per e-mail, met vermelding 
van uw naam, telefoonnummer en 
voorkeur rubriek. 
Inleveradres kopij en gegevens rooster 
diensten en vieringen: 

e-mail: RedactieOKe@gmail.com
Het daaropvolgende nummer verschijnt 
op 26 augustus 2023.

Volgende nummer

Deze OKe wordt ook geplaatst 
op de website van de Raad van 
Kerken.� Ook is er een link op:

PersoonlijkRaad van Kerken OegstgeestColofon

Er is geen extra tijd nodig om uit te rus-
ten van de reis.
Veiligheid. De kans op aanvallen of 
roofovervallen maakt het vervoer via de 
weg risicovol.

In Nederland is de organisatie geves-
tigd op vliegveld Teuge. Het vaste team 
van medewerkers wordt door honder-
den vrijwilligers in het hele land onder-
steund. Wilt u hier meer van weten of 
bijdragen? Zie https://www.maf.nl/
over-ons/maf-nederland/

Eke de Gier-van der Jagt
Van de redactie
In deze OKe speciale aandacht voor het enthousiasme dat uitgaat van de Geest van 
Pinksteren. In verschillende artikelen wordt dat zichtbaar. Meestal zijn het persoon-
lijke ervaringen van vrijwilligers, zie de pagina’s 3 en 4. Lees ook op pagina 8 het ar-
tikel ‘Getuigen gezocht’ en ‘De dans van Pinksteren’ en verderop, op pagina 11, ‘Met 
liefde gebakken’ van Aart Verburg. Niet alleen in deze artikelen komt de dynamiek 
van Pinksteren voorbij, maar zeker ook in de andere artikelen van de kerken.
We mogen wel stellen dat de kerk leeft! Veel leesplezier toegewenst!

 CO2-
neutraal

DRUKWERK

de keuken in. Dat 
werd geen succes. Er 

ging van alles ‘anders’ dan 
in het recept of op de televisie; de lol 

ging er bijzonder snel van af. 
Dat kun je soms hebben. Een lied, een 
tekst, een preek, een gesprek, ze kun-
nen ons even diep raken en in beweging 
zetten. Zou de Goede Boodschap van de 
Bijbel dan toch echt waar zijn? Is er hoop 
voor u en mij, voor Oegstgeest en voor 
de wereld waarin we leven met alle 
spanningen van deze tijd? Zo’n bevlogen 
moment kan echter zomaar uitlopen op 
een kortstondige bevlieging. Tenzij….

Ontvang zijn Geest
Wat zou mijn geestdrift in de keuken 
gered kunnen hebben? Wat helpt ons 
om gelovig bevlogen te blijven leven? 
Ik denk aan: intensief contact met de 
Meester om ons zijn gedachtegoed ei-
gen te maken; aanwijzingen die ons in 
het leven van alledag op de goede weg 
houden; troost als het leven klontert; 
hoopvolle verwachting omdat Hij na 
Pasen garant staat voor het uiteindelijk 
perfecte resultaat. 

Wat geweldig dat het Pinksteren is 
geworden! God weet hoe makkelijk 
momenten van bevlogenheid kunnen 
verworden tot bevliegingen; hoe moe-
deloos we kunnen raken als alles ‘an-
ders’ loopt in ons leven. Daarom rust Hij 
ons toe met zijn Geest. Hij doet dat niet 
afgepast of mondjesmaat, nee Hij giet 
zijn Geest overvloedig over ons heen. 
Ontvang zijn Geest! Waar het hart vol 
van is, daar loopt de mond van over. Be-
vlogen Pinksterdagen gewenst!

Misschien kent u 
ze wel: bevlogen 
mensen. Mensen die u 
op een aanstekelijke manier deel-
genoot maken van hun passie: hun (vrij-
willigers)werk, de natuur, de tuin, hun 
verzameling, de muziek. Ze zijn er vol 
van, ze verdiepen zich erin, ze gaan er 
helemaal voor, maken er tijd voor vrij, ze 
grijpen elke kans om hun enthousiasme 
te delen met anderen. Misschien bent u 
zelf wel zo’n bevlogen mens. 

Patissier Robèrt van Beckhoven
Er gaat wat van dergelijke mensen uit. 
Mij overkwam het onlangs nog bij het 
horen en zien van patissier Robèrt van 
Beckhoven. Eigenlijk heb ik een hekel 
aan bakken en koken. Maar elke keer als 
ik deze vakman bezig zie en hoor ver-
tellen over zijn baksels, gebeurt er iets 
bij me. Zijn enthousiasme ontsteekt een 
vonkje in mij. Zou het toch iets voor me 
zijn? 

Hoop vol passie
Gods Geest wil van ons bevlogen men-
sen maken, die zijn boodschap van red-
ding en hoop vol passie uitdragen. Het 
zet me aan het denken. Loop ik warm 
voor het evangelie van Gods redding van 
onze wereld? Draag ik het uit op een 
manier dat anderen erdoor aangestoken 
worden? Verspreid ik de heerlijke geur 
van het Evangelie (2 Kor. 2:14)? Herkent 
u deze vragen? 

Kortstondige bevlieging…
Nog even terug naar mijn bak-ervaring. 
Aangestoken door het enthousiasme 
van Robèrt ging ik op een goed moment 

https://www.maf.nl/over-ons/maf-nederland/
https://www.maf.nl/over-ons/maf-nederland/
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merde al heel lang in mijn hoofd, een 
lang gekoesterde wens dus, dan moet 
je gewoon de stap wagen. Ik ben des-
tijds ook getest op voldoende basis om 
dit te kunnen en mogen doen. Je loopt 
tenslotte rond op pittige afdelingen als 
oncologie, neurologie, urologie, longen 
en momenteel neurologische revalida-
tie. Ik geef met deze taak toe aan een 
oermenselijk gevoel om vooral te willen 
geven. Van iemand te kunnen houden 
als persoon. Je verdiepen in de ander, 
meevoelen, je inleven en open stellen 
in de hoop dat die ander zich open durft 

te stellen. Je bouwt in al die jaren een 
rugzak met ervaring op, die je uiteinde-
lijk innerlijk verrijkt, maar daar is het mij 
absoluut niet om te doen.

Wat zijn dan jouw taken?
In praktische zin loop ik eerst een rondje 
langs de zalen om te kijken of iemand 
iets nodig heeft. Daar zorg ik dan voor 
en ondertussen knoop ik een gesprekje 
aan. Als er behoefte aan is bied ik ook 
een luisterend oor. Zo kun je iemand ge-
ruststellen of lopende zaken in een an-
der perspectief zetten voor iemand. Dat 
doe ik voor de cliënt zelf, maar ook voor 
eventuele familieleden in zo’n moeilijke 
en langdurige situatie. 

De gesprekken kunnen soms diepgaand 
zijn. Met name oudere mensen zoeken 
nog wel eens naar een link met religie, 
maar daar is ook de pastoraal werker 
voor als daar behoefte aan is. We mogen 
niet vergeten dat mensen die langdurig 
ziek zijn extreem bezorgd zijn en vaak 
ook over het welzijn van hun naasten. 

Het gesprek met Nathalie Martin, vrijwilliger in 
het Alrijne Ziekenhuis, heeft een uitgebreider licht 
geworpen op een onderbelichte activiteit voor de 
langdurig zieke medemens. Iedere keer weer is 
het een delicate dans over de afdeling waarbij ze 
steeds aftast of ze iets, en zo ja wat, voor iemand 
kan betekenen op dat moment. Daar komt veel 
fijngevoeligheid bij kijken. � Jacqueline van Arend

ten van de kan-
delaars voor bij 
de kist en het 
aansteken van 
de Paaskaars. Al 
draait het hier 
vooral om de 
samenwerking met het uitvaartteam. 
Vaak word je daags van te voren al ge-
vraagd om samen te komen in verband 
met de muziek die er gedraaid gaat 
worden via de geluidsinstallatie. 
Omdat ik ook acoliet ben is het soms 
makkelijk om tijdens de viering onop-
vallend eventueel nog iets bij te sturen 
tussendoor. Het bijvullen van de hosties 
in geval van een onverwacht groter 
kerkbezoek is daar een voorbeeld van. 
Een voorganger hoeft in principe ner-
gens naar om te kijken voordat de vie-
ring begint. Alles moet voorbereid zijn 
en klaar staan.

Ook de misdienaars vallen onder onze 
supervisie en worden door ons begeleid 
c.q. opgeleid. Kinderen, in de leeftijd 
van na de Eerste Heilige Communie, 
die zich daarvoor melden of gevraagd 
worden krijgen een kovel (lang ge-
waad) aangemeten en lopen gewoon 
eens een keer mee tijdens de mis. Ze 
pikken dat ‘dienen’ heel snel op, blijkt 
in de praktijk. Kinderen en tieners zijn 
van harte welkom enige vacatures op 
te komen vullen. We zijn altijd blij met 
nieuwe aanwas. Dat geldt ook voor het 
kosterschap. Sinds kort hebben we er 
een fijne collega bij. Daar zijn we heel 
erg blij mee.
Ik voel me verbonden met deze kerk 
en met dat prachtige beeld dat bij de 
ingang staat. Aangeboden door pas-
toor Dirk Koster bij zijn afscheid met de 
tekst: ‘de liefde draagt ons’. En zo is het!

N.B.: Na het opstellen van dit artikel bleek 
Paul onverwachts ernstig ziek te zijn.

Ze praten dan soms liever met mij 
omdat ze hun eigen familie er niet 
mee willen belasten. Eenzame 
mensen krijgen via dit vrijwilligers-
bezoek ook de hun zo gegunde 
aandacht. 
Naast ontspannen babbelen lees 
ik ze ook wel voor. En nu, op de 
revalidatieafdeling, kan ik hen ook 
steunen bij hun praktische mo-
torische oefeningen. Of ik neem 
iemand even mee in een rolstoel 
en rijd langs de vele schilderijen en 
kunstwerken in het pand om even 
lekker van te kunnen genieten. Of 
we zoeken de stilte van de kapel 
op. Dan haal je iemand even hele-
maal uit z’n ziekenhuissleur. En er 
wordt ook echt wel gelachen hoor. 
Dat is ook goed voor een mens.

Hoe ervaar jij dit allemaal? 
Je bent bevlogen, heb je ook 
wel eens de Geest ervaren bij 
je werk?
Als christen leer je om in Gods 
goedheid te geloven, wat er ook 
gebeurt in dit leven. Dan ga je ook 
zijn troost ervaren. Het christen 
zijn zit van jongs af aan in mij. Ik 
voel dat als een soort zesde zin-
tuig dat eigenlijk in ieder mens 
huist, dat oermenselijke waar ik 
het al over had. Dat geloof in mijn 
innerlijke ziel draagt mij hierin. Ik 
ben daar vooral voor die ander. Het 
is voor mij heel vanzelfsprekend 
dat ik iets teruggeef aan de maat-
schappij. 

Ik heb me altijd al in willen zetten 
voor anderen. Niets is vanzelfspre-
kend en ik heb altijd een gevoel 
van nederigheid dat ik dit mag 
doen. Is dat dan toch misschien 
een beetje Heilige Geest? Wie zal 
het zeggen!

Met   Hart

en   Ziel...

…er zijn 
    voor je zieke medemens

In onze parochiekern H. Willibrord heb-
ben we een team van vier kosters. Een 
koster is dienstbaar aan een goed ver-
loop van de vieringen.  Dat doe je met 
hart en ziel en op vrijwillige basis. Vrij-
willig is niet vrijblijvend, want er wordt 
op je gerekend.

Wij gaan in vreugde naar dit huis
Ooit begonnen als acoliet (senior mis-
dienaar) en lector bij de vieringen in het 
zorgcentrum Van Wijckerslooth ben ik in 
de jaren negentig hier in de H. Willibrord-
kerk terecht gekomen. Voor mij gaat 
het kosterschap verder dan het dienst-
baar zijn aan een goed verloop van de 
viering. Een bekend intredelied is: ‘Wij 
gaan in vreugde naar dit huis’. Voor mij 
is het belangrijk dat een viering er aan 
bijdraagt dat men beter opgewassen is 
tegen de komende week. 

Mijn werkterrein is de kerk
Het werkterrein van mijn bezigheden 
speelt zich voornamelijk af in de kerk 
zelf en in de sacristie. Organisatorisch 
is de Goede Week de zwaarste week 
van het jaar. Eén tot meerdere vieringen 
per dag en een viering als de Paaswa-
ke eens per jaar kun je niet op je routine 
doen. Daar komt echt meer bij kijken. 

Op een gewone zondag zorg ik dat ik 
er al een uur van te voren ben om alles 
voor te bereiden en houd ik rekening 
met een uur na afloop om alles weer op 
te ruimen. Dat begint met het openen 
van de Mariakapel en het kerkhof; zor-
gen dat de kerk op temperatuur is; de 
liturgieboekjes klaarleggen; de juiste li-
turgische kleding klaar hangen; het klaar 
leggen van het boek zodat het op de 
juiste pagina voor die dag geopend kan 
worden; het aansteken van de kaarsen, 
het neerzetten van een glaasje water en 
het aanzetten van de microfoons.
In geval van een uitvaart, het klaarzet-

Nathalie is al vanaf 2012 actief, wel met 
een gapend corona-gat tussendoor. 
Gedreven door de Geest gaat zij vooral 
voor medemenselijkheid. Intussen gaat 
mijn nieuwsgierigheid, door het stellen 
van de juiste vragen, naadloos over in 
haar nieuwsgierigheid als blijkt dat zij die 
ook inzet voor het met alle waardigheid 
en respect durven vragen naar de mens 
achter de zieke.

Hoe en waarom ben je hiermee 
aan de slag gegaan?
Iets kunnen betekenen voor iemand slui-

Onder de loep...
Actief als koster: Paul Hendriks
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE 						         H. AUGUSTINUS, PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD

De H. Willibrordkerk Oegstgeest heeft 
behoefte aan extra ruimte.
Het RK-geloof beleven vraagt in deze 
tijd meer dan een kerkzaal om de eu-
charistie te vieren.
Er is steeds meer behoefte aan ont-
moeting en geloofsverdieping in klei-
nere groepen. 

-	 De toenemende belangstelling voor 
de Alpha-cursussen voor volwassenen 
en de Gezinscatechese voor jonge ge-
zinnen zijn hiervan enkele aanspreken-
de voorbeelden. Maar daarnaast wil de 
parochiegemeenschap ook meer kun-
nen betekenen voor ouderen en alleen-
staanden in de buurt door gelegenheid 
te bieden om elkaar te ontmoeten.

-	 Ook de activiteiten van veel vrijwil-
ligersgroepen, zoals de Eerste Heilige 
Communie- en de Vormselvoorberei-
ding, de Kinderwoorddienst en het 
koffiedrinken na de viering, vragen om 
meer faciliteiten en ruimte dan de pas-
torie van de H. Willibrordkerk kan bie-
den.

-	 Tot slot, maar niet onbelangrijk, wil-
len we ook rondom overlijden, uitvaart 
en begraven meer faciliteiten bieden, 
zodat nabestaanden in een vertrouw-
de omgeving afscheid kunnen nemen 
door het realiseren van een opbaar-
ruimte met familiekamer en gelegen-
heid tot condoleance.

Willibrord Tuinhuis
Een al langer bestaand voornemen om 
naast het kerkgebouw een gebouw 
te realiseren waarin al deze activitei-
ten een plek kunnen krijgen, heeft nu 
concrete vormen aangenomen en kan 

In 1931 werd op het kerkplein een na-
tuurgetrouw model van de Lourdesgrot 
gebouwd. De bouw werd mogelijk ge-
maakt door Hein Rubenkamp, geboren 
en getogen in Oegstgeest. Hij was smid 
en heeft het bedrijf laten opbloeien tot 
een rijtuigwagenmakerij.
De grot werd gebouwd door Jos Eymael 
uit Valkenburg. De kunstmatige grot was 
opgebouwd uit gewapend beton, maar 
de vorm van de rots was zo gelijkend dat 
pelgrims die Lourdes bezochten verbaasd 
waren over de gelijkenis. Zelfs de oriën-
tatie van de grot was dezelfde als daar.
Het Mariabeeld werd vervaardigd in 
Lourdes bij de werkplaats van de firma 
F.D. Monna. Dat beeld gaf een betere 
gelijkenis met het getuigenis van Berna-
dette dan het beeld dat in de verschij-

Kerk zijn anno nu

www.w i l l i b r o r d o e g s t g e e s t . n l

De laatste vrijdag van de maand: stilte en aanbidding

Wij gedenken…
…Peter van Haasteren, echtge-
noot, (schoon)vader en opa. Peter 
werd geboren op 20 maart 1947 en 
overleed op 15 februari. De uitvaart 
heeft plaatsgevonden op woensdag 
22 februari in de H. Willibrordkerk, 
waarna Peter is begraven in het fa-
miliegraf op het naast de kerk gele-
gen kerkhof.
(Dit bericht was helaas niet in een 
vorig nummer opgenomen)

Moge deze lieve dode rusten in 
Gods licht en vrede.

De projecten voor de Eerste  
Communie zijn al een tijd volop bezig. In 
iedere kern van de parochie is een en-
thousiaste werkgroep aan de slag met 
kinderen om hen voor te bereiden op de 
Eerste Communie. In de gehele paro-
chie doen dit jaar 36 kinderen mee. De 
ouderavonden en presentatievieringen 
zijn inmiddels achter de rug, de cateche-
sebijeenkomsten voor de kinderen zijn in 
volle gang.
Ook de voorbereiding op het Vormsel 
draait op volle toeren. Twaalf tieners 
doen er dit jaar mee. De bijeenkomsten 
zijn dit jaar in Voorschoten. Het is een 
leuke groep met enthousiaste begelei-
ders. De vieringen van de Eerste Com-
munie zijn dit jaar op zondag 11 juni, in 
de vier parochiekernen. De Vormselvie-
ring is dit jaar in de H. Laurentiuskerk in 
Voorschoten op zaterdagavond 27 mei.

 Sjoerd Zuidersma, 

pastoraal werker

waarschijnlijk in de komende jaren ge-
realiseerd gaan worden.
Gedacht wordt aan een losstaand pa-
viljoen dat een verbinding krijgt met 
het kerkgebouw en de pastorie en dat, 
naast de genoemde voorzieningen, 
ook de broodnodige werk- en opslag-
ruimte biedt. De werknaam voor dit 
bouwwerk is 'Willibrord Tuinhuis’, maar 
suggesties voor een goede naam zijn 
van harte welkom.
Uiteraard zijn de energiekosten ook 
een belangrijk punt van aandacht. Mo-
menteel wordt onderzocht of dit ge-
bouw niet alleen zichzelf van energie 
kan voorzien, maar ook kan bijdragen 
aan de verwarming van het kerkge-
bouw door opslag van warmte uit zon-
ne-energie. Doordat het nieuwe ge-
bouw ook in de winter repetitieruimte 
gaat bieden aan het Gemengd Koor, 
het Dameskoor en de Schola Cantorum 
kan fors worden bespaard op de ener-
giekosten die in de afgelopen jaren 
werden gemaakt om 3 avonden per 
week het kerkgebouw op te warmen.

De precieze invulling van de plannen 
staat nog in de kinderschoenen en alle 
inbreng is zeer welkom. Dus, spreken 
de plannen u aan en wilt u graag uw 
steentje bijdragen aan de realisatie 
hiervan, stuur dan een berichtje naar 
pastorie@willibrordoegstgeest.nl.
Ook kunt u via een ideeënbus achter 
in de H. Willibrordkerk of op de web-
pagina www.willibrordoegstgeest.nl/
tuinhuis uw suggesties voor een goe-
de invulling van de plannen kenbaar 
maken.

Er is in onze samenleving veel drukte 
en hectiek. Daarom biedt het Pastoraal 
Team op iedere laatste vrijdag van de 
maand - met uitzondering van de twee 
zomermaanden juli en augustus en de 
twee wintermaanden december en ja-
nuari – twee uur van stilte en rust aan. 
Om 19.00 uur wordt in de St. Willibror-
duskerk in Wassenaar de Eucharistie 
gevierd en aansluitend is er tot 21.00 
uur eucharistische aanbidding. Ook is er 

biechtgelegenheid. Voorganger is pastor 
Van Vliet. De gezamenlijke stilte en ge-
richtheid op Christus, die in het uitgestel-
de Allerheiligste aanwezig is, heeft een 
bijzonder karakter. Het helpt je tot jezelf 
te komen en te onderscheiden wat jouw 
leven waardevol maakt.
De drie komende data zijn: vrijdag 26 
mei, 30 juni en 29 september. Iedereen 
is van harte welkom.
� Pastoraal Team, parochie H. Augustinus

ningsgrot te Lourdes staat. In een vier-
kant marmeren omlijsting was een klein 
stukje van de ‘echte’  Lourdesgrot gevat.
Achter het afsluithek (kunstsmeedwerk 
van de firma G. Koelman) stond een 
eenvoudig altaar, in Kunradersteen uit-
gevoerd met de wapens van de baron 
Van Wijckerslooth en de bisschop van 
Haarlem.
Er was ook een kunstmatige ‘bron’ waar 
men Lourdeswater kon krijgen.
De grot werd 8 september 1931 inge-
wijd door Pastoor De Vetten waarbij o.a. 
Rector Groot, Pastoor Ammerlaan en Pa-
ter Groot aanwezig waren.

Bron: Artikel Leidse Courant 9 sep 1931, Jubi-
leumnummer Vereniging Oud Oegstgeest
De grot is in 1966 afgebroken.

   Rooms verleden: Lourdesgrot in Oegstgeest

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord 
Beheercommissie: Elly Eilers, e-mail: keilers@casema.nl
Pastoraatgroep: tel. 071 - 517 47 99, e-mail: vanleukenels@gmail.com
Secretariaat bereikbaar via tel. 517 53 04: Charlotte van Steijn en voor  
kerkhofzaken Marianne Gerritsen, beiden op ma, di, do 9.00 - 12.00 uur
Rekening voor kerkbijdragen en misintenties: NL95 RABO 0138 4020 19
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch contact opnemen met  
pastoor Franken: 071 889 59 38.

Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR  Oegstgeest, tel. 517 53 04, 
e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 49 42 32 42
Pastoraal team: pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138, e-mail: rochusfranken@
outlook.com, diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail.
com, pastor K. van Vliet, tel. 06 15 94 89 52, e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl, pasto-
raal werker S. Zuidersma, tel. 06 21 59 39 36, e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Terugblik op een mooie Paaswake
Op zaterdagavond 8 april werd voorafgaand 
aan de Paaswake in het buitenportaal van 
de H. Willibrordkerk een paasvuur ontstoken. 
Pastoor Rochus Franken ontstak daaraan de 
paaskaars en gaf het licht daarvan achter in 
de kerk door aan de acolieten Frank Roes 
en Maurice Paquay en aan pastoraal werker 
Sjoerd Zuidersma (links achter op de foto). 
Vervolgens ging het licht als een lopend 
vuurtje door de kerk.

In de mooie, goedbezochte viering werden  
vier jongvolwassenen gedoopt en/of ge-
vormd. Zij hadden zich hierop voorbereid 
met pastoor Rochus Franken en Sjoerd Zui-
dersma tijdens een tiental ‘Alpha avonden’. 
Alle vier ontvingen tijdens de viering voor 
het eerst de H. Communie.
Op de foto ziet u van links naar rechts Annika 
(gevormd), Jasmijn, Bram en Ruben (gedoopt 
en gevormd). Achter hen pastoor Rochus 
Franken, Sjoerd Zuidersma, Frank Roes en de 
vader van Ruben. Van harte gefeliciteerd An-
nika, Jasmijn, Bram en Ruben!
In november zullen nog eens drie mensen 
uit dezelfde Alpha-groep gevormd worden.

Els van Leuken

http://www.willibrordoegstgeest.nl
http://leiden.courant.nu/issue/LC/1931-09-09/edition/0/page/1
http://www.oudoegstgeest.nl/Tijdschrift/OO%202012%20maart%20jubileumnummer.pdf
http://www.oudoegstgeest.nl/Tijdschrift/OO%202012%20maart%20jubileumnummer.pdf
http://www.oudoegstgeest.nl/
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Avond met jonge ouders
Hou 24 mei vrij als je net een baby hebt, 
een baby op komst, of een kleintje dat 
in de afgelopen drie, vier jaar is gedoopt 
of niet is gedoopt. We organiseren een 
avond om open te spreken over hoe je 
eigen geloof en twijfels eruit zien en hoe 
je op jouw manier geloof kunt doorgeven 
aan je kind. We hebben een geloofskoffer 
te leen vanuit de Leidse Binnenstad met 
allemaal mooie materialen erin – en daar 
kijken we in rond. We willen graag dat de 
kerk een thuisplek is voor kinderen, hun 
ouders en verzorgers. Save the date! In-
loop vanaf 19.30 en programma vanaf 20 
uur, in  Willibrords Erf. 

Uitje
Het onderling pastoraat organiseert op 
donderdag 29 juni een uitje naar de 
Soefitempel in Katwijk. De stichter van 
het soefisme – een vorm van spiritueel 
leven die mensen bij hun hart en het 
goede brengt – maakte iets bijzonders 
mee in de duinen van Katwijk. Daar staat 
nu een gebedshuis. Bent u/jij nieuws-
gierig naar dit gebouw en de symboliek 
ervan? Om 11 uur is er een rondleiding 
gepland. Nadere gegevens volgen nog. 
Reserveer de datum in je agenda! Alle 
belangstellenden zijn van harte welkom. 
Je kunt je opgeven bij Jeanne Taal, mail: 
jeannetaal@gmail.com.

Voor de agenda
Op 2 juni is er dit seizoen tienersoos, voor 
tieners van 11 tot en met 14. Kom in 
de appgroep, dan mis je niets. We doen 
leuke, sportieve, gezellige en toffe din-
gen. Op 2 juli is de overstapdienst, voor 
tieners uit groep 8 die na de vakantie de 
overstap maken naar de middelbare.

Tenslotte
Een tekst om langzaam te proeven, het 
is een gebed voor de zondag na Pinkste-
ren van Nienke van Andel (De eerste dag). 

Ene, je was en je bent en je gaat met 
ons mee
Je roept en je zoekt en je nestelt

Je spreekt, je vertelt en je fluistert
Zo ben je in drieën één, 
Wees zo aanwezig, steeds opnieuw, 
steeds vertrouwd, steeds vol van belofte

Met een hartelijke groet voor alle lezers,
Rian Veldman en Richtsje Abma

Indonesië-avond op 6 juli,  
Willibrords Erf
Pinksterfeest: Zendingsfeest! Komt het 
u nog bekend voor of klinkt het als nos-
talgie en is er een gordijn van vraagte-
kens voor geschoven? Afgelopen ok-
tober reisden Dieneke van Os en Aart 
Verburg over Java naar Bali. Hoofddoel 
was om het afscheidscadeau van de 
PGO (en andere goede gevers) voor ds. 
Aart Verburg officieel 
aan te bieden aan de 
medewerkers van het 
sociale project LKK in 
Surabaya (over feest 
gesproken…!). 

- Op 2 maart jl. deden 
Dieneke en Aart al 
verslag van hun reis tij-
dens een koffieochtend 
in Willibrords Erf. Veel 
foto’s op het scherm 
en allemaal verhalen over ontmoetingen 
met mensen. Kerkmensen, moslims, so-
ciaal werkers, kleine ondernemers, hoog-
leraren en politiek analisten.

- Na 2 maart waren er twee klachten:  
1) wij hadden er ook wel bij willen zijn 
maar kunnen overdag niet,  
2) jullie verhalen over de kerken daar ge-
ven een ander beeld van zending, maar 
er was geen tijd genoeg voor gesprek. 
Vooral de vraag: moet er na het nationa-
le excuus voor de slavernij (Rutte, 19 dec. 
2022) ook niet een excuus komen voor 
‘de Zending’? prikkelde tot verder gesprek.
Met het oog daarop willen we onze pre-
sentatie nog een keer geven en nodigen 
iedereen van harte uit om daarbij te zijn.
Datum: donderdag 6 juli 2023
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Willibrords Erf

Dieneke van Os en Aart Verburgw w w . p g o e g s t g e e s t . n l

Behalve ooggetuigen zijn er ook andere 

soorten getuigen. Bij een huwelijk heb 
je getuigen nodig. Het is een ererol voor 
je beste vriend of vriendin, één van je 
ouders of een ander. Deze getuige is een 
steun in je leven, iemand die het voor je 
opneemt en die je kracht geeft bij je be-
lofte. Ook als het anders loopt. Getuigen 
zijn formeel nodig en moeten ook hun 
handtekening zetten 
Met Pinksteren verandert de geest van 
God ons in getuigen. De leerlingen mis-
ten iets, ze waren christen-voor-zich-
zelf, het geloof was een gesprek en een 
praktijk in henzelf. Voor de buitenwereld 
was er niet veel veranderd. Maar nu be-
gint Petrus te getuigen. Hij gaat staan in 
de krachtstroom van God. Hij getuigt en 
vertelt, maar dat niet alleen: hij gaat ook 
aan de slag. Hij zegt tegen een verlamde 
bedelaar: 
‘zilver en goud heb ik niet, maar wat ik 
heb, geef ik je: in de naam van  
Jezus Christus, sta op!’  
En de man staat op en springt overeind.  
Wow!

De dans van Pinksteren
In de Pinksterviering in de Regenboog-
kerk zullen we twee bijzondere bevlogen 
gasten ontvangen: Yuliia Boliukh en Serhii 
Bodrukhin uit Kharkiv, Oekraïne. Beiden 
hebben deel uitgemaakt van het Kharkiv 
Nationaal Opera en Ballet Theater; Yuliia 
als balletdanser en Serhii als hoornspeler. 
Aanvankelijk hebben ze nog rondgetoerd 
door Europa en opgetreden. Nu verblijven 
ze na verschillende omzwervingen sinds 
enkele maanden in Oegstgeest, bij gast-
vrije mensen thuis. Met Pinksteren vieren 
wij het feest van de Geest, het feest van 
creativiteit. God schept door de kracht van 
zijn Geest telkens nieuwe mogelijkheden. 
Het is ook het feest van de verschillende 
talen: ‘wij allen horen in onze eigen taal 
spreken over Gods grote daden’ (Hande-
lingen 2:11). Zou daar niet ook de taal 
van het lichaam bij horen, de taal van de 
dans? Yuliia zal die taal lichamelijk zicht-
baar maken in haar dans. Wij zullen sa-
men zingen met de cantorij, onder andere 
lied 839 ‘De Heer van de dans’:

‘Ik danste het lied van gerechtigheid.
De dans leek te breken, maar Ik deelde 
het brood.

Getuigen gezocht
Je ziet zoiets wel eens staan. 
Getuigen gezocht. Dan gaat 

het meestal om autoschade 
of een ongeluk. 
Ooggetuigen zijn nodig om 
de toedracht te verhelderen. 

Wat is er precies gebeurd? 
Wie is er aansprakelijk?

PASTORALE SECTIES
SECTIE ZUID-OOST

Predikant: ds. R. (Richtsje) Abma 
Simon Vestdijklaan 14, 2343 KV  Oegstgeest 
Tel.: 06- 83 11 66 26 
e-mail: richtsjeabma@gmail.com

SECTIE NOORD-WEST
	 Predikant: ds. R.C. (Rian) Veldman 

Martinus Houttuynhof 73,2341 PP Oegstgeest 
tel.: 06 - 14 27 30 13, 
e-mail: ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

KERKELIJK BUREAU
Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest
Telefoon ma t/m vr van 9-17 uur: 06 -15 21 66 50
e-mail: kerkelijkbureau@pgoegsgeest.nl
Geopend op dinsdag en donderdag van 10-12 uur,
verder op afspraak.

Ledenadministratie
Email: ledenadminisratie@pgoegstgeest.nl
Administratie, reserveringen en andere zaken via 
het kerkelijk bureau

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

Kerkenraad: Interim-voorzitter: dhr. H. (Hans)  
Hogerzeil, voorzitterkr@pgoegstgeest.nl
Scriba: mw. M. (Maureen) van den Brink,  
tel. 06 - 23 12 35 37, scribapgo@pgoegstgeest.nl
corr. adres: zie kerkelijk bureau
Bankrekeningnummers Prot. Gem. Oegstgeest:
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie
NL96 INGB 0002 4050 56: Werelddiaconaat

GEBOUWEN 
Regenboogkerk: 
Mauritslaan 12, 
2341 EM  Oegstgeest

Groene Kerk: 
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB  Oegstgeest

Willibrords Erf: 
Haarlemmerstraatweg 6, 
2343 LB  Oegstgeest

Ik danste uit liefde veel sterker dan de 
dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van 
trouw.’

Meeleven
Wij leven mee met mensen die ziek zijn. 
Soms is ziekte zichtbaar, regelmatig ook 
niet. Laat er in de gemeente plek zijn om 
op adem te komen en te weten dat een 
mens meer is dan een medisch dossier: 
een kostbare naaste, kind van de hemel. 
Ook zijn onze gedachten en gebeden bij 
hen die rouwen om het verlies van een 
dierbare.

De dominee eet een hapje mee
Dominee, heb jij al een veterdiploma? 
Die vraag kreeg ik toen ik bij een gezin 
aan tafel schoof. Een vraag zo direct uit 
de leefwereld van een klein mensenkind. 
Het kan een goede manier zijn om infor-
meel kennis te maken dat je als predi-
kant aanschuift bij een gezin (in welke 
vorm dan ook). Wat leeft er in het gezin? 
Welke vragen heb je als kind of als groot 
mens? Wat houdt je bezig? Het is alle-
maal wat lichter als je samen aan tafel 
zit. In de zomer lijken de avonden langer. 
Dus vandaar onze oproep. Kom, doe es 
gek en vraag de dominee om een hapje 
mee te eten. Kun je dat ook afvinken van 
je bucketlist! Je kunt ons appen of aan-
spreken, altijd goed (Richtsje 06-83 11 66 
26 en Rian 06-14 27 30 13). 

die gaven uitdeelt, die maakt dat we 
een ander mens kunnen zegenen in ‘de 
naam van Jezus’?
Hoe kunnen wij meer en meer getuigen 
worden? Een mooie vraag. Wie is er voor 
jou een getuige geweest op je geloofs-
weg? En voor wie kun jij een getuige zijn 
op zijn of haar geloofsweg? We mo-
gen werkelijk wel bidden om de geest 
van Pinksteren: veni creator spiritus! En 
steeds opnieuw. Om vrijmoedigheid, lef 
en geloof. Stel je voor dat je een zoe-
kend mens bent, zijn er in onze gemeen-
te getuigen die hem of haar kunnen 
begeleiden en sterken in het geloof? 
De kerk van de toekomst heeft minder 
dominees en pastorale ouderlingen tot 
haar beschikking. 
Wat nodig is en blijft, zijn mensen die 
voor en met je bidden, die je zegenen 
en je binnenleiden in het leven uit Gods 
Geest. Het is een weg van toewijding en 
toegewijde mensen. Soms mag je ook 
verwonderd kijken naar hoe de Geest 
mensen aan elkaar geeft en verbindt. 
Staat je antenne aan?

Dit getuigenis uit Han-
delingen 3:6 geeft ons 
te denken. Zijn wij wel 
getuigen? Of zijn wij 
krachteloos, zoute-
loos zout, zolang we 
de geest niet hebben? 
Is er leven in onze ge-
meente? Is er de vonk 
die vrijmoedig maakt, 
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Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Ne-
derland kunnen meestal niet op vakan-
tie. Geld voor leuke uitjes is er niet. Kerk 
in Actie organiseert in 2023 opnieuw de 
Actie Vakantietas, waarmee kerken in 
heel Nederland kinderen in armoede in 
hun regio blij kunnen maken met een 
rugzak vol verrassingen. De diaconie van 
de Protestantse Gemeente Oegstgeest 
(Groene Kerk en Regenboogkerk) heeft 
contact gehad met alle basisscholen in 
Oegstgeest en een groot aantal organi-
saties die zich bezighouden met kwets-
bare gezinnen. 

Voor elk kind van nul tot achttien jaar 
uit deze gezinnen wordt een persoonlijk 
tasje gevuld met spullen voor de zomer-
vakantie. 

Hoe kunt u helpen?

-	U kunt aangeven via het mailadres 
hermapauptit@gmail.com dat u een 

Uw gift is zeer welkom op rekening-
nummer NL87 INGB 0000 373456 
t.n.v. de diaconie PGO o.v.v. Actie Va-
kantietas.

Voor meer informatie kunt u kijken op 
kerkinactie.nl/vakantietas. Helpt u mee 
om de zomervakantie voor deze kinde-
ren ook bijzonder te maken? Alvast har-
telijk dank!

Anna Louwerse, Guusje Onderwaater 

en Herma Pauptit, 

Taakgroep Diaconaat & Zending,  
Protestantse Gemeente Oegstgeest

18 juni – Noodhulp: de kinderen in 
Jemen 
Jemen wordt sinds 2015 geconfronteerd 
met een verwoestende burgeroorlog die 
heeft geleid tot de grootste humanitai-
re crisis ter wereld. Kinderen betalen in 
de oorlog vaak de hoogste prijs. Elke dag 
sterven in Jemen minstens 150 kinderen 
door ondervoeding, ziekte en geweld. 
De voedseltekorten zijn schrijnend. Door 
conflict, COVID-19, de stijgende (voed-
sel)prijzen en de ongekende val van de 
lokale munteenheid, zullen dit jaar maar 
liefst 16,2 miljoen mensen in het land 
honger lijden. 

25 juni – Werelddiaconaat:  
Colombia, perspectief voor jonge 
vluchtelingen uit Venezuela
Door de politieke en economische crisis 
in Venezuela steken vluchtelingen uit dit 
land regelmatig de grens met Colombia 
over op zoek naar bestaanszekerheid. 
De Colombiaanse organisatie Renacer 
geeft jongeren, met steun van Kerk in 
Actie, voorlichting en begeleidt hen, zo-
dat ze niet in de handen van mensen-
handelaren vallen. 

Doe mee met de Actie Vakantietas 2023!

Wij gedenken…
31 mrt 	mw. Yvonne Ietje Beatrix van  
	 der Valk-Schellingerhout� 77 j.
3 apr.	 mw. Cornelia Middelkoop- 
	 Koning� 95 j.
6 apr. 	 mw. Guusje Tijl-van Delft� 88 j.
17 apr. 	mw. Engeline Maria Henriette  
	 Posthumus Meyjes-Krantz� 94 j.
18 apr.	 dhr. Marinus Vink� 92 j.
20 apr.	 mw. Maria Johanna de  
	 Jong-Visser� 80 j.
23 apr	 dhr. Willem Henri van der  
	 Steen� 84 j.

Zie voor de gedachtenis:
www.pgoegstgeest.nl

Wilt u het ‘in memoriam’ graag op papier 
ontvangen, neem dan contact op met de 
scriba van de Kerkenraad, en zij zorgt dat 
u de tekst via de post krijgt toegestuurd.

tasje voor een 
kind wilt vullen. 
U krijgt dan het 
tasje thuis gele-
verd met een A4 
met suggesties 
voor de inhoud. 
Mooi, gebruikt 
speelgoed mag 
ook in het tasje. 
Het richtbedrag per tasje is  € 20. Bij 
vragen kunt u bellen met Anna Lou-
werse, tel. 06-41 80 21 06 of Herma 
Pauptit, tel. 06-50 28 04 02. Mailen 
kan ook. 

-	Het tasje wordt op vrijdag 2 juni in uw 
brievenbus geleverd. U kunt het tasje 
uiterlijk woensdag 28 juni afgeven bij 
Herma Pauptit, Kamperfoelielaan 37, 
graag op afspraak.

Of:

-	U kunt een bijdrage geven zodat de  
diaconie tasjes kan vullen.  

COLLECTEN
Tekst : Maureen van den Brink

21 mei – Missionair Werk: kinderen 
en ouders op zoek naar 

zingeving
Pioniersplekken zoe-
ken aansluiting bij de 
leefwereld van de be-

zoekers door het Evan-
gelie te delen op een manier die bij 
hen past. In kliederklassen en andere 
activiteiten komen allerlei levensvra-
gen aan de orde. De Protestantse Kerk 
ondersteunt het werk van deze nieuwe 
kerkplekken. 

28 mei – Zending:  
Libanon, theologisch onderwijs in 
het Midden-Oosten
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Li-
banon een belangrijk land. Er wonen re-
latief gezien nog veel christenen. Chris-
telijke instellingen in Libanon hebben 

vaak een regionale functie, zo ook Near 
East School of Theology (NEST). Dit oplei-
dingsinstituut leidt predikanten op voor 
landen als Syrië, Armenië, Israël/Pales-
tina en Libanon. Theoloog Wilbert van 
Saane werkt er namens Kerk in Actie 
als docent theologie en geeft lessen in 
systematische theologie en missiologie. 
Na hun studie keren de kersverse pre-
dikanten terug naar huis om hun eigen 
gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods 
woord zich door heel het Midden-Oos-
ten!

4 juni  –  Noodhulp: De Bakkerij 
Leiden: actie zomer-
bonnen
Al vele jaren worden er 
vanuit De Bakkerij Zo-
merwaardebonnen uit-
gegeven aan mensen die 
het financieel moeilijk hebben of aan de 
rand van de samenleving staan. De Bak-
kerij helpt immers graag waar nog geen 

helper is. Zomerbonnen zijn tegoedbon-
nen van 10 euro, die te besteden zijn bij 
een grote supermarkt in Leiden, Leider-
dorp en Voorschoten. De gezinssituatie 
is bepalend voor het aantal bonnen dat 
men krijgt. Het is gebleken dat men-
sen het heel plezierig vinden dat ze zelf 
kunnen bepalen wat zij kopen voor de 
bonnen.  
Vanuit de PGO dragen we graag bij aan 
deze actie!

11 juni – Samos-Patmos Fonds PGO
Via Patmos is een mooi contact ontstaan 
tussen de PGO en de diaconie van de 
Grieks-Orthodoxe kerk op Samos. Dat 
gaat nu vooral om juridische bijstand 
voor de vluchtelingen, onderwijs en in-
tegratie. En om gezinnen die de gevol-
gen van de economische (corona-) crisis 
nog voelen. Er is direct contact over de 
besteding van de giften (https://www.
steun-zwo.nl/projecten/patmos-sa-
mos-fonds/).

Bevlogenheid is een te groot woord! Dat 
was mijn eerste gedachte bij de uitnodi-
ging om iets te schrijven over mijn werk 
‘in de Zending’. Ik werkte van mei 1986 
tot eind 1992 als studentenpredikant in 
Surabaya, Oost-Java, Indonesië. Twee 
kerken daar, ontstaan uit Zendingswerk 
van de Nederlandse Hervormde Kerk, 
hadden de Kerk in Nederland gevraagd 
om een predikant voor het pastoraat on-
der studenten. Zo waren de verhoudin-
gen, al bijna 40 jaar geleden: zelfstandi-
ge kerken in Indonesië vroegen vanuit 
hun visie assistentie aan een partner-
kerk, bij werk waarvoor zij zelf nog niet 
iemand vrij konden maken. Studenten 
oriënteren zich internationaal, dus als de 
kerk daaraan bij kon dragen met een in-
ternationale kracht…

Mensenrechten 
Dat vond ik mooi. Gelijkwaardigheid tus-
sen partnerkerken die de visie deelden 
dat je met studenten in gesprek moet 
zijn over de betekenis van geloof in je 
werk als arts of advocaat, als techneut 
of socioloog. Dat gaat natuurlijk ook 
over de student zelf; wat geloof je zelf, 
hoe zie je jezelf in het licht van het ge-
loof? Maar het gaat net zo goed over de 
samenleving. Mensenrechten werden 
geschonden in Indonesië, mensen zaten 
gevangen vanwege hun politieke over-
tuiging, boeren werden van hun land 
verjaagd om plaats te maken voor fa-
brieken. En dan hebben we het nog niet 
over de effecten van die industrieën op 
het milieu. 

Missio Dei
Fabrieksarbeiders, van het platteland 
naar de stad gekomen, hadden geen 
geld voor de bus om naar de kerk te 
gaan zoals ze in hun dorp gewend wa-
ren. Wat doe je dan als (gelovige) stu-
dent? Werk je dan vooral voor een goed 
betaalde baan straks? Of help je ook bij 
het opzetten van een rechtswinkel, be-
geleid je boeren die voor het eerst naar 

de grote stad gaan om te demonstre-
ren? En hoe spreek je over de motivatie 
voor zoiets vanuit je geloof, wanneer je 
medestudenten moslim of hindoe zijn?

Was dat 
zending? Ja 
waarachtig 
wel. Niet om 
een kerk te 
stichten. Die 
was er al. 
Maar wel om 
als gelovige 
(kerkgemeen-
schap) iets 
van je missie 
te laten zien. 
Missie in de 
betekenis van 
de Missio Dei: 
meewerken aan Gods ‘missie’; dingen 
doen die verwijzen naar Gods nieu-
we wereld van vrede en gerechtigheid. 
Met woord en daad iets laten zien van 
Gods aandacht voor ieder mens, in de 
hoek waar de klappen vallen of met alle 
kansen op een mooie toekomst… dat is 
meewerken aan Gods missie. Gods lief-
de voor heel zijn schepping vertalen in 
zorgvuldig omgaan ermee.

Vakmanschap met liefde
Dat klinkt allemaal als: maar dat doe je 
in Nederland toch ook als kerk, als domi-
nee? Zeker! Mijn ‘bevlogenheid’ hing niet 
aan werken in Indonesië. Die bevlogen-
heid, inspiratie van Gods Geest voor zijn 
missie, beleefde ik op alle plekken waar 
ik mocht werken. Als vakmens met ‘mis-
sie’. Net als de bakker waar ik mijn brood 
haal. Op de verpakking staat: Met liefde 
voor u gebakken. Ik snap dat de bakker 
niet verliefd is op zijn klanten. Het gaat 
om vakmanschap met liefde. Ik houd 
van bevlogen bakkers en andere ‘gelovi-
gen’ in hun vak, vooral als daarin iets van 
Gods missie zichtbaar wordt.

Aart Verburg

Met liefde voor u gebakken…
Moet je voor ‘de Zending’ of ‘de Missie’ bevlogen zijn?

mailto:hermapauptit@gmail.com
http://www.pgoegstgeest.nl
https://www.steun-zwo.nl/projecten/patmos-samos-fonds/
https://www.steun-zwo.nl/projecten/patmos-samos-fonds/
https://www.steun-zwo.nl/projecten/patmos-samos-fonds/
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NEDERLANDSE GEREFORMEERDE KERK OEGSTGEEST

S am e nSamen

Op zoek naar een  
extra predikant
Tijdens een goede en drukbezochte ge-
meentevergadering kwamen het eenwor-
dingsproces en verschillende financiële 
zaken aan de orde. Na de pauze gingen 
we creatief aan de slag met onder andere 
een predikants- en gemeenteprofiel voor 
het beroepen van een tweede predikant. 
Inmiddels heeft de kerkenraad/oudsten-
raad een beroepingscommissie benoemd. 

Pauline Bos-van der Wel, scriba

De maand mei is een maand van vieren. 
We vieren bevrijding in Oegstgeest op 
grootse wijze. En terecht. Vrijheid is een 
groot cadeau. We horen en zien de ge-
volgen van beperkte vrijheid dagelijks. 
Een Oranjevereniging die zich inzet voor 
een feest van saamhorigheid en vrijheid 
is een groot goed.

Feest: samengaan NGK en GKv
Diezelfde termen van saamhorig-
heid en vrijheid vieren wij deze 
maand in onze kerk.  We zijn, na 
een heel proces van samen wil-
len gaan, één gemeente gewor-
den. Op 1 mei verenigden landelijk 
onze kerkverbanden (Nederlands 
Gereformeerde Kerk en Gerefor-
meerde Kerk vrijgemaakt) zich tot 
Nederlandse Gereformeerde 
Kerken. Plaatselijk fuseren we ook tot 
één gemeente. In Oegstgeest vierden 
we dat op 14 mei in en na de dienst. De 
kolommen van beide kerken in OKe zijn 
vanaf nu ineengeschoven.
Financieel-administratief zal de fusie 

geven bevlogenheid waarover we lezen in 
het pinksterverhaal. Daarin zie je de Geest 
van God aan het werk. De adem, pneuma 
(Grieks), spiritus (Latijn), spirit, als een motor 
die in beweging zet. De discipelen trekken 
na het gebeuren wat in Handelingen 2 wordt 
beschreven de wereld in, om de wereld tot 
zegen te zijn. Ook wij kunnen als bevlogen 
mensen het goede doen – voor mensen 
dichtbij en ver weg. Dat vraagt inspanning, 
maar wanneer je met en van de Geest wilt 
leven, kan dat veel moois teweegbrengen!

ZAC (ZondagAvondClub)-weekend
Onlangs ging de jongvolwassenengroep ZAC 
een weekend weg. Simon Hazelaar schrijft: 
‘We hebben een paar heel leuke dagen ge-
had, hebben gelachen met elkaar en ook fij-
ne gesprekken gehad over geloof, studie etc. 
We zijn in minder dan een jaar een enorm 
hechte groep geworden, ook met dank aan 
de enorme inzet van Johan Niemeijer en Wil-
bert van Laar, die altijd voor ons klaar staan!’

Scipio
We hebben een kerkapp, Scipio, die voor 
allerlei communicatiedoeleinden in onze ge-
meente wordt gebruikt. Handig bijvoorbeeld 
om gegevens van je medekerkleden op te 
zoeken – en als er een foto bij geplaatst is 
te zien wie dat zijn. Maar ook om elkaar om 
hulp voor het een of ander te vragen, voor 
jezelf of voor iemand in je omgeving. Of om 
info/foto’s te plaatsen van allerlei persoonlij-
ke of gezamenlijke activiteiten, bijvoorbeeld 
in het kader van de lootjesacties/maaltijden 
bij elkaar thuis.	 � Eke de Gier-van der Jagt

Geloofsgesprekken
We zijn een grote gemeente; het is prettig 
om daarbinnen gekend te zijn. We stimule-
ren dat door kleine groepen en kringen. Op 
diverse manieren komen mensen doorde-

weeks samen om 
in gesprek te raken 
over hun leven en 
over (geloofs)vragen 
en om hun leven te 
delen!� Alice Siepelinga

vanaf 1 januari 2024 helemaal afgerond 
zijn. 

Begeistert om enthousiast van te 
worden
We zijn een gemeente die gedreven 
wordt door bevlogenheid. Mensen die 
ervoor willen gaan. Een commissie ge-
meenteopbouw en andere commissies 
hebben zich voor het samengaan ‘be-

geistert’ ingezet, naast oudsten- en ker-
kenraad en andere actieve gemeentele-
den. En niet te vergeten: een biddende 
gemeenschap. Een bijzonder signaal in 
een tijd van individualisme, uitgesproken 
oordeel en weinig ruimte voor luisteren 

naar elkaar. In onze kerkelijke gemeen-
te is er ruimte voor gesprek. Tijd voor 
elkaar. 

Bevrijd leven
Mensen die zich bevrijd weten en an-
deren die bevrijding gunnen. Dat is een 
cadeau dat je anderen gunt. Temidden 
van een gebroken wereld, feest vieren 
van bevrijding. Hang de vlag maar uit. 

Jezus’ bevrijdingswerk gaat verder 
dan het oog. Het zorgt voor een 
lichter hart. Hij zorgt dat de last die 
je op je schouders kunt dragen, zijn 
last wordt. Hij zorgt voor een bevrijd 
leven. ‘Begeistert’ is wat je daar-
van wordt. Letterlijk stuurde Hij zijn 
Geest en ook dat feest vieren we 
binnenkort eind mei. Om ‘begeistert’ 
= enthousiast van te worden. 

Wil je wat van het enthousiasme, van 
die vrijheid om lichter door het leven te 
gaan? Dan nodig ik je uit om eens binnen 
te lopen bij één van de kerken/gemeen-
ten die in deze OKe staan. Want vrijheid 
vier je samen. � Thera de Vries-Noordhuis

Geloof in menselijkheid 

Aanslag op de metro in Brussel
Mohamed El Bachiri, een Marokkaan-
se Belg, zelf metrobestuurder, verloor 
zijn vrouw Loubna bij de aanslag op 
de metro in Brussel in 2016. Ze was 
zijn grote liefde en de moeder van 
hun drie kinderen: drie zoons van tien, 
acht en drie jaar. 'We hebben onze 
kinderen altijd beschut tegen oorlog 
en waanzin. Maar het ergste is ons he-
laas overkomen.' Vanuit zijn bodem-
loze verdriet geeft hij in zijn boek een 
indrukwekkend getuigenis van liefde 
en medemenselijkheid. Een eerbetoon 
aan zijn vrouw met haar ongeëvenaar-
de liefde en goedheid en haar afkeer 
van geweld en oorlog. In de grote 
moskee in Brussel werd met tweedui-
zend mensen gebeden. De volgende 
dag gingen ze naar Marokko. Zij is be-
graven in Salé, de stad van haar vader. 
Een van zijn zoontjes zei dat hij de 
koning daar wilde vragen of hij mama 
terugbrengt...

Mohamed en zijn kinderen
Hij heeft de kinderen gezegd dat 
mama in de hemel is, dat slechte 
mensen een bom in de metro hadden 
gelegd, dat God haar wilde bescher-
men en haar daarom had meegeno-
men naar de hemel. Ze vinden het 
maar niks. Een mama die dag zegt, 
een kus geeft en naar haar werk gaat 
en dan ineens: geen mama meer. Ze 
snappen er helemaal niks van. Ze heb-
ben mama in de krant zien staan. Ze 
zijn kwaad, ze willen wraak. Maar hun 
vader zegt dat je je dan verlaagt tot 

het niveau  
van die slechte mensen. 'Wanneer we 
wraak willen, doen we mee met hen 
die mama hebben vermoord. We zijn al-
lemaal broeders, zegt hij. Is iemand die 
zoiets doet ook een broeder? Ja, dat is 
ook een broeder, maar een broeder die 
een verkeerd pad heeft gekozen. Als 
mens blijft hij je broeder, ook al heeft 
hij het allerergste gedaan. Mohamed 
vindt dat zonder liefde zijn kinderen niet 
kunnen openbloeien en dan later zelf 
ook geen liefde kunnen geven.'  

Barmhartigheid tonen
'Als ik een aanhanger van een ander 
geloof ontmoet die zich laat leiden door 
liefde, heb ik het gevoel dat we de-
zelfde godsdienst belijden. Ik ben een 
tegenstander van religieus fundamen-
talisme, zowel dat van moslims als dat 
van andere godsdiensten.  Als moslim 
wil ik barmhartigheid tonen tegenover 
andere overtuigingen in een sfeer van 
broederlijkheid, vrede, liefde. Als mos-
lim herken ik mijzelf op veel punten in 
joden en christenen. 
Ik ben in de eerste plaats mens en 
daarna pas moslim. Waardoor ik mense-
lijke waarden voorop stel. In de blik van 
sommige mensen zie ik een schoon-
heid, een goedheid en een goddelijk 
schijnsel die eigen zijn aan degenen die 
liefde uitstralen en oproepen. Geef blijk 
van bescheidenheid in je geloof en zoek 
de grootsheid in je menselijkheid. In 
alle oprechtheid denk ik, zelfs als ik niet 
meer gelovig zou zijn, dat ik dezelfde 
waarden en idealen zou koesteren.'

In de gespreksgroep Literatuur & Religie o.l.v. ds. 
Marjan Driessen hebben we het boek ‘Een Jihad 
van liefde’ van Mohamed El Bachiri besproken. 
Hij gelooft in menselijkheid. Hij noemt zichzelf 
een jihadist van de liefde: ‘Vraag me niet om te 
haten, nog liever zou ik sterven’. De grote jihad 
betekent volgens hem dat je  inspanning moet 
leveren tegen jezelf, tegen je driften, tegen je 
hartstochten. � Harm Bosscher

Boekbespreking

w w w . n g k o e g s t g e e s t . n l

Nederlandse Gereformeerde Kerk Oegstgeest
Samenkomsten: Duinzigtcollege,  
Wijttenbachweg 23. 
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld, 
Oude Rijnsburgerweg 54, 
2342 BC Oegstgeest, 
tel.: 06 42 87 38 60,

e-mail: pieterkleingeld@pm.me
Pastoraal werker: Alice Siepelinga,  
e-mail: alicesie@xs4all.nl, tel. 06 10 89 96 22
Voorzitter kerkenraad: Wouter Pieper, e-mail: 
voorzitter@ngkoegstgeest.nl, tel. 06 - 41 81 74 04
Scriba Pauline Bos-van der Wel 

e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
Contactadressen kolommen: Thera de Vries-
Noordhuis, thera_noordhuis@hotmail.com 
en Eke de Gier-van der Jagt, 
gierennest.eke@kpnplanet.nl
Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest

Koffie met een kleurtje
Door het samengaan was het ook 
nodig de wijkindeling voor onderlin-
ge (diaconale) steun aan te passen. 
Op 16 april is dit op een creatie-
ve manier geïntroduceerd. Voor de 
dienst kreeg ieder een polsbandje 
in de kleur van zijn/haar wijk, zodat 
wijkgenoten elkaar tijdens de koffie 
na de dienst konden opzoeken en 
(nader of voor het eerst) kennisma-
ken.� René Asma, diaken

Bevlogen, beademd
Bevlogen betekent enthousiast, gedreven, 
geestdriftig, uitbundig, vurig. Een bevlogen per-
soon wil je wel als werknemer, vrijwilliger, pas-
tor! Toegewijd en vol energie. In de kerk hebben 
we het over geïnspireerd, ‘ingeblazen, bezield’. 
Bevlogenheid die van buiten komt en niet uit 
onszelf, een geschenk. We zijn in onze ziel te 
raken van buitenaf. Dat is iets anders dan ‘haal 
het beste uit jezelf’, waarmee ik niet wil zeggen 
dat dat ook niet goed kan zijn… En leven vanuit 
een bevlieging is ook iets anders dan die ge-

http://www.ngkoegstgeest.nl
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Diensten en vieringen Varia-agenda

Activiteiten Raad van Kerken

Nes Ammim, 
21 augustus – 11 november 

PROTESTANTSE GEMEENTE 
TE OEGSTGEEST

Alle vieringen zijn ook op afstand te volgen 
via Kerkdienstgemist.nl 

REGENBOOGKERK

zo	 21 mei	10.00	 ds. R.C. Veldman
zo	 28 mei	10.00	 Pinksteren, 
			   ds. R.C. Veldman, 
			   m.m.v. PGO-cantorij
zo	 04 jun	 10.00	 ds. R. Abma
zo	 11 jun	 10.00	 ds. R.C. Veldman
zo	 18 jun	 10.00	 ds. R. Abma
zo	 25 jun	 10.00	 ds. R.C. Veldman,
			   m.m.v. PGO-cantorij

GROENE OF WILLIBRORDKERK

Elke dinsdag  8.30	   Dagwacht

Autodienst 
zo 21 mei 	Jan Bos� 06 1363 7344
zo 28 mei	 Cobie Visee� 06 2732 3038
zo 04 jun	 Dirk Jan de Ruijter� 517 61 58
zo 11 jun	 Joke Zuijderduijn� 517 13 52
zo 18 jun	 Tjerk de Wit� 517 07 93
zo 25 jun	 Marianne Smit-Jellema� 517 41 69

NEDERLANDSE GEREFORMEERDE KERK 
OEGSTGEEST

Voor actuele informatie: www.ngkoegst-
geest.nl. Via deze website kan worden mee-
gekeken

zo 	21 mei	10.00	 ds. Roth, Hengelo 
zo	 28 mei	10.00	 Pinksteren, 
			   ds. P. Kleingeld	
zo	 04 jun	 10.00	 ds. P. Kleingeld, Avondmaal
zo	 11 jun	 10.00	 ds. P. Kleingeld
zo 	18 jun	 10.00	 mw. P. Vervoorn
zo 	25 jun	 10.00	 Wilke Stuij (BEAM) 

Taizévieringen
zo  28 mei   19.00	    Rehobothkerk
zo  25 jun    19.00	    Groene Kerk

R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS
PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD

Het streamteam blijft livestream uit de pa-
rochiekernen verzorgen. Let op: de vieringen 
in de parochiekernen variëren in aanvangs-
tijd: 9.30 uur (Katwijk en Willibrordus Wasse-
naar) en 11.00 uur (Oegstgeest en Voorscho-
ten). Zie www.parochie-augustinus.nl voor 
de actuele livestream.
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch 
contact opnemen met pastoor Franken:  
071 889 5938.
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact 
opnemen met mw. Gabrielle Walter:  
071 517 3287.

7e zondag van Pasen 
za	 20 mei	19.00	 Viering in Wassenaar
zo	 21 mei	11.00	 Eucharistie, 
			   pastor K. van Vliet,
			   Schola

Pinksteren
za	 27 mei	19.00	 Viering in Wassenaar
zo	 28 mei	11.00	 Eucharistie, 
			   pastoor R. Franken,
			   Gemengd Koor 
ma	29 mei	11.00	 pastoor R. Franken

Drievuldigheidszondag
za	 03 jun	 19.00	 Viering in Wassenaar
zo	 04 jun	 11.00	 Eucharistie, pastoor R.  
			   Franken + Pastoraal Team, 
			   Gezinscatechese, Eucharis-
			   tie en Parochiefeest

10e zondag door het jaar
za	 10 jun	 19.00	 Viering in Wassenaar
zo	 11 jun	 11.00	 Eucharistie, 
			   Mgr. A. van Luyn sdb/ 
			   diaken P. Winnubst, 
			   Gemengd Koor

11e zondag door het jaar
za	 17 jun	 19.00	 Viering in Wassenaar
zo 	18 jun	 11.15	 Eucharistie, 
			   pastor K. van Vliet, 
			   Schola

12e zondag door het jaar
za	 24 jun	 19.00	 Viering in Wassenaar 
zo	 25 jun	 11.00	 Woord- en Communie-
			   viering, diaken 
			   P. Winnubst, Schola

VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

De vieringen zijn op vrijdagochtend in de 
Grote Zaal. U kunt zich als vrijwilliger mel-
den via 06 2894 8089 of judith.vandervis@
marente.nl (di. en do.) of via 06 1220 9191 of 
christa.vandersman@marente.nl (di.).

vr	 02 jun	 11.00	 Protestantse viering
vr	 16 jun	 11.00	 Katholieke viering
vr	 30 jun	 11.00	 Protestantse viering

Bezinningscentrum KRUISPUNT
Rivierduinen, locatie Oegstgeest

zo	 21 mei	10.30	 mw. S. Poppe-Rienks	
zo	 28 mei	10.30	 Pinksteren, 
			   mw. S. Poppe-Rienks
zo	 04 jun	 10.30	 geen viering
zo	 11 jun	 10.30	 mw. S. Poppe-Rienks
zo	 18 jun	 10.30	 geen viering
zo	 25 jun	 10.30	 mw. S. Poppe-Rienks

PAULUSKERK, 
VOLLE EVANGELIEGEMEENTE

Zondagsdienst 11.00   Gerrie Schreuder

REGENBOOGKERK, ADVENTKERK

Zaterdag	 10.00	 Bijbelstudie; 
		  11.00 	 Eredienst

DORPSCENTRUM, St. Evangelische 
Gemeenschap (STEG)

zo	 21 mei	10.00	 H. Koehorst, Mijdrecht
zo	 28 mei	10.00	 Pinksteren, 
			   P. Stolk, HI-Ambacht
zo	 04 jun	 10.00	 C. Terpstra, HI-Ambacht
zo	 11 jun	 10.00	 P. Stolk, HI-Ambacht
zo	 18 jun	 10.00	 D. Wolbers, Franeker
zo	 25 jun	 10.00	 W. v.d. Velden, Putten

 voor de periode van 20 mei tot en met 30 juni 2023

Pelgrimspadwandeling� 11-6
Van Wassenaar naar St. Jacobskerk 
Den Haag
Tijd: 10.00 - 17.00  uur
Info en opgave: erik@flikkenschild.nl

Bevrijdingstheologie voor witte 
mensen � 29-6
Spreker: Janneke Stegeman
Plaats: Dorpscentrum
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Info en opgave: ds. Rian Veldman, 
ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl, 
06 - 14 27 30  13

Zomermaaltijd� 30-6
Plaats: Rehobothkerk 
Tijd: inloop vanaf 18.00 uur/start 
18.30 uur 
Kosten: € 5-10 p.p. naar draagkracht 
Opgave tot 26-6: Aly Boogaard,
06 - 17 17 83 07, aly.boogaard@
gmail.com

Voor meer info zie elders in dit blad,  
het jaarprogramma (het Groene Boekje), en  

op www.raadvankerkenoegstgeest.nl

Binnen dit dorp bevindt zich een oe-
cumenische, internationale gemeen-
schap van circa 30-40 vrijwilligers. 
Zij wonen te midden van Israëli’s 
met diverse achtergronden en zijn 
toegewijd aan gastvrijheid, leren 
en dialoog tussen joden, christenen 
en moslims en tussen Europeanen 
en Joodse en Palestijnse Israëli’s. De 
dialoog wordt bevorderd door sa-
men te werken en te leven.

Heb je belangstelling? 
Zie de site nesammim.nl/studie/ en 
mail naar study@nesammim.com (in 
het Engels) voor meer info. Komen 
deze data je niet uit? Er start ook 
zo’n programma op 11 november 
respectievelijk op 3 februari en 20 
april 2024.� Bas Smouter

Inzameladressen voor de Voedselbank
Inzameladressen Voedselbank Leiden/ 
Katwijk met tijdstippen en plaatsen

-	Ned. Geref. Kerk, Teylingencollege, 
	 locatie Duinzigt, Wijttenbachweg 23 

1e zondag van de maand, 11.00 – 11.45 u.

-	R.K.-parochie H. Augustinus, 
	 parochiekern H. Willibrord, 

Rhijngeesterstraatweg 35 
1e zondag van de maand, 10.30 – 11.00 u.

-	Protestantse Gemeente Oegstgeest: 
Inzameling elke laatste zondag van de 
maand in de hal van de Regenboog-
kerk, voor en na de dienst, 

	 10.00 – 11.30 u.

Ben je tussen de 18 en 28? En wil je 
een paar maanden een bijzondere 
beleving in Israël? Van 21 augustus 
tot 11 november is er in Nes Ammim 
een speciaal studieprogramma voor 
‘global explorers’. Via dit studiepro-
gramma kun je meer leren over Israël 
en zijn inwoners. Ook kun je inzicht 
krijgen in je eigen talenten en ont-
wikkeling. Je leert over de verschil-
lende religies en politieke standpun-
ten. De 12 weken kosten €1500. Dat 
is excl. vliegreis, verzekering, incl. 
maaltijden, accommodatie, en een 
volledig programma met lezingen, 
excursies en bijzondere ervaringen. 

Wat is Nes Ammim? 
Nes Ammim is een multi-etnisch en 
multireligieus dorp in West-Galilea. 

Voorzitter  voor de 
OKe-redactie gezocht
De redactie van de OKe is op zoek naar een nieu-
we voorzitter. Wij zoeken een bezielde vrouw 
of man die eraan bijdraagt dat er 9 keer per jaar 
een lezenswaardig en visueel aantrekkelijk blad 
bij de inwoners van ons dorp op de mat valt. 

Wat verwachten wij van deze vrouw of man?

- Zij/hij voelt zich betrokken bij kerk en samen-
leving in Oegstgeest;

- Zij/hij is in staat teksten redactioneel en in-
houdelijk te beoordelen;

- Zij/hij kan redactieleden en auteurs vanuit 
een persoonlijke betrokkenheid aansturen en 
inspireren.

Wat houdt de functie concreet in?

- 9 x per jaar leiding geven aan de redactiever-
gaderingen;

- Bijdragen aan de inhoudelijke voorbereiding 
van de OKe-nummers;

- Contact onderhouden met de Raad van Ker-
ken en de deelnemende kerken over inhoude-
lijke, organisatorische en financiële zaken;

- Contact onderhouden met de bezorgdienst 
van de OKe.
De redactie nodigt gegadigden graag uit om 
deel te gaan uitmaken van haar enthousiaste 
gezelschap. Wie geïnteresseerd is of wie wel-
licht op een geschikte kandidaat kan attende-
ren, kan contact opnemen met de interim-voor-
zitter van de redactie Koos van der Bruggen: 
jjgvanderbruggen@ziggo.nl of 06 - 30 79 16 77

Kopij voor activiteitenprogramma RvK
Ook voor seizoen 2023-2024 wil de werkgroep Vor-
ming van de Raad van Kerken allerlei activiteiten op 
het snijvlak van geloof, cultuur en samenleving (voor 
volwassenen) bundelen in het activiteitenprogram-
ma, het zogenoemde ‘groene boekje’. Als overkoepe-
lend thema is gekozen voor LUISTEREN.
De datum voor kopij is 1 juni. Graag zo kort en bon-
dig mogelijk, met vermelding van datum, plaats, tijd, 
contactgegevens en eventuele kosten, te sturen naar 
werkgroepvormingoegstgeest@gmail.com. Wilt u in de 
onderwerpregel de titel van de activiteit vermelden?

Let op: wilt u zich voor alle acti-
viteiten van tevoren aanmelden?

Voorjaarswandeling � 19-5
Wandelen met een tekst of ge-
dicht voor onderweg. Na afloop 
thee.
Tijd: 14.00 uur 
Info en opgave: ds. Richtsje 
Abma, 
06 - 83 11 66 26, richtsjeabma@
gmail.com

Muziekmiddag (i.p.v. 
avond!) Arvo Pärt met  
Cappella pro Cantibus� 4-6
Dirigent Rens Tienstra over Pärt, 
afgewisseld met koorwerken
Plaats: Regenboogkerk 
Tijd: 15.00 – 16.15 uur
Info: ds. N.C. Smit, 06 - 57 22 98 
96, 
cappellaprocantibus@gmail.com
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Varia-agenda

wijze de Russisch- 
orthodoxe liturgie 
en het gregoriaans 
doorklinkt in zijn mu-
ziek. Het kamerkoor 
Cappella pro Canti-
bus zal ter illustratie 
vier koorwerken van 

Pärt ten gehore brengen.

Locatie/tijd: Regenboogkerk, 
15.00 uur
Kosten: ter bestrijding van de 
kosten is er een deurcollecte
Info: zie activiteitenoverzicht op 
pagina 15� Margot de Ruiter

Aan leuke vakantieweken voor de jeugd is 
geen gebrek. Keuze genoeg. 

Joyruiters
Vereniging Joyruiters organiseert christelij-
ke ruiterkampen voor kinderen van 9 t/m 
16 jaar. De kampen worden gehouden in 
de prachtige bosrijke omgeving van Voorthuizen.

Oasekampen
Gebruik jij je vakantie niet alleen om uit te 
slapen, maar om actief bezig te zijn met 
leeftijdsgenoten? Dan is een Oasekamp 
echt iets voor jou! Natuurlijk ga je lekker 
ontspannen rondom een kampvuur.

Geloofshelden
Dit jaar niet alleen voetbalkampen, 
turnkampen en sportmixkampen 
(allerlei soorten sporten), maar ook 
een danskamp, een meidenvoetbal-
kamp en een G-voetbalkamp voor jongeren (vanaf 12 jaar) 
en volwassenen.

Stichting Onvergetelijke Zomerkampen
100% plezier & 100% diepgang in 
een week waarin je helemaal jezelf 
kunt zijn! Een zomerkamp bij Stichting 
Onvergetelijke Zomerkampen is echt 
onvergetelijk! Voor kinderen en jongeren van 7 t/m 17 jaar.

Kinder/jeugdkampen
HGJB Vakanties
Een vakantie met de HGJB is een mooie 
combinatie van leuke activiteiten en de tijd 
nemen voor God. Onze enthousiaste reis-
leiding zorgt ervoor dat iedereen persoonlijke aandacht krijgt.

YOY Zomerkampen
YOY Zomerkampen: veilig, vertrouwd, op-
bouwend. Door de kleinschaligheid per 
kamp is er persoonlijke aandacht voor 
alle deelnemers, voor groep 3 t/m tieners van 17 jaar.

Camps4Kids
Camps4Kids is DE christelijke kinder-
kamp organisatie in Nederland. Camps4Kids bestaat al 15 jaar.

Voor nadere informatie: zie onder meer de site christelijke-
vakantiesite.nl/organisatie/31952/stichting-onvergetelijke-

zomerkampen
(via deze 
OR-code)

Bisdom Rotterdam  
Zomerkampen

Thema: ‘Dat had je gedroomd! 
Zie de site: www.bisdomrot-

terdam.nl/zomerkampen.

Tot slot...
De Geest die ons bewoont

verzucht en smeekt naar God

dat Hij ons in de Zoon

doet opstaan uit de dood.

Opdat ons leven nooit

in weer en wind bezwijkt,

kom Schepper Geest, voltooi

wat Gij begonnen zijt.

Huub Oosterhuis 
overleden 9 april 2023
Lied 686 NLB, strofe 3

Arvo Pärt: een spiritueel componist
Lezing met live uitvoering van vocale werken

Arvo Pärt is een he-
dendaagse, wereld-
beroemde componist 
uit Estland. Hij is een 
van de belangrijk-
ste en meest geliefde 
componisten van dit 
moment. Vanaf 1969 
verdiepte Pärt zich in gregoriaans 
gezang en meerstemmige zang uit 
de Renaissance. Ook bekeerde hij 
zich in deze periode tot de ortho-
doxe kerk. 

Op 4 juni zal dr. Rens Tienstra ver-
tellen over Arvo Pärt en op welke 


