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Sportkampen
Zoektocht 
van een 
topsporter

...sporten  én 
geloven

Niet zelden kregen 
de renners voor ver-
trek de zegen van 
de pastoor, een bis-

schop of 
zelfs de 
paus. 

Koos van
der Bruggen
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een ornament. De plaatselijke pastoor 
was vaak geestelijk adviseur van de club 

en ook op zondagmiddag 
fanatiek supporter. Die tijd 
is voorbij, maar let er eens 
op hoe vaak spelers een 
kruisteken maken of hun 
handen ten hemel heffen 
na een doelpunt. 

‘Katholieke’ sport
Als er al een sport het 
predicaat ‘katholiek’ toe-
komt, is dat de wieler-
sport. Tot in het recente 
verleden kwamen de 
meeste wielrenners uit 
‘katholieke’ landen als 

België, Frankrijk, Italië, Spanje 
en bij ons uit Brabant en Limburg. Vrijwel 
elk dorp had zijn eigen ‘rondje rond de 
kerk’. In mijn Brabantse jeugd heb ik er 
heel wat gezien. Het katholicisme door-
desemde het peloton. Zo was er in de 
jaren vijftig de tweestrijd tussen de Itali-
aanse vedetten Coppi en Bartali. Laatst-
genoemde was zo vroom dat hij de 
bijnaam de monnik kreeg. De mondaine 
Coppi viel juist in kerkelijke ongenade 
nadat hij een relatie kreeg met de mys-
terieuze, maar gehuwde ‘Witte Dame’. 
Het maakte hem niet minder populair. 

De afgelopen jaren is de wielersport 
meer universeel – en daarmee minder 
katholiek – geworden. Wat niet veranderd 
is, is dat wielrennen veel heroïek en dra-
ma kent: door valpartijen, maar ook door 

de ‘zonde’ van de 
doping. Misschien 
is wielrennen – 
met zijn vallen en 
opstaan, zonde en 
vergeving – een 
metafoor voor 
het leven en juist 
daarom een fas-
cinerende sport, 
voor katholieken 
en niet-katholie-
ken. 

Zoektocht van een  
topsporter
Lange tijd leefde ik mijn leven vooral 
als zoeker. Naar ‘thuiskomen’, landen. 
Aankomen waar ik hoorde. Beroepsma-
tig, spiritueel en fysiek. Ik was geneigd 
tot excessief bewegen. Meters maken, 
wandelend, of fietsend. Zoveel mogelijk.
Het geloof had ik op jonge leeftijd los-
gelaten.
God was een lijdensweg van geboden 
en verboden. Ik geloofde in engelen, in 
sprookjes.
Ik liep, fietste en zwom. Zoekend en pro-
berend kwam ik steeds dichterbij wie en 
wat me werkelijk lief was, maar landen 
deed ik nog altijd niet. Ik woonde in mijn 
hoofd…
Met hart en ziel, dat wel, maar meer niet.
Medio augustus 2020 besloot ik lid te 
worden van de PGO. Twijfelend, maar 
met een diep verlangen ergens bij te 
horen.
Oktober 2020 werd ik getroffen door 
een hersenbloeding. Als je het zelf niet 
doet, doen wij het wel, dacht de Eeuwi-
ge wellicht. Hardhandig werd ik in mijn 
lichaam gegooid. 
En werd ik topsporter…
Halfzijdig verlamd werd iedere dag een 
oefening in het mij terugvechten in het 
leven. Ik leerde weer lopen, rechtshan-
dig worden en zo zelfstandig mogelijk 
functioneren. En dit blijft, dag in – dag 
uit. Het oefenen, proberen…
Evenals mijn liefde voor sprookjes en 
mijn groeiende verbondenheid met de 
geloofsgemeenschap.

Lilian Hoogendoorn

Sport verbindt

Door de jaren heen heb ik mogen er-
varen hoe sportieve inspanning een 
prachtig samenspel kon zijn met mijn 
geloof. Dat sport een krachtig middel 
is om ons lichaam en onze geest en 
ziel in balans te brengen. Het stelt ons 
in staat om te genieten van de prachti-
ge schepping om ons heen, terwijl we 
tegelijkertijd ons lichaam activeren en 
onze grenzen verleggen. 

Waarden
Wanneer we sporten, kunnen we de 
waarden uitdragen die nauw verwe-
ven zijn met ons geloof. Denk aan 
doorzettingsvermogen, discipline, 
teamwork en respect voor anderen. 
Deze waarden zijn ook belangrijk voor 
ons geloof en bieden ons de moge-
lijkheid om onze spiritualiteit te ver-
talen naar onze dagelijkse inspannin-
gen.

Sport verenigt
Tijdens het sporten kunnen we ook 
momenten van reflectie en verwon-
dering ervaren. In die stille momenten 
tussen ‘het zwoegen’ door, kunnen 
we de verbinding voelen met iets dat 
groter is dan wijzelf. Het is een gele-

genheid om te bidden, te mediteren 
en dichter bij ons geloof te komen.
Bovendien biedt sport dé gelegenheid 
voor verbondenheid. Het verenigt 
mensen, het delen van vreugde, ver-
driet, overwinningen en teleurstellin-
gen met medesporters schept sterke 
banden en opent deuren naar diepe 
vriendschappen en spirituele groei.

Unieke verbinding tussen sport 
en geloof
Laten we ons inzetten om sport en 
geloof hand in hand te laten gaan. La-
ten we sportiviteit omarmen, als een 
manier om ons geloof te versterken 
en te belichamen. Of het nu gaat om 
een ochtendwandeling in de natuur, 
een teamtraining op het sportveld, 
laten we bewust zijn van die Éne, die 
ook in deze momenten bij ons aan-
wezig is. Als we ons bewust worden 
van de unieke verbinding tussen sport 
en geloof, openen we nieuwe deuren 
naar groei, inspiratie en vreugde. 

Met sportieve en gelovige groeten,
RK-diaken Peter Winnubst,

Lid van de Raad van Kerken

Sport als een uiting van geloof: de Kuip 
als kerk voor mensen voor wie de tra-
ditionele kerken wellicht hebben 
afgedaan?
Onlangs verscheen 
het boek Lourdes 
aan de Maas. 
De titel verwijst naar 
de bijna religieuze 
wijze waarop veel  
Feyenoord-aanhan-
gers hun clubliefde 
beleven. De Kuip is 
hun pelgrimsoord, de 
wedstrijd hun ere-
dienst. Ze lijden bij een 
nederlaag en vieren 
uitbundig de succes-
sen, zoals het recente 
kampioenschap. Er zijn er die in het sta-
dion willen trouwen of worden opge-
baard. 

Verwevenheid
Of we het willen of niet: geloof en sport 
zijn met elkaar verweven. Allereerst 
daarbij de vaststelling dat katholieken 
een gemakkelijkere omgang met sport 
lijken te hebben dan protestanten. Zo 
is sporten op zondag voor katholieken 
geen probleem, terwijl dat voor protes-
tanten soms ‘uit den boze’ is. Daarom is 
het zaterdagvoetbal ontstaan. In Oegst-
geest voetbalde VV Oegstgeest op za-
terdag en UDO op zondag. Nu zijn beide 
teams gefuseerd en voetbalt FC Oegst-
geest op zaterdag. Het lijkt me niet dat 
geloofsoverwegingen hierbij een grote 
rol spelen.

Tot in de eredivisie 
is de kerkelijke oor-
sprong van som-
mige voetbalclubs 
te herkennen. De 
afkorting RKC staat 
voor Rooms-Ka-
tholieke Combina-
tie. In het verleden 
was die RK in de 
naam meer dan 

Het volgende nummer van OKe ver-
schijnt op 26 augustus 2023. Kopij 
daarvoor inleveren uiterlijk op donder-
dag 10 augustus 2023 vóór 15.00 uur. 
Uitsluitend per e-mail, met vermel ding 
van uw naam, telefoonnummer en 
voorkeur rubriek. 
Inleveradres kopij en gegevens rooster 
diensten en vieringen: 

e-mail: RedactieOKe@gmail.com
Het daaropvolgende nummer verschijnt 
op 30 september 2023.

Volgende nummer

Deze OKe wordt ook geplaatst 
op de website van de Raad van 
Kerken. Ook is er een link op:

PersoonlijkRaad van Kerken OegstgeestColofon
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Van de redactie
Sport is ‘in’, maar geloof ook? Sport is er in 
allerlei soorten en maten. Van topsport tot 
gewoon wat bewegen. Ook revalideren 
is een sport an sich. Maar in alles zit een 
uitdaging om door te gaan, vol te houden, 
soms even over je grenzen heen.
Ons redactiewerk is ook een soort sport: 
om alles in een korte periode tot stand 

te brengen gaat niet vanzelf. Het is ook 
een teamsport, waarbij de spelers af 
en toe afgelost moeten worden. Ardi 
Warnar gaat na een vier-
tal jaren de redactie ver-
laten en Lilian Hoogen-
doorn treedt aan. 
Ardi: ‘Bedankt voor je 
enthousiaste en produc-

tieve inzet! Het ga je 
goed!’
Lilian: ‘Welkom in de 
redactie! In het vo-
rige nummer en dit 
nummer ben je al als scribente aan 
het werk geweest, dank daarvoor. We 
hopen dat je je in ons team thuis zult 
voelen.
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Ik gaf daar gymles op een basisschool. 
Ik woonde in een huis met vrijwilligers 
uit diverse landen; velen van hen waren 
protestants. Dat huis had een gelovige 
insteek: iedereen deed iets anders qua 
werk, maar we gingen samen naar de 
kerk. En we kregen soms bijbelstudie, 
wat ik interessant vond – in tegenstelling 
tot de meeste anderen, haha. 

Terug in Nederland had ik honger naar 
meer kennis over religies. Daarom begon 
ik in 2009 de studie theologie. Overdag 
volgde ik college en studeerde ik,  
’s avonds gaf ik tennisles. Een ideale 
combinatie voor mij, zowel qua tijd als 
qua afwisseling. Het tennissen vormde 
een goede afleiding.
Het was mij toen nog niet duidelijk, wat 
ik met de theologie zou gaan doen, le-
raar worden, geestelijk verzorger of in 

een parochie gaan werken. In elk geval 
vormde de studie een verrijking van mijn 
leven. Theologie is een brede studie, na-
tuurlijk de Bijbel, maar het is meer dan dat, 
je krijgt ook veel filosofie, geschiedenis, 
sociologie en psychologie.

Voelde het alsof je een deel van je 
leven ging opofferen voor de kerk?
Zeker niet! Het is fijn om naast dit vaak on-
regelmatige werk in de parochie geregeld 
te tennissen. Het is goed om fysiek bezig 
te zijn.
Het leuke aan sport is dat het prestatiege-
richt is. Ik wil mezelf verbeteren en in een 
wedstrijd zien waar ik sta. Je denkt tijdens 
een wedstrijd ook nergens anders aan en 
dat is heerlijk.
Het is ook heel fijn om mijn sportieve be-
langstelling te delen met mijn vrouw  
Mariëlle.

Vanwege het thema van 
dit nummer ‘sport en  
geloof’ had ik in de pas-
torietuin van de H. Willi-
brordkerk een gesprek 
met Sjoerd Zuidersma, 
tennisser én pastoraal 
werker in de Augustinus-
parochie. Els van Leuken

schap van predi-
kanten. Het domineesvak is immers 
een bijzonder ambt. Je moet verschil-
lende kwaliteiten verenigen: theolo-
gisch onderlegd zijn en dat kunnen 
overbrengen in een preek, een halve 
maatschappelijk werker en jeugdleider 
zijn, een gemeente kunnen ‘managen’, 
etc. En dan is je werkgever ook nog 
eens een groep vrijwilligers, de ker-
kenraad, die daar soms helemaal geen 
ervaring mee heeft. Dus zaken als be-
roepen, begeleiden en eventueel los-
maken van de predikant moeten goed 
gewaarborgd zijn, inclusief beroeps- en 
bemiddelingsmogelijkheden.

De laatste olifant in de kamer was ten-
slotte de pensioenkwestie. Er beston-
den twee verschillende stelsels: de 
NGK was al bij pensioenfonds Zorg en 
Welzijn aangesloten, de GKv had een 
pot in eigen beheer. Maar wel met 
onderdekking. Om tot overeenstem-
ming te komen heeft veel rekenwerk, 
advies inwinnen en ook af en toe 
flink slikken gekost. Maar we zijn er 
uit gekomen en zo is op 1 mei jl. een 
nieuw kerkgenootschap ontstaan: ‘De 
Nederlandse Gereformeerde Kerken’. 
In het lijfblad van veel van onze leden, 
het Nederlands Dagblad, werd die dag 
meteen de vraag gesteld: ‘Wie is de 
volgende fusiepartner?’. Nou, nu maar 
even niet, maar mijn ervaring dat je als 
christen heel veel meer deelt dan dat 
je scheidt, maakt me optimistisch over 
de toekomst. 
In Oegstgeest tenslotte werkten de 
beide kerken al enige jaren intensief 
samen en zijn we nu één gemeente 
geworden. Maar daar is in dit blad al 
regelmatig over bericht. 

Hoe kijk je terug op je 
‘carrièreswitch’?
Het is goed om over din-
gen na te denken en iets 
te kunnen betekenen voor 
mensen, bijvoorbeeld bij 
een uitvaart, in een ge-
sprek of bij de catechese. 
Mijn ervaring als sportle-
raar helpt me in dit werk, 
ik heb er veel aan.

Ik heb niets opgegeven, 
het is zo gegroeid. Voor 
mijzelf was het een logi-
sche route, maar bij mijn 
vrienden in de sportwe-
reld en familie is er wel 
enige verbazing geweest.

Is de voldoening die je 
uit sport haalt, te ver-
gelijken met de vol-
doening uit geloof?
Het is een ander soort vol-
doening, een andere laag. 
Sport geeft me plezier. 

Mijn werk geeft betekenis en inhoud. Bij 
beide ben je nooit uitgeleerd, beide zijn 
belangrijk voor mij. Sporten wil ik echt 
niet missen, dat zou niet goed zijn.
In beide ontmoet je veel mensen en 
beide zijn nodig om in balans te zijn.

Tot slot: hoe zie jij jezelf over 10 
jaar?
Ik ben dan nog bezig op deze twee ter-
reinen. In dit werk kom ik tot mijn recht 
en kan ik van betekenis zijn. De sport, 
omdat ik er veel plezier uithaal. 
In sport is geluk soms afhankelijk van 
het resultaat. In mijn werk is winnen 
helemaal niet belangrijk, maar gaat het 
om iets voor elkaar te kunnen beteke-
nen.
In mijn werk vind ik diepgang, in de 
sport ontspanning. Beide zijn voor mij 
heel belangrijk.

Met   Hart

en   Ziel...

...sporten én geloven

De afgelopen paar jaren maakte ik het 
herenigingsproces van de Gerefor-
meerde Kerk vrijgemaakt (GKv) en de 
Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) 
van dichtbij mee. Als lid van de Lande-
lijke Vergadering, de ALV zeg maar van 
de NGK, heb ik heel wat vergaderuur-
tjes in het proces zitten.

“Wat is daar nou aan?”, vroeg mijn 
thuisfront wel eens vertwijfeld. Ik heb 
ervan genoten, omdat veel tijd werd 
besteed aan het ‘voorwerk’. Eerst el-
kaar maar eens leren kennen, de ver-
halen van ‘toen’ (de breuk in de jaren 
’60) horen én wat je nu bezig houdt 
als het gaat om de kerk als beweging 
en om de kerk van de toekomst. En 
vooral dat laatste bleek ons erg te ver-
binden: we willen allemaal in deze tijd 
wegen zoeken om Jezus te volgen en 
die levenswijze ook laten zien aan de 
mensen om ons heen en aan onze kin-
deren doorgeven.
 
In de loop van de gesprekken werd 
ook duidelijk dat in de GKv, die van 
oudsher, en zeker in de jaren ’60, erg 
top-down was georganiseerd, ook 
veel verschillen zijn ontstaan per ge-
meente. Oude vooroordelen konden 
dus al gauw overboord. Dat leidde er 
toe, dat er een Kerkorde is gemaakt 
waarin veel aan de lokale gemeenten 
wordt overgelaten: wel of geen kin-
deren aan het avondmaal, wie zijn er 
nu ‘lid’ van de gemeente, verschuif je 
het avondmaal naar een andere keer 
als er toevallig geen dominee kan zijn, 
enzovoorts. Zaken die je als gelovigen 
prima samen kan oplossen. Het enige 
voorschrift op deze terreinen is dát je 
iets regelt als lokale gemeente.

Wat wel goed geregeld moet worden 
op landelijk niveau is het werkgever-

Wanneer besefte je dat je wat 
meer met geloof en kerk wilde? En 
in hoeverre was dat te combineren 
met de tennissport?
Dat is een geleidelijk proces geweest. 
Mijn hele leven heb ik aan sport gedaan, 
ik heb daar veel plezier uit gehaald en 
vrienden leren kennen. 

Na de middelbare school ben ik de 
sportopleiding gaan doen: sportleraar en 
sportmanagement. Daar ben ik vervol-
gens in gaan werken.

In die tijd ging ik me ook meer bezig-
houden met geloven. Ik vond het inte-
ressant er meer van te weten. Zo ging 
ik naar jongerenbijeenkomsten van de 
kerk. Op een gegeven moment ben ik 
vrijwilligerswerk gaan doen in Zuid- 
Afrika voor een christelijke organisatie. 

Onder de loep...
      ...als kerken samen gaan...
…veel vergadertijd, maar ook een feest!

Hester
 den Oudsten
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD

‘Dank U voor deze nieu-
we morgen.’ Met dit lied 
eindigde de viering op het 
parochiefeest van 4 juni. De 
dagen daarna hoorde ik van 
iedereen: “Wat was het een 
fantastisch feest”. 
Inderdaad: de bomvolle 
kerk, het kinderkoor ‘De Vro-
lijke Noot’ dat prachtig zong, 
het heerlijke weer, de perfecte organisa-
tie, de gezellige en ontspannen sfeer, de 
speurtocht in de kerk, de clown en het 
springkussen voor de kinderen.
Ik wil allen die geholpen hebben om het 
feest te organiseren en allen die aanwe-
zig waren hartelijk bedanken. De organi-
satie vooraf gebeurde door vrijwilligers 
uit de verschillende parochiekernen. En 
ook de uitvoering op de dag zelf gebeur-
de door vrijwilligers uit de verschillende 
kernen, die samenwerkten alsof ze dat 
al jaren deden! 
Als cadeau voor mijn jubileum kreeg ik 
een fiets. Een heerlijk cadeau, maar toch 

sen van het vrijgeko-
men orgel uit de St. 
Jozefkerk in Wasse-
naar.

Vervolgens werd 
gezocht naar een 
vervangend orgel en 
dat is gevonden in 
Hillegom. In de ge-
reformeerde kerk De 
Hoeksteen aldaar bleek een orgel be-
schikbaar te zijn, omdat dit kerkgebouw 
zou worden afgebroken. Het college 
van Kerkrentmeesters ging akkoord met 
overname van het orgel door de H. Willi-
brordkerk in Oegstgeest.
Het orgel is gebouwd door de firma 
B.A.G. Orgelbouw uit Enschede en da-
teert uit 1983. Het is een compact orgel, 
dat een mooie plek heeft gekregen in 

w w w . w i l l i b r o r d o e g s t g e e s t . n l

raatgroep en de Beheercommissie van 
de H. Willibrord,  Pim Kouwenhoven, 

Feestelijke inwijding van het B.A.G. -orgel 

kinderen vragen te stellen. En dan het 
belangrijkste moment: voor de eerste 
keer de H. Communie mogen ontvan-
gen, met je ouders, broertjes en zusjes. 
Aan het eind van de viering moedigde 
pastor Van Vliet de kinderen aan om een 
voorbeeld te nemen aan Charlotte en 
Isabelle en ook misdienaar te worden. 
Namens de parochiekern H. Willibrord: 
hartelijk gefeliciteerd: Herman, Victoria, 
Annabelle, Oscar, Julian, Charlotte, Thij-
men, Gideon, Lieke en Iker! 
En tot ziens bij jullie volgende Commu-
nie. Els van Leuken

was voor mij het mooiste 
cadeau dit fantastische 
feest. Wat zijn er veel fij-
ne mensen in deze paro-
chie! Het is een voorrecht 
om uw pastoor te mogen 
zijn!
Hartelijk dank!

Pastoor Rochus Franken

Het was inderdaad een fantastisch feest, 
met bloemen van de Raad van Kerken 
en de bloemengroet van de PGO, per-
soonlijk gebracht door ds. Richtsje Abma 
en Jasper de Kogel. Els van Leuken

Tien Eerste communicantjes 
op zondag 11 juni
Wat een feestelijke zondag! Buiten was 
het zonnig weer, binnen was de kerk 
mooi versierd en wat zagen de commu-
nicantjes – en hun familie – er prachtig 
uit. Pastor Van Vliet was voorganger en 
ging regelmatig door de knieën om de 

Paul Hendriks 
In het vorige nummer van OKe werd 
Paul Hendriks ‘onder de loep genomen’, 
met een voetnoot dat hij ernstig ziek 
bleek te zijn. Nu moeten wij helaas zijn 
‘in memoriam’ schrijven.

Op 22 mei jl. overleed onverwacht heel 
plotseling Paul Hendriks, na een korte 
ziekte.
Toen hij op 15 mei werd opgenomen in 
Hospice De Mare hoopte hij het paro-
chiefeest op 4 juni op enigerlei wijze nog 
te kunnen meemaken. Het heeft niet zo 
mogen zijn.
Paul was een cen-
trale vrijwilliger in de 
pastorie en de kerk 
van de H. Willibrord in 
Oegstgeest.
Vanaf 2012 was hij er 
als koster, lector en acoliet (bijna) dage-
lijks te vinden. Ook was hij jarenlang een 
gewaardeerd lid van de Schola Cantorum 
en trad hij daar waar nodig op als cantor.
Paul was altijd bereid om zich extra in 

onze kerk en ook qua 
klankkleur uitstekend 
past in het gebouw. 

In 2022 is het orgel 
als bouwpakket ver-
huisd naar Oegst-
geest. Adema’s Kerk-
orgelbouw B.V. uit 
Hillegom heeft het or-
gel weer opgebouwd 
en de intonatie aan-

gepast aan ons kerkgebouw. Sinds april 
2023 wordt het bespeeld.

Op zondag 3 september zal het orgel 
tijdens de zondagse eucharistieviering 
worden ingewijd en aansluitend zal er 
een concert plaatsvinden. Verschillende 
organisten zullen muziek van hun keuze 
ten gehore brengen.
Namens het Pastorale Team, de Pasto-

te zetten als daarom gevraagd werd. Hij 
stond voor iedereen klaar. We zullen in 
hem een bijzonder toegewijde vrijwilli-
ger missen. 
Op woensdag 31 mei hebben we Paul 
uitgeleide gedaan tijdens een uitvaart-
plechtigheid, die helemaal paste bij zijn 
geloofsbeleving en met inbreng van zijn 
familie: zijn vrouw Dineke belichtte in 
haar in memoriam het leven van Paul; 
zijn broer Guus ging voor in de Eucharis-
tie, samen met pastoor Rochus Franken 
en diaken Peter Winnubst. Zijn zus Carla 
zong Come unto Him van Händel en een 
Ave Maria. Uiteraard werd ook medewer-
king verleend door de Schola Cantorum.
Ook namens onze parochiekern werd 
een in memoriam uitgesproken.
We wensen Paul rust en vrede toe in de 
palm van Gods hand en zijn vrouw Dine-
ke en familie en vrienden veel sterkte bij 
het verwerken van het verlies van deze 
aimabele, markante man.
Namens Beheercommissie en Pastoraat-
groep, Pim Kouwenhoven

Wij gedenken…
…Johannes Christiaan (Jan) Zandvliet, 
echtgenoot, (schoon)vader en opa. 
Jan werd geboren op 20 aug. 1934 en 
is op 11 mei overleden. Zijn uitvaart 
vond plaats op vrijdag 19 mei in de H. 
Willibrordkerk, waarna Jan in besloten 
kring is gecremeerd.
…Paulus Clemens Maria (Paul) Hen-
driks, echtgenoot en (schoon)broer. 
Paul werd op 16 febr. 1953 in Rotter-
dam geboren en overleed op 22 mei. 
Zijn uitvaart vond plaats op woensdag 
31 mei in de H. Willibrordkerk, waar-
na Paul is begraven bij zijn schoonzus 
Meta, op de begraafplaats bij de kerk.
…Hélène Marie Thérèse Nauta-Barge, 
weduwe van Jan Nauta, moeder en 
(over)grootmoeder. Hélène werd ge-
boren in Leiden op 11 febr. 1924 en 
overleed aldaar op 1 juni. Op dinsdag 
6 juni is zij bij haar man begraven op 
het kerkhof van de H. Willibrordkerk.
…Julia Dorothea van den Ancker-Metz, 
echtgenote, (schoon)moeder en oma. 
Julia werd op 22 aug. 1944 op Ame-
land geboren en overleed op 2 juni. 
Haar uitvaart vond plaats op woens-
dag 7 juni in de H. Willibrordkerk, 
waarna Julia in besloten kring is ge-
cremeerd.

Mogen deze lieve doden rusten 
in Gods licht en vrede.

Vanaf 2021 is er heel veel gebeurd in de 
kerk van de H. Willibrord in Oegstgeest.
Het interieur heeft een opknapbeurt ge-
kregen en de inrichting is aangepast aan 
de huidige wensen m.b.t. de liturgische 
beleving.
Zo is er in de hoofdapsis, waar tiental-
len jaren het orgel stond, een hoogaltaar 
gekomen, afkomstig uit de kapel van 
Mariënhaven in Warmond. Het verplaat-
sen en restaureren van het eigen orgel 
bleek, mede vanwege de afmetingen, 
geen optie. Ook is wegens zeer hoge 
restauratiekosten afgezien van het plaat-

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord 
Beheercommissie: Elly Eilers, e-mail: keilers@casema.nl
Pastoraatgroep: tel. 071 - 517 47 99, e-mail: vanleukenels@gmail.com
Secretariaat bereikbaar via tel. 517 53 04: Charlotte van Steijn en voor  
kerkhofzaken Marianne Gerritsen, beiden op ma, di, do 9.00 - 12.00 uur
Rekening voor kerkbijdragen en misintenties: NL95 RABO 0138 4020 19
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch contact opnemen met  
pastoor Franken: 071 889 59 38.

Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR  Oegstgeest, tel. 517 53 04, 
e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 49 42 32 42
Pastoraal team: pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138, e-mail: rochusfranken@ 
outlook.com, diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail. 
com, pastor K. van Vliet, tel. 06 15 94 89 52, e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl, pasto-
raal werker S. Zuidersma, tel. 06 21 59 39 36, e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Hartelijk dank!

Programma
11.00 uur: eucharistieviering; tijdens 
de viering wordt het orgel ingewijd; 
m.m.v. het Dameskoor o.l.v. Isa Berfe-
lo, organist: Leonardo Valiante
12.30 uur: koffie/thee met een 
broodje
13.00 uur: concert, door vijf organis-
ten
Aansluitend: informeel samenzijn met 
een hapje en een drankje
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mee? Je kunt je per email opgeven bij 
jeannetaal@gmail.com

Save the date:  
startzondag 10 september
Vanaf september 2023 is het jaarthema 
van de Protestantse Kerk ‘Ga mee! Sa-
men getuigen van geloof, hoop en lief-
de’. Met dit jaarthema worden gemeen-
ten van de Protestantse Kerk uitgedaagd 
om samen op te trekken met andere ge-
lovigen en mensen van goede wil. 
'Alleen samen met alle heiligen zullen 
we de lengte en de breedte, de hoogte 
en de diepte kunnen begrijpen, ja de lief-
de van Christus kennen die alle kennis te 
boven gaat (Efeziërs 3:18-19).'
Dit thema ‘Ga mee!’, is uit te breiden met 
‘Zing mee, luister mee, bid mee, doe mee’. 
Het zal met een voorbereidingsteam uit-
gewerkt worden. Meer informatie in de 
volgende OKe en gemeenteberichten. 

Dit is de illustratie bij 
het jaarthema 

- Lijn: Vader- en kinderhand zijn getrok-
ken uit één lijn, onlosmakelijk verbon-
den. Symbool voor het verbond van God 
met de mens en daarin met de hele 
kerk.

- De hand van de Vader komt naar be-
neden. De hand van het kind reikt om-
hoog, in overgave en aanbidding. 

- Bloed en waterdruppel vloeien samen. 
Het symbool van het offer en de doop. 
Omgekeerd vormt dit een hart, het sym-
bool van liefde.

Tenslotte
Een hartelijke groet voor alle lezers,

Rian Veldman en Richtsje Abma

Save the date: 
Running Dinner 

16 september 2023

Ook dit jaar staat het Running Dinner op 
het programma. Trakteer uzelf op een 
avond vol verrassingen! Zet zaterdag 16 
september vanaf 17.30 uur alvast in uw 
agenda. 
Meer informatie volgt in augustus of kijk 
alvast op www.pgoegstgeest.nl

Voorbereidingsgroep Running Dinner

w w w . p g o e g s t g e e s t . n l

PASTORALE SECTIES
SECTIE ZUID-OOST

Predikant: ds. R. (Richtsje) Abma 
Simon Vestdijklaan 14, 2343 KV  Oegstgeest 
Tel.: 06- 83 11 66 26 
e-mail: richtsjeabma@gmail.com

SECTIE NOORD-WEST
 Predikant: ds. R.C. (Rian) Veldman 

Martinus Houttuynhof 73,2341 PP Oegstgeest 
tel.: 06 - 14 27 30 13, 
e-mail: ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

KERKELIJK BUREAU
Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest
Telefoon ma t/m vr van 9-17 uur: 06 -15 21 66 50
e-mail: kerkelijkbureau@pgoegsgeest.nl
Geopend op dinsdag en donderdag van 10-12 uur,
verder op afspraak.

Ledenadministratie
Email: ledenadminisratie@pgoegstgeest.nl
Administratie, reserveringen en andere zaken via 
het kerkelijk bureau

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

Kerkenraad: Interim-voorzitter: dhr. H. (Hans)  
Hogerzeil, voorzitterkr@pgoegstgeest.nl
Scriba: mw. M. (Maureen) van den Brink,  
tel. 06 - 23 12 35 37, scribapgo@pgoegstgeest.nl
corr. adres: zie kerkelijk bureau
Bankrekeningnummers Prot. Gem. Oegstgeest:
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie
NL96 INGB 0002 4050 56: Werelddiaconaat

GEBOUWEN 
Regenboogkerk: 
Mauritslaan 12, 
2341 EM  Oegstgeest

Groene Kerk: 
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB  Oegstgeest

Willibrords Erf: 
Haarlemmerstraatweg 6, 
2343 LB  Oegstgeest

juli is er in de dienst een moment voor tie-
ners die naar de middelbare school gaan. 
Voor die zondag ontvangen we graag tips 
en input van tieners. 
Op 9 juli vieren we de Maaltijd van de Heer 
en op 16 juli is dan de laatste mogelijkheid 
om je liefste lied te laten zingen. Zo kun-
nen we elkaar beter leren kennen en wis-
selen we uit welke liederen ons hart raken.

Zomertijd
Ieder die er hard aan toe is om op te laden 
op een rustige plek, om te genieten van 
strand en zee en de bergen: een fijne va-
kantietijd gewenst. Ieder die niet weggaat, 
breng eens een bezoekje aan een ander 
of plan met iemand een terrasje: dat doet 
goed in de stille tijd die de zomer ook is. 

Uitnodiging wandeling door Leiden 
op 15 augustus
Het onderling pastoraat wil in de maand 
augustus een wandeling organiseren met 
aandacht voor mensenrechten. Mensen-
rechten zijn de basis voor tolerantie en 
rechtsgelijkheid. Dat lijkt vanzelfsprekend, 
maar dat is het niet.
Sommige mensenrechten zijn honderden 
jaren oud, andere zijn van recente datum. 
De geschiedenis leert ons dat het behoud 
van de mensenrechten nooit zeker is. Een 
mensenrechtenwandeling door Leiden 
is kennismaken met historische plaatsen 
en met kunstwerken, die mensenrech-
ten illustreren. Wij hebben op 15 augus-
tus in de middag een voorlopige boeking 
gemaakt voor de rondleiding. Wandel je 

Sport en geloof

indruk van de denktank 
gebouwen. In september 
verwachten we het rapport 
over de toekomst van kerkgebouwen in 
de protestantse gemeente. 

Meeleven
Wij leven mee met mensen die ziek zijn. 
Soms is ziekte zichtbaar, regelmatig ook 
niet. Soms is er het bericht dat je tijd be-
perkt is, dat je ongeneeslijk ziek bent. Laat 
er in de gemeente plek zijn om op adem 
te komen en te weten dat een mens meer 
is dan een medisch dossier: een kostbare 
naaste, kind van de Eeuwige. Ook zijn onze 
gedachten en gebeden bij hen die rouwen 
om het verlies van een dierbare. 

Zomervieringen: het liefste lied
Van 25 juni tot en met 16 juli zijn er vier 
zomerdiensten met als titel: je liefste lied. 
Samen zingen heeft een enorme verbin-
dende kracht. Stuur ons uw liefste lied toe, 
met als het kan een korte toelichting. Het 
mag van alles zijn. 
25 juni hadden we een viering met ver-
schillende liederen van Huub Oosterhuis 
met medewerking van de cantorij. Op 2 

heeft zin. Naar de kerk gaan heeft zin. Je 
laadt op. Je traint je geloofsspier. Je ont-
dekt dat mensen bij elkaar horen. 
Veel ouders vinden een teamsport goed 
voor hun kinderen. Je maakt plezier met 
elkaar, je versterkt en vergeeft elkaar en 
je leert er verliezen. 

Het is goed voor je ego, dat het niet te 
groot wordt. In die zin is sport cruciaal. 
We staan voor een tijd waarin we moe-
ten inleveren: comfort, vliegvakanties, 
ruimte, gloriejaren van de kerk. Kleiner 
en lichter gaan we als kerk verder, maar 
de vreugde is even groot. De vreugde 
van mensen die spelen, groeien en trai-
nen voor de nieuwe wereld van liefde, 
recht en vrede. Onmisbaar zulke men-
sen. Daar wil je toch graag bij horen?

Wat er speelt
Een aantal scholieren slaagde voor hun 
examen. Hartelijk gefeliciteerd, de we-
reld ligt voor je open. En ja: we zitten 
ook op jou te wachten! Je talenten en 
ideeën, kleur de wereld mooi met wie jij 
bent als unieke persoon. 
Onze gemeente kreeg in mei een eerste 

Voor sommigen is Feyenoord het ge-
loof en de Kuip hun tempel. Vreugde 
en extase horen bij voetbal, zeker in dit 
kampioensjaar. Ook zingen, het beleven 
van gemeenschap en verbondenheid, 
en het elkaar troost bieden na een ne-
derlaag horen bij het supporter zijn. Van 
de Utrechtse theoloog Van Ruler is de 
uitspraak: ‘De ware zondagsheiliging is 
’s morgens de kerkdienst, ’s middags de 
Galgenwaard en ’s avonds de leerdienst’. 
Dat klinkt als een gevulde dag. Of het 
ook een rustdag is op die manier?  
Paulus gebruikt in de bijbel voorbeelden 
uit de sport, in het bijzonder uit de atle-
tiek. Onder meer in Galaten 5:7 en 2 Ti-
motheüs 4:6-7. Daar staat: ik heb de goe-
de strijd gestreden, de wedloop volbracht, 
het geloof behouden. Nu wacht mij de 
lauwerkrans van integriteit en juistheid…. 
Sport is een kwestie van volhouden, je 
grenzen verleggen, jezelf uitdagen om 
toch in de sportschool een zwaarder ge-
wicht te heffen, of een extra buikspieroe-
fening te doen. Oefening baart kunst. 

Er is geen grote sportprestatie zonder of-
fers. In het geloof is het ook zo: trainen 

Wij gedenken…

7 mei mw. Helena Prins-
 van den Hoed 92 j.
12 mei dhr. Jan Haasnoot 91 j.
16 mei dhr. Ab Visser 86 j.
31 mei mw. Annie Elisabeth  
 Louise Bakker-Mooy 96 j.
5 juni mw. Johanna Nijhoff- 
 Kars 92 j.

Zie voor de gedachtenis:
www.pgoegstgeest.nl

Wilt u het ‘in memoriam’ graag op pa-
pier ontvangen, neem dan contact 
op met de scriba van de Kerkenraad, 
en zij zorgt dat u de tekst via de post 
krijgt toegestuurd.

http://www.pgoegstgeest.nl
http://www.pgoegstgeest.nl
http://www.pgoegstgeest.nl
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V a c a t u r e b a n kDe Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO) zoekt 
per 1 november 2023 een organist-pianist (m/v)

Taken:

- Begeleiden van (samen)zang en musiceren tijdens 

de kerkdiensten

Wij vragen:

- Organist/pianist met bevoegdheidsverklaring II, of 

daarvoor studerend 

- Ervaring met koorbegeleiding zowel op orgel als 

op piano

- Open houding t.o.v. een veelkleurige muziekprak-

tijk

Wij bieden:

- Een goed zingende gemeente met twee predikan-

ten 

- Diversiteit in eredienst en kerkmuziek

- In de historische Groene Kerk het Schonat/Met-

zler-orgel en een Metzler-koororgel, in de Regen-

boogkerk een Pels en van Leeuwen-orgel. In beide 

kerken is een vleugel aanwezig

- Honorering schaal II van de Regeling voor de Kerk-

muziek van de PKN, aantal uren in overleg 

- Gecombineerde aanstelling als organist/koorleider 

is mogelijk (zie aparte advertentie op de website 

van de PGO)

Sollicitaties en verzoeken tot informatie: tot 15 au-

gustus 2023 sturen naar het Kerkelijk Bureau ter at-

tentie van de Voorzitter van de Benoemingscom-

missie, p/a Kerkelijk Bureau van de Protestantse 

Gemeente te Oegstgeest, Haarlemmerstraatweg 6, 

2343 LB Oegstgeest.

Email: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl Telefoon: 

06-1521 6650.

integrale en structurele aanpak beoogt, die 
ingrijpt op alle aspecten van het leven van de 
(ex-)gedetineerde: wonen, werken, relaties en 
zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, 
kleinschalige aanpak essentieel.
30 juli. Stichting Schuldhulpmaatje
Schulden, armoede, we zien het overal om 
ons heen. Maar liefst een op de vijf huishou-
dens heeft te maken met (dreigende) financiële 
problemen. Ook in de omgeving van onze kerk. 
SchuldHulpMaatje en Kerken hebben samen hart 
voor mensen en gunnen mensen met geldzorgen 
een hoopvolle toekomst. De hulp is gericht op 
zelfredzaamheid. Want alleen een gift lost een 
schuldenprobleem niet op.
6 aug. La Sonrisa Naranja, Ecuador
La Sonrisa Naranja is een medisch centrum in 
El Barrio Horizontes del Fortin, een ontwikke-
lingswijk in Guayaquil, Ecuador. De gelijknamige 
Nederlandse stichting is in september 2007 op-
gericht om het werk van artsen Gonzalo Bonilla 
en Els van der Linden in Ecuador te ondersteu-
nen. Met steun van de Nederlandse stichting 
is La Sonrisa Naranja in Ecuador door de jaren 
heen uitgegroeid tot een medisch centrum met 
twee spreekkamers, een tandartskamer, een 
apotheek en medisch laboratorium. Ook lukt het 
om steeds meer aan preventie te werken. 
13 aug. Zending: Ghana
In het overwegend christelijke Ghana, vormen 
christenen in het noorden een minderheid. 
Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede 
leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis 
hebben, maar ook investeren in contacten met 
moslims. Het opleidingscentrum van de Pres-
byteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk 
werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast 
worden jongeren opgeleid voor een praktisch 
vak en leren analfabeten lezen en schrijven. 
20 aug. Voedselbank Leiden e.o. 
Stichting Voedselbank Leiden e.o. helpt mensen 
die niet genoeg geld hebben om iedere dag 
een volledige maaltijd op tafel te zetten. Zij za-
melen levensmiddelen in en stellen deze gratis 
ter beschikking aan huishoudens die, tijdelijk, 
onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen 
voorzien. In de regio Leiden maken ruim 600 
huishoudens gebruik van de voedselbank, dit 
zijn zo’n 1600 personen waarvan ruim eenderde 
kinderen onder de 18 jaar.

Wegens pensionering van de huidige cantrix 
zoekt de Protestantse Gemeente Oegstgeest 
per 1 november 2023 een koorleider (m/v)

Taken:

- Voorbereiden en leiden van 4-6 muzikale projec-

ten ter ondersteuning van kerkdiensten en ande-

re kerkelijke activiteiten, op basis van een jaarplan 

en in samenwerking met leden van de cantorij en 

andere geïnteresseerden in de gemeente

- Voorbereiden van de betreffende kerkdiensten 

met de predikant en gemeenteleden

Wij vragen:

- Ervaring met koordirectie in diverse muziekstijlen

- Enthousiasme en een open houding t.o.v. een 

veelkleurige muziekpraktijk.

Wij bieden:

- Een goed zingende gemeente met twee predi-

kanten

- Diversiteit in eredienst en kerkmuziek

- Aanstelling en honorering: volgens de Regeling 

voor de Kerkmuziek van de PKN. Aantal uren in 

overleg

- Gecombineerde aanstelling als organist/koorlei-

der is mogelijk (zie aparte advertentie op de web-

site van de PGO)

Sollicitaties en verzoeken tot informatie: tot 15 au-

gustus 2023 insturen naar het Kerkelijk Bureau ter 

attentie van de Voorzitter van de Benoemingscom-

missie, p/a Kerkelijk Bureau van de Protestantse 

Gemeente te Oegstgeest, Haarlemmerstraatweg 

6, 2343 LB Oegstgeest.

Email: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl Telefoon: 

06-1521 6650

De Protestantse Gemeente Oegst-
geest (PGO) zoekt per direct een  
office manager (m/v) voor 26-32 uur

Taken:

- De Officemanager is verantwoorde-

lijk voor de gang van zaken op het 

Kerkelijk Bureau en het aanspreek-

punt voor gemeenteleden en andere 

betrokkenen. 

- De organisatie van rouw- en trouw-

diensten.

- Uitvoeren van secretariële taken. 

Wij vragen: 

- HBO werk- en denkniveau

- Ervaring met ICT toepassingen 

- Vaardigheden als coördineren, com-

municeren, aansturen, motiveren en 

probleemoplossend vermogen. 

- Flexibiliteit in beschikbaarheid en 

kerkelijk meelevend. 

Wij bieden:

- Goede arbeidsvoorwaarden volgens 

de arbeidsvoorwaardenregeling ker-

kelijk medewerkers van de Protes-

tantse Kerk Nederland.

Voor info over de vacature bel Henk 

van der Meij: 06-1881 8105 of mail 

jouw sollicitatiebrief en cv voor 14-07-

2023 naar: 

personeel-cvk@pgoegstgeest.nl.

De volledige vacaturetekst is in te  

lezen op de PGO site: 

https://www.pgoegstgeest.nl/

COLLECTEN
Tekst : Maureen van den Brink

2 juli. Werelddiaconaat: Indonesië; 
pastorale en praktische hulp voor 
migranten
Veel mensen uit de armste gebieden van 
Indonesië trekken naar andere provincies 
of het buitenland, zoals Maleisië. Veel mi-
granten hebben niet de juiste papieren, 
waardoor ze onbeschermd zijn en makke-
lijk slachtoffer worden van mensenhandel. 
De Timorese Kerk geeft voorlichting over 

veilige migratie, zet economische projecten 
op zodat mensen minder snel migreren. 
9 juli. Edukans: Onderwijs
Edukans werkt aan grote én kleine onder-
wijsprojecten voor kinderen en jongeren in 
ontwikkelingslanden: goed opgeleide lera-
ren, veilige scholen, betrokken ouders en 
passende beroepsopleidingen. En aan gelij-
ke kansen voor jongens en meisjes. 
16 juli. Straatpastoraat Leiden
Soms kan het leven mensen in de proble-
men brengen of maak je zelf verkeerde 

keuzes. Niemand hoort op straat te staan 
en ieder mens heeft recht op aandacht. De 
straatpastor Femke Post is aanspreekbaar op 
grote en kleine zaken. Bij haar kun je je ver-
haal kwijt. Of het nu alledaagse dingen be-
treft of de grote vragen van het leven. 
23 juli. Stichting Exodus Nederland
Onze (ex-)gevangenen gaan ons ter harte. 
Honderden vrijwilligers van Exodus helpen 
hen bij het omarmen van nieuwe kansen. 
Exodus onderscheidt zich van andere nazorg-
organisaties doordat het programma een 

Van Gaals arbeidsethiek en principes 
zijn naar eigen zeggen gevormd door 
zijn persoonlijke ervaringen: ‘Dat heeft 
bij mij niets met het geloof te maken. 
Wel komen de beginselen van het pro-
testantisme meer overeen met hoe ik 
in het leven sta dan die van het katho-
licisme.’ Als er toch een etiket op Van 
Gaal moet worden geplakt, dan dat 
van humanist. Van Gaal gelooft dat de 
mens in beginsel goed is, aldus Meijer 
die filosofie en ethiek doceert.  

Fernanda, Van Gaals eerste vrouw, zijn 
jeugdliefde, stierf op 39-jarige leeftijd 
aan kanker, na een pijnlijke en zeer 
moeilijke laatste maand. De reddings-
pogingen bleken tevergeefs, en ach-
teraf gezien was hij van mening dat 
alle medische ingrepen haar lijdens-
weg waarschijnlijk onnodig hadden 
verlengd. Ze waren zo’n twintig jaar 
getrouwd geweest. Van Gaal heeft 
eens verteld dat het geloof van zijn 
ouders hem tijdens de ziekte van zijn 
vrouw en na haar overlijden geen 
troost had geboden. ‘Zoveel houvast 
had ik er al niet aan, en toen ik het 
leed van mijn vrouw zag, dacht ik: dit 
kan niet. Ook God moet 
respect hebben voor 
de mens. Dat geldt 
ook voor alle oorlo-
gen. Als er een God 
zou zijn, zou Hij dat 
niet mogen toelaten.’ 
In een boekje over 
de taal van Van Gaal 
door Edwin Krijgsman 
wordt hij als volgt 
geciteerd: ‘Ik voelde 
toen heel sterk: met 
een God die dit laat 

gebeuren, wil ik niets meer te maken 
hebben.’

Toen ik kennis nam van het boven-
staande schoot mij onmiddellijk een 
Duits gedichtje te binnen dat vroeger 
bij ons thuis in een klein houten kader-
tje op de schoorsteen stond:

Herr, schicke was Du willst
Ein Liebes oder Leides
Ich bin vergnügt dass Beides
Aus Deinen Händen quillt.

Ik heb de inhoud van dit rijmpje altijd 
als hard maar eerlijk beschouwd: het 
leven kent nu eenmaal lief én leed. 
Totdat ik in mijn directe omgeving ook 
een sterfgeval door medische oorzaak 
meemaakte, dat zo onrechtvaardig 
was dat ik Van Gaal nu heel goed be-
grijp. De vraag blijft echter of een ge-
lovig mens zo’n conclusie als hij deed 
mag trekken. Maar dan moet er wel 
hoop zijn op herstel. Zal God de mens 
helpen om weer perspectief te gaan 
zien?  

“Ik ben God niet”
“Als ik God was geweest, dan had ik 

alles gewonnen. Maar 
ik ben God niet.” zei Van 
Gaal toen hij ontslag bij 
FC Barcelona had geno-
men. Dat was duide-
lijk sarcastisch bedoeld. 
‘Vrienden van de pers, ik 
ga weg. Gefeliciteerd’, zei 
hij ook bij die gelegen-
heid. Van Gaal bedoelde 
klaarblijkelijk te zeggen 
dat hij niet almachtig was 
wat het scoreverloop be-
treft.

Van Gaal, God en geloof
In Maarten Meijers biografie van Louis van Gaal is een 
hoofdstukje gewijd aan ‘Van Gaal en God’. Opgevoed in een 
streng katholiek gezin ging hij ook nog jaren nadat hij uit 
het ouderlijk huis was vertrokken, naar de mis. ‘We moes-
ten altijd naar de kerk, we gingen ook allemaal, meer om-
dat onze ouders dat wilden’.  Rob Siekmann

mailto:personeel-cvk@pgoegstgeest.nl
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Samenkomsten: Duinzigtcollege,  
Wijttenbachweg 23. 
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld, 
Oude Rijnsburgerweg 54, 
2342 BC Oegstgeest, 
tel.: 06 42 87 38 60,

e-mail: pieterkleingeld@pm.me
Pastoraal werker: Alice Siepelinga,  
e-mail: alicesie@xs4all.nl, tel. 06 10 89 96 22
Voorzitter kerkenraad: Wouter Pieper, e-mail: 
voorzitter@ngkoegstgeest.nl, tel. 06 - 41 81 74 04
Scriba Pauline Bos-van der Wel 

e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
Contactadressen kolommen: Thera de Vries-
Noordhuis, thera_noordhuis@hotmail.com 
en Eke de Gier-van der Jagt, 
gierennest.eke@kpnplanet.nl
Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest

met ongezond leven veel voor.
Niet alleen vandaag de dag, maar ook 
in de tijd van de vroege kerk was er 
veel aandacht voor oefening en training 
van het lichaam. In zijn brieven gebruikt 
Paulus die discipline als voorbeeld voor 
de nodige ‘geestelijke conditietraining’: 
groei en ontwikkeling van je karakter 
als christen. Hoe werkt je geloof uit in je 
leven? Dat heeft te maken met bijvoor-
beeld trouw, betrouwbaarheid, eerlijk-
heid, geduld, vriendelijkheid en goed-
heid. Met het kunnen vergeven van 
anderen (en jezelf). Dat proberen we in 
de kerk samen te oefenen! En daarbij is 
de werking van de Geest van God on-
misbaar… Eke de Gier-van der Jagt

Zang- en ontmoetingsavond
Op 19 juni werd een druk bezochte 
zang- en ontmoetingsavond gehou-
den met psalmen en gezangen. Zingen 
maakt vrolijk, geeft energie en maakt 
emoties los. Het tilt je op. Samen zingen 
is verbindend.  Alice Siepelinga

Aandacht voor kinderen en 
jongeren
Voor de diverse kinderclubs werden de 
afgelopen tijd weer leuke uitjes georga-
niseerd en tienerclub Eskol (11-13 jaar) 
gaat op 1 juli nog zeilen. Op 18 juni was 
er ’s avonds een jongerendienst met als 
titel ‘Trust God, He’s got you!’. Frits de Nie 
sprak over ‘Grenzeloos vertrouwen op/
in God’.
Van 5 tot 12 augustus zal weer een 
groepje jongeren met een aantal leiders 
naar een Gave-kamp gaan. Daar zullen 
ze optrekken met jongeren uit verschil-
lende culturen.

Succes in de sport gaat 
met vallen en opstaan. Te-
genwoordig betaal je bij de 
sport een hoge prijs tijdens 
het vallen. Falen lijkt geen 
optie meer. Alleen succes 
telt. Sorry dat ik faal, kun je 
dat nog zeggen?
Hoogleraar sportpsychologie Nico W. 
van Yperen schrijft in zijn blog: ‘Excu-
ses worden in het algemeen niet goed 
ontvangen door de buitenwereld (pers, 
publiek, supporters). Dat is onder meer 
het gevolg van systematische denk-
fouten. Zo schrijven we ons eigen falen 
vaker toe aan externe factoren dan an-
dermans falen. Als een ander verliest of 
slecht presteert, dan vinden we excuses 
vaak ongeloofwaardig, ook al laten we 
dat beleefdheidshalve meestal niet mer-
ken. We vinden de ander bijvoorbeeld 
een loser, een verwaande eikel, of een 
over het paard getilde vedette. Zo nei-
gen toeschouwers dus ook over falende 
sporters te oordelen. 
De denkfout is dat we over onszelf min-
der vaak in deze termen denken, ook 
niet als we het fors hebben laten afwe-
ten. Dan zoeken we vooral naar externe 
oorzaken. De reden is voor de hand lig-
gend: zelfbescherming. Als je jezelf kunt 
overtuigen dat je zelf niet de oorzaak 
bent van het probleem, dan blijven ei-
genwaarde en zelfvertrouwen in stand. 
Nadeel is echter dat als je ècht gelooft 
dat je er zelf niets aan kunt doen, je 
geen handvatten hebt om herhaling te 
voorkomen. In voetbaltermen: je zet je-
zelf buitenspel.’
Wat een contrast met de levenslessen 
die God ons leert. Op het moment van 

Introductietraject
De afgelopen maanden werd er weer een  
introductietraject gehouden voor diegenen die 
onlangs lid zijn geworden of overwegen dat 
te doen. Zo kon men nader kennis maken met 
datgene waar onze gemeente voor staat en 
wat er zoal wordt gedaan. En waar men zijn 
of haar talenten misschien kan inzetten. Af-
wisselend bij verschillende mensen thuis werd 
eerst een heerlijke maaltijd geserveerd. Ideaal 
om al smullend – al dan niet voor het eerst 
– anderen te ontmoeten en te leren kennen. 
Diverse leden kwamen langs om iets te ver-
tellen over een activiteit/taak in de gemeente 
waar zij bij betrokken zijn. 

Ontmoetingen
In het kader van onze lootjesactie vinden er 
nog steeds leuke ontmoetingen plaats. Tijdens 
een bezoek aan huis met koffie o.i.d. en/of 
een maaltijd of tijdens een wandeling of een 
museumbezoek. En sommigen doen samen 
spelletjes, net waar de belangstelling naar uit 
gaat. Een erg leuke manier om anderen (na-
der) te leren kennen! En bepaald niet overbo-
dig, nu we als tot voor kort twee kerken nu 
samen verder gaan (met zo’n 800 leden). 

Wist u dat…
… er op 11 juni in Voorhout ’s middags een 
heel geslaagde kliederkerk werd gehouden 
met een viering, workshops, een picknick op 
het schoolplein en vooral veel ontmoeting?
… en dat er op 23 juni een gebedsavond 
voor vervolgde christenen (Open Doors) werd 
gehouden? Er waren verhalen uit onder meer 
Noord-Korea, Afghanistan, Syrië en Iran te ho-
ren en te zien. 
… en dat er op 5 juli een ontmoetingsmiddag 
is voor onze 75+ -ers?

Uit de gemeente
Op 13 april is Julia Hanna geboren, dochter 
van Robin en Leone Los-Heikens en zusje voor 
Mila.
Op 9 juni trouwden Luuk Nugteren en Joline 
Boogaard in Leiderdorp. In een dienst in Zoe-
terwoude, waarin ds. Pieter Kleingeld voor-
ging, ontvingen ze een zegen over hun huwe-
lijk.  Eke de Gier-van der Jagt

besef van falen is Hij er als coach en 
mag je ervaren dat Hij je liefheeft. In de 
kakofonie van stemmen die roepen dat 
je faalt en er misschien niet mag zijn, de 
toeschouwers in het stadion van jouw 
leven, klinkt een fluisterstem dat je mag 
zijn wie je bent. Na iedere ‘fout’ richt 
Hij je op en zegt: het ligt niet aan JOUW 
inspanning, het is MIJN inspanning die 
jou redt. Eigenwaarde en zelfvertrou-
wen komen na het uitspreken dat je wel 
degelijk fouten maakt. En dat je hiervan 
mag leren. Als toeschouwer op de wed-
strijd van mijn leven is het een heerlijk 
besef dat ik mag genieten van succes, 
maar dat ik in tijden van falen niet bui-
tenspel sta.

Alles hangt dus af van God en zijn 
barmhartigheid, niet van de wil  of 
de inspanning van de mens.

   (Romeinen 9:16)

Thera de Vries-Noordhuis
Naar de sportscience.blog van Nico W. van 

Yperen 15 mei 2017, een blog over de menta-
le aspecten van sport en presteren

Conditietraining anders bekeken
Sport en ook de fitnessindustrie zijn 
niet meer weg te denken uit onze 
maatschappij. Toch is er ook nooit zo 
veel obesitas geweest en komen ziek-
ten die een duidelijke relatie hebben 

Sport community
kerk in de wijk 

Een sport community wordt gevormd 
door een groep van, liefst interker-
kelijke, christenen die wekelijks met 
kinderen en jongeren uit de wijk gaan 
sporten, waarbij christenen en (nog) 
niet-christenen samen het gesprek 
kunnen aangaan over geloof.

Alhoewel het een boek is met een 
‘evangelische’ benadering, waardoor 
de cultuur vanwaaruit het geschre-
ven is wat unheimisch kan aanvoelen, 
geeft het veel waardevolle tips om op 
een andere manier jongeren te binden.
De auteurs geven het antwoord op 
deze andere manier in het idee van 
de sport community: het vormen van 
sportclubs voor ‘sterken en zwakken’, 
waarbij relatievorming een belangrijk 
element is. Want hierdoor kunnen niet 
alleen openingen ontstaan voor het 
praten over geloof, kerk en samen-
leving, maar ook vriendschappen. Zo 
vallen geloofsgroei en missionair-zijn 
samen en zijn jongeren niet slechts de 
kerk van de toekomst, maar volledig 
de kerk van nu!

De basisprincipes van een sport com-
munity zijn:

- Trouw
Elke week aanwezig zijn, weer of geen 
weer, voor leiders en deelnemers. 
Trouw zorg voor vertrouwen. Ook voor 
de buurt of gemeente is ‘het present 
zijn’ dan duidelijk en kan nieuwsgierig-
heid opwekken om mee te doen.

- Geestelijke groei
Iedereen kan meedoen, gelovig of 
niet. Het gesprek komt vanzelf, op een 
ongedwongen wijze open en zonder 
voorwaarden. Al mag geen ‘wij en zij’-
idee ontstaan. Hoewel dit ten koste 
lijkt te gaan van je eigen binnenkerke-
lijk jeugdwerk, geeft het juist geeste-
lijke groei. Er komt gesprek en verdie-
ping op gang.

Middelen
Belangrijk is om met nieuwe materialen 
te werken. Verzin een logo, zorg voor 
hesjes met het logo. Jongeren moet je 
serieus nemen, dus ook in de sportspul-
len. Dat betekent dat de begroting ook 
daarop moet worden aangepast.

Op de achterflap van het boek staat: 
‘sport community is hèt antwoord voor 
iedereen die zoekt naar verbinding 
met tieners en jongeren in de wijk’.
Het boek staat vol inspirerende verha-
len van sport community's uit de hele 
wereld. Ook laten de auteurs met een 
verfrissende bijbelse onderbouwing 
zien hoe sport en lichaamsbeweging 
de basis kunnen vormen voor een mo-
derne vorm van de sportende kerk en 
geven ze praktische handvatten om 
zelf een sport community op te zetten.

Sport community, kerk in de wijk, 
Bram Koerts; Jaap van Niejenhuis; Paul Stoor-
vogel, Ark Media, 2022, ISBN 9789024450169; 

ook als E-book: ISBN 978903380292

Veel jeugdleiders en kerken verlangen 
naar geestelijke groei van hun jongeren. 
Jongeren zijn immers de kerk van de toe-
komst? Tegelijkertijd verlaten veel jonge-
ren de kerk omdat ze ‘het’ er niet meer 
vinden en komen niet-gelovige jongeren 
nauwelijks meer in aanraking met het 
evangelie. Hoe houden we hen erbij? Een 
van de manieren kan het opzetten van 
een sport community zijn. Johan de Gier

Boekbespreking

w w w . n g k o e g s t g e e s t . n l

Nederlandse Gereformeerde Kerk Oegstgeest

Memphis Depay steekt zijn 
vingers in zijn oren na een 
doelpunt om te laten zien dat 
hij blind en doof is voor de 
mening van mensen, dat hij 
luistert naar God (EO.nl).

Falend naar succes

https://nl.wikipedia.org/wiki/Attributie_(psychologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Attributie_(psychologie)
https://www.sportscience.blog/2020/06/02/toeschouwers
http://www.ngkoegstgeest.nl
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Diensten en vieringen Varia-agenda

‘Preek van de Leek’ door defensieminister OllongrenProtestantse Gemeente te Oegstgeest

Alle vieringen zijn ook op afstand te volgen 
via Kerkdienstgemist.nl 

REGENBOOGKERK

zo 02 jul 10.00 ds. R. Abma
zo 09 jul 10.00 ds. R.C. Veldman, viering
   Maaltijd van de Heer
zo 16 jul 10.00 ds. R. Abma
zo 23 jul 10.00 ds. R. Abma
zo 30 jul 10.00 ds. N.C. Smit
zo 06 aug 10.00 ds. A. Verburg
zo 13 aug 10.00 ds. R.C. Veldman
zo 20 aug 10.00 ds. R.C. Veldman

GROENE OF WILLIBRORDKERK

Elke dinsdag 8.30 Dagwacht

Autodienst 
zo 02 jul Marianne Smit-Jellema 517 41 69
zo 09 jul Conneke Mulder 517 68 56
zo 16 jul Tim Reedijk 517 54 43
zo 23 jul Jochem Taal 06-2538 4739
zo 30 jul Hanneke en Lex Huisman
 06-2205 5964
zo 06 aug Pauline Verkerk 517 36 22
zo 13 aug Barend Drewes 517 66 92
zo 20 aug Jan Bos  06-1363 7344

Nederlands Gereformeerde Kerk
Oegstgeest

Voor actuele informatie: 
www.ngkoegstgeest.nl. 
Via deze website kan worden meegekeken

zo  02 juli 10.00 ds. P. Kleingeld, 
   Heilig Avondmaal,
   Afschaffing Slavernij 
zo 09 juli 10.00 mw. A. Siepelinga
zo 16 jul 10.00 ds. E.B. Buitendijk
zo 23 jul 10.00 dhr. Alain Verheij
zo  30 jul 10.00 mw. Patricia Bakker
zo  06 aug 10.00 dhr. Wim Zomer, 
   Heilig Avondmaal
zo  13 aug 10.00 ds. P. Kleingeld 

R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS
PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD

Het streamteam blijft livestream uit de pa-
rochiekernen verzorgen. Let op: de vieringen 
in de parochiekernen variëren in aanvangs-
tijd: 9.30 uur (Katwijk en Willibrordus Wasse-
naar) en 11.00 uur (Oegstgeest en Voorscho-
ten). Zie www.parochie-augustinus.nl voor 
de actuele livestream.

Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch 
contact opnemen met pastoor Franken:  
071 889 5938.

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact 
opnemen met mw. Gabrielle Walter:  
071 517 3287.

13e zondag door het jaar 
za 01 jul 19.00 Viering in Wassenaar
zo 02 jul 11.00 Eucharistie, 
   pastor K. van Vliet,
   Dameskoor

14e zondag door het jaar
za 08 jul 19.00 Viering in Wassenaar
zo 09 jul 11.00 Eucharistie,
   pastoor R. Franken,
   Gemengd Koor

15e zondag door het jaar
za 15 jul 19.00 Viering in Wassenaar
zo 16 jul 11.00 Eucharistie,  
   mgr. A. van Luyn sdb/ 
   diaken P. Winnubst, Schola

16e zondag door het jaar
za 22 jul 19.00 Viering in Wassenaar
zo 23 jul 11.00 Eucharistie, 
   pastor R. Franken,
   Dameskoor

17e zondag door het jaar
za 29 jul 19.00 Viering in Wassenaar
zo  30 jul 11.00 Eucharistie, 
   mgr. A. van Luyn sdb

18e zondag door het jaar
za 05 aug 19.00 Viering in Wassenaar 
zo 06 aug 11.00 Eucharistie,
   pastoor B. Bosma

19e zondag door het jaar
za 12 aug 19.00 Viering in Wassenaar
zo 13 aug 11.00 Eucharistie, 
   pastoor R. Franken,
   Gemengd Koor

20e zondag door het jaar
za 19 aug 19.00 Viering in Wassenaar
zo 20 aug 11.00 Eucharistie, 
   mgr. A. van Luyn sdb/ 
   diaken P. Winnubst, Schola,
   Gemengd Koor

VAN WIJCKERSLOOTH 
EN RUSTENBORCH

De vieringen zijn op vrijdagochtend in de 
Grote Zaal. U kunt zich als vrijwilliger mel-
den via 06 2894 8089 of
judith.vandervis@marente.nl (di. en do.) of 
via 06- 1220 9191 of 
christa.vandersman@marente nl. (di.).

vr 14 jul 11.00 Katholieke viering
vr 28 jul 11.00 Protestantse viering
vr 11 aug 11.00 Katholieke viering
vr 25 aug  11.00 Protestantse viering

Bezinningscentrum KRUISPUNT
Rivierduinen, locatie Oegstgeest

zo 02 juli 10.30 geen viering 
zo 09 juli 10.30 geen viering
zo 16 jul 10.30 mw. S. Poppe-Rienks
zo 23 jul 10.30 mw. S. Poppe-Rienks
zo 30 jul 10.30 geen viering
zo 06 aug 10.30 mw. S. Poppe-Rienks
zo 13 aug 10.30 geen viering
zo 20 aug 10.30 mw. S. Poppe-Rienks

PAULUSKERK, 
VOLLE EVANGELIEGEMEENTE

Zondagsdienst  11.00  Gerrie Schreuder

REGENBOOGKERK, ADVENTKERK

Zaterdag 10.00 Bijbelstudie; 
  11.00  Eredienst

DORPSCENTRUM, St. Evangelische 
Gemeenschap (STEG)

zo 02 juli 10.00 J. Brunt, Alblasserdam
zo 09 juli 10.00 W. Jansen, Nijkerk
zo 16 jul 10.00 P. v.d. Lugt, Naaldwijk
zo 23 jul 10.00 J. Nugter, Valkenburg, ZH
   Heilig Avondmaal
zo 30 jul 10.00 W. v.d. Velden, Putten
zo 06 aug 10.00 D. Wolbers, Franeker
zo 13 aug 10.00 J. v. Staveren, Boskoop
zo 20 aug 10.00 C. Terpstra, HI-Ambacht

 voor de periode van 1 juli tot en met 25 augustus 2023

De Protestantse Gemeente Oegstgeest houdt op zondag 
3 september a.s. voor de tweede keer een ‘Preek van de 
Leek’. Minister van Defensie Kajsa Ollongren, tot haar 18e 
jaar inwoner van Oegstgeest, zal de preek houden in de 
Groene of Willibrordkerk. Arjan de Kok

De roots van minister Ollongren liggen 
in Oegstgeest. Ze bezocht hier tussen 
1979 en 1985 het Rijnlands Lyceum. Ze 
is een dochter van de Nederlandse in-
formaticus en sterrenkundige prof. dr. 
Alexander Ollongren die politiek actief 
was in Oegstgeest. Na het Rijnlands Ly-
ceum studeerde ze geschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam.
Zij ziet het houden van een preek als 
een mooie uitdaging. Minister Ollongren: 
“Ik kijk er naar uit om in september, te-
rug in Oegstgeest, de Preek van de Leek 
te mogen houden. Een mooi moment 
om stil te staan bij het belang van vrij-
heid. De oorlog in Oekraïne confronteert 
ons met het besef dat oorlog niet iets is 
dat tot het verleden behoort. Ik ben zelf 
niet gelovig, maar ik hoop, juist als leek, 
de aanwezigen een waardevol nieuw 
perspectief te kunnen geven”.

Ds. Rian Veldman heeft ter voorberei-
ding gesprekken gevoerd met minis-
ter Ollongren en is enthousiast over de 

tweede Oegstgeester 
lekenpreker. Rian Veld-
man: “Onze Minister 
van Defensie daagt ons 
uit het gesprek aan te gaan over onze 
kwetsbare vrijheid. Zij is politiek ver-
antwoordelijk voor mensen die bereid 
zijn het grootste offer te brengen. Wat 
mag onze democratische rechtstaat ons 
kosten in tijden van oorlog en dreiging? 
Wat zijn onze waarden ons waard als 
het er werkelijk op aan komt? Spannen-
de vragen die urgent zijn, maar ook van 
alle tijden. Ik ben heel benieuwd hoe 
Kajsa Ollongren hierover zal preken”.

Over de Preek van de Leek
Een preek wordt gewoonlijk door een 
dominee, pastoor of priester gehouden 
in een kerkdienst. Het idee van de Preek 

Activiteiten Raad van Kerken

Inzameladressen voor de Voedselbank
Inzameladressen Voedselbank Leiden/ 
Katwijk met tijdstippen en plaatsen

- Ned. Geref. Kerk, Teylingencollege, 
 locatie Duinzigt, Wijttenbachweg 23 

1e zondag van de maand, 11.00 – 11.45 u.

- R.K.-parochie H. Augustinus, 
 parochiekern H. Willibrord, 

Rhijngeesterstraatweg 35 
1e zondag van de maand, 10.30 – 11.00 u.

- Protestantse Gemeente Oegstgeest: 
Inzameling elke laatste zondag van de 
maand in de hal van de Regenboog-
kerk, voor en na de dienst, 

 10.00 – 11.30 u.

van de Leek is dat er bui-
ten de kerk ook mensen 
zijn met mooie ervaringen, 
goede verhalen en interes-
sante boodschappen. De 
uitdaging voor hen is dan 
ook om in de kerk daarover 
een echte preek te houden, 
ongeacht of ze gelovig zijn 
of niet. Meestal worden 

mensen gevraagd die in de samenle-
ving van zich hebben laten horen: van 
theater tot politiek, van dichtkunst tot 
muziek of onderwijs. Een preek gaat al-
tijd over een tekst uit de bijbel. Het doel 
is om een spiegel voor te houden, een 
bril om naar de werkelijkheid te kijken, 
troost te bieden of juist tot handelen 
aan te zetten. Bij de Preek van de Leek 
kiest de leek zelf een bijbeltekst uit. 

Welkom
Tijd: 16.00 uur; inloop is vanaf 15.45 uur.
Na afloop is er gelegenheid om na te 
praten in het naastgelegen Willibrords 
Erf onder genot van een drankje.

Buitenkans… boeiende reis naar Patmos
Stel je voor… je kunt in 2024 mee 
op reis met een Griek die de mooi-
ste plekken op Patmos kent, met een 
reisleidster die kan organiseren tot in 
de puntjes en met een dominee die je 
voor zal stellen aan een priester in de 
Grieks-orthodoxe kerk op Samos! De 
Griek, de reisleidster en de dominee 
komen alle drie uit Oegstgeest. 
De Raad van Kerken in Oegstgeest zag 
in de reiservaring van dit drietal een 
mooie, oecumenische (!) kans voor 
mensen uit alle kerken in ons dorp. 
Elkaar beter leren kennen tijdens een 
reis kan het contact tussen de verschil-
lende kerken bevorderen. De ontspan-
nen sfeer maakt het echt vakantie, 
met restaurantjes op het dorpsplein, 
aan de haven of op één van de strand-
jes. En wie dat wil, kan van de reis-

leiding ook veel opsteken over het 
bijbelboek Openbaring (geschreven op 
Patmos – je kunt de grot van Johan-
nes bezoeken), over iconen en over de 
Grieks-Orthodoxe kerk. De organisato-
ren weten de weg op Patmos en ken-
nen de mensen van de restaurants tot 
en met de nonnen in de kloosters met 
prachtige iconen. 
Er kunnen maximaal 16 mensen mee. 
Deelname op volgorde van aanmel-
ding bij Dieneke. De reis is van 3 tot 10 
juni, 2024. De kosten bedragen onge-
veer € 1250 pp.

Voor meer informatie: 
Dieneke van Os: davanos@icloud.com 
of Aart Verburg: aartverburg@me.com 

Cor van Beuningen

Namens de Raad van Kerken Oegstgeest

Bevrijdingstheologie voor  
witte mensen  29 juni 
Deze lezing van Janneke Stegeman 
is verschoven naar donderdag 12 
oktober, 20.00 uur, Dorpscentrum.

Eind augustus wordt het nieuwe acti-
viteitenprogramma verspreid met als 
overkoepelend thema Luisteren. Een 
intrigerend thema dat in de diverse ac-
tiviteiten op verschillende en boeiende 
wijze wordt uitgewerkt!

http://www.ngkoegstgeest.nl
http://www.parochie-augustinus.nl/
mailto:judith.vandervis@marente.nl
mailto:christa.vandersman@marente
mailto:davanos@icloud.com
mailto:aartverburg@me.com
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Tijdens de teenparties ’s avonds komen 
de meest bizarre en onverwachte spellen 
voorbij, waarna we duiken in de diepe 
waarheden van Gods woorden over het 
leven. En natuurlijk mag een knetter fana-
tieke zeskamp niet ontbreken. Dit en nog 
veel meer staat uw tiener te wachten op 
de sportkampen van Next Move!
Locatie: Ambt Delden
Leeftijd/periode:12-17 j., 24-28 juli 2023
Kosten: € 330
Meer info en aanmelden: zie https://
nextmovesport.nl/sportkampen/

Een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en bijbel
Heb je nou net als de kamerling uit het bijbelverhaal in Handelingen 8, en dat was 
2000 jaar geleden, dat als je de bijbel leest, je net als hij met vragen zit zoals, wat 
wordt er nou precies bedoeld. Daar kun je tijdens de cursus Theologische Vorming 
voor Geïnteresseerden antwoorden op krijgen.
Voor meer informatie: Annemarie van Duijn: w.van.duyn1@kpnplanet.nl,  
tel. 071-4073 566 / 06 5537 5048

Reis, dans en spring je mee?
Kleine indrukwekkende fototentoonstelling in Duin-
zigt na afloop van de kerkdienst. De foto’s zijn ge-
maakt door ds. Maarten Boersema en hij schreef bij 
elke foto ook een korte toelichting. Maarten reisde 
naar Curaçao en maakte de reportage ‘Op zoek naar 
sporen van slavernijverleden op Curaçao’. 
De foto’s zijn gepubliceerd in het blad Naast de Verre 
Naasten. Inmiddels heeft hij ze ook in het groot op 
canvas. Indrukwekkend genoeg, zeker met de verha-

len erbij. 
De komende tijd 
staan de foto’s in 
de Herengracht-
kerk, maar op zon-
dag 2 juli staan ze 
in Duinzigt.
 Ds. Pieter Kleingeld

van Next Move

Theologische 
gespreksgroep
Komend seizoen spreken we maan-
delijks met elkaar over post-theïsti-
sche theologie. Postmoderne theo-
logen hebben afscheid genomen van 
het theïsme, van een bovennatuurlij-
ke, autonome, almachtige God. Maar 
de naam God blijft wel van betekenis 
als toekomstperspectief, als God-die-
kan-zijn. Wij mensen leven in relaties 
met iedereen in heden en verleden 
en met alles om ons heen in onze 
wereld. De Naam God is verweven 
met het geheel van al die relaties. 
God is een belofte aan deze wereld, 
een belofte die wij mogen waarma-
ken. Bij het koninkrijk van God ho-
ren bijzondere gebeurtenissen, die 
zich hopelijk tussen mensen kunnen 
voordoen, zoals vergeving, recht-
vaardigheid, gastvrijheid en het pure 
geschenk: de werken van barmhar-
tigheid; daarin gebeurt God. Daarbij 
is het van belang dat we het heilige, 
het sacrale, ook ervaren in ons alle-
daagse leven. Wij kunnen vanuit onze 
werkelijkheid een roep, een stem 
ervaren, die ons oproept tot die ge-
beurtenissen, zonder te weten van 
wie of wat die roep komt; wij kunnen 
alleen niet–wetend over God spreken.

Harm Bosscher 

Voor onze gesprekken zullen we vooral 
gebruik maken van het boek Catherine 
Keller’s constructieve theologie (€16,50) 
geschreven door Rick Benjamins. Zie ook 
het Groene Boekje eind augustus voor 
meer informatie en aanmelding voor 
deze gespreksgroep.

Vrijzinnige contactpersonen
Gespreksgroep Literatuur & Religie:  
Marjan Driessen, tel. 513 14 22,  
marjandriessen1949@gmail.com. 
Gespreksgroep Theologie: Harm Bosscher, 
tel. 517 25 68, bosscher.h-t@telfort.nl.
Theologische lezingen: dr. Chris de Jonge, 
tel. 364 55 07, chr-dejonge@kpnmail.nl 
Vrijzinnige Sociëteit:  Ad de Haan,  
tel. 517 27 00, haan071@wolmail.nl

Sportkampen: super gaaf christelijk spor-
tevenement waar tieners door sport in 
contact worden gebracht met wie Jezus 
is. Het is een week gevuld met kwalita-
tief goede sporttrainingen, vette spellen, 
inspiratie door landelijk bekende sprekers 
en impactvolle worship. Sportkampen van 
Next Move is een te gekke plek voor tie-
ners om volle bak met hun sport bezig te 
zijn en tegelijk te groeien in geloof en hun 
relatie met God. Het is een week intensief 
sporten onder leiding van goede coaches 
én veel gezelligheid met een tof team. 

Tot slot...
Wij bidden U, God,
dat wij genieten

van al wat is,
dat wij ons  

verwonderen
over al wat is,
dat wij danken
voor al wat is.

Rieke Mes
Uit haar bundel 

Cirkel van de tijd,  
gedichten en gebeden

Varia-agenda

mailto:w.van.duyn1@kpnplanet.nl
mailto:marjandriessen49@gmail.com
mailto:bosscher.h_t@telfort.nl
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