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Aankondiging door de engel Gabriél, Nigeriaanse kunstenaar Paul Woelfel

Engelen aan het werk, soms met een godde-
lijke boodschap, soms als helper in nood.
Soms heel zichtbaar, soms verborgen. Ervarin-
gen met engelen zijn vaak heel persoonlijk
en heel divers. > Jetze Tjalma, diaken NGK
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Volgende nummer

Het volgende nummer van OKe ver-
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In het diaconale werk zijn veel heden-
daagse engelen actief. Diaconie is een
oud woord, het komt uit het Grieks en
betekent ‘dienst’. De kerk vult dit in als
‘dienst aan mensen, door christenen
verricht uit liefde tot God" Eigenlijk is in
zekere zin iedere christen een diaken,
niet alleen diegenen die toevallig op dit
moment in de diaconie zitten. Zo ken
ook ik een aantal mensen die voor mij
een engel zijn.

Migrantenkerk

Eén daarvan is Moses Alagbe, pastor en
voorganger van de Maranatha Commu-
nity Transformation Center (MCTC), een
migrantenkerk in de Bijlmer en voorzitter
van een groep van gelijksoortige kerken.
Maar het gaat me om wat anders. Hij
leidt een kerk waarvan de leden van
alles voor de buurt doen: ontbijt voor
schoolgaande kinderen, maaltijden

voor ouderen, juridisch advies, hulp bij
het invullen van formulieren voor de
overheid. Verder is er een naaiatelier,
een tuin waar groente wordt gekweekt,
en ze organiseren kunst: muziek, schil-
deren. En sinds kort worden jongeren die
een bedrijf willen starten geholpen. Bij
dat laatste ben ik betrokken, samen met
wat andere kerkleden van de NGK, die
een bedrijf hebben (gehad). We delen
onze ervaring met de ca. 15 jongeren
die belangstelling hebben, waarvan en-
kele al een onderneming hebben naast
een reguliere baan. Zo merken we wat
de visie van een enkeling kan betekenen
voor een wijk.

Bijbelvertalers

Een ander voorbeeld is een bevriend
echtpaar dat in een om veiligheidsrede-
nen niet nader genoemd Aziatisch land
de taal van een minderheid op schrift
heeft gezet. Ze hebben een school op-
gezet, een bibliotheek, de verhalen van
de streek zijn opgetekend en bijbelge-
deelten vertaald. Voor de mensen ter-
plekke betekent het kunnen lezen en
schrijven in de eigen taal dat ze er mo-
gen zijn, dat ze waarde hebben.

De ander dienen

Een derde voorbeeld is iemand die niet
gelooft, maar vaak in de weer is voor
mensen die aan de rand van de samen-
leving zitten. Zoals mensen met een
beperking, vrouwen die uit het Blijf-van-
mijn-lijfhuis komen en een kale woning
krijgen. Mensen zonder netwerk die geen
hulp kunnen organiseren en waarvan het
leven zwaar is. Ze legt vloeren, behangt,
verft, maakt schoon, etc. Naast haar baan.
Zo iemand is, naar mijn mening, ook een
diaconale engel, al zal ze zelf dat niet zo
vinden of benoemen.

Diaconie is dus niet alleen geld geven
aan wie dat nodig heeft. Dat is het na-
tuurlijk ook en het is belangrijk. Maar het
is veel meer. We zijn allen diaken, en het
vraagt alleen wat compassie, opmerk-
zaamheid en tijd. Voor de ander, voor
het vertrouwen in elkaar en hoop op
toekomst. Beetje mooie woorden, maar
wel waar. Je weet vast nog wel wat an-
dere voorbeelden te noemen.

Van de redactie

‘Engelen’is het thema van deze OKe.
En ‘Licht” het thema van de kerstbijla-
ge. Je zou engelen ook als lichtdragers
kunnen typeren. Dit komt in verschil-
lende artikelen ook aan de orde. Dat er
vele lichtdragers mogen zijn / komen
die letterlijk verlichting kunnen brengen

Gezegende feestdagen, Zalig Kerstmis en een goede jaarwisseling!

in conflictgebieden zoals die in de
Oekraine en in het Midden-Oosten.
= In de vorige OKe was het verschij-
ningsrooster 2024 al opgenomen, nu
ook weer op pag. 16.

= Lees ook de kerstbijlage met een
drietal verdiepende artikelen.

Verkondiging aan de herders, detail, Rembrandt

Raad van Kerken Oegstgeest

We leven in de donkere dagen voor Kerst.
En donker zijn de dagen. We zijn verbijs-
terd door zoveel oorlog en geweld, zo-
veel ellende en dreiging in onze wereld.
De oorlog in Israél en Gaza grijpt ons
aan. Terwijl de gruwelijke oorlog in Oe-
kraine nog steeds voortduurt. En de
burgeroorlog in Syrié zijn we haast ver-
geten. Naast oorlog en geweld is er de
klimaatcrisis. Veel mensen zijn verontrust
over de toekomst van onze aarde en
liepen mee in de Klimaatmars. Mensen
moeten vluchten vanwege deze ver-
slechtering van het klimaat of vanwege
armoede en vervolging. Vluchtelingen
zoeken een veilig heenkomen, maar
sommigen verdrinken op zee.

Kunnen we wat aan al deze ellende

Bij de aquarel van de voorpagina

De aquarel beeldt de aankondiging van de engel Gabriél uit. Het
is een werk van de Nigeriaanse kunstenaar Paul Woelfel. Maria en
Gabriél zijn van Afrikaanse afkomst en Maria zit op een Afrikaan-

se stoel.

= Gabriél heeft zijn schoenen uitgetrokken. Denk aan Mozes, die
zijn schoenen uittrok voor de brandende braamstruik als teken
van respect en eer voor God. Door zijn schoenen uit te doen, laat
Gabriél ons zien dat Maria heilig is en eer en lof verdient.

doen? We voelen ons vaak machte-
loos. In eigen land konden we onlangs
stemmen voor een nieuw parlement.
Een voorrecht dat wij dat konden, en dat
wij mogen leven in een democratische
rechtstaat, waar veel andere mensen
wanhopig naar op zoek zijn. Maar voor
de wereldproblemen is dat slechts een
druppel op een gloeiende plaat. Waar is
licht te vinden in deze duisternis? Hoe
kunnen we weer hoop krijgen voor de
toekomst?
Daarvoor moeten we terug naar het ver-
leden en luisteren naar de engelen. In
de kerstnacht in Bethlehem, nota bene
op de westelijke Jordaanoever, zong een
groot stralend koor van engelen het glo-
ria: Eer aan God in de hoogste hemel en
vrede op aarde voor de mensen die Hij
liefheeft. De Vredevorst was geboren,
Jezus de Messias. Het Licht was geko-
men in de duisternis.
Toen is met Hem de grootste vredesbe-
weging begonnen op aarde, die nu ook
nog volop actief is, in alle landen en alle
culturen. In zijn Geest en ondersteund
door engelen kunnen we dit vredeswerk
voortzetten met een heerlijk perspectief,
want eens zal het nieuwe Jeruzalem ge-
realiseerd worden (Openb. 21:10).
Alvast gezegende kerstdagen!

Tjeerd Heslinga

Namens de NGK in de Raad van Kerken

= Gods boodschap komt in de vorm van een brief, die zo heilig is dat Gabriél hem niet eens

aanraakt. De brief gaat vergezeld van de Heilige Geest, afgebeeld als een duif.

= Onder Gabriél ligt een dorre, verbrande woestijn. Onder Maria bevinden zich gras en bloemen,

tekenen van nieuw leven. Het kind dat Maria zal baren zal nieuw leven in de wereld brengen.

= Let op de handen van Maria. Haar rechterhand wijst zo naar zichzelf dat we haar bijna kun-

nen horen zeggen: “Wie, ik? Je hebt mij gekozen?”. Tegelijkertijd heft Maria haar linkerhand

op, waarmee ze aangeeft dat ze bereid is Gods roep te beantwoorden.

Persoonlijk

Een ‘vervoers’-engel
Toen ik bijna 30 jaar
geleden de organi-
satie van het kerk-
vervoer overnam,
kon ik niet beden-
ken dat ik dat nu,
op 92-jarige leef-
tijd, nog steeds zou
doen. Met veel plezier, kan |k u zeg-
gen. Hoewel het soms spannend was
of ik wel een chauffeur zou kunnen
vinden. Vaak moest ik veel vrijwilli-
gers bellen, omdat er veel verhinderd
waren. De ‘klanten” konden zich tot
en met donderdagochtend bij het pa-
rochiesecretariaat aanmelden en dan
was ik blij dat ik vrijdagavond een
vrijwilliger trof die beschikbaar was.
Op het hoogtepunt had ik 30 mensen
op mijn lijstje staan, waarvan er ge-
middeld vijf per zondag naar de kerk
gereden wilden worden. Soms moest
er met twee auto’s gereden worden,
zeker wanneer er een rollator of een
rolstoel mee moest. In die tijd waren
er 15 vrijwilligers die reden, nu zijn
dat er nog tien.

Tegenwoordig zijn er veel minder
aanvragen, omdat de mensen meer
de Mis van het Omroeppastoraat op
de tv volgen, of via de livestream

bij de eigen geloofsgemeenschap
kunnen zijn. Dat is natuurlijk ook een
gevolg van de coronaperiode, waarin
we geen mensen mochten vervoe-
ren.

Dit werk geeft veel voldoening, de
mensen zijn blij om gereden te wor-
den: er komt dan een engel aan de
deur, in de vorm van een chauffeur.
Het is belangrijk om bij de eucharis-
tieviering aanwezig te zijn, het zelf
mee te maken. Bovendien is het ook
heel fijn om andere mensen te ont-
moeten en af en toe samen koffie te
drinken na de viering.

Wanneer ik het weekend hier ben, rijd
ik altijd zelf iemand. Dan hoor ik ook
hoe het ermee gaat en kunnen we
even bijpraten. Ik blijf dit voorlopig
nog wel even doen!  Gabriélle Walter
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Een gesprek met Janco Wijngaard, theoloog, dominee en

zelfstandig geestelijk verzorger aan huis, sinds november

2023 ook met een zending vanuit PG Oegstgeest. Janco

heeft in zijn hele loopbaan met ouderen gewerkt. De zorg

voor ouderen spreekt hem zeer aan.

Wat bracht jou tot de zorg voor
ouderen?

Ik studeerde theologie in Groningen. Nog
zonder plan wat hier uiteindelijk mee te
gaan doen. Op enig moment liep ik stage
in Psychiatrisch centrum ‘Licht & Kracht’
in Assen. Begon ik de dag soms nog niet
helemaal wakker, of met frisse tegenzin
(vroeg opstaan was destijds minder aan
mij besteed), ik bemerkte altijd blij en
opgewekt weer huiswaarts te gaan na
een dag op deze plek. Op een dag liep

ik de afdeling binnen waar ik stage liep
en kwam er een rijzige zeventiger op mij
af die zei: ‘Goedemorgen dominee, hoe
heet u ook alweer?

OKe
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Geroepen?

Werd ik geroepen? Ik durf het niet te
zeggen.

Maar deze gebeurtenis leidde wel mede

tot mijn keuze mij op te laten leiden als
dominee. Waarbij ik intussen sinds 25
jaar actief ben als geestelijk verzorger
bij ouderen in de gezondheidszorg. Met
nu, na het opdoen van jaren verdere
verdieping en praktijkervaring, een uit-
gebreide expertise op het gebied van
ondersteuning bij dementie, levensvra-
gen en/of ziekte op zowel psychisch/
psychiatrisch, als fysiek vlak, maar ik ga
ook gewoon bij mensen thuis op be-
zoek.

T\--..
...geestelijke zorg |
voor ouderen

Lilian Hoogendoorn
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Zingeving?

Als gevolg van overheidsbeleid blijven
kwetsbare ouderen steeds langer thuis
wonen en worstelen zij nogal eens met
eenzaamheid, achteruitgang etc. Vanuit

de overheid is intussen wel onderkend
dat mensen meer worstelen met zin- en
betekenisgeving in hun leven. Mede om-
dat meer mensen minder of niet meer be-
trokken zijn bij een gemeenschap, groeit
de behoefte aan een luisterend oor.

Subsidie vanuit de overheid?

Daarom heeft het ministerie van VWS
subsidiegeld beschikbaar gesteld voor
Geestelijke Verzorging Thuis net zoals er
in instellingen ook geestelijke verzorging
beschikbaar is. De gesprekken vinden dus
thuis plaats en zijn kosteloos. Men kan
zonder verwijzing een beroep doen op
een geestelijk verzorger. Ik werk van-

uit mijn eigen praktijk voor levensvragen
(www.Quazin.nl) en ben aangesloten bij
het centrum van levensvragen, Zuid-Hol-
land Noord.

Boeiend werk

Heel boeiend aan mijn
vak is dat ik mensen
ontmoet die ik niet ken.
Mensen die meer of min-
der worstelen met de
situatie waarin ze verke-
ren, met verlies van func-
tie, van hoop, van geloof,
vertrouwen in het leven.

Het is een scala aan fac-
toren waar ik als gees-
telijk verzorger mee te
maken kan krijgen. Het
boeiende hierin is bij-
voorbeeld dat ik niet
iemands buurman ben.
Ik ontmoet vanuit een
neutrale houding en ie-
dere vraag kan gesteld
worden. Heel belangrijk vind ik het besef
dat mensen meer zijn dan hun ziekte of
beperking. Soms geraken mensen in een
situatie of sfeer, waarin ze zich alleen nog
maar als beperkt ervaren, ziek, zwak, het
leven louter overlevend.

Hoop

Dan de ziel aan kunnen raken, mensen
zich veilig kunnen laten voelen, in staat
zich mee te laten nemen met alles wat
ze zijn, waren, voelen en mee hebben
gemaakt. De mogelijkheid toch perspec-
tief, een begin van hoop, van ‘ja, er is ook
VOoor jou/u een nieuwe morgen’ kunnen
reiken. Dat is een geschenk. lets dat een
dynamisch beroep doet op mijn creativi-
teit, maar vooral vermogen tot luisteren,
inleven, verstaan. Hoop is als een licht-
gevende vuurtoren. Hoop kan troostend
zijn, moedig doen voelen, en soms doen
(glim)lachen.

Ik hoop nog lang op deze manier van be-
tekenis te mogen zijn.

...het werk van de diaken

Engelen verbinden hemel en
aarde

Al eeuwenlang wordt in de literatuur
gesproken over engelen vaak afge-
beeld als jonge vrouwen in witte ge-
waden met vleugels op hun rug. Zijn
engelen iets uit een bijbels ver ver-
leden of zijn er heden ten dage nog
steeds engelen om ons heen maar
hebben wij ze niet in de gaten? We
zeggen vaak dat iemand een ‘en-
gelengeduld’ heeft, ‘je bent een (red-
dende) engel’ of ‘er zat een engeltje
op je schouder".

Zijn engelen mensen met gediensti-
ge geesten?

De uitdrukking ‘een gedienstige
geest’ wordt ook wel gebruikt voor
menselijke dienstbaarheid. Dus,
wanneer we iets engelachtigs ont-
dekken in medemensen, weerspie-
gelt dat misschien wel een hemelse
invloed op de mensenwereld.

Diaconale engelen

Onzichtbaar kunnen engelen volop
actief zijn. Binnen de Protestantse
Gemeente Oegstgeest is een groep
actieve diakenen. In ons beleidsplan
staat onder andere dat wij werken
vanuit de visie:

Zien en luisteren, bewogen
worden, in beweging komen.

Diaconie is hulp bieden aan hen die
het nodig hebben, uitgaande van de
bijbelse opdracht om naar de
naaste om te zien. leder
jaar zorgt de diaconie in sa-
menwerking met Stichting
Voor Elkaar Leiden ervoor

dat kinderen, waarvan
de ouders onvoldoen-
de financiéle middelen
hebben om Sinterklaas te

Maureen
van den
Brink

diaken in de PGO

vieren, op 5 december een zak met
cadeautjes ontvangen. Een oproep
in de media om een cadeautje voor
een jongen of meisje te kopen, zorg-
de ervoor dat de ‘engelenbak’ goed
gevuld werd. Dankzij deze anonieme
engelen, beleven 151 kinderen in
Oegstgeest en omliggende gemeen-
ten een fijne pakjesavond! Ook in de
kersttijd gaan engelen op pad om
licht te brengen, ver weg en dichtbij.

Op vele manieren leveren de dia-
kenen in stilte en soms in anonimi-
teit een bijdrage aan Gods nieuwe
wereld. En ja, misschien maken zij op
deze manier deel uit van het ‘heilige’
corps van ‘engelen van nu’.

Een engel is een beeld van een door
God gestuurde boodschapper. Beel-
den hebben een sterke zeggings-
kracht en daarom mogen we gerust
die beeldentaal gebruiken om zijn
genade te omschrijven. Het zijn en-
gelen die ons bijstaan. Het zijn enge-
len die ons bewaken. Het zijn enge-
len die ons in de droom verkondigen
welke weg we moeten inslaan.

Ik eindig met een citaat van Jan
Jakob Lodewijk ten Kate, Ne-
derlandse dichter en do-
minee (1819-1889).

‘Wilt ge op aarde reeds in de
hemel leven: wees een engel
voor wie u omgeven
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Willibrordzondag 5 november 2023
Traditiegetrouw werd ook dit jaar de Willibrord-
penning uitgereikt. Odile de Groot-Furlan mocht
hem ontvangen uit handen van pastoor Rochus

Franken. Een bloemetje mocht daarbij natuurlijk

niet ontbreken.
Sinds 1986 is Odile als vrijwilliger
actief geweest bij de creche, de
begeleiding van jongeren na het
Vormsel, Amnesty International,
het Gemengd Koor en Schoon-
schip. De laatste twee doet zij
nog steeds.
Van harte proficiat, Odile!

Els van Leuken,

namens Pastoraatgroep en Beheercommissie

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024 komt eraan.

In januari gaat Actie Kerkbalans van start.
De aftrap is op zondag 14 januari. Het
thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor
de kerk van morgen’. Zoals gebruikelijk
ontvangt u in januari een brief met het
verzoek voor een jaarlijkse financiéle bij-
drage. We hopen van harte dat we ook in
2024 weer op u mogen rekenen! Dit jaar
is een bijzonder jaar voor Actie Kerkba-
lans, want de Actie bestaat vijftig jaar! Al
vijftig jaar geven kerkleden via Actie Kerk-
balans voor het voortbestaan van de kerk.

Voor de kerk van morgen

Belangrijk, want de kerk is niet alleen voor
ons, maar ook voor de generaties na ons
van grote waarde. Het is een plek waar we
God en elkaar ontmoeten. Waar we rust
vinden, omzien naar elkaar en het leven
met elkaar delen. Heel graag willen we
ook het komende jaar en in de verdere
toekomst van betekenis zijn voor mensen
die verdieping en ontmoeting zoeken. We
willen uitnodigend zijn voor jonge mensen
die hun leven nog voor zich hebben, en
voor mensen die God nog niet kennen. We

Nieuw in de brief ‘Actie Kerkbalans 2024’
zal zijn de mogelijkheid om via een
QR-code uw bijdrage over te maken.

Wel zo gemakkelijk.
Uiteraard kunt u uw
bijdrage ook regelen
zoals u dat zelf al ja-
ren gewend bent.

willen mooie en inspirerende vieringen en
activiteiten organiseren, die ons binden.
0ok praktische zaken moeten geregeld
. kunnen worden. Uiteraard kost dat al-
50 ]aar les geld. Zo hebben we in 2023
AC“E de geluids- en streaminstallatie
van onze H. Willibrordkerk ver-

Ke l'kba la n S nieuwd. Mede door de inzet van

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord
Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest, tel. 517 53 04,

e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl

Noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 49 42 32 42

Met zo'n 600 jongeren was de KJD een bijzonder geslaagde dag

Na zeven jaren zonder Katholieke Jonge-
rendag (KJD) vond op 4 november de KJD
weer plaats.. Zo'n 600 jongeren, deelne-
mers én vrijwilligers, kwamen in Veenen-
daal samen voor een dag van informatie,
inspiratie en ontmoeting rond het thema
‘Welkom Thuis’.

Vanuit verschillende bisdommen rijden
er deze dag bussen naar Veenendaal.
Ook vanuit het bisdom Rotterdam is er
een bus, met 45 deelnemers. Om 13.00
uur begint het plenaire programma in

de grote zaal. Er zijn workshops, er is de
hele dag aanbidding en er zijn gespreks-
tafels onder meer rond roeping. Bisschop

enkele vrijwilligers met technische vaar-
digheden hebben we de kosten daarvoor
‘in de hand’ kunnen houden. De investe-
ring is het zeer zeker waard geweest. Met
name de geluidsinstallatie was wegens
de slechte verstaanbaarheid echt aan ver-
vanging toe.

Samen voor onze kerk

Ik moet denken aan de sculptuur bij de
ingang van onze H. Willibrordkerk. Een
sculptuur die een kerkgebouw verbeeldt,
gedragen door mensen. Zo moet het
ook zijn. Wij zijn de kerk en hebben een
taak in de zorg voor gebouw en ge-
meenschap. Daarom: door vandaag te
geven, kan de kerk blijven doen waar ze
al eeuwenlang voor staat.

Samen op weg naar de kerk

van morgen!

Pim Kouwenhoven,

Mutsaerts is hoofdcelebrant in de
eucharistieviering die om 17.00 uur
wordt gevierd. Hij is bisschop refe-
rent voor jongeren. Andere bisschop-

Voorzitter Beheercommissie H. Willibrord

Beheercommissie: Elly Eilers, e-mail: keilers@casema.nl
Pastoraatgroep: tel. 071 - 517 47 99, e-mail: vanleukenels@gmail.com
Secretariaat bereikbaar via tel. 517 53 04: Charlotte van Steijn en voor

Pastoraal team: pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138, e-mail: rochusfranken@ kerkhofzaken Marianne Gerritsen, beiden op ma, di, do 9.00 - 12.00 uur
outlook.com, diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail. Rekening voor kerkbijdragen en misintenties: NL95 RABO 0138 4020 19
com, pastor K. van Vliet, tel. 06 15 94 89 52, e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl, pasto- Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch contact opnemen met
raal werker S. Zuidersma, tel. 06 21 59 39 36, e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com  pastoor Franken: 071 889 59 38.

www.willi

brorndoelqgisitge

b&b@jﬂ,

pen concelebreren en ook veel priesters.
Daarna wordt er samen gegeten.

Na het avondeten start de Avond van
Barmhartigheid: er is eucharistische aan-

bidding en priesters zitten klaar om biecht

te horen. De KJD-band speelt zacht liede-
ren met gitaarmuziek. Na de aanbidding
wordt de zaal omgebouwd tot podium
voor de band InSalvation, die voor een
spetterend slot van de dag zorgt.

De organisatie kijkt terug op een bijzon-

Beeldscherm voor koren en
streamtafel

Het was even wennen
voor de koren, de op-
stelling in een zijbeuk
naast het orgel. Vooral
het feit dat een deel
van de koorleden geen
zicht had op het altaar
viel tegen. Maar onze
technische vrijwilligers
hebben een scherm te-
gen de pilaar geplaatst, waardoor men
direct zicht heeft op het altaar.

Zelfs beter dan vanuit de kerk, omdat
Bert Gerritsen vanachter zijn zelfge-
bouwde ‘streamtafel’ de camera’s kan
bedienen. Daardoor kan de voorganger
achter het altaar ‘naar voren gehaald
worden’ en ziet het koor soms zichzelf

op het scherm! Els van Leuken

der geslaagde dag en is voornemens om
volgend jaar opnieuw een KJD te organi-
seren.  (Artikel met dank aan Jong Aartsbisdom)

In memoriam Piet van Rijn

Op 7 oktober van dit jaar

| overleed Piet van Rijn op

" 88-jarige leeftijd.

& Piet was een bekend en

. vertrouwd gezicht bij de

f % parochianen van Oegst-
geest. Hij is immers 53 jaar collectant ge-
weest en sinds 2007 onze steun en toe-
verlaat voor het onderhoud van de grote
pastorietuin en mooie begraafplaats. Elke
maandagochtend was hij samen met de
tuingroep in de weer om alles op orde te
houden, maar dat was voor Piet niet ge-
noeg. Elke dag was hij wel een paar uur
te vinden in de tuin en op de begraaf-
plaats om bladeren te harken, plantjes te
verzorgen, of om het parkeerterrein en de
entree van de kerk schoon te houden. Als
het sneeuwde ging hij zaterdagavond het
plein vegen en dan gewoon zondagoch-
tend nog een keer. Enorm plichtsgetrouw
en een hart van goud.

Piet was een man van weinig woorden
en genoot van de eenvoudige dingen van
het leven. Aan de keukentafel van de pas-
torie, met een bakkie koffie en steevast
twee koekjes, had hij nooit het hoogste
woord maar met zijn kwinkslagen wel al-
tijd een vrolijke noot.

Eind vorig jaar werd zijn gezondheid min-
der en moest hij noodgedwongen met
zijn werk stoppen. Dat viel hem zwaar

en in het begin kwam hij met dochter of
zoon en gaf aanwijzingen wat ze moesten
doen.

Op 12 oktober is hij begraven op zijn’
kerkhof, vlakbij het schuurtje met zijn
tuingereedschap. Hij zal door ons allen

zeer gemist worden. Bert Gerritsen

(\ <
) z\
PAROCHlE‘
FHCZTugustinus

Wij gedenken...

...Karl Rainer Engels, echtgenoot,
(schoon)vader en opa. Karl werd gebo-
ren in Remscheid (DId.) op 12 mei 1950
en overleed op 2 oktober 2023 in Swel-
lendam (Z-Afrika). De afscheidsviering
vond plaats op donderdag 26 oktober in
de H. Willibrordkerk, waarna Karl is be-
graven op het parochiekerkhof.
...Jérome Roger Norbert Daalmeijer,
zoon en broer. Jéréome werd geboren in
Leiden op 12 maart 1971 en overleed
op 16 oktober. Op maandag 23 oktober
was de bijzetting in het familiegraf op
de R.K. begraafplaats H. Willibrord.
...Margaretha Maria Elisabeth (Greet)
van der Voort-van Schie, weduwe van
W.A ). van der Voort, (schoon)moeder
en (over)grootmoeder. Greet werd op
22 juli 1938 geboren en overleed op 17
oktober. De uitvaartdienst vond plaats
op donderdag 26 oktober in de H. Wil-
librordkerk, waarna Greet is bijgezet in
het familiegraf op het parochiekerkhof.
...Veronika Engels-Fleck, weduwe van
Karl Rainer Engels, (schoon)moeder en
oma. Veronika werd geboren op 28

juli 1947 in Wipperfurth (Duitsland) en
overleed op 29 oktober. De afscheids-
viering vond plaats op zaterdag 4 no-
vember in de H. Willibrordkerk, waarna
Veronika is begraven bij haar man Karl
op het parochiekerkhof.

...Gerardus Theodorus Cornelis (Ge-
rard) den Hollander, echtgenoot,
(schoon)vader en opa. Gerard werd op
8 februari 1946 geboren en overleed op
11 november. De uitvaartdienst vond
plaats op vrijdag 17 november in de H.
Willibrordkerk, waarna Gerard is begra-
ven op het naastgelegen kerkhof.

Mogen deze lieve doden rusten in
Gods licht en vrede.

Rectificatie: in de vorige OKe stond
als sterfdatum van mw. Van Paridon
14 oktober vermeld. Dat moet 12 ok-
tober zijn.

Nr. 9 - December 2023

OKe

Nr. 9 - December 2023

OKe


https://www.jongaartsbisdom.nl/katholieke-jongerendag-na-zeven-jaar-terug/

8

PR_OTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

Verlangen naar vrede

Wat is het moeilijk de tranen te zien van
alle betrokkenen. Het nieuws uit Israél
en Gaza is immens verdrietig. Het is niet
om aan te zien. Wij hopen dat er ach-
ter de schermen van alles gebeurt. Aan
diplomatie, dialoog, respect, gebed en
gulle hulp. Eigenlijk bidden we vooral,
mee met God, om een groot NEE en:
STOP. Laten we onze politici laten weten
dat we ons als kerk betrokken voelen en
voor hen bidden: om wijsheid, durf en
het verrassende buitenperspectief. Hoe
beweeqg je je in deze wereld als mens
van geloof? Betrokken, verantwoorde-
lijk en bezorgd. Maar ook met moed en
dankbaarheid. Laat ons niet alleen het
slechte nieuws verspreiden maar ook
het goede nieuws.

Op 3 december begint de Advent, tijd
van verlangen naar vrede en het kind
van de vrede. Een tijd van inkeer. Een tijd

(0]
(0]

m te repareren, om je voor te bereiden
p het feest. Wat vraagt er in jou om re-

paratie? Waar zitten de deukjes, in jezelf,

je relaties en je levensstijl, die je kunt

herstellen of bijwerken? Mooie vragen

(0]

m je op te bezinnen. De kerkdiensten

dragen in deze donkere tijd bij aan het
houden van moed, het open houden van
de toekomst, en onderlinge bemoedi-

g

ing. Een goede adventstijd gewenst!

Dankbaar

Er is veel om dankbaar voor te zijn. De
preek van demissionair minister Kajsa
Ollongren, de kliederkerk op 29 oktober

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

over regen en zegen, de vriendschap
met een ander gemeentelid, de klein-
dochter die met haar oma mee naar de
kerk kwam op voleindingszondag om sa-
men een kaarsje aan te steken, momen-
ten van rust, steun, verheldering en in-
spiratie. Het is goed om als mensen voor
elkaar te zorgen - en ook te benoemen
hoe dat helpt en dat je het ziet.

Meeleven

Wij leven mee met alle zieken thuis, in
behandeling of in revalidatie. Wij denken
aan de mantelzorgers en naasten, die
soms een beetje in een niemandsland
belanden, een land waar je machteloos
lijkt en niet te ver vooruit kunt kijken.
Dat er kleine adempauzes mogen zijn -
en goede mensen op jullie weg, liefde-
vol, troostend, verrassend nabij. Zoals Hij.

Adventsproject

In de adventstijd volgen wij een project
in de kerk. Het is voor kinderen, maar
voor de hele gemeente mooi. Het heet:

KERKELI)K BUREAU

Weet jij hoe laat het is?
Wachten op de koning, op
zijn nieuwe wereld, kan lang
£ »"_'-“-_ duren. Hoe lang duurt het

; nog? Je kunt op je horloge
kijken of op de kalender.

In de bijbel staan veel ver-
halen over verwachten en
ook over de vervulling van
de tijd. We horen verhalen
die vertellen hoe mensen
met een ‘vooruit-ziende’ blik
hebben geleefd en hebben uitgekeken
naar de komst van de Messias én daarop
vooruitlopen.

Wij lopen vooruit op wat nog niet is, wij
spelen in op uw toekomst.

Dichten in adventstijd

Ons gemeentelid Lilian Hoogendoorn no-
digt u van harte uit om maandagavond

11 december te komen dichten. Dichten
is een mooie vorm van inkeer. Ze wil ons
graag inspireren door muziek, geuren en
beelden, om te komen tot eigen taal voor
wat er in ons leeft in deze adventstijd. Het
gaat om openstellen voor wat beluisterd,
gezien, geroken wordt en daar een ei-
gen taal aan geven. Zie ook het activitei-
tenoverzicht van de Raad van Kerken op
pagina 15.

Instapmoment op 3 december

Als je nieuw bent in Oegstgeest en je
mogelijk wilt aansluiten, of je sluit je op
een andere manier aan bij onze kerkge-
meenschap, ben je welkom op zondag 3

GEBOUWEN

Kerkenraad: Voorzitter: dhr. H. (Hans)
Hogerzeil, voorzitterkr@pgoegstgeest.nl
Scriba: mw. M. (Maureen) van den Brink,

tel. 06 - 23 12 35 37, scribapgo@pgoegstgeest.nl

corr. adres: zie kerkelijk bureau
Bankrekeningnummers Prot. Gem. Oegstgeest:
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO

NL94 INGB 0005 5235 45: Zending

NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie

NL96 INGB 0002 4050 56: Werelddiaconaat

Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest
Telefoon ma t/m vr van 9-17 uur: 06 -15 21 66 50
e-mail: kerkelijkbureau@pgoegsgeest.nl
Geopend op dinsdag en donderdag van 10-12 uur,

verder op afspraak.

Ledenadministratie

Email: ledenadminisratie@pgoegstgeest.nl
Administratie, reserveringen en andere zaken via

het kerkelijk bureau

Regenboogkerk:
Mauritslaan 12,
2341 EM Oegstgeest

Groene Kerk:
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB Oegstgeest

Willibrords Erf:
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB Oegstgeest

december van 11.15 - 12.00
uur. Eris dan na de kerkdienst
in Willibrords Erf de kans om
kennis te maken met wat men-
sen. Je kunt al je vragen stellen
of sfeer proeven, met een kop
thee of koffie. Ds. Rian Veldman
en een van de ouderlingen zijn
er in elk geval bij. Van harte welkom.

Gebed op weg naar kerst

God, op zoveel momenten in ons leven
voelen we ons niet bepaald in de gloria.
ons leven is rommelig en gerafeld,

onaf en gebroken.

Soms met verse breuklijnen

en altijd met oude wonden.

Als wij kijken naar onze wereld,

dan treft het ons hoeveel er gehavend is
door oorlog en armoede.

Wek in ons, lieve God,

het verlangen naar heelheid.

En geef dat we ondanks

onze zorgen mogen reiken naar Uw liefde.
Houd onze hoop levend

en geef ons vertrouwen

in uw scheppende kracht,

sterker dan welke nacht dan ook.
ontferm U over deze dagen

waarin we vieren dat u bent gekomen,
kwetsbaar als ons eigen leven.

Dat Uw komst ons aan mag steken,
onze liefde aan mag wakkeren

en ons mag verbinden

met wie ons gegeven zijn.

Amen.

PASTORALE SECTIES

SECTIE ZUID-00ST
Predikant: ds. R. (Richtsje) Abma
Simon Vestdijklaan 14, 2343 KV Oegstgeest
Tel.: 06- 83 11 66 26
e-mail: richtsjeabma@gmail.com

SECTIE NOORD-WEST
Predikant: ds. R.C. (Rian) Veldman
Martinus Houttuynhof 73,2341 PP Oegstgeest
tel.: 06 - 14 27 30 13,
e-mail: ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

Kerstdiensten

Kerst vieren wij uitbundig.
Er wordt nu al weken hard
en enthousiast gerepe-
teerd voor een inspirerend
en eigentijds kerstspel op
kerstavond met zang en
dans en een bijzonder ver-
haal. Zie de uitnodiging hieronder.

U bent later op die avond van harte wel-
kom in de kerstnachtdienst in de Groene

Twee Vaders

Kerk waaraan een vocaal dubbelkwar-
tet muzikale medewerking zal verlenen.
Deze dienst zal meer verstillend zijn in
deze ‘stille, heilige nacht’.

Op kerstmorgen vieren we kerst voor
alle leeftijden in een gezinsdienst. Laat
dan het gloria schallen!

Met een groet van hart tot hart,
Rian Veldman en Richtsje Abma

Uitnodiging voor het kerstspel

Hoe is het om op te groei-
en met twee vaders?
Waarvan de ene vader
wereldberoemd is, een
publiek figuur die altijd
weg en onderweg is. Hij
staat op grote afstand van
zijn kind, maar heeft wel
veel invloed op zijn leven.
Terwijl de andere vader
heel dichtbij is en graag
wil voorkomen dat er te
veel wordt verwacht van
zijn zoon. Hij wil er juist

voor zorgen dat zijn kind zo normaal mogelijk opgroeit.

In een gloednieuw kerstspel gaat het
over opgroeien, ouderschap, liefde,
keuzes en loslaten. We zien een bij-
zondere jongen in 5 stappen opgroei-
en van pasgeborene tot jongvolwas-
sene. Met alle grappige, ontroerende,
herkenbare en soms ook heftige mo-
menten die horen bij groot worden.
We gaan dansen, zingen en de sterren
van de hemel spelen. En dat doen we
met een grote groep vrijwilligers van 3
tot 73 jaar.

We willen jou, u en jullie graag uit-
nodigen om te komen kijken en met
ons mee te doen. Want dat vinden we
het leukst. Als het eigentijdse, mooie
kerstverhaal dat we maken een beetje
van iedereen wordt. ledereen is wel-

kom: van heel jong tot heel oud. Het
kerstspel is geschikt voor alle leeftijden.

Het kerstspel wordt in de Regenboog-
kerk gespeeld op kerstavond. Zondag
24 december van 19.00 tot 20.30
uur. De deuren gaan om 18.40 uur
open en na afloop praten we graag

met jullie na onder het genot van war-
me chocomel en glihwein met iets
lekkers. De toegang voor het kerstspel
is gratis, we vragen wel om een vrijwil-
lige bijdrage.

We kunnen niet wachten om jullie te
zien op kerstavond!
De kerstspelmakers,

Hessel, Marcel, Margreet, Marloes, Paola,

Aaldert, Henny,

Pauline, Renée, Richtsje en Anja

OKe
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De gemeentevergadering van 30 oktober

Levende stenen: de PG Oegstgeest is
een vitale en levendige geloofsgemeen-
schap. Omdat wij dat ook in de toekomst
willen blijven, zal de PGO op termijn een
beslissing moeten nemen over de toe-
komst van haar kerkgebouwen (Regen-
boogkerk, Groene of Willibrordkerk, en
Willibrords Erf). Op 20 september is een
rapport uitgebracht met vier mogelijke
scenario’s (het rapport is beschikbaar op
de PGO website).

Veel groepen en individuen uit de ge-
meente waren al geraadpleegd bij de
voorbereidingen van dit rapport. Deze
gemeentevergadering was bedoeld om
het volledige rapport te bespreken, de
doorgerekende scenario’s te vergelij-
ken, en de Kerkenraad te adviseren over
eventuele volgende stappen.

Uit de discussie bleek dat het merendeel
van de gemeenteleden inziet dat de fi-
nanciéle lasten van de Regenboogkerk
op termijn veel te hoog uitvallen (scena-
rio 1 en 2). Het gebouw is bijzonder
energie-onzuinig, heeft drastische ver-
bouwingen nodig, en is bijna niet duur-
zaam te maken. In deze scenario’s zul-
len, ook zonder verdere investeringen, in
de komende vier tot zes jaar vrijwel alle
financiéle reserves van de gemeente op-
gebruikt zijn. Scenario’s 1 en 2 zijn daar-
om niet verenigbaar met een gezonde
en weerbare kerkgemeente nu en voor
de volgende generatie.

In de navolgende discussie werd ook
duidelijk dat de gemeente vooral be-
zorgd is over de continuiteit van de
vele, ook nieuwe, gemeenteactiviteiten
buiten de zondagse erediensten. Het

is dus belangrijk om goed te bekijken
hoe het mogelijke verlies van de grote
en flexibele ruimte van de Regenboog-
kerk (scenario’s 3 en 4) opgevangen kan
worden in andere locaties. Een van de
opties (scenario 4) is om daarbij meer
gebruik te maken van de faciliteiten van
het Dorpscentrum, en ook actief mee te

doen in het verder ontwikkelen van het
Dorpscentrum als gezamenlijk gebouw
met andere kerken.

Volgende stappen

Op 2 november vergaderde de Kerkenraad
om de uitkomst van de gemeenteverga-
dering te bespreken en verdere stappen
te bepalen. Er werd daarbij opgemerkt
dat, hoewel de vergadering de onvermij-
delijke financiéle situatie vrijwel unaniem
begreep en accepteerde, er ook (soms
onuitgesproken) emoties van verdriet en
rouw spelen. De Kerkenraad besloot daar-
om de volgende stappen te nemen.

= Er wordt een gedetailleerde planning
opgesteld van de aantallen en soorten
ruimtes die wij nu gebruiken als geloofs-
gemeenschap en in de toekomst nodig
hebben voor al onze diverse activiteiten.
7o kunnen we een gedetailleerd en prak-
tisch voorstel presenteren ter aanvulling
van scenario 4 (doorgaan met Groene of
Willibrordkerk en Willibrords Erf, en meer
gebruik van het Dorpscentrum).

= Er werd besloten om actief deel te ne-
men aan de discussies met andere ker-
ken om te verkennen hoe het Dorpscen-
trum en het gebied aan de Lijtweg erin
de toekomst uit kunnen gaan zien. Dat
past ook goed in het PGO beleid van be-
zieling delen met jongeren en anderen
buiten de directe kerkgemeenschap.

= Er is besloten om begin volgend jaar
pastorale gesprekken te organiseren.
Daarin zal aandacht zijn voor gevoelens
van rouw en verdriet, nu we mogelijk
een kerkgebouw moeten sluiten waar
veel gemeenteleden in de loop der ja-
ren veel beleefd hebben. Als de plannen
verder uitgewerkt zijn zal een volgende
gemeentevergadering bijeen geroepen
worden om opnieuw de gemeente te
horen, waarna de Kerkenraad in de loop
van 2024 een beslissing zal nemen. We
willen graag met u en jullie allemaal ver-
der bouwen aan onze kerkgemeente, in

vertrouwen op God. Hans Hogerzeil,

voorzitter van de Kerkenraad

COLLECTEN

Tekst: Maureen van den Brink
3 dec. Oeganda
In de hoofdstad Kampala leven duizen-
den kinderen op straat. Weggevlucht van
slechte omstandigheden thuis. Ze gaan
niet naar school en lopen risico op uit-
buiting. Kerk in Actie werkt samen met
drie Oegandese organisaties die deze
kinderen opvangen en herenigen met
familie in hun geboortedorp. Ze zorgen
dat de kinderen daar weer naar school
gaan of een vak leren.
10 dec. Myanmar
Door de langdurige conflicten in Myan-
mar zijn veel inwoners de grens met
Thailand over gevlucht. In het grens-
gebied worden kwetsbare kinderen
en jongeren opgevangen en krijgen ze
verzorging en scholing. Kinderen zonder
identiteitsdocument krijgen een geboor-
tebewijs, want zonder registratie bestaat
een kind feitelijk niet, heeft het geen
rechten en zijn de risico’s op uitbuiting
en misbruik groter.
17 dec. Acute noodhulp
24 dec. Kinderen en jongeren:
inleven in het kerstverhaal
Met de KerstChallenge, een spel van de
jeugdwerkorganisatie van de Protes-
tantse Kerk, kruipen jongeren in de huid
van de personages van Jozef, Maria, de
herbergier, de herders, de wijzen. Het
kerstverhaal kent talloze personages die
elk op hun eigen manier, met hun eigen
gedachten en gevoelens in het verhaal
zitten.
25 dec. India: geen kinderarbeid
De grote textielstad Tirupur in het zuiden
van India telt meer dan 10.000 kinderen
die niet naar school gaan. Vaak werken
ze in de textielindustrie. Ze lopen het ri-
sico slachtoffer te worden van geweld of
uitbuiting. SAVE, de Indiase partnerorga-
nisatie van Kerk in Actie, zet zich in om
deze kwetsbare kinderen naar school te
krijgen.
31 dec. Vluchtelingenwerk Oegst-
geest
VluchtelingenWerk Oegstgeest zet zich
met behulp van vrijwilligers in voor de

statushouders die in ons dorp komen
wonen. Zij worden begeleid vanaf het
moment dat ze aankomen totdat ze zo
goed als mogelijk meedoen in onze sa-
menleving. Onze bijdragen zijn voor het
noodfonds dat leningen verstrekt en bij-
zondere of onverwachte kosten dekt.

7 jan. Stichting De Brug

De Brug is een ggz-instelling voor ver-
slavingszorg. Zij bieden hulp aan ver-
slaafden, ouders/partners en familiele-
den. leder heeft zijn eigen verhaal, voor
iedereen is een luisterend oor. De Brug
biedt uitgebreide professionele hulpver-
lening op maat; van inloophuis, woonbe-
geleiding, behandeling tot begeleid zelf-
standig wonen in het woonhuis.

14 jan. Samen tegen armoede
Armoede is een groeiend probleem in
Nederland: een miljoen mensen kan de
eindjes nauwelijks aan elkaar knopen.
Met de actie Samen tegen armoede
staan kerkelijke gemeenten op tegen
armoede in Nederland. De acute nood
wordt bestreden door het inzamelen
van voedselpakketten voor de Voedsel-
bank. Voor de lange termijn werkt Kerk
in Actie samen met SchuldHulpMaatje
om mensen te helpen uit de schulden
te komen of te voorkomen dat ze daarin
terechtkomen.

Wij gedenken...

4 okt dhr. Egbert Krul 97 ).

2 nov. mw. Margaretha Antje
Gijzenij-van Ark 75 .

Zie voor de gedachtenis:
www.pgoegstgeest.nl

Wilt u het ‘in memoriam’ graag op pa-
pier ontvangen, neem dan contact
op met de scriba van de Kerkenraad,
en zij zorgt dat u de tekst via de post
krijgt toegestuurd.
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Hieronder een kort uittreksel van een
interview dat Trouw verslaggever Jar-
ron Kamphorst in Jerevan had met een
jonge oorlogsveteraan uit Armenié.
Lilian Hoogendoorn

Het schudt, brandt, kraakt, dreunt, op
zoveel plaatsen en vaak al zo lang en
intens. Ook Armenié doorworstelt met
de recente inval en overname door Azer-
beidzjan van Nagorno-Karabach weer
een duistere en pijnlijke episode. Een ge-
schiedenis die evenzeer onze aandacht
toekomt als andere gebieden.

Journalist en Trouw verslaggever Jarron
Kamphorst brengt verslag uit van wat we
soms eufemistisch conflictgebieden noe-
men. Recentelijk schrijft hij vanuit Nagor-
no-Karabach en Jerevan.

'Op een zonnige dag in oktober 2020
stond Samuel Suryan (soldaat) met een
aantal kameraden in Magadiz (Nagor-
no-Karabach) ontspannen op wacht toen
de groep plotsklaps getroffen werd door
een Azerbeidjaanse drone aanval. Na to-
tale verwarring vond hij zichzelf liggend
op de grond terug met een stekende pijn
in zijn benen. Door een oplettende en
dappere kameraad werd hij op de schou-
ders genomen en weggedragen naar
een beschutte, veiliger plek. Toen zag hij
dat zijn rechteronderbeen volledig weg-
gevaagd was.

Zijn attente kameraad bond met een stuk
doek zijn been af en bracht hem, zodra
de plaatselijke omstandigheden het toe-
lieten, in veiligheid.

[ i B

Opgenomen in een ziekenhuis, volgden
5 operaties in 10 dagen. Hij overleefde
gelukkig,

Nu - 2023 - revalideert hij in Jerevan bij
de Armenian Wounded Heroes Foundati-
on, waar hij met 50 andere veteranen in
behandeling is.

Allen lijdend onder oorlogstrauma, maar
moedig en opgewekt voorwaarts.

Samuel zegt zich ondanks alle leed niet
depressief te voelen, dankzij de fysieke
en mentale ondersteuning die hij ont-
vangt van de Armenian Wounded Heroes
Foundation. Waar hij met behulp van een
prothese weer leerde lopen en in het le-
ven geloven. Samuel heeft geluk gehad,
meent hij. Voor hem was er op tijd hulp.

Hoe anders is het zijn broer vergaan...
Zijn broer werd in het gevecht gedood
bij het offensief op 19 september jl. van
het Azerbeidjaanse leger in Nagorno-Ka-
rabach.

Samuel moest het stoffelijk overschot
van zijn broer identificeren. Emotioneel
volkomen van de kaart was hij niet in
staat te beseffen wat er was gebeurd. Hij
is een trauma rijker, beseft hij nu. Maar
hij wil leven. Leven met een hoofdletter,
wat er ook op Armenié af moge komen.
Hoop blijven houden, dat... Niet als een
verbitterde oude man wachten op zijn
einde. Maar blijven geloven dat hij als
mens in staat is kleur aan de dagen te
blijven geven!

Als je maar doorzet.

Voor jezelf en voor elkaar...
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De HEER zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan

en geen moment

van je zijde wijken.

Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.
Deuteronomium 31:8

Op de middelbare _
school leerde ik de '
zanger Michael

W. Smith kennen en ik was dol op het
nummer Angels unaware, naar Hebree-
en 13:2 'Houd de gastvrijheid in ere,
want zo hebben sommigen zonder het
te weten engelen ontvangen’

Toen was ik nog onwetend hoe reéel dat
zou worden. Engelen komen in de hele
Bijbel voor, in mijn voorstelling als man-
nen met gigantische vleugels. De prachti-
ge platen in de kinderbijbel met de engel
die Maria het goede nieuws bracht. De
engelen zongen bij Jezus’ geboorte.

Een engel ter ondersteuning

Eén engel uit de bijbel maakte op mij
grote indruk. In Jozua 5 loopt Jozua in de
omgeving van Jericho vlak voor hij zijn
eerste grote verovering, in opdracht van
God, als legerleider van het volk Israél
moet doen.

Plotseling ziet hij een man tegenover
zich met getrokken zwaard. Jozua
vraagt: “Hoor je bij ons of bij de vijand?”
De man antwoordde: “Bij geen van bei-
de, ik ben de aanvoerder van het leger
van de HEER.".

De legerleider van God zelf bemoedigt
de kersverse legerleider van Israél met
de woorden dat de grond heilig is. God
zelf gaat voor zijn volk uit. Jozua hoeft
het niet alleen te doen.

Jaren geleden ging ik als kampleiding van
een meisjeskamp mee. Als leiding ston-
den we iedere morgen om 6.00 uur op
om samen te bidden. Ik was daar steeds
van onder de indruk en we vroegen om
inspiratie, kracht en bescherming. De
week was prachtig, veel meisjes kwamen
tot geloof en voelden zich gehoord en
gezien. Er gebeurden prachtige dingen.
Tot de laatste dag alles mis ging; er was
veel ruzie, zelfs mijn beste vriendin en
ik kregen woorden, er was een naar
ongeluk met één van de meisjes en de
week leek een nare afsluiting te krijgen.
‘s Avonds zaten we met alle meiden in
de ronde houten hut, zoals we iedere
avond deden, voor lofprijzing en gebed.
We besloten eerst te bidden omdat er
zo'n nare sfeer was.

Engelen, zij waren er echt

Terwijl ik in de deuropening stond, met
mijn rug naar buiten, bad ik hardop God
om vergeving en bescherming. Ik hoor-
de een stem zeggen: “Kijk naar links!” Ik
deed mijn ogen open en keek over mijn
schouder naar links. Het benam me de
adem. Ik zag een kring van engelen om
de hut. Sterke mannen. Gewapend. Het
gaf een enorme vrede. We streden niet
alleen. We werden beschermd. God over-
wint. Angels aware. God is altijd dezelf-
de. Zijn leger ook. Ze zijn ter beschikking
voor zijn kinderen. Om te beschermen, te
bemoedigen en voor ons uit te gaan.

Nederlandse Gereformeerde Kerk Oegstgeest

Samenkomsten: Duinzigtcollege,
Wijttenbachweg 23.

Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld,
Oude Rijnsburgerweg 54,

2342 BC Oegstgeest,

tel.: 06 42 87 38 60,
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e-mail: pieterkleingeld@pm.me

Pastoraal werker: Alice Siepelinga,

e-mail: alicesie@xs4all.nl, tel. 06 10 89 96 22
Voorzitter kerkenraad: Wouter Pieper, e-mail:
voorzitter@ngkoegstgeest.nl, tel. 06 - 41 8174 04
Scriba Pauline Bos-van der Wel

Ik bid dat de hemelse legerleiding de

overhand mag krijgen in deze dagen.

Dat we Gods heerlijkheid gaan zien.
Thera de Vries-Noordhuis

Uit de Kerkenraad

Tijdens een bezinningstweedaagse is
nagedacht over de vraag hoe we de ge-
meente nog beter kunnen dienen. Een
van de afspraken: voortaan zal in elke
vergadering een van de bedieningen
(pastoraat, diaconie, erediensten, ge-
meenteopbouw, jeugd, evangelisatie &
zending) gaan delen wat er speelt, inclu-
sief dankpunten en uitdagingen.
Verder:

onlangs heeft onze
gemeente een beroep
uitgebracht op Alexan-
der Bosma om predikant
te worden speciaal met
focus op onze jeugd; il B

op de gemeentevergadering van 14 no-

¥

vember kwam o.m. het eenwordingspro-
ces (formeel per 1-1-2024) aan de orde;
op 17 december zal Carien Verkerk
worden bevestigd als jeugdouderling.
Pauline Bos-van der Wel, scriba

Kennismaking met beroepen
tweede predikant

Op 12 november vond na de dienst een
leerzame en interactieve kennismaking
plaats met Alexander Bosma en zijn
vrouw Anne Lynn.

We zijn blij dat hij inmiddels heeft laten
weten het beroep aan te nemen!

Zou de lange tafel met door gemeente-
leden gevulde baksels voor bij de koffie/
thee, die wel leek op een etalage van
een banketbakker, daarbij een rol heb-
ben gespeeld?

e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
Contactadressen kolommen: Thera de Vries-
Noordhuis, thera_noordhuis@hotmail.com
en Eke de Gier-van der Jagt,
gierennest.eke@kpnplanet.nl

Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest

Jaarthema Thuis in creativiteit
en gesprek

Tijdens een paar avonden kon men crea-
tief aan de slag met het thema Thuis. Dit
leverde mooie collages op. Ook was er
o.l.v. Alice Siepelinga een gespreksavond
‘Van huis uit”: over eigen ervaringen,
associaties en emoties. Roept het heim-
wee of verlangen op, is het een neutrale
metafoor of een pijnlijke vergelijking?

Lootjesactie

Er loopt weer een lootjesactie: niet voor
een Sinterklaascadeau, maar om samen
iets af te spreken om elkaar (nader) te
leren kennen, individueel of als koppel/
gezin. Ook is er op 20 januari weer een
spelletjesmiddag.

Levende adventskalender in
onze kerkapp

Van 1 t/m 24 december zet elke dag
iemand een kort filmpje op onze Sci-
pio-app waarin hij/zij een bijbeltekst
voorleest en vertelt waarom de keuze
voor deze tekst. En met een wens voor
de adventsperiode.

Ouderen kerstbijeenkomst

Op donderdagmiddag 14 december
hopen de 75-plussers samen een ge-
zellige kerstbijeenkomst met lunch te
genieten.

Beheerderscommissie
Rehobothkerk

In het kader van het thema van deze
OKe ‘engelen’: degenen die zorg dragen
voor onze Rehobothkerk zijn als enge-
len! Op de achtergrond zorgen zij voor
alles wat met gebruik en onderhoud van
het gebouw en de grond eromheen te
maken heeft.

Uit de gemeente

Op 23 oktober kwam het leven van
Paul(us Willem Gerardus) Brussee, 85,
‘tot rust in de palm van Gods hand’ Op
28 oktober is hij - na een dankdienst
voor zijn leven - begraven bij de Groene

Kerk. Eke de Gier-van der Jagt

Boekbespreking

Hemelse reisbegeleiding

In de belevingswereld van westerse mensen spelen en-
gelen vaak geen rol van betekenis meer. Rob van Hou-
welingen laat in dit boek echter zien dat de engelen zich
niet hebben teruggetrokken uit onze wereld: de hemel is

dichterbij dan je denkt.

Engelen zijn hemelse helpers. Maar
waarom laten ze zich zo weinig zien?
Van Houwelingen - emeritus hoogleraar
Nieuwe Testament - bespreekt in dit
helder geschreven en goed onderbouw-
de boek alles wat het Nieuwe Testament
zegt over engelen. Daarbij trekt hij tel-
kens lijnen naar vandaag. Om het on-
zichtbare visueel te maken heeft de au-
teur acht kleurenillustraties opgenomen
van engelensporen in de kunst. Daar
zijn engelen wél zichtbaar. Kunstenaars
geven uiting aan het verlangen naar dat
wat ons aardse bestaan overstijgt.

Wereldbeeld

Onze moderne westerse wereld heeft
een gesloten wereldbeeld. Als gevolg
daarvan maken ook christenen bewust
of onbewust een scheiding tussen de
zichtbare aardse benedenwereld en de
onzichtbare hemelse bovenwereld als
twee afzonderlijke domeinen. Maar,
vraagt Van Houwelingen zich af, is het
mogelijk dat er buiten onze driedimen-
sionale leefwereld een vierde, vijfde of
nog hogere dimensie bestaat, waar zich
de woonplaats van God en Zijn engelen
bevindt? Dan is de hemel een meer-
dimensionale ruimte die onze aardse
werkelijkheid omringt en doordringt. Een
goddelijke dimensie, waarin God inwerkt
op de geschiedenis en mensen Zijn in-
vloed herkennen.

Luchtsteun

Engelen zijn geestelijke schepselen. Ze
werken in Gods dienst (lofprijzing), en
laten zich uitzenden onder de mensen
om de gelovigen op aarde bij te staan. In
twaalf hoofdstukken beschrijft de auteur
hoe zij op aarde onder meer bezig zijn als
beschermers, boodschappers (Gabriél),
en bestrijders van het kwaad (Michaél).

Hemelse

l'cislmgvlcidine

Gerda Heslinga

Engelen verte-
genwoordigen

een opwaart-
se kracht die mensen

nieuwe moed kan geven. Zij stralen
hemels licht uit. De wereld is soms een
donkere plaats, maar het zou nog erger
zijn als het kwaad zijn gang kon gaan.
Gelukkig houdt God het kwaad tegen.
Zijn engelen geven ons luchtsteun.

Engelen op je pad

Het kan gebeuren dat je een engel te-
genkomt, want soms treden ze ons te-
gemoet in de gestalte van medemensen
(hoofdstuk 11). De auteur gaat uit van
een tekst in Hebreeén 13: ‘Sommigen
hebben, zonder het te weten, engelen
gastvrij ontvangen.’ Hij betrekt die tekst
op de actualiteit. ‘Juist in de ontmoeting
met de onaanzienlijksten kan het zijn
dat engelen je pad kruisen. En omdat
engelen fungeren als hemelse bood-
schappers, gebeurt er iets bijzonders als
zij gastvrij ontvangen worden. Als dank
maken zij namelijk een onverwacht
maar welkom bericht bekend: brea-
king news. Ook christenen zitten vaak

in zichzelf gevangen door een vorm van
welvaartsdenken. De vreemdeling op
de stoep daagt mensen uit om los te
komen uit hun zelfgerichtheid en zich op
God te richten.

Hoe verrijken engelen ons geloofsleven?
Doordat ze de hemel dichterbij brengen.
"Alleen’, zegt de schrijver, ‘om met Johan
Cruijff te spreken: Je gaat het pas zien
als je het doorhebt.

Hemelse reisbegeleiding, Sporen van
engelen in het Nieuwe Testament, Rob
van Houwelingen 2021

Uitgeverij KokBoekencentrum,

ISBN 978 90 435 3580 9
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Diensten en vieringen

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

Alle vieringen zijn ook op afstand te volgen
via Kerkdienstgemist.nl

REGENBOOGKERK

70 24 dec 19.00 Kerstspel voor jong en oud;
ds. R. Abma

GROENE OF WILLIBRORDKERK

70 03 dec 10.00 ds. R.C. Veldman
70 10 dec 10.00 ds. R. Abma
16.30 Festival of Advent Lessons
and Carols;
ds. R.C. Veldman en
Cappella pro Cantibus
o.l.v. Rens Tienstra
70 17 dec 10.00 ds. R.C. Veldman,
Maaltijd van de Heer
70 24 dec 10.00 ds. R. Abma
70 24 dec 22.00 Kerstnachtviering;
ds. R.C. Veldman
ma25 dec 10.00 Eerste Kerstdag,
ds. R. Abma
70 31dec 10.00 Oudejaarsdag, ds. R. Abma
70 07 jan 10.00 ds. R.C. Veldman
70 14 jan 10.00 ds.R. Abma,
ambtsdragerszondag

Elke dinsdag 8.30 Dagwacht. Niet op
26 december

Elke woensdag is de kerk open om een
kaarsje te branden.

Autodienst
70 03 dec Jan Bos 06 - 22 0559 64
z0 10 dec Marianne Smit-Jellema 517 41 69
70 17 dec Thijs Breet 06 - 12554478
70 24 dec Tim Reedijk (ochtend) 517 54 43
70 24 dec Dirk Jan de Ruijter (avond)
06-517872 02
ma25 dec René Kammenga 06 - 2219 8122
20 31dec Cobie Visee 06 - 27323038
zo 07 jan Conneke Mulder 517 68 56
70 14jan Jochem Taal 06 - 25 38 47 39

DUINZIGTCOLLEGE

Nederlandse Gereformeerde Kerk

Voor actuele informatie:
www.ngkoegstgeest.nl

Via deze website kan meegekeken worden.

70 03 dec 10.00 ds. P. Kleingeld,

Heilig Avondmaal
70 10 dec 10.00 dhr. B. Dijkstra, Rotterdam
70 17 dec 10.00 ds. P. Kleingeld
70 24 dec 10.00 dhr. B. Dijkstra, Rotterdam
70 24 dec 19.30 Kerstavonddienst

mw. A. Siepelinga
ma25 dec 10.00 Eerste Kerstdag,

ds. P. Kleingeld
70 31dec 19.30 Oudjaar, ds. P. Kleingeld
zo 07 jan 10.00 ds. P. Kleingeld
70 14 jan 10.00 Laurens Buist

OKe
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R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS
PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD

Het streamteam blijft livestream uit de paro-
chiekernen verzorgen. Let op: de vieringen in
de parochiekernen variéren in aanvangstijd:
9.30 uur (Katwijk en Willibrordus Wassenaar)
en 11.00 uur (Oegstgeest en Voorschoten). Zie
www.parochie-augustinus.nl voor de actuele
livestream.

Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch
contact opnemen met pastoor Franken: 071
889 5938.

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact
opnemen met mw. Gabrielle Walter: 071 - 517
3287.

1e zondag van de Advent

za 02 dec 19.00 Viering in Wassenaar

20 03 dec 11.00 Eucharistie, Mgr. A. van
Luyn/ diaken P. Winnubst,
Dameskoor

2e zondag van de Advent
za 09 dec 19.00 Viering in Wassenaar
70 10 dec 11.00 Eucharistie, pastoor
R. Franken, Gemengd koor

3e zondag van de Advent
7a 16 dec 19.00 Viering in Wassenaar
70 17 dec 11.00 Woord- en Communievie-
ring, S. Zuidersma, Schola
15.00 Kerstconcert,
Gemengd koor

4e zondag van de Advent

za 23 dec 19.00 Viering in Wassenaar ver-
valt

70 24 dec 11.00 Eucharistie, pastoor
R. Franken, Gemengd koor

70 24 dec 1700 Peuterviering,
diaken P. Winnubst
20 24 dec 19.00 Gezinsviering,
diaken P. Winnubst
70 24 dec 21.00 Nachtmis,
Mgr. A. van Luyn / diaken
P. Winnubst, Gemengd koor
ma25 dec 11.00 Eerste Kerstdag,
Magr. A. van Luyn / diaken
P. Winnubst, Dameskoor
di 26 dec 11.00 Tweede Kerstdag,
pastoor R. Franken

Oudjaar

za 30 dec 19.00 Viering in Wassenaar ver-
valt

70 31dec 11.00 Eucharistie, pastoor
R. Franken, Schola

6e zondag door het jaar
za 06 jan 19.00 Viering in Wassenaar
zo 07 jan 11.00 Eucharistie, pastoor

R. Franken, Dameskoor

voor de periode van 2 december 2023 tot en met 20 januari 2024

7e zondag door het jaar

za 13jan 19.00 Viering in Wassenaar

70 14jan 11.00 Woord- en Communievie-
ring S. Zuidersma,
Gemengd koor

VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH
De vieringen zijn op vrijdagochtend in de
Grote Zaal. U kunt zich als vrijwilliger melden
via 06 - 28 94 80 89 of judith.vandervis@ma-
rente.nl (di. en do.) of via 06 - 12 20 91 91 of
christa.vandersman@marente.nl (di.).

vr 01dec 11.00 Katholieke viering

vr 15 dec 11.00 Protestantse viering

vr 22 dec 11.00 Kerstviering,
Judith van de Vis

vi 05jan 11.00 Protestantse viering

vi 19 jan 11.00 Katholieke viering

Bezinningscentrum KRUISPUNT
Rivierduinen, locatie Oegstgeest

Helaas was op zondag 15 oktober voorlopig
de laatste kerkdienst. Het gebouw is, lang
geleden alweer, verkocht aan een project-
ontwikkelaar. Deze heeft per 1 november
de huur opgezegd. Men hoopt erop dat GGZ
Rivierduinen een vervangende ruimte zal
kunnen vinden. Daar is men wél mee bezig,
maar er is vooralsnog geen andere vervan-
gende locatie bekend. Zodra er weer dien-
sten gehouden kunnen worden, zullen we
geinformeerd worden.

PAULUSKERK, VOLLE EVANGELIEGEMEENTE
Zondagsdienst 11.00 Gerrie Schreuder

REGENBOOGKERK, ADVENTKERK

Zaterdag 10.00 Bijbelstudie;
11.00 Eredienst

DORPSCENTRUM,
St. Evangelische Gemeenschap

70 03 dec 10.00 ). van Staveren, Boskoop
70 10 dec 10.00 R. Speelman, Almere
70 17 dec 10.00 ). Nugter, Valkenburg ZH
20 24 dec 10.00 ). Nugter, Valkenburg ZH
ma25 dec 10.00 Eerste Kerstdag,
P. Stolk, HI-Ambacht
70 31dec 10.00 Oudejaarsdag, Avondmaal,
H. Koehorst, Mijdrecht
zo 07 jan 10.00 C.Terpstra, HI-Ambacht
7o 14 jan 10.00 D.van Wijck, Waddinxveen

Varia-agenda

Avondgebeden
in adventstijd

Thema: ‘Bidden om vrede’

Op de woensdagen in de advents-
tijd (6, 13 en 20 december) zullen we
gebedsvieringen houden om 19.30
uur in de Groene of Willibrordkerk.

In de chaos van onze tijd komen we
samen, delen we de hoop die ons
gaande houdt en kijken we uit naar
het licht dat doorbreekt bij de ge-
boorte van Jezus. We volgen in deze
gebeden de weekthema’s van de
adventskalender van ‘Petrus’ (u kunt
deze adventskalender bestellen via
de website van de Protestantse Kerk
Nederland (https://secure.protestant-
sekerk.nl/adventskalender/).

Het thema is: ‘Ga mee’. In de eerste
week ‘op weg naar Bethlehem’, in de
tweede week op weg naar vrede en
recht’ en in de derde week op weg
naar het kind in de kribbe'.

We komen samen in het koor van
de kerk, de vieringen zullen ook live
gestreamd worden en zijn te zien via
kerkdienstgemist.nl (meer informatie
vindt u op de PGO website).

Geert ter Horst

13 december, ¢
| 14‘30-11.30 gur‘_

Een bijzonder kerstprogramma bestemd
voor alle senioren uit Oegstgeest. We
verwelkomen u vanaf 14.15 uur met
koffie of thee. Daarna is er een korte li-
turgie en een muzikale bijdrage van o.a.
een pianist. Na een hapje en een drank-
je besluiten we met het luisteren naar
Cappella pro Cantibus.

Dus geef u op, alleen of samen met uw
partner, vriend(in) of buren. Mocht u niet
op eigen gelegenheid kunnen komen,
dan kan er voor vervoer gezorgd worden.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Aanmelding (tot 6 dec): Wil Kwestro

06 - 30 83 65 09, johanwil.kwestro@

casema.nl Anna Louwerse

Festival of Lessons and Carols
10-12

Lezingen afgewisseld met muziek

m.m.v. Cappella pro Cantibus o.l.v. Rens

Tienstra

Plaats: Groene Kerk

Tijd: 16.30 uur

Gratis toegang, uitgangscollecte

Aanmelden is niet nodig.

Info: www.cappellaprocantibus.nl

Dichten op muziek 11-12
In advent taal geven aan wat je hoort/
ziet/ruikt

Plaats: Willibrords Erf

Tijd: 20.00-22.00 uur

Info en opgave: Lilian Hoogendoorn,
lilianhoogendoorn@gmail.com

Seniorenkerstfeest 13-12

Met korte liturgie, pianomuziek en
Cappella pro Cantibus

Plaats: Dorpscentrum

Tijd: 14.15/14.30-17.30 uur

Activiteiten Raad van Kerken

Let op: wilt u zich in principe voor de activiteiten van
tevoren aanmelden?

Voor meer info zie elders in dit blad, het jaarprogramma
(het Groene Boekje), en www.raadvankerkenoegstgeest.nl

Opgave tot 6 dec.: Wil Kwestro, 06-30
83 65 09, johanwil.kwestro@casema.
nl of Anna Louwerse, 06-41 80 21 06,
amlouwerse@hotmail.com

Kerstconcert met samenzang
1712

Gemengd Koor St. Willibrord

Plaats: H. Willibrordkerk

Tijd: 15.00-16.15 uur

Info: www.willibrordkooroegstgeest.nl

Gratis toegang, uitgangscollecte

Aanmelden is niet nodig.

De namiddag van het
christendom v.a. 15-1
Rian Veldman over dit boek van Tomas
Halik

Tweede avond op 29-1

Plaats: Dorpscentrum

Tijd: 20.00-22.00 uur

Opgave: ds. Rian Veldman, 06-14 27 30
13, ds.r.veldman@
pgoegstgeest.nl
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Varia-agenda

Op zondag 10 december om 16.30 uur verzorgt Cappella pro Canti-
bus o.l.v. Rens Tienstra in samenwerking met de PGO in de Groene
of Willibrordkerk het ‘Festival of Advent Lessons and Carols’. Het is
een van oorsprong Engelse traditie, waarbij bijbellezingen en carols
elkaar afwisselen. Het koor zingt een tiental liederen. Naast Engels-
talige liederen, waaronder een nieuwe compositie van Cappella-
dirigent Rens Tienstra, wordt ook een Gregoriaans gezang uit
het Oegstgeester Zangboek van 1562 gezongen, alswel het Veni
Emmanuel van Zoltdn Kodaly en het Lux Aurumque van Eric Whitacre.
U bent van harte uitgenodigd er op zondag 10 december om 16.30
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Zondag 17 december
15:00 uur

uur bij te zijn. Er is een collecte bij de uitgang.

Meer informatie: www.cappellaprocantibus.nl

Gerda Teuns

Gebedsweek 21-28 januari 2024

Aan de hand van het verhaal van
de barmhartige Samaritaan staat de
Week van gebed voor eenheid van
christenen 2024 in het teken van het
grote gebod dat Jezus geeft: Heb God
lief... en je naaste als jezelf.

Heb God lief T s

en je naaste

als jezelf
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s

De gebedsweek voor eenheid kent
een lange gebedstraditie die ruim
175 jaar geleden al begon. Wereld-
wijd bidden miljoenen christenen om

eenheid. Tegelijk tonen ze hun verant-

Verschijningsrooster

OKe 2024
Inleveren kopij  Verschijning
donderdag zaterdag
vo6r 15.00 uur
1. 4 januari 20 januari
2. 25 januari 10 februari
3. 21 maart 6 april
4. 2 mei 18 mei
5. 13 juni 29 juni
6. 8 augustus 24 3ugustus
7. 12 september 28 september
8. 10 oktober 26 oktober
9. 14 november 30 november

Nr. 9 - December 2023

OKe

woordelijkheid voor anderen door de
problemen van de samenleving in de
voorbeden een plek te geven. Naar
schatting doen in Nederland 200.000
mensen mee met het initiatief.

Burkina Faso

Het materiaal voor deze Week van
gebed voor eenheid is afkomstig van
christenen uit Burkina Faso. Broe-
ders en zusters van het katholieke
aartsbisdom Ouagadougou, van pro-
testantse kerken en oecumenische
organisaties werkten samen om
christenen wereldwijd te helpen een
week lang in eenheid te bidden.
Doet u mee?

Tot slot...

Uw vrede en barmhartigheid in deze
wereld wordt opnieuw met voeten
getreden. Met groot vertrouwen en

vol hoop brengen wij onze zorgen en
verdriet bij U.

We denken aan het oorlogsgeweld
in het heilig land. Het land waar

Uw Zoon en onze Heer geboren is,
en de wereld heeft laten zien en

Gemengd Koor 17 december

Op zondagmiddag 17 december om 15.00 uur
kunt u weer genieten van het jaarlijkse kerst-

concert, met samenzang, van het Gemengd

Koor in de H. Willibrordkerk. Ditmaal dus niet,
zoals voorheen, op een zaterdagavond. Dit om
het bezoekersvriendelijker te maken voor de
ouderen onder ons en ouders met kinderen. Op
het programma staan traditionele en moderne
Engelse carols, maar ook enkele Duitse, Franse
en oud-Nederlands kerstliederen. Onze vaste or-
ganist Martin Gordijn begeleidt op het orgel en
speelt tussendoor enkele orgelstukken. Het ge-
heel staat onder leiding van Mijke de Ru. Er is een
pauze met koffie, thee, limonade en glihwein.
Na afloop is er een uitgangscollecte. Paul Hanssen

horen wat ware vrede en
barmhartigheid vermag.
Wij bidden U, wil toch horen onze
smeekbede om duurzame vrede
in Israél en in de Palestijnse
gebieden. Gedenk ook de mensen in
Oekraine en in de vele ‘vergeten’
gebieden op aarde.

Amen


http://www.cappellaprocantibus.nl

