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Veerkracht

Een springveer keert - na te zijn ingedrukt - terug in zijn oorspronkelijke vorm.
Ook de maatschappij en mensen beschikken over veerkracht: na stress,
tegenslag, crisis kunnen ze herstellen. Maar je kunt veerkracht ook anders lezen...

Een veer of veertje is zacht en licht. Terwijl kracht duidt op sterk en stevig.
VYREES NIET DE WIND VAN DE TEGENSLAG. Als je dat combineert, krijg je iets als ‘zachte moed’. Zachtmoedig.

Het vermogen om anderen en de wereld om je heen vriendelijk te benaderen.

Om mild te zijn, zelfs als de wereld zich steeds meer verhardt.

IMMERS: EEN VLIEGER STI)GT OP TEGEN DE WIND,

Het leven is niet maakbaar; we krijgen allemaal te maken met tegenslagen.
— — Hoe daar mee om te gaan? De natuur kan beter tegen een stootje naarmate de
Bl AYA V/A = = W HE=
IN PLAATS VAN MET DE WIND MEE. diversiteit groter is. En ook wij kunnen de hobbels en kuilen op ons levenspad
beter aan als we met elkaar in verbinding staan. Dan ervaren we meer rek,
ANTHONY DE MELLO hebben we meer veerkracht. Zowel fysiek als sociaal, mentaal, cultureel,
ecologisch en spiritueel.

Veerkracht begint bij vertrouwen. Of je nu vertrouwen vindt in de natuur,

in mensen om je heen, in je overtuigingen of in God: het is goed te weten dat je
er niet alleen voor staat. Dat je gesteund wordt, een vangnet hebt. Ook al staat
de veer soms op knappen en stemt de wereld om je heen niet tot hoop.

Met alle ontmoetingen, verhalen, bezoeken en ervaringen in dit groene boekje
willen wij graag een lans breken voor zachtmoedigheid. Voor veerkracht.

Om met zachte kracht op te staan en hoopvol de andere kant op te bewegen.
Zoals we ook lezen in de verhalen over Jezus.
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Op www.raadvankerkenoegstgeest.nl
staat de meest actuele informatie over
de activiteiten. We raden u aan om voor
deelname deze website te raadplegen.
Eventuele wijzigingen staan daar vermeld.

Vooraf aanmelden is niet altijd nodig maar
wel prettig voor de organisatoren. U vindt
daarvoor steeds een contactpersoon.
Aanmelden maakt het ook mogelijk omu
te bereiken bij onvoorziene last-minute
wijzigingen.

© 2025 Raad van Kerken Oegstgeest

Onder voorbehoud van alle rechten. Niets uit

deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevens bestand of openbaar worden gemaakt, op
welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming
van Raad van Kerken Oegstgeest. Raad van Kerken
Oegstgeest sluit iedere aansprakelijkheid voor schade
als gevolg van druk- en zetfouten uit.

QR Code link naar website:
raadvankerkenoegstgeest.nl
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start di 2 sep | 9:30-11:30 uur of
wo 10 sep | 9:45-11:45 uur

Vrouwen in gesprek

In de bijbel lezen we onder andere
hoe mensen omgaan met tegenslag
in hun leven. Wat kan geloof in jouw
leven van alledag betekenen? Het is
heel inspirerend om zowel vreugde
en verlangens als moeite en twijfel
met andere vrouwen te delen. En

of - en zo ja hoe - het christelijk
geloof jou veerkracht geeft. De
dinsdaggroep gaat het boek De
kunst van het loslaten en vasthouden
(uitgave 2017) van Wim Rietkerk
bespreken. De woensdaggroep leest
en bespreekt het bijbelboek Ester. Het
is altijd mogelijk om tijdens het jaar
in te stappen of een keer te komen
proeven.

Bij iemand thuis
data | in principe op de Te di resp.
de 2e woe van de maand
aanmelden | Eke de Gier-van

der Jagt (071-5171411),
gierennest.eke
@kpnplanet.nl

6

SEPTEMBER

start ma 8 sep | 20:00-21:30 uur

Lectio Divina:
luisterend lezen

Al enkele jaren is er in Oegstgeest een
open oecumenische groep die een
eeuwenoude monastieke meditatieve
manier van bijbellezen oefent. Het is
een vorm van slow reading, langzaam
en liefdevol, meer met het hart

dan met het hoofd. ledereen die
deelneemt, merkt dat het hem of haar
dichter bij de tekst, bij de laag van

je ziel en bij God brengt. De moeite
waard dus om een keer mee te komen
doen. Het is heel laagdrempelig.

We doorlopen met elkaar de vier
fasen (lectio, meditatio, oratio en
contemplatio) onder begeleiding

van ds. Rian Veldman die elke keer
een passende tekst uitzoekt uit de
christelijke traditie (lied, bijoeltekst,
mystieke tekst).

Willibrords Erf

data | 8 sep, 6 okt, 10 nov, 8 dec,
12 jan, 9 feb, 13 apr

begeleiding | ds. Rian Veldman,
ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

di 9 sep | 19:00-20:30 uur
Wandeling door de polder

Al wandelend gaan we genieten van
de vogels en de planten in de Polders
Poelgeest. Ondertussen spreken

we met elkaar over het bewerken

en bewaren van de schepping, over
stikstof en over bramenstruiken, over
veerkracht en kwetsbaarheid van de
natuur. En over de recente start van
vrijwillig onderhoudswerk vanuit

de cooperatie Energiek Poelgeest
onder leiding van het Zuid-Hollands
Landschap.

Polders Poelgeest
startpunt | Molen 't Poeltje,
Martinus Houttuynhof

aanmelden tot 6 sep |
Jan Baronner,

jan.baronner@
gmail.com

Molen 't Poeltje

SEPTEMBER

start ma 15 sep | 20:00-21:30 uur
De weg van vrede

Wat is christelijk geloof en waar is het
goed voor? Waarom zou ik christen
worden of blijven? Het christelijk
geloof is gericht op de toekomst. Het
is een geloof dat draait om verlangen,
beloften, heimwee, verwachting en
bovenal: hoop. In zijn nieuwe boek

De weg van vrede. Een rondleiding door
het christelijk geloof doet Stefan Paas
een dappere poging de ziel van het
christelijk geloof bloot te leggen. Hij
schrijft toegankelijk en meeslepend,
was theoloog des Vaderlands, is
hoogleraar missiologie en publieke
theologie en vaste gast in De
ongelooflijke podcast. We lezen telkens
één of twee hoofdstukken en gaan er
dan met elkaar over in gesprek. Lees
je mee?

Willibrords Erf

data | 15 sep, 13 okt, 17 nov,
19 jan, 2 mrt

begeleiding | ds. Rian Veldman,
ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl



start di 16 sep | 19:30-22:00 uur

Bibliodans: Veerkracht
en vertrouwen

De wereld om ons heen is vol
spanning en crises. Gevoelens van
onmacht, apathie en wanhoop liggen
op de loer. We willen niet dat die
het laatste woord hebben. Daarom
gaan we schatgraven in de traditie.
Daar vinden we verhalen en liederen
die veerkracht, vertrouwen, moed
en levenslust willen wekken. Door

te dansen beleven we de teksten
met lichaam, hart en ziel. In de

hoop dat we ons de woorden zo
eigen maken en aan anderen kunnen
doorgeven. Je hoeft geen danser te
zijn of een uitgesproken ritmegevoel
te hebben om mee te kunnen doen.
Bibliodans wordt begeleid door
Riétte Beurmanjer. Zij zorgt voor een
ontspannen sfeer. Wereldmuziek zet
de toon en geeft plezier.

Anton ten Klooster

SEPTEMBER

Rehobothkerk

data | 16 sep, 25 nov, 17 mrt, 12 mei
info en aanmelden | Nelleke van der
Oord (06-29545022), chris.nelleke@
ziggo.nl

kosten | € 30,- voor de reeks

do 18 sep | 20:00-21:45 uur

Pelgrims van hoop
in een krimpende kerk

In 2025 wordt in de katholieke kerk
een jubeljaar of heilig jaar gehouden.
Dit is een groot internationaal
evenement waarin barmhartigheid,
verzoening en vergeving van
schulden centraal staan. Bij een
jubeljaar horen allerlei tradities zoals
een pelgrimstocht naar Rome en

het passeren van de heilige deuren
in de grote basilieken. Als thema
voor het heilig jaar 2025 heeft paus
Franciscus hoop centraal gesteld.
We willen graag dit thema van hoop
belichten met een lezing door Anton
ten Klooster. Hij is priester van het
aartsbisdom Utrecht en universitair
docent moraaltheologie aan de
Tilburg universiteit. Check voor

de allerlaatste informatie ook de
aankondiging in OKe.

Locatie nader aan te kondigen
contactpersoon | Peter Winnubst

aanmelden | secretariaat@
parochieaugustinus.nl (071-5175304)
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SEPTEMBER

start di 23 sep | 19:45-22:00 uur
Bibliodrama

In de kerk wordt er veel gesproken.
Maar met bibliodrama spreekt vooral
ons lijf. We spelen verhalen uit de
bijbel. Door je in te leven in eenrol,
ervaar je wat er in dat verhaal op het
spel staat. Je ontdekt wat jou raakt
of juist tegenstaat en hoe je daarmee
verder gaat. Je gaat als het ware

zelf het verhaal in en daarna gaat

het verhaal op een nieuwe manier
met je mee op jouw levensreis. We
hebben plek voor nieuwe mensen

die bibliodrama willen uitproberen.

Je hebt geen ervaring nodig, alleen
zin om te spelen met de verhalen. De
avonden worden geleid door Neely de
Ronde. Zij is begeleider bibliodrama
en verbonden aan De 7evende Hemel.

Willibrords Erf

data | 23 sep, 28 okt, 18 nov,
27 jan, 17 feb, 24 mrt
begeleiding | Neely de Ronde,
neelyderonde@yahoo.com

info en aanmelden | Cobie Visee,
cobievan@hotmail.com

kosten | vrijwillige bijdrage



Fernando Enns

wo 24 sep | 20:00-22:00 uur

Wie vrede wil,
moet vrede voorbereiden

In het kader van de Vredesweek heeft
de Raad van Kerken Oegstgeest VU-
hoogleraar vredestheologie en ethiek
Fernando Enns uitgenodigd om met
ons te spreken over vrede in een tijd
van toenemende oorlogsretoriek.
Waar wordt de profetische stem

van de kerken nog gehoord? Kunnen
we bijvoorbeeld uit de Bergrede
inspiratie en oriéntatie voor ons
denken en handelen halen? Prof. Enns
stoort zich aan de boodschap om
‘klaar voor de oorlog te zijn’ en zal
met ons in gesprek gaan over ‘klaar
voor de vrede’. Jong en oud is van
harte uitgenodigd om mee te doen
aan dit overleg.

Dorpscentrum
info | jnielen@xs4all.nl

SEPTEMBER

start vrij 26 sep | 16:30-18:00 uur
Café ‘Zin in het weekend’

Je geniet van een goed gevuld
leven met werk, hobby’s, familie en
vrienden. En je hebt behoefte om
af en toe stil te staan bij wat het
leven mooi, kwetsbaar en zinvol
maakt. Loop dan eens binnen bij Zin
in het weekend. Waar de werkweek
overgaat in het weekend ontmoet
je een groep mensen met allerlei
achtergronden met wie je van
gedachten kunt wisselen. Kortom:
een vrijdagmiddagborrel mét
inhoud, waar ook thee gedronken
wordt ;-) Ben jij tussen de 40 en

66 jaar, nieuwsgierig naar andere
perspectieven en hou je van een
verdiepend gesprek op zijn tijd?
Wees welkom in ons Café.

Willibrords Erf

data | elke laatste vrijdag van de
maand t/m juni behalve dec

info en aanmelden | ds. Rian Veldman,
ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

start zo 28 sep | 15:00-16:00 uur
Kerk op schoot

Kom je ook met je klein(e) kinderen
een verhaal beleven? Kerk op schoot
is er voor ouders en grootouders die
met hun allerkleinsten van O tot 5 jaar
de kerk willen ervaren. We zingen
liedjes, voelen, verkleden, bewegen
en bouwen. Kerk met alle zintuigen
en met Esther op de accordeon. Na
afloop ontmoeten we elkaar met
thee of koffie en iets te drinken voor
de kinderen.

Willibrords Erf

data | 28 sep, 21dec, 15 mrt

info en aanmelden | Richtsje Abma,
richtsjeabma@gmail.com of Netty
Moolenaar, netty.moolenaar@xs4all.nl

SEPTEMBER

start ma 29 sep | 20:00-22:00 uur
of di 30 sep | 14:30-16:30 uur

Kring Literatuur & Religie

In deze kring bespreken we boeken
waarin religie of levensvragen een rol
spelen. Voor de eerste bijeenkomst
lezen we Het eiland van de verdwenen
bomen van Elif Shafak. Het tweede
boek dat we zullen lezen is van Lex
Paleaux Liften naar de hemel. De andere
boeken worden later, na overleg,
bekendgemaakt.

Dorpscentrum

data avondgroep | 29 sep, 27 okt,
24 nov ,12 jan, 16 feb, 23 mrt

data middaggroep | 30 sep, 28 okt,
25 nov, 13 jan, 17 feb, 24 mrt

info en aanmelding | Marjan Driessen
(071-5131422), marjandriessen1949@
gmail.com

LIFTEN
e NAAR DE
HEMEL
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do 9 okt | 19:45-22:00 uur

Graag een extra portie
veerkracht alsjeblieft

Welk licht werpt de psychologie
op het begrip veerkracht? Wat is
mentale of emotionele veerkracht
eigenlijk? Hoe kom je eraan?

Is het een eigenschap of een
vaardigheid die je kunt trainen?
Zijn er bedreigingen die veerkracht
ondermijnen? Welke rol speelt
veerkracht in ons leven, in onze
sociale verbanden en in de
maatschappij met alle uitdagingen
van deze tijd? Bestaan er
veerkrachtige gezinnen, teams,
gemeenschappen? En in de
maatschappij in het groot met alle
uitdagingen van deze tijd? Samen
met psychologe Annemarie van den
Brink kijken we naar theoretische
invalshoeken en leren we van mensen
die we veerkracht toedichten. Uit
welke bron putten zij? Kan de bijbel
zo’n bron zijn?

Rehobothkerk
info | info@annemarievdbrink.nl
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Annemarie van den Brink

OKTOBER

vrij 10 okt | 18:15 uur inloop

Maaltijd in kleur:
oranje/rood

In een verwelkomende sfeer genieten
we samen van een - door vrijwilligers
verzorgd - heerlijk driegangen buffet.
Omdat kleur veerkracht geeft, kiezen
we dit jaar voor elke maaltijd een
kleur. In oktober komt oranje/rood

in de aankleding en gerechten tot
uitdrukking. U kunt zich opgeven om
aan te schuiven en/of om zelf een
lekker gerecht te bereiden.

Rehobothkerk

info en aanmelden tot ma 6 okt |

Reina Albracht (06-21954551),
reina.albracht@ziggo.nl

kosten | vrijwillige gift, wat overblijft
gaat naar Soep aan de singel,
www.soepaandesingel.nl

OKTOBER

do 16 okt | 20:00-21:45 uur

Leren van de kerk
in Armenié

Armenié is het eerste land dat
overging tot het christendom (circa
300). Het Armeense volk heeft veel
verdrukking en veroveringen moeten
doorstaan. Een groot deel van het
volk leeft in de diaspora onder andere
in de VS en in Nederland. De kerk

en het Armeense alfabet zijn pijlers
van de identiteit van het volk en
bronnen van inspiratie. De cultuur
toont zich onder meer in gebouwen
en handschriften. We lezen een tekst
van de beroemde monnik Gregorius
van Narek (sinds 2015 kerkleraar).
Wat kunnen wij leren van de kerk in
Armenié?

Pastorie H. Willibrordkerk
(ingang achterom)

inleider | Pastor dr. Kees van Vliet
aanmelden | ctm.van.vliet@planet.nl

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2025/2026 | RAAD VAN KERKEN OEGSTGEEST 13



start do 23 okt | 20:00-22:00 uur

Op zoek naar
rechtvaardige vrede

Zijn er ook andere wegen naar vrede
dan het tot de tand toe bewapenen?
Daarover drie gespreksavonden
onder leiding van Barend Drewes,
Co Kooman en Jan Nielen. Met
aandacht voor bijbelteksten. Hoe
wordt bijvoorbeeld het woord
zwaard gebruikt? En wat betekenen
de zogenaamde zaligsprekingen aan
het begin van de Bergrede (Mattels
5-7)? Ook willen we in gesprek over
de boodschap van bisschop Mariann
Budde bij de inauguratie van Trump.
En een kennismaking met stichting
en dorp Nes Ammin, dat een dialoog
tussen Israéli’s en Palestijnen mogelijk
maakt, biedt ons wellicht hoop op
onze zoektocht. Fijn als u mee wil
zoeken!

Dorpscentrum

data | 23 okt, 6 en 20 nov
aanmelden | Ds. Barend Drewes
(071-5176692), bfdrewes@hotmail.
com
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OKTOBER

do 30 okt | 20:00 uur
Wonder, wonderlijk.
Oefeningen in geloof

Journalist en publicist Stephan
Sanders vertelt in de jaarlijkse
oecumenische Willibrord lezing hoe
het is om in God te geloven, hoe
het zijn leven kleurt en verbreedt.
Hij laat zien dat het geloof juist

in zijn soberheid en eenvoud heel
krachtig kan zijn. Geloven is een
kwestie van oefenen en je bent
nooit te oud om weer leerling te
worden. Stephan Sanders werd zelf
op latere leeftijd (weer) katholiek
en schrijft daarover in zijn boek
Wonder, wonderlijk. De kerk is ondanks
al haar tekortkomingen als een
heilige ruimte waar gelovigen met
hernieuwde moed hun levenspad
kunnen vervolgen. De kerk mikt op
eeuwigheid. En dat geeft Sanders’
verhaal een diepe ernst naast

een gevoel van ontspanning en
verankering.

Dorpscentrum

info | N.C. Smit (06-57229896),
ncsmit@kpnmail.nl

kosten | €7,50 p.p.

za Tnov | 16:00 uur
Allerzielenconcert

Op of rond Allerzielen vindt
traditiegetrouw in de Groene Kerk
een concert plaats rond het thema
leven en dood. Muziek helpt ons

te voelen, raakt ons en kan troost
bieden. Zo kunnen wij met muziek
veerkrachtiger worden. Dit jaar staat
het ingetogen en melodieuze Requiem
van Gabriel Fauré centraal. Daarnaast
klinken er nog enkele andere werken
die samen een sfeer van bezinning
en verstilling oproepen. Het concert
duurt ongeveer een uur en wordt
uitgevoerd door Vox Clara, een
kamerkoor uit Voorschoten onder
leiding van Maria Rosenméller.

De begeleiding is in handen

van een strijkkwintet en Maciej
Wierzcholowski op orgel.

Groene Kerk

‘AN KERKEN OEGSTGEEST

NOVEMBER

start ma 3nov | 20:00-21:30 uur
God en het dagelijks leven

Restjes eten, sleutels kwijtraken, in
de file staan, een vriend bellen. Bij al
deze activiteiten trekt Tish Warren
lijnen naar kerk en geloof. Voor haar is
God te vinden in het alledaagse. Maar
hoe dan? Zij schreef het boek Liturgie
van het alledaagse — heilige gebruiken in
het gewone leven. Volgens sommigen
een echt troostboek. We gaan twee
avonden met elkaar in gesprek

over dit boek. Als je je opgeeft,

krijg je beide keren een hoofdstuk
opgestuurd ter voorbereiding.

Willibrords Erf
info en aanmelden | Richtsje Abma
(06-83116626),
richtsjeabma@gmail.com

data | 3 en17 nov
(2e avond eventueel
verschuifbaar)




di 4 nov | 19:30-21:30 uur

Creatieve workshop
Veerkracht

Onder leiding van Janneke de Jonge
gaan we creatief aan de slag met het
thema Veerkracht. Waarbij je niet
je hoofd, maar je hart en je handen
laat spreken. Ontdek hoe fijn het is
om iets te maken met papier, verf,
schaar, kwasten, lijm. Ook terwijl je
dacht niet creatief te zijn. ledereen
kan dit en is van harte welkom.
Janneke: “Creatief (= scheppend)
bezig zijn verrijkt je leven. Dat is
mijn ervaring als ik bezig ben met
bijvoorbeeld vilten of schilderen.
En dat wil ik graag doorgeven aan
anderen.” Janneke heeft in mei en
juni nog met haar werk in Warmond
geéxposeerd.

Rehobothkerk

kosten | € 5,- p.p.

aanmelden | Reina Albracht (06
21954551), reina.albracht@ziggo.nl
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NOVEMBER

zo 9 nov | 12:30 uur
Geroepen tot vrijheid

Na de viering van de
Willibrordzondag geeft pastoor
Rochus Franken een lezing over zijn
nieuwste boek Geroepen tot Vrijheid.
Het best bewaarde geheim ter
wereld is misschien dat het juist in
de katholieke kerk over vrijheid gaat.
Namelijk: hoe word je vrij, vrij om
echt lief te hebben? Geen vrijheid om
te doen waar je zin in hebt, maar een
vrijheid die binnen in jezelf zit. De
eerste generaties christenen leefden
vanuit deze vrijheid. Deze essentie
dreigt nu vergeten te raken. Dit boek
vertelt niet alleen hoe de eerste
christenen vanuit vrijheid leefden. Het
vertelt hoe wij dit vandaag de dag
ook kunnen doen. Ons ego of ‘dikke
ikke’ moet een beetje afvallen, willen
we echt vrij worden. Het boek geeft
hier praktische tips voor en is met
een flinke dosis humor geschreven.

Pastorie H. Willibrordkerk
(ingang achterom)

z0 9 nov | 16:00 uur
Preek van de Leek

In februari 2023 hield onze
burgervader Emile Jaensch de eerste
Oegstgeester Preek van de Leek in het
Groene Kerkje. Met vreugde kondigen
wij nu het eerste lustrum aan.
Vrouwen spelen in deze 5e editie de
hoofdrol: actrice Jacqueline Blom zal
de lekenprediker zijn over het thema
patriarchaat. Hoe dat een rol speelt,
niet alleen in het christelijk geloof en
de kerk, maar ook in de wereld van tv,
film en theater. Doordat er in de kerk
altijd in mannelijke termen over God
werd gesproken, raakte zij vervreemd
van het christelijk geloof. In de
wereld van theater en tv werd er
gesproken over ‘de mens’ maar ging
het eigenlijk over ‘de man’. Waarom
dit anders moet en kan, zal ze ons
duidelijk maken. Zangeres Ntjam
Rosie zorgt voor inspirerende muziek.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2025/2026 | RAAD V&

NOVEMBER

In oktober eerde zij tijdens een
tournee met het Metropole Orkest de
mooiste Afrikaanse stemmen en zette
ze iconische vrouwelijke artiesten in
de spotlights.

Groene Kerk
na afloop borrel in Willibords Erf
info | ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl




do B3 nov | 17:45-20:30 uur
Troost tafelen

Heb je een dierbare verloren en wil
je daarover in ongedwongen sfeer
met anderen in gesprek die ook zo’n
verlies kennen? Dan nodigen we je
van harte uit om mee te doen aan de
troost tafel. Tijdens een vegetarisch
driegangen diner gaan we aan de
hand van een verdiepende vraag
met elkaar in gesprek. Het geeft jou
de kans te ontdekken dat jij niet de
enige bent die worstelt met bepaalde
gedachten en gevoelens na verlies.
Dat kan een geruststelling zijn. Of
misschien hoor je wel suggesties
waardoor je jouw verlies beter kan
(ver)dragen.
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NOVEMBER

Door naar elkaar te luisteren, ontstaat
werkelijk contact en een liefdevolle
verbinding. Begeleiding is in handen
van ds. Richtsje Abma en Nelleke van
der Oord (verlies begeleider). Gert

en Ineke Ravensbergen verzorgen de
catering.

Willibrords Erf

info en aanmelding tot 6 nov |
Richtsje Abma (06-83116626),
richtsjeabma@gmail.com
kosten | € 7,50 p.p. voor een
vegetarisch driegangen diner

‘\"’V/H

do 3 nov | 20:00-21:45 uur

Luistergesprek
Pelgrims van hoop

De door zeer velen gewaardeerde
paus Franciscus heeft het bijzondere
jaar 2025 (jubeljaar) het actuele
thema Pelgrims van hoop meegegeven.
Minder bekend is dat de wereldwijd
verspreide katholieke kerk een
nieuwe gespreksmethode heeft
geintroduceerd. Het wordt
‘luistergesprek’ of ‘gesprekken in de
Geest’ genoemd. In een eerste ronde
wordt eerst naar ieders bijdrage
geluisterd. In een tweede stap wordt
in stilte en gebed nagedacht ‘wat
leer ik van de anderen’? Pas daarna
krijgt een ieder gelegenheid dat uit te
spreken en in een vierde ronde volgt
de onderlinge discussie. Tijdens de
avond volgt een toelichting en gaan
we zelf het luistergesprek beoefenen.

Pastorie H. Willibrordkerk
(ingang achterom)

inleider | Pastor dr. Kees van Vliet
aanmelden | ctm.van.vliet@planet.nl

NOVEMBER/DECEMBER

wo 17 dec | 14:30-17:30 uur
Senioren vieren samen kerst

Een bijzonder kerstprogramma
bestemd voor alle senioren uit
Oegstgeest. We verwelkomen u
vanaf 14:15 uur met koffie of thee.
Daarna is er een korte liturgie en een
muzikale bijdrage van o.a. een pianist.
Na een hapje en een drankje luisteren
we naar Cappella pro Cantibus. Dus
geef u op, alleen of samen met uw
partner, vriend(in) of buren. Mocht
u niet op eigen gelegenheid kunnen
komen, dan kan er voor vervoer
gezorgd worden.

Dorpscentrum
actuele info | Oegstgeester Courant
kosten | vrijwillige bijdrage
aanmelden tot 11 dec |

Wil Kwestro
(06-30836509), &
Johanwil.kwestro
@casema.nl
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Jorik Groen

zo 21dec | 15:00 uur

Kerstconcert
met samenzang

Het kerstconcert van het Gemengd
koor van de Willibrordkerk ziet er
dit jaar wat anders uit. We leggen
meer de nadruk op samen zijn met
samenzang. Dus kom allemaal samen!

H. Willibrordkerk

info | willibrordkooroegstgeest.nl
kosten | toegang gratis; collecte bij
de uitgang

DECEMBER/JANUARI

ma 12 jan | 20:00 uur

Bijbels Hebreeuws
als taal van mensen

Het bijbels Hebreeuws is de
oorspronkelijke taal van het Oude
Testament, een verzameling
teksten die mensen door de eeuwen
heen heeft geinspireerd en in
beweging gezet. Hoe kunnen we
deze taal, die zo ver van ons af lijkt
te staan, dichterbij brengen? Als
taalwetenschapper in de vakgroep
Oude Testament aan de Vrije
Universiteit benadert Jorik Groen het
bijbels Hebreeuws als elke andere
taal om de letterlijke betekenis
beter te kunnen doorgronden.

Deze avond nodigt hij ons uit op
ontdekkingstocht naar een taal die
werd opgeschreven door en voor
mensen zoals wij.

Rehobothkerk
info | jorikgroen@gmail.com

vrij 16 jan | 18:15 uur inloop
Maaltijd in kleur: groen

In een verwelkomende sfeer genieten
we samen van een - door vrijwilligers

verzorgd - heerlijk driegangen buffet.

Omdat kleur veerkracht geeft,
kiezen we dit jaar voor elke maaltijd
een kleur. In januari komt groen in
de aankleding en gerechten tot
uitdrukking. U kunt zich opgeven om
aan te schuiven en/of om zelf een
lekker gerecht te bereiden.

Rehobothkerk

info en aanmelden tot ma 12 jan |

Reina Albracht (06-21954551),
reina.albracht@ziggo.nl

kosten | vrijwillige gift, wat overblijft
gaat naar Soep aan de singel,
www.soepaandesingel.nl
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JANUARI

do 22 jan | 20:00-22:00 uur
Adam, Eva en de duivel

Aan het bijbels paradijsverhaal

liggen mythen ten grondslag. Oude
kleitabletten uit Ugarit, een stad in
het voormalige Kanadn, bevatten

een oerversie van het verhaal van
Adam en Eva. Samen met andere oud-
oosterse mythen droegen zij bij aan
de vorming van bijbelse verhalen over
schepping, paradijs en zondvloed.

Dr. Marjo Korpel, hoogleraar Oude
Testament in Utrecht, geeft een
lezing over de overeenkomsten en
verschillen. De bijbelschrijvers maken
hun eigen keuze. De mens is niet
langer een speelbal van de goden en
wordt zelf verantwoordelijk voor de
keuze tussen goed en kwaad.

Dorpscentrum
info | N.C. Smit
(06-57229896),
ncsmit@kpnmail.nl
kosten | €7,50 p.p.

Marjo Korpel - Foto: Wouter Muskee



za 31jan | 10:00-13:00 uur
Ontmoeting met vrouwen

Schrijver Mirjam Kooijman komt
spreken over Leven als een gift van
God. Mirjam woont sinds kort in
Katwijk aan Zee en schrijft columns
voor het magazine Eva online. Ook
heeft zij 5 romans op haar naam
staan. Na afloop is er een lunch. Tot
2025 waren deze ochtenden altijd
in Oegstgeest, maar nu om en om
in Leiden en Oegstgeest, omdat het
samen met vrouwen uit Leiden wordt
georganiseerd.

Chr. Gereformeerde Kerk,

Aerent Bruunstraat 1, Leiden

info en aanmelden (verplicht) |

Japke Korinth,
Ontmoetingmetvrouwen@gmail.com
kosten | € 7,50 p.p. incl. lunch

Mirjam Kooijman

JANUARI/FEBRUARI

wo 11 feb | 20:00 uur
Hemels groen

Aan welke kant staat de bijbel

in het debat over duurzaamheid

en ecologisch bewustzijn? Het

boek Hemels groen. Nieuw licht op
duurzaamheid als bijbels thema laat
zien dat de bijbel veel te bieden
heeft, vooral wat betreft onze
levenshouding en de plek die de
mens inneemt in de schepping. Een
diepgravende groene lezing van de
bijbel biedt hoop en inspiratie bij de
grote vragen van vandaag. Schrijver
Matthijs de Jong neemt ons mee

in een lezing over de sabbat, het
beloofde land, het ideaal van recht
en gerechtigheid, de plaats van de
mens in de wereld, het koninkrijk van
God, de macht van het geweld, de
redding van de wereld en de nieuwe
aarde. Vanaf 23 april, zie verderop
in dit groene boekje, start ook een
gespreksgroep over dit boek.

Dorpscentrum
info en aanmelden |
N.C. Smit
(06-57229896),
ncsmit@kpnmail.nl
kosten | €7,50 p.p.

zo 15 feb | 15:00 uur

Incarnatie en
klimaatverandering

Wat heeft klimaatverandering en het
massale uitsterven van soorten en
verlies aan biodiversiteit met God

te maken? Zorgt de ecologische
misére ervoor dat theologie opnieuw
over de relatie tussen God en de
natuur zou moeten nadenken? Carola
Dahmen vindt van wel. In haar lezing
legt zij uit hoe in de ecofeministische
theologie over de relatie tussen

God en de natuur wordt gedacht.

Ze legt dit perspectief naast de
theologie van Miskotte die hoewel
natuurliefhebber de natuurlijke
theologie afwees. Is er een derde
weg mogelijk om dieren, planten en
onze aarde in het centrum van de
theologische aandacht te plaatsen?

Carola Dahmen

FEBRUARI

Zou incarnatie een vertrekpunt
kunnen zijn? En hoe kan bijbelse
poézie en theologische verbeelding
helpen?

Dorpscentrum
info en aanmelden | N.C. Smit
(06-57229896), ncsmit@kpnmail.nl

kosten | €7,50 p.p.
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ma 23 feb | 20:00-22:00 uur

Veerkracht -
waar haal ik het vandaan?

Hart- en zielzorger Margriet van

der Kooi zag de film: het Zoutpad.

En vervolgens las ze het boek. Het
gaat over een stel dat door bedrog
van een 'vriend' alles kwijtraakt en
dakloos wordt. En dan krijgt de man
ook nog de diagnose: ongeneeslijk
ziek, je gaat een palliatieve fase in.
Het stel loopt op tegen muren van
het Engelse sociale stelsel. En wat
doen ze? Ze gaan lopen. Een lang pad
langs de kust, met een tentje en een
minimum aan geld. Een waargebeurd
verhaal waarin alle elementen van
veerkracht samenkomen. Op deze
avond verkent Margriet met ons wat
veerkracht is. Kun je het oefenen?
Wat helpt, wat kun je beter niet
doen? Heeft het te maken met
geloof, hoop en liefde?

24

Margriet van der Kooi. Beeld: Ruben Timman

FEBRUARI

Ds. Margriet van der Kooi is auteur,
publicist, werkt mee aan podcasts
en geeft lezingen. Getrouwd met
Kees van der Kooi, met wie zij vier
kinderen en negen kleinkinderen
heeft.

Rehobothkerk
info | gierennest.eke@kpnplanet.nl
ma 23 feb | 20:00-22:00 uur

di 24 feb | 10:00-12:00 uur

Creatieve workshop
Veerkracht

Onder leiding van Janneke de Jonge
gaan we creatief aan de slag met het
thema Veerkracht. Waarbij je niet
je hoofd, maar je hart en je handen
laat spreken. Ontdek hoe fijn het is
om iets te maken met papier, verf,
schaar, kwasten, lijm. Ook terwijl je
dacht niet creatief te zijn. ledereen
kan dit en is van harte welkom.
Janneke: “Creatief (=scheppend)
bezig zijn verrijkt je leven. Dat is
mijn ervaring als ik bezig ben met
bijvoorbeeld vilten of schilderen.
En dat wil ik graag doorgeven aan
anderen.” Janneke heeft in mei en
juni nog met haar werk in Warmond
geéxposeerd.

MAART

start do 5mrt | 14:00-15:30 uur

Jezus - verschillende
perspectieven

“Zeg me wie je Jezus is, en ik

zeg je wie je bent,” aldus Albert
Schweitzer. We gaan in de tijd voor
Pasen twee middagen in gesprek
over verschillende beelden/teksten/
benamingen van Jezus. Hoe is je beeld
in de loop der tijd veranderd? Van
onderop, vanuit Paulus, als Christus,
raadsel, uitdaging, belofte? Kun je
je onbekommerd verhouden tot die
beelden of bots je ertegenaan?

Dorpscentrum

info en aanmelden | Richtsje Abma
(06-83116626),
richtsjeabma@gmail.com

data | 5en19 mrt

Rehobothkerk

kosten|€ 5,- p.p. ZLEG ME

aanmelden | Reina Albracht (06 WIE JE JEZUS IS,

21954551), reina.albracht@ziggo.nl EN iK ZEC JE
WIE JE BENT
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do 5mrt | 20:00-21:45 uur
Storytelling - A: anderen

Er is in onze tijd veel belangstelling
voor storytelling. Het gebruik om
elkaar in alle rust verhalen te vertellen
is een culturele traditie met een lange
geschiedenis en goede papieren. Wij
willen twee avonden aan storytelling
besteden. In de eerste avond luisteren
we naar geschreven verhalen over de
geloofsgroei van bekende personen
als de benedictines Hildegard
Koetsveld, bisschop Gerard de Korte
en predikant Gert Mink, opgenomen
in het boek: Knielen in kerk en klooster.
Tijdens de tweede avond vertellen
we zelf onze verhalen, zie verderop
in dit groene boekje bij 26 maart.

Pastorie H. Willibrordkerk
(ingang achterom)
inleider |

Pastor dr. Kees van Vliet
aanmelden |
ctm.van.vliet@planet.nl
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MAART

zo 8mrt | 16:00 uur

Concert Cappella pro
Cantibus

Onder leiding van llia Belianko zingt
Capella pro Cantibus muziek waarin
het thema Veerkracht een rol speelt.
Het programma wordt
bekendgemaakt in OKe en de
Oegstgeester Courant.

Groene of Willibrordkerk
contact |
cappellaprocantibus@gmail.com
kosten | n.t.b.

is.m. | Taakgroep Vorming,

Oecumene en Samenleving
van de PGO

ma 9 mrt | 20:00-21:30 uur
Spirituele Meesters

Een inspirerende avond over de
encycliek van Paus Benedictus XVI:
Deus Caritas Est (God is liefde).

We gaan hierover in gesprek met
elkaar naar aanleiding van een video
van de United Nations Catholic Club.

Pastorie H. Willibrordkerk
(ingang achterom)
aanmelden | Erik@flikkenschild.nl

Paus Benedictus XVI

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2025/2026 | RAAD VAN KERKEN OEGSTGEEST
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do 2mrt | 17:45-20:30 uur
Troost tafelen

Heb je een dierbare verloren en wil
je daarover in ongedwongen sfeer
met anderen in gesprek die ook

zo'n verlies kennen? Dan nodigen
we je van harte uit om mee te doen
aan de troost tafel. Tijdens een
vegetarisch driegangen diner gaan
we aan de hand van een verdiepende
vraag met elkaar in gesprek. Het
geeft jou de kans te ontdekken dat
jij niet de enige bent die worstelt
met bepaalde gedachten en
gevoelens na verlies. Dat kan een
geruststelling zijn. Of misschien hoor
je wel suggesties waardoor je jouw
verlies beter kan (ver)dragen. Door
naar elkaar te luisteren ontstaat
werkelijk contact en een liefdevolle
verbinding. Begeleiding is in handen
van ds. Richtsje Abma en Nelleke van
der Oord (verlies begeleider). Gert
en Ineke Ravensbergen verzorgen de
catering.

28

MAART

Willibrords Erf

info en aanmelden tot 5 mrt |
Richtsje Abma (06-83116626),
richtsjeabma@gmail.com
kosten | € 7,50 p.p. voor een
vegetarisch driegangen diner

do 26 mrt | 16:00-17:30 uur
Op weg naar Pasen

Middagbijeenkomst voor senioren.
We beginnen met koffie of thee met
iets lekkers. Gedachten bij Pasen door
middel van muziek, een lied of een
gedicht. Daarna een drankje en tijd
om te praten.

Willibrords Erf

aanmelden tot 20 mrt | Wil Kwestro
(06-30836509), johanwil.kwestro@
casema.nl

do 26 mrt | 20:00-21:45 uur
Storytelling - B: wijzelf

Dit is de tweede avond over
storytelling. Het betreft een nieuw
cultureel en sociaal fenomeen waarbij
men in alle rust naar elkaars verhaal
luistert. In de eerste avond op 5
maart hebben we naar geschreven
verhalen geluisterd. Aan de hand

van enkele vooraf toegestuurde
richtvragen komen wij nu zelf aan
het woord. De centrale vraag is: hoe
ziet jouw geloofsontwikkeling eruit?
Welke personen of gebeurtenissen
zijn daarbij belangrijk geweest? Wat
vind jij belangrijk voor de komende
etappe van jouw leven?

Pastorie H. Willibrordkerk
(ingang achterom)

inleider | Pastor dr. Kees van Vliet
aanmelden | ctm.van.vliet@planet.nl

APRIL

vrij 10 apr | 18:15 uur inloop
Maaltijd in kleur: geel/wit

In een verwelkomende sfeer genieten
we samen van een - door vrijwilligers
verzorgd - heerlijk driegangen buffet.
Omdat kleur veerkracht geeft, kiezen
we dit jaar voor voor elke maaltijd
een kleur. In januari komt geel/wit

in de aankleding en gerechten tot
uitdrukking. U kunt zich opgeven om
aan te schuiven en/of om zelf een
lekker gerecht te bereiden.

Rehobothkerk

info en aanmelden tot ma 6 apr |

Reina Albracht (06-21954551),
reina.albracht@ziggo.nl

kosten | vrijwillige gift, wat overblijft
gaat naar Soep aan de singel,
www.soepaandesingel.nl
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do 23 apr | 20:00 — 22:00 uur
Een God die in mij gelooft

Op het bureau van Claartje Kruijff
staat een kaart van Loesje waarop
staat ‘Zou God nog in ons geloven?’
Het is voor haar een belangrijke zin
geworden. In haar boek Een God die

in mij gelooft biedt zij vernieuwende
perspectieven op geloof. Ze verkent
thema’s als overgave, kwetsbaarheid,
gemeenschap en verlangen en
probeert inspiratie te bieden aan
gelovigen, twijfelaars en zinzoekers.
Claartje verruilde haar carriére in de
Londense City voor de theologie

en werd in 2018 uitgeroepen tot
Theoloog des Vaderlands. Zij nodigt
ons uit om te ontdekken wat geloven
vandaag de dag kan betekenen in ons
leven en samenleven.

Dorpscentrum

info en aanmelden | N.C. Smit
(06-57229896), ncsmit@kpnmail.nl

kosten | €7,50 p.p.
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APRIL

start do 23 apr | 19:45 uur

Gespreksgroep
Hemels Groen

Voor wie zich graag verdiept in

wat de bijbel ons kan leren over
duurzaamheid, organiseren wij een
gespreksgroep over het boek Hemels
groen. Nieuw licht op Duurzaamheid als
Bijbels thema van Matthijs de Jong en
Cor Hoogerwerf. Geinspireerd door
de lezing over dit boek op 11 februari
of al langer geinteresseerd in hoe je
de bijbel op een groene manier kunt
lezen? Van harte welkom! In drie
bijeenkomsten willen wij met elkaar
in gesprek over wat we gelezen
hebben en zoeken we samen hoe het
ons kan helpen en onze gedachten
kan vormen over dit belangrijke en
actuele onderwerp.

Rehobothkerk

data | 23 apr, 21meien 4 jun
begeleiding | ds. Alexander Bosma,
Femke Siebesma, Marianne Kaajan
info en aanmelden (voor 16 apr) |
Marianne Kaajan, mariannekaajan@
outlook.com

Oecumenische reis
naar Patmos-Samos
(Griekenland)

Het is 10 jaar geleden dat we voor
het eerst vanuit Oegstgeest een reis
naar Patmos maakten. Tussen half
mei en begin juni willen we nog een
keer gaan, met één of twee groepen,
elk een week. Tijdens de reizen in

de voorgaande jaren hebben we
steeds nieuwe dingen ontdekt en
nieuwe mensen leren kennen. We
raakten bevriend met een priester
op Samos die graag over de Grieks-
Orthodoxe geloofsbeleving vertelt
en over het diaconale werk van zijn
kerk. Op Patmos worden we door

de zusters in diverse kloosters als
vrienden begroet. In de restaurantjes
en door de priester in de grot van

de Openbaring worden we herkend.
Wij, Pavlos Kefalas, Dieneke van Os
en Aart Verburg (theoloog), gaan op
eigen rekening (geen winstoogmerk)
naar Patmos en Samos en delen graag
onze kennissen en ervaring met
andere reisgenoten.

MEI/JUNI

Deze reizen nodigen uit tot gesprek
over geloof en spiritualiteit. Maar het
is ook echt vakantie met restaurantjes
en strand, mensen en iconen, een
goed georganiseerd programma en
alle vrijheid voor de deelnemers. Er

is een voorbereidingsavond en we
kunnen ook een introductie geven op
het bijbelboek Openbaring.

Patmos/Samos

data | 18-25 mei of 25 mei-1juni
kosten | ongeveer € 1.600,- p.p.
incl. vliegreis

begeleiding | Pavlos Kefalas, Dieneke
van Os en Aart Verburg
info | Dieneke van Os,
davanos@icloud.com
of Aart Verburg,
aartverburg@me.com

Kampos
°
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Patmos
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Modern Kloosterweekend

Leeft er verlangen in jou naar
verdieping van je geloofsleven?
Even weg uit de hectiek of
tredmolen van alledag? Tijd nemen
voor zelfreflectie en stil staan bij

je zoektocht naar God? Gun jezelf
dan een kloosterweekend. We gaan
dit keer naar een modern klooster.
Details volgen later.

Locatie wordt later
bekendgemaakt

data | weekend eind mei, begin juni
kosten | volgen later

begeleiding en info | ds. Rian Veldman,
ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

of Mireille Stuart,
mireillestuart@gmail.com

?
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MEI/JUNI

Theatervoorstelling
Holy Moses

In 2024 trok de succesvolle
theatervoorstelling In Gods Naam

met Bastiaan Ragas door het land.
Met steun van de Protestantse
Gemeente Oegstgeest vond er ook
een voorstelling plaats in Lisse. Dit
seizoen staat Johnny de Mol op de
planken met de voorstelling Holy
Moses en proberen we opnieuw om
de voorstelling met elkaar in de buurt
te kunnen bekijken. Het belooft een
avond vol emotie, humor en inhoud
te worden. Zodra er meer bekend is
over het theater en de datum waarop
de voorstelling in de omgeving van
Oegstgeest te zien is, leest u hierover
in OKe.
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