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VredesweekCarrying 
homes ...voor 

rechtvaardige
vrede

Tegelijk met deze OKe wordt het Groene Boek-
je verspreid, met daarin activiteiten die het 
komend jaar georganiseerd worden vanuit de 
kerken in Oegstgeest. Dit boekje wordt samen-
gesteld door de werkgroep Vorming van de 
Raad van Kerken, waar ik deel van uitmaak. >
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– zoals een veertje –  en 
kracht. Bij ‘zachte kracht’ 
moet ik denken aan het 
boek van Claartje Kruijff, 
Een God die in mij ge-
looft/ Richting en rust 
in een wereld zonder 

zekerheid. Het boek gaat over dur-
ven vertrouwen, op jezelf en op God. 
Over open staan voor anderen en voor je 
omgeving, aandacht geven, verbinding 
aangaan, verantwoordelijkheid nemen, 
de diepte in (durven) gaan, zoeken, rust 
nemen om te bezinnen, reflecteren. De 
schrijfster illustreert aan de hand van 
veel voorbeelden uit haar praktijk als 
predikant hoe enorm krachtig het effect 
van dergelijke zachte waarden kan zijn. 
Als tegenkracht in een jachtige wereld, 
waarin presteren, efficiency en maak-
baarheid centraal lijken te staan. Waar-
door mensen niet tot hun recht komen, 
hun bestemming missen. Groei en ver-
binding kunnen ontstaan door oprechte 
belangstelling te tonen en aandacht te 
geven. Verbinding leidt tot veerkrachti-
ge mensen en veerkrachtige gemeen-
schappen.  

Er valt nog veel te zeggen over het the-
ma Veerkracht. Hopelijk levert het veel 
mooie gesprekken op de komende 
tijd. Onder andere tijdens de lezing van 
Claartje Kruijff in het Dorpscentrum in 
april, maar ook bij vele andere activitei-
ten.

Carrying homes and faith 
wherever I go

Returning to the 
Netherlands for my 
dream job feels 
like coming full cir-
cle. When I left after completing my 
Master’s here, I had faith that I would 
one day return. True enough, I retur-
ned after 3 years. I was excited to 
come back and thought it would only 
be for a short time ( just two or three 
years), but God had other plans.

Adjusting again was not easy. The 
process of settling down as an immi-
grant was overwhelming. However, 
in every challenge, I turned to both 
prayer and action. My faith is my an-
chor, and I am amazed at how things 
work out in the end. I have always 
received the support I needed.
Here, I met and married my husband. 
Although we were legally married in 
the Netherlands, we chose to have 
our marriage blessed in the Philip-
pines because it is important to us. 
Our two children were baptized here, 
and through them, we continue to 
live our faith.
Doing the work I love in the Nether-
lands, forming deep bonds with my 
international friends, and staying 
connected to my families abroad 
help me feel grounded. But more 
than anything, I believe it is my faith 
that sustains me. My faith guides me 
and gives me peace.

The Philippines is where my roots 
and heritage come from, while the 
Netherlands is where God has plan-
ted me to flourish and grow my 
family. I feel blessed to have two 
homes. Over the past years, I have 
come to understand that home is 
not a place but what we carry in our 
hearts.
Wherever I go, I carry both homes 
and my faith with me.

Erika Mandreza Sales-Pronk

Najaarsconventie 2025
De Najaarsconventie van de Charisma-
tische Werkgemeenschap Nederland 
wordt gehouden van 23 tot 26 oktober 
2025 op de Betteld in Zelhem. Vorig jaar 
was het thema Vrede, ondersteund met 
de bijbeltekst:

 “Maar de vrucht van de Geest is  
liefde, vreugde en VREDE, (…). Als 
we leven door de Geest, laten we 
de Geest dan ook volgen.” (Galaten 
5: 22, 25) 

Bij vrede denken we misschien meteen 
aan oorlog. Bij de afwezigheid van vre-
de komen er direct beelden bij ons op. 
Daarmee is vrede 
misschien wel een 
beladen thema in 

Samen op een trampoline

In de veertig jaar dat ik natuurkundeles-
sen heb gegeven is de veerkracht gere-
geld aan de orde gekomen. U zit natuur-
lijk niet op de formule voor veerkracht 
(F = - c.u) te wachten. Maar het was in 
oude leerboeken de eerste formule die 
je tegen kwam, dat zegt wel iets over de 
eenvoud en de wijsheid. 

Tegenstand overwinnen en omzetten 
in een voordeel, wie wil dat nu niet? De 
talloze vrijwilligers in onze omgeving 
getroosten zich veel opofferingen, die 
ze bagatelliseren met de zinsnede ‘Je 
krijgt er zoveel voor terug’. We krijgen 
in ons leven allemaal te maken met 
tegenslag en verdriet. Grote bewonde-
ring voor hen die weer opkrabbelen en 

moedig verder gaan, soms ‘sadder but 
wiser’.
Je kunt na het overwinnen van tegen-
stand weer opveren! Daar hopen we al-
lemaal op. Na een economische recessie 
bijvoorbeeld of wanneer na een perio-
de van oorlog en strijd vrede gesloten 
wordt. Op de trampoline zorgt de veer-
kracht ervoor dat je lekker hoog kunt 
springen. De kerk staat misschien ook 
wel op een trampoline, we registreren 
veel krimp. We staan er alleen sámen 
op. Door samen te werken en goed op 
elkaar te letten kunnen we de trampoli-
nesprong extra hoogte geven. Toch een 
boeiend vak, die fysica!

Jasper de Kogel, 

namens de PGO lid van de Raad van Kerken

We besteden in 
onze werkgroep Vor-
ming altijd veel aan-
dacht aan het kiezen 
van een jaarlijks the-
ma. Daarbij proberen 
we aan te sluiten bij 
de actualiteit en ont-
wikkelingen die we om ons heen zien. 
Dit levert vaak inspirerende gesprekken 
op en soms ook nieuwe inzichten.

Voor het Groene Boekje van dit jaar heb-
ben we het thema ‘Veerkracht’ gekozen. 
Dit omdat veerkracht nodig is in deze 
onzekere tijden en veranderende we-
reld. Bij Veerkracht had ik zelf meteen 
mijn eigen beelden: ik dacht aan familie-
leden die na de verschrikkingen van de 
oorlog in staat waren een gelukkig leven 
op te bouwen. En mensen die in deze 
tijd hetzelfde doen na een vlucht uit hun 
land. Of mensen die ziek zijn en toch po-
sitief blijven. En binnen hun mogelijkhe-
den alles uit het leven weten te halen. 
Dit is veerkracht in de zin van ‘bouncing 
back’, ‘opveren’.  Daar kun je groot res-
pect voor hebben. Maar ook zie ik veer-
kracht in de natuur na een regenbui in 
een warme periode, wanneer de slappe 
blaadjes ineens weer fris zijn.

In onze gesprekken over het thema voor 
het Groene Boekje kwamen we ook op 
een nieuw, inspirerend beeld van veer-
kracht: dat van de combinatie van zacht 

Het volgende nummer van OKe ver-
schijnt op 27 september 2025. Kopij 
daarvoor inleveren uiterlijk op donder-
dag 11 september 2025 vóór 15.00 uur. 
Uitsluitend per e-mail, met vermelding 
van uw naam, telefoonnummer en 
voorkeur rubriek. 
Inleveradres kopij en gegevens rooster 
diensten en vieringen: 

e-mail: RedactieOKe@gmail.com
Het daaropvolgende nummer verschijnt 
op 25 oktober 2025.

Volgende nummer

PersoonlijkRaad van Kerken OegstgeestColofon

deze tijd waarin oorlogen zo dichtbij ko-
men. Vrede voelt ver weg. Iets waar je 
bijna niet meer in durft te geloven. En 
tegelijkertijd raakt vrede aan een verlan-
gen dat we allemaal zo diep van binnen 
voelen. De wereld heeft vrede nodig. Wij 
als samenleving hebben vrede nodig. Wij 
als individu hebben vrede nodig. Maar 
wat is vrede eigenlijk? 

We zijn benieuwd wat het nieuwe the-
ma zal worden, wellicht toch ook iets 
wat te maken heeft met deze tijd van 
oorlogen op veel plaatsen in de wereld.
Meld je alvast aan, want meestal loopt 

het storm met de 
aanmeldingen.

Johan de Gier

Van de redactie
Om alles in het nieuwe seizoen weer op te pakken is een zekere veerkracht no-
dig. De vakantie is achter de rug en het werk wacht om aan de slag te gaan. Zo 
ook met de activiteiten van kerken. 
Veerkracht is het thema van deze OKe. Voor de een is het opnieuw beginnen ge-
makkelijk, voor de ander – denk aan de asielzoeker/statushouder  – heel lastig. In 
diverse artikelen wordt dit uitgewerkt.

Ook is er de Vredesweek van 20 t/m 28 september (zie pagina 16), belangrijk om 
daar in deze tijd van vele conflicten en oorlogen aandacht aan te schenken. 

‘Laat in uw hart de vrede van Christus heersen’
Kolossenzen 3:15

Deze OKe wordt ook geplaatst op de website 
van de Raad van  
Kerken Oegstgeest.
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grootste probleem is: het klimaatpro-
bleem. 
Jan is vooral beïnvloed door de Francis-
caanse vredesspiritualiteit. Met internati-
onale partners heeft hij bijgedragen aan 
interreligieuze verzoeningsprojecten in 
onder meer Indonesië. Religie kan im-
mers zowel bron van verzoening als van 
conflict zijn.  
Alle drie zijn van mening dat vanuit 
christelijke zijde bezinning en actie nodig 
zijn. 

Rol voor de kerken
Vanuit hun gedeelde verontrusting heb-
ben Barend, Co en Jan zich ingespannen 
om het in discussies over bijvoorbeeld 
Oekraïne niet alleen te hebben over 
rechtvaardige oorlog, maar meer nog 
over rechtvaardige vrede.  
Co merkt op dat daar vanuit de kerken 
meer aandacht voor zou moeten zijn. De 
kerken laten zich – in tegenstelling tot 
het verleden – nauwelijks horen in de 
recente debatten over oorlog en vrede. 
Er lijkt angst te zijn voor verschillen van 
mening, terwijl we toch allemaal ‘broe-
ders en zusters en volgelingen van de 
ene Heer’ zijn. Daarom moeten we niet 
te bang zijn. Jan vult nog aan dat er juist 

ook vanuit de kerken wel degelijk inspi-
ratiebronnen zijn. Hij verwijst naar de en-
cyclieken Laudato sí en Fratelli tutti van 
paus Franciscus. De kerken zouden meer 
ruimte moeten bieden aan dialoog. 
In een geseculariseerde wereld hangt 
dialoog natuurlijk niet alleen van de ker-
ken af. Toch, zo stelt Co, dienen ook vol-
gelingen van Jezus hun houding te bepa-
len. Hij verwijst daarbij naar de opstelling 
van de theoloog Bonhoeffer tegenover 
de nazi’s. Ook in onze tijd gaat het erom 
verantwoordelijkheid te nemen. Jan 
merkt op dat de kerken ook de moge-
lijkheid hebben om die verantwoorde-
lijkheid te nemen. De rooms-katholieke 
kerk is letterlijk een wereldkerk en de 
andere christelijke kerken hebben hun 
Wereldraad van Kerken. Helaas gebeurt 
er nu te weinig. 

Ruimte voor hoop
De theoloog Fernando Enns vindt dat de 
vraag die de kerken zich moeten stel-
len luidt: ‘hoe maken we ons klaar voor 
de vrede?’. En dat terwijl – zoals recent 
bleek tijdens de NAVO-top – de nu over-
heersende vraag juist is: ‘hoe maken we 
ons klaar voor de oorlog?‘ Daarmee gaat 
hij dus tegen de stroom in. Hij wil een 

De strijd voor vrede is een zaak van de lange 
adem, van volhouden tegen alle onheilspellen-
de tekenen des tijds in. Een verdiepend gesprek 
met Barend Drewes, Jan Nielen en Co Kooman.
� Koos van der Bruggen

eigen oordeel kunnen vormen. Het is 
daarbij natuurlijk van belang om waar 
mogelijk meer kanten van het ver-
haal naar voren te laten komen. Dat 
gebeurt nog te weinig, omdat de ru-
brieken er zich niet goed voor lenen. 
Ook spelen de verschijningsfrequen-
tie en de beperkte ruimte een rol. Dat 
maakt ook dat er eigenlijk geen ruim-
te is voor ingezonden artikelen. 

Deze beperkingen zijn geen reden om 
dan gevoelige of omstreden kwes-
ties voortaan maar te mijden in de 
OKe. We zullen nagaan hoe we in de 
toekomst op een evenwichtige wijze 
aandacht kunnen blijven geven aan 
kwesties die kerken en gelovigen 
bezig houden en die hen soms ook 
verdelen. En dat kan betekenen dat 
sommige lezers zich niet herkennen 
in de visie van een auteur, terwijl een 
ander er juist erkenning in vindt. Dat 
moet kunnen, zeker als het een vol-
gende keer andersom is.  

Om aan het slot van deze tekst toch 
nog een link te leggen naar Het 
Groene Hart verwijs ik naar het lied 
Honderd bloemen mogen bloeien 
van Huub Oosterhuis. We kunnen de 
tekst (waarvan hieronder een couplet 
wordt weergegeven) zien als een 
metafoor voor een kerk of in dit geval 
kerkblad waarin ook vele geluiden 
mogen en moeten klinken.

Honderd bloemen mogen bloeien. 
Grond en lucht genoeg voor alle 
zaden, knollen, anjelieren. 
Stenen moeten stenen blijven. 
Mensen vliegen hoog als goden. 
Maar de zuring en de klaver 
mogen bloeien honderdvoud.

Bron: Kerkliedwiki.nl

Koos van der Bruggen

interim-voorzitter redactie

bemoedigend alternatief perspectief 
bieden. Zien Barend, Co en Jan ook zo’n 
perspectief?
Co signaleert het belang van taal. Recent 
overheerst de oorlogstaal. Vooral de 
dreiging blijft hangen. We moeten zoe-
ken naar een andere niet-polariserende  
taal. Voor hem is het belangrijk dat in 
de kerken het Kyriegebed om ontfer-
ming wordt gebeden. Daarmee komt er 
ruimte voor hoop. Wij zijn – zo vervolgt 
Jan – als gelovigen geroepen om vrede-
stichters te zijn. Er zijn genoeg groepen 
in tal van landen die op lokaal niveau 
streven naar vrede en die de humani-
teit willen zien van elkaar. Daar begint 
het: bij plaatselijke dialoog! Barend is er 
daarom gelukkig mee dat ook Fernan-
do Enns het belang van die dialoog ziet. 
Zijn voordracht in Oegstgeest zal geen 
monoloog zijn, maar een aanzet tot een 
dialoog met de aanwezigen.

Barend, Co en Jan willen dit gesprek 
voortzetten tijdens een drietal avonden 
in oktober/november a.s. onder het the-
ma ‘Op zoek naar rechtvaardige vrede’ 
(zie pagina 14 van het te verschijnen ac-
tiviteitenboekje 2025/2026 van de Raad 
van Kerken Oegstgeest).

Met   Hart

en   Ziel...

...in actie voor een rechtvaardige vrede

Deze keer in het Groene Hart geen 
directe aandacht voor natuur en mili-
eu. Toch is een eerdere aflevering van 
deze rubriek aanleiding voor deze bij-
drage vanuit de redactie. Het verhaal 
van ds. Judith van den Berg over haar 
inzet voor Christian Climate Action riep 
bij een lezer de vraag op of de OKe 
deze bijdrage wel had moeten plaat-
sen, omdat deze naar de mening van 
deze lezer “indruist tegen de waarden  
en normen die van een christelijke 
gemeente verwacht mogen worden”. 
Naar aanleiding van deze reactie heeft 
de redactie zich nog eens bezonnen op 
haar beleid. 
OKe is een interkerkelijk blad, uitge-
geven door de Raad van Kerken en 
samengesteld door een onafhankelij-
ke redactie. Uitgangspunt van de Raad 
en van de redactie is dat elke ‘kleur’ 
aan bod moet kunnen komen, zowel 
in de kerkelijke kolommen als in het 
gemeenschappelijke deel. Dat vereist 
tolerantie en het respecteren van de 
verschillende standpunten. Maar het 
betekent uiteraard niet dat alles ge-
schreven kan en mag worden. Zo zijn 
oproepen tot geweld of voor groepen 
of personen kwetsende teksten uit den 
boze. 

Maar dan blijft er nog genoeg over dat 
kan schuren. Anders dan misschien 
in de tijd van de verzuiling is het niet 
meer vanzelfsprekend dat lidmaten en 
ook ambtsdragers van eenzelfde kerk 
ook dezelfde politieke overtuiging heb-
ben. Onderwerpen als de klimaatcri-
sis, migratie en zeker ook de oorlogen 
in Gaza en Oekraïne zorgen voor veel 
emoties en discussie, ook binnen plaat-
selijke kerkgemeenschappen, zoals 
Oegstgeest. 
De redactie vindt dat deze discussies in 
de OKe een plaats kunnen en soms ook 
moeten hebben, zodat lezers zich een 

Barend Drewes (was als theoloog werk-
zaam in Indonesië en bij het Hendrik 
Kraemer Instituut), Jan Nielen (voormalig 
medewerker ontwikkelingsorganisatie 
Cordaid) en Co Kooman (emeritus pre-
dikant in Oegstgeest) laten zien dat dit 
mogelijk en nodig is. 
In samenwerking met de Raad van Ker-
ken Oegstgeest organiseren zij een dis-
cussieavond tijdens de Vredesweek (24 
september) met de Doopsgezinde hoog-
leraar Fernando Enns over vredestheolo-
gie en rechtvaardige vrede.
 
Inspiratie en drijfveren
Co vertelt dat hij tijdens zijn studie geïn-
spireerd werd door de pacifistische theo-
loog Hannes de Graaf. Hij werd lid van de 
vredesbeweging Kerk en Vrede en van 
het Interkerkelijk Vredesberaad. In latere 
jaren kwam er nieuwe inspiratie door 
de inspanningen van de Wereldraad van 
Kerken voor een rechtvaardige vrede. 
Barend is steeds meer verontrust ge-
raakt door de ontwikkelingen in de 
wereld: zwart-wit denken, oorlogen in 
Oekraïne en het Midden-Oosten. De we-
reld vertrouwt alleen maar op wapens 
en macht. Bij dit alles is er steeds minder 
aandacht voor wat misschien wel het 

H e t   G ro e n e  H a r t
Honderd bloemen
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD

Augustus 2025; wanneer ik dit arti-
kel schrijf zijn de vakanties nog in volle 
gang, maar ja, de redactie van OKe be-
reidt in de vakantie de eerste editie van 
het nieuwe seizoen voor. Hulde!  
Vakantie hebben we nodig om even bij 
en tot onszelf te komen en bij te tanken. 
Toch denken we al aan de start van het 
nieuwe seizoen 25-26 voor onze paro-
chiekern en worden er alweer activitei-
ten voorbereid. Zo vieren we in 2026 het 
125-jarig bestaan van onze H. Willibrord-
kerk. Dat willen we natuurlijk niet onge-
merkt voorbij laten gaan.
Dit en andere activiteiten vragen veel 
inzet en tijd van vrijwilligers op velerlei 
gebied. Op 29 augustus hebben we al 
die vrijwilligers bedankt tijdens een ge-
zellige bijeenkomst in de pastorietuin.

Vitaliteit
Momenteel wordt er door de parochie-
kernen, maar ook parochiebreed hard 
gewerkt aan de vitaliteitstoets, waar-
mee we ons een spiegel voorhouden en 
ons de vraag stellen: 'hoe vitaal is onze 
parochie en zijn onze parochiekernen?'. 
Uiteindelijk zal dit leiden tot een rapport 
naar het bisdom. Met de resultaten er-
van zullen we aan de slag moeten om 
de parochie klaar te stomen voor de toe-
komst. Wat gaat goed, wat kan beter?
Ik hoop dat we met elkaar in harmo-
nie mogen en kunnen werken aan het 
voortbestaan van onze parochie, waarbij 
we de tools moeten vinden om verbon-
denheid te creëren met alle leeftijds-
groepen. Hopelijk voelen meer parochia-
nen zich daardoor ook aangesproken om 

Nieuwe  
misdienaar
Een van de communi-
cantjes, Mishela, wordt 
nu door Isabelle en Char-
lotte opgeleid tot mis-
dienaar. Ook op de foto: 
pastoor Rochus Franken 
en acoliet Francis. 

Weer een nieuwe start

w w w . w i l l i b r o r d o e g s t g e e s t . n l

Wij gedenken…
…Johanna (Anneke) van Elsen-van Evert, we-
duwe van Guus van Elsen, (schoon)moeder, oma 
en zus. Anneke werd op 29 november 1954 ge-
boren en overleed op 28 juni. Het afscheid vond 
plaats op donderdag 3 juli in de Groene Kerk, 
Oegstgeest.

…Johannes Laurentius (Jan) van der Voort, 
echtgenoot, (schoon)vader en (over)grootvader. 
Jan werd op 11 april 1940 geboren en overleed 
op 6 juli. Donderdag 10 juli namen we afscheid 
van hem in de H. Willibrordkerk, waarna Jan is 
begraven op de naastgelegen begraafplaats.

…Cornelis Adrianus Antonius Maria (Loek) van 
Winsen, echtgenoot, (schoon)vader en opa. Loek 
werd op 16 oktober 1954 in Warmond geboren 
en overleed op 8 augustus. Dinsdag 13 augustus 
is afscheid van Loek genomen in de Matthiaskerk 
in Warmond, waarna hij op het naastgelegen 
kerkhof is begraven. 

Mogen deze lieve doden rusten
in Gods licht en vrede.

Kerkbalans 2025
In augustus kijken we altijd 
naar de tussenstand van de 
Actie Kerkbalans. Hoewel we 
onze geloofsgemeenschap 
gedragen weten door de 
inzet van veel vrijwilligers, 
zijn ook uw geldelijke bijdra-
gen BROODNODIG. Hiermee 
kunnen we onze H. Willi-
brordkerk en haar geloofsge-
meenschap in stand houden 
om samen werkelijk kerk te 
zijn.
Helaas blijven de inkomsten 
dit jaar achter bij die van an-
dere jaren: momenteel is 67 
% van het streefbedrag van  
€ 105.000 ontvangen. Waar-
voor ONZE DANK!

In september valt zoals ge-
bruikelijk de herinnerings-
brief van de Actie Kerkbalans 
op de deurmat. Graag bren-
gen we die onder uw aan-
dacht. Mocht deze brief bij u 
onterecht worden bezorgd, 
dan kunt u die uiteraard als 
niet verzonden beschou-
wen, maar ... mocht u in de 
komende maanden een ex-
tra bijdrage kunnen leveren: 
VAN HARTE AANBEVOLEN!

Namens Pastoraatgroep en 
Beheercommissie H. Willi-
brord parochiekern,

Pim Kouwenhoven,

voorzitter Beheercommissie

tus II, de leiding gekregen over het ver-
delen van aalmoezen onder de armen. 
Toen de keizer van Rome, Valerianus I, 
veel geld en kerkelijke schatten opeiste 
van Laurentius – dit om zijn oorlogen en  
keizerlijke status te kunnen bekostigen 
– verdeelde Laurentius dit alles onder de 
armen en presenteerde de armen bij de 
keizer als ‘de schatten van kerk’. Lauren-
tius moest dit met de dood bekopen en 
is als martelaar aan zijn einde gekomen.

Op 10 augustus jl. vierden we de 90e 
verjaardag van Mgr. Van Luyn in de H. 
Laurentiuskerk van Voorschoten. We 
wensen hem nog vele jaren in goede 
gezondheid toe; wij danken hem voor 
zijn inzet als voorganger in onze paro-
chie en hopen dat hij nog lang in ons 
midden, ook in onze Willibrord, met ons 
de eucharistie kan en mag vieren.

Pim Kouwenhoven,

voorzitter Beheercommissie

Oorkonde
Jacco Willem Verheesen (l.) kreeg op 
zondag 27 juli de oorkonde van erken-
ning voor zijn jarenlange trouwe dienst 
als acoliet in onze parochie, uitgereikt 
door diaken Peter Winnubst.

als nieuwe vrijwilliger een steentje bij 
te dragen aan de opbouw van onze ge-
meenschap. Dat wens ik ons allen, Pas-
toraal Team, Pastoraatgroepen, Beheer-
commissies, alle werkgroepen binnen 
onze parochie(kernen) en het Parochie-
bestuur van harte toe!

10 Augustus, een gedenkwaardige 
datum
Op zondag 10 augustus mocht Mgr. A. 
van Luyn zijn negentigste verjaardag 
vieren. 10 Augustus is de naamdag van 
de H. Laurentius, de datum waarop hij 
vermoedelijk om het leven kwam. Hij 
leefde van ong. 225 tot 258 en is de 
patroonheilige van de stad Rotterdam 
en het bisdom Rotterdam, het bisdom 
waarvan Mgr. Van Luyn bisschop was 
van 1994 tot 2011.
Laurentius was aartsdiaken en had van 
de toenmalige bisschop van Rome, Six-

In memoriam 
Loek van Winsen
Op vrijdag 8 augustus overleed na een 
slopende ziekte Loek van Winsen.
Loek was een zeer gewaardeerde vrij-
williger binnen onze parochiekern.
In 2017 naam hij de taak van financi-
eel administrateur op zich en toen de 
functie van financieel beheerder vacant 
kwam, heeft hij een aantal jaren de 
Beheercommissie bijgestaan op finan-
cieel gebied. Ook heeft hij zich jaren-
lang ingezet als penningmeester van 
de lokale Parochiële Caritas Instelling.
Enkele jaren geleden wilde Loek een 
sabbatjaar nemen in zijn uitgebreide 
vrijwilligerswerk om met zijn vrouw 
op reis te kunnen gaan. Aan het begin 
van dat jaar werd hij getroffen door 
een ziekte; met zijn altijd positieve 
instelling ging hij de strijd ermee aan. 
Helaas heeft hij die strijd nu moeten 
opgeven.
We danken Loek voor al zijn inzet voor 
de H. Willibrord en wensen zijn naas-
ten veel sterkte toe bij het verwerken 
van dit verlies.

Eerste Heilige 
Communie
Op zondag 22 juni de-
den acht kinderen in 
de H. Willibrordkerk 
hun Eerste Heilige 
Communie, zeven uit 
Oegstgeest en een uit 
Katwijk. 

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord 
Beheercommissie: Monique van Son, e-mail: moniquevanson@kpnmail.nl
Pastoraatgroep: tel. 06 52 40 52 10, e-mail: vanleukenels@gmail.com
Secretariaat bereikbaar via tel. 517 53 04: Charlotte van Steijn en voor  
kerkhofzaken Marianne Gerritsen, beiden op ma, di, do 9.00 - 12.00 uur
Rekening voor kerkbijdragen en misintenties: NL95 RABO 0138 4020 19
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch contact opnemen met  
pastoor Franken: 071 889 59 38.

Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR  Oegstgeest, tel. 517 53 04, 
e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 49 42 32 42
Pastoraal team: pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138, e-mail: rochusfranken@ 
outlook.com, diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail. 
com, pastor K. van Vliet, tel. 06 15 94 89 52, e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl, pasto-
raal werker S. Zuidersma, tel. 06 21 59 39 36, e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Fo
to

 B
er

t G
er

rit
se

n

Fo
to

 B
er

t G
er

rit
se

n

Fo
to

 M
ar

ia
nn

e 
Ge

rr
its

en

Fo
to

 B
er

t G
er

rit
se

n

� Pim Kouwenhoven,

voorzitter Beheercommissie
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circa half twaalf in Willibrords Erf. Er is ge-
legenheid kennis met elkaar te maken en 
te praten over een thema als: je geloof 
vroeger en nu. De ochtend is bedoeld 
voor nieuwe en bestaande leden, zoals 
leden die overkwamen uit de gemeen-
schap De Rank. Om over en weer wat van 
elkaar te horen en wat namen bij gezich-
ten te leren kennen. Van harte welkom!

Tiener- en kinderwerk
De tieners die na de vakantie naar de 
middelbare school gaan, wensen we 
veel plezier! Er zijn vast aardige klasge-
noten en ook docenten kunnen echt wel 
meevallen. Op 12 september is van 19-
21 uur de tienersoos – die keer doen we 
spelletjes minute-to-win-it. 
Op zondagmiddag 21 september is 
er in Willibrords Erf kliederkerk – over je 
eigen voetstappen en het volgen van 
de Heer Jezus. Kliederkerk is voor alle 
mensen vanaf 2 en is speciaal gericht op 
kinderen en wie met hen meekomen. 
Op 28 september is er kerk-op-schoot 
(voor kinderen van 0-5). Weet je wel-

kom, ook als je voor het eerst eens wil 
komen kijken. 

Ten slotte
Een zegen voor thuiskomers en thuisblij-
vers. 
Zegen ons huis, Heer, vul het met liefde, 
wees de metgezel van wie hier wonen
geef ons aandacht voor wie er over de 
drempel komen. 
Sta ons bij om van ons huis een thuis te 
maken, 
geen fort of kantoor
een plek voor rust en herstel, 
lachen en huilen, troost en vrede
geef ons uw goede energie, Heer, 
steeds weer. 
Graag tot ziens, door de week of op zon-
dag.� Rian Veldman en Richtsje Abma

 

w w w . p g o e g s t g e e s t . n l

Veerkracht
Na een vakantie kun 
je je vernieuwd voelen, door het andere 
uitzicht, andere gesprekken en door het 
onbekende. Je nieuwsgierigheid is tot le-
ven gekomen en gevoed. Eenmaal weer 
thuis is het lastig dat gevoel vast te hou-
den. Of misschien was de vakantie niet 
leuk, en was je voor het eerst alleen op 
pad, of ging je relatie ten einde. 
Het thema boven de groepen en kringen 
het komende jaar is: veerkracht. Uit het 
voorwoord: 

Ook al staat de veer soms op knap-
pen, heb je het gevoel dat brutalen 
de halve wereld hebben en stemt 
de wereld om je heen nauwelijks tot 
hoop. Wij willen graag een lans bre-
ken voor zachtmoedigheid. Voor veer-
kracht. Om met zachte kracht op te 
staan, iets te doen, de andere kant op 
te bewegen. Zoals we ook lezen in de 
verhalen over Jezus.     

Veerkracht wordt versterkt door samen 
met anderen op te trekken. Daar is de 
kerkgemeenschap een goede plek voor. 
We zijn er niet alleen voor de veerkrach-
tige momenten, maar ook als de rek er 
even uit is, als er tranen zijn. Laten wij 
die ruimte open houden, een ruimte van 
herstel en voor elkaar aanspreekbaar 
zijn. 
De meester van de kwinkslag met veel 
veerkracht in zijn gedichten en teksten is 
voor mij Karel Eykman. In zijn psalmbe-
werkingen staat een tekst geïnspireerd 

motivatie was altijd duidelijk voelbaar, 
veel dank voor je inzet en tijd, je gebeden 
en gedachten zoveel jaren lang. In deze 
dienst neemt Margaret von Faber de taak 
van diaken op zich. Welkom voor jou!
Op 21 september is er een doopdienst. 
De doop is aangevraagd voor Olivier Jacob 
Haasnoot. Mocht je ook een kindje wil-
len laten dopen, stuur even een berichtje 
naar de scriba, scribapgo@pgoegstgeest.
nl. Het vieren van de doop is altijd een 
feest.

Startzondag
Op zondag 28 september vieren we met 
elkaar startzondag. We sluiten aan bij het 
landelijke jaarthema van de Protestante 
Kerk. Kijk! Laat je verrassen door het 
werk van Gods Geest.

‘Het jaarthema daagt gemeenten uit om 
bewust aandacht te schenken aan de 
onverwachte manieren waarop de Geest 
zich manifesteert, zowel binnen als buiten 
de kerkmuren. Het stimuleert gemeente-
leden om ontvankelijk te zijn voor Gods 
aanwezigheid in het alledaagse en te 
herkennen hoe de Geest werkt.’

Het jaarthema sluit wonder-
wel aan bij het thema van 
de afscheidsviering van de 
Regenboogkerk ‘Als we 
leven door de Geest, la-
ten we de Geest dan ook 
volgen.’ (Galaten 5:25) Er 
zijn allerlei ideeën die nog 

PASTORALE SECTIES
SECTIE ZUID-OOST

Predikant: ds. R. (Richtsje) Abma 
Simon Vestdijklaan 14, 2343 KV  Oegstgeest 
Tel.: 06- 83 11 66 26 
e-mail: richtsjeabma@gmail.com

SECTIE NOORD-WEST
	 Predikant: ds. R.C. (Rian) Veldman 

Martinus Houttuynhof 73,2341 PP Oegstgeest 
tel.: 06 - 14 27 30 13, 
e-mail: ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

KERKELIJK BUREAU
Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest
Telefoon ma t/m vr van 9-17 uur: 06 -15 21 66 50
e-mail: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl
Geopend op dinsdag en donderdag van 10-12 uur,
verder op afspraak.

Ledenadministratie
Email: ledenadministratie@pgoegstgeest.nl
Administratie, reserveringen en andere zaken via 
het kerkelijk bureau

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

Kerkenraad: Voorzitter: dhr. H. (Hans)  
Hogerzeil, voorzitterkr@pgoegstgeest.nl
Scriba: mw. M. (Maureen) van den Brink,  
tel. 06 - 23 12 35 37, scribapgo@pgoegstgeest.nl
corr. adres: zie kerkelijk bureau
Bankrekeningnummers Prot. Gem. Oegstgeest:
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie
NL96 INGB 0002 4050 56: Werelddiaconaat

GEBOUWEN 
Regenboogkerk: 
Mauritslaan 12, 
2341 EM  Oegstgeest

Groene Kerk: 
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB  Oegstgeest

Willibrords Erf: 
Haarlemmerstraatweg 6, 
2343 LB  Oegstgeest

verder uitgewerkt zullen worden door de 
voorbereidingsgroep. In ieder geval zal 
een projectkoor o.l.v. Maria Rosenmöller 
medewerking verlenen aan deze fees-
telijke viering, er zal een kinderprogram-
ma zijn en natuurlijk wat lekkers bij de 
koffie. Na de viering willen we gelegen-
heid creëren om niet alleen elkaar beter 
te leren kennen, maar ook de taakgroe-
pen, werkgroepen, aanbod vormingswerk 
(bibliodrama, gespreksgroepen, koor, etc.) 
en nieuwe initiatieven. Buren en vrienden 
zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Aanbod Groene 
Boekje
Er is weer een prach-
tig, inhoudelijk aan-
bod gecreëerd om 
uw geloofsleven te 
voeden en samen te zoeken naar 
zin en betekenis van het christelijk geloof. 
Zo start er een kring op maandag 15 
september voor alle leeftijden rondom 
het boek ‘De weg van vrede. Een rondlei-
ding door het christelijk geloof’ van Stefan 
Paas. 
Van harte welkom! Meer info via ds. Rian 
Veldman en in het Groene Boekje. Op 
maandag 8 september is er een eerste 
avond lectio divina. Ook andere kringen 
gaan weer van start in september. 

Ontmoeting koffiekamer
Op 4 september organiseren we een ont-
moetingsochtend voor alle mensen die zin 
hebben in een zinnig gesprek. Van tien tot 

TROOST
Zachte woorden

nabijheid
warmte

samen huilen
zingen
bidden

vanzelfsprekend
met mij zijn

En terwijl jij nu
niet langer 
hier bent

toch van vrede 
blijven dromen

met heel mijn ziel
heel mijn hart

Van hemel en aarde
voor al wat leeft
voor ieder wezen

voor al wat beweegt…
Lilian Hoogendoorn, augustus 2025

door psalm 148. In mijn her-
innering staat er zoiets als:

Waar ik van ben
Ik was weer eens de weg kwijt
Ik fietste verdwaald door het bos
Ik stapte af en keek rond bij een vijver
de zon scheen door de bladeren heen.

Het was er zo stil dat ik er stil van 
werd
en ik kreeg door wat ik eigenlijk al 
wist. 
Ik sta niet tegenover dit bos
Ik ben er middenin en maak er deel 
van uit. 
Dit allemaal is niet van mij
Ik ben van dit allemaal.

Dit bedacht ik mij even.
Toen stapte ik weer op en vond de 
weg terug
bij het eerste het beste kruispunt. 

Bij de diensten
In september beginnen de scholen weer. 
Er zijn enkele bijzondere diensten. Op  
7 september is het taakdragerszondag. 
We danken een aantal vrijwilligers voor 
hun inzet – want wat zou een kerk zijn 
zonder vrijwilligers? We noemen speciaal 
werelddiaken Guusje Onderwaater-Nor-
tier. Zij legt haar ambt neer. Guusje, je 

Wij gedenken…

13 juni 	 mw. Annie Kooy-Jeroense 
	 (An)� 89 j.
6 juli  	 mw. Wilhelmina Francina 
	 Augustina Spaink-Krijger 
	 (Wil)� 79 j.
7 juli 	 mw. Maartje 
	 Hogewoning� 88 j.
11 juli 	 mw. Leentje Gelling- 
	 Ciggaar� 93 j.

Het ‘in memoriam’ is op te vragen 
bij de scriba van de Kerkenraad via 

scribapgo@pgoegstgeest.nl

(Redactie: bovenstaande tekst komt uit Een knip-
oog van u zou al helpen. Bij iedere psalm een 
gedicht, KokBoekencentrum uitgevers, Utrecht, 
herziene 4e druk, 2020, ISBN 978 90435 3442 0.)

http://www.pgoegstgeest.nl
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Een vertelling door Lilian Hoogendoorn

Veertje
Je zult maar Veertje heten. Iets wat bij 
vogels hoort of eenden. Zij was echter 
een mensenkind dat bij haar geboorte 
de naam Veertje kreeg. Nou ja, eigenlijk 
Vera, maar haar ouders vonden Veertje 
leuker klinken bij een pasgeboren kindje. 
Dus werd het Veertje en het bleef Veer-
tje. Ook toen ze ouder werd.
Als klein meisje was ze ook zo licht als 
een veertje. En sterk. Ze moest wel sterk 
zijn, want haar leven was niet altijd even 
gemakkelijk. Veertje moest veelvuldig 
door de ruzies tussen haar ouders heen 
laveren. Die waren het zelden met elkaar 
eens. En lieten ze het daar nu maar bij, 
maar nee, ze wilden allebei gelijk hebben 
en gingen tekeer tot één van de twee 
het opgaf en zich boos uit de voeten 
maakte. Dat dit hun dochter pijn deed 
leken ze niet op te merken. Dat Veertje 
liever met hen zou willen spelen dan hun 
geruzie ondergaan, drong niet tot hen 
door. Maar Veertje vond het heel naar.
Als ze ’s avonds naar bed ging vroeg ze 
vaak aan God, ‘Lieve God, wil je mama 
en papa op laten houden met ruziema-
ken? Ik wil zo graag gewoon net als an-
dere kinderen wonen in een huis waar 
het stil is, of waar liedjes gezongen wor-
den‘.
God zei nooit iets terug, maar Veertje 
bleef hopen dat er op een dag iets zou 
gebeuren waardoor het ophield en het 
thuis ‘normaal’ zou worden. Op een dag 
had ze er schoon genoeg van. ‘Als God 
het niet op laat houden moet ik Hem 
maar een handje helpen‘, bedacht ze.
‘Mama, papa, hou op,’ riep ze. ‘Ik wil dat 
jullie vrede sluiten en opnieuw begin-
nen. Net als in een land waar oorlog ge-
weest is.’
Het leek net of haar ouders ineens wak-
ker werden uit een boze droom. ‘Je hebt 
gelijk Veertje, wij vergeten steeds dat 
jij er ook bent.’ ‘Ik houd dat geruzie niet 
meer vol.’ En zo begon een nieuwe tijd. 
Haar ouders oefenden in vrede en Veer-
tje speelde.� Veerkrachtige Veertje…

Volgens een artikel in een landelijk dagblad dat met Samir 
sprak: “Mijn familie was getuige van het recente geweld in 
de Syrische stad Suwayda. Mijn ouders moesten vluchten en 
overleefden het bloedbad ternauwernood. Jihadisten gingen 
van deur tot deur en slachtten zelfs vrouwen en kinderen met 
messen af.” Regelmatig kan Samir, een druzische Syriër van 
komaf, niet verder praten. 

Hij wordt overmand door emoties als hij spreekt over wat zich 
in zijn geboortestad Suwayda in het zuiden van Syrië heeft 
afgespeeld. Wat begon als een kleinschalige ruzie tussen lo-
kale bedoeïenen en druzen, ontaardde in een bloedig conflict, 
waarbij jihadistische milities van de Syrische regering honder-
den mensen vermoordden. Vooral druzen en christenen waren 
het mikpunt.
Er zijn mogelijk meer dan 1000 doden, mannen, vrouwen, 
kinderen en baby’s. In dit gebied is ook een aantal christelijke 
dorpen en dat brengt de gewelddadige en onveilige situatie 
in Suwayda heel dicht bij onze gemeente Lichthuis (NGK). Een 
aantal leden heeft familie in dat deel van Syrië.

Huizen zijn volledig ingestort, mensen zoeken veiligheid in 
kerkgebouwen, maar zonder water, elektriciteit, eten… Er is 
geen enkel middel om normaal te leven. De toestand is schrij-
nend en mensonterend. Enorm zwaar om dit vol te houden. Er 
zijn ouderen, kinderen. Totaal geen houvast of zekerheid.
Van huis en haard verdreven te zijn en elders helemaal op-
nieuw te beginnen valt niet mee. Maar je bent niet alleen, je 
familie die daar in je thuisland nog in erbarmelijke omstandig-
heden is, draag je in je hart met je mee. 

Taizéreis 
Op 20 juli ver-
trokken we met 
twee busjes en 
een personen-
auto naar Taizé. We hadden ons met 
zijn drieën aangesloten bij een groep uit 
Voorschoten en Zoetermeer. Achttien 
mensen in totaal, tien onder de 35 en 
acht oudere jongeren. In Taizé is er drie 
keer per dag een gebedsviering, zittend 
op de grond, met herhaling van mu-
ziek en stilte en een enkel bijbelvers in 
verschillende talen: Pools, Nederlands, 
Duits, Frans, Engels, Arabisch, Spaans, 
Italiaans. De broeders vormen een inter-
nationale gemeenschap. In de week dat 
wij in Taizé waren, waren er 1800 gas-
ten, van wie 270 uit Nederland. 

De broeders van Taizé richten zich op 
jongeren. In hun spiritualiteit staan drie 
thema’s centraal: vreugde, eenvoud en 
barmhartigheid. In de vieringen zie je 
deze thema’s terug. Er is eenvoud, geen 
preek of overdenking maar een korte 
bijbeltekst. Er is stilte en zo kom je bij je 
eigen stilte en ontstaat er ruimte, ook 
ruimte voor Gods stem. 

Er is iedere dag een bijbelstudie door 
een broeder, voor jongeren vaak ook 
met een spel. Voor mensen boven de 35 
was er broeder Pedro, in wiens Engels 
zijn Spaanse tongval doorklonk. Hij sprak 
iedere dag over de zaligsprekingen – en 
na een paar zinnen gaf hij ruimte aan 

mensen die her 
en der in de tent 
zijn woorden in 
het Duits, Spaans, 
Italiaans en Frans 

vertaalden. Je kreeg vragen mee om 
daarover in een groepje van gedachten 
te wisselen. Alleen al de ontmoeting 
met medemensen uit California, Monta-
na, Bratislava, Algerije, Rome, België en 
Duitsland (in één groepje) was geweldig. 
Daarin kwam veel vreugde mee.

En de barmhartigheid krijgt vorm in de 
projecten van de broeders en in de uit-
nodigingen aan sprekers om in work-
shops te vertellen over hun werk of hun 
land. Er is een geest van respect, van 
willen luisteren naar de moeilijke verha-
len en betrokken zijn op vrede, armoe-
debestrijding en gerechtigheid.

We kwamen 
moe thuis met 
mooie nieuwe 
muziek in onze 
oren en, ik denk, 
dichter bij God en 
elkaar. Voor meer 
informatie kijk op 
www.taize.fr en 
voor de brief van 
broeder Matthew 
over hoop voorbij hoop Hou, als je dit 
wat lijkt, de eerste week van de zomer-
vakantie volgend jaar vrij, om mee te 
gaan! � Richtsje Abma                

Tegenslagen overwinnen…
…I am from Syria

Recent werd in de media melding gemaakt van gewelddadigheden in Suwayda in Syrië. Er werd  
gemoord, gemarteld en geplunderd door Soennitische extremisten en door delen van  het Syrische 
leger, terwijl de druzen die in dit gebied de meerderheid vormen zich verdedigden. � Johan de Gier

Ik sprak met een vluchteling, nu statushouder, uit die streek 
van Suwayda.  “Het dorp waar mijn familie woonde is volledig 
verwoest.  
Zij hebben dagenlang geschuild in de kerk. Zelf ben ik nu in 
Nederland, gelukkig. Maar ik ben in gedachten bij mijn familie 
daar in Syrië. Ik leef met hen mee, ik voel de spanningen die 
zij meemaken en ook hun leed. Ik heb mijn moederland twee 
jaar geleden verlaten, maar mijn vrouw en twee kinderen wo-
nen er nog steeds.
Waarom ik naar Nederland ben uitgeweken? Ach, de veiligheid 
is het grootste probleem, omdat ik bedreigd werd door over-
heidstroepen en islamitische milities. In mijn werk – ik werkte 
bij een niet-gouvernementele organisatie – werd ik ernstig ge-
discrimineerd vanwege mijn christelijke religie.

Nu ik al bijna twee jaar in Nederland ben, probeer ik altijd ac-
tiviteiten te ondernemen met een coöperatieve gemeenschap 
in de kerk. Ook volg ik een taalcursus, waardoor ik in contact 
kom met anderen en nieuwe vrienden maak.

Door mijn jarenlange ervaring in het werken met vluchtelin-
gen ben ik me bewust geworden van de obstakels, de moeilij-
ke omstandigheden en de slechte psychologische situatie van 
vluchtelingen hier in Nederland. 
Maar ook dat de Nederlandse gemeenschap zo vriendelijk is. 
En via de kerk doen ze altijd alles om me te helpen. Ik ben zo 
blij dat ik hier in Nederland ben en dat de mensen in Neder-
land zo vriendelijk zijn.”

(Om veiligheidsredenen zijn de namen gefingeerd of weggelaten.)

De aarde en de mens zucht onder oorlog, machtsmisbruik en honger. Heer, kom ons te hulp en 
verlos ons!  � Bron: EO.nl
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Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld, 
Oude Rijnsburgerweg 54, 
2342 BC Oegstgeest, tel.: 06 42 87 38 60,
e-mail: pieterkleingeld@pm.me
Predikant: ds. A. Bosma,

e-mail: alexanderbosma95@gmail.com
tel.: 06 57 58 98 17
Pastoraal werker: Alice Siepelinga,  
e-mail: alicesie@xs4all.nl, tel. 06 10 89 96 22
Voorzitter kerkenraad: Wilbert van den Hout, 
e-mail: voorzitter@ngkoegstgeest.nl, 
tel. 06 - 23 53 65 22

Scriba: Ingrid van Dillen
e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
Contactadressen kolommen: Thera de Vries-
Noordhuis, thera_noordhuis@hotmail.com 
en Eke de Gier-van der Jagt, 
gierennest.eke@kpnplanet.nl
Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest

Leef! De startdag
Wandeling 6 september
In aanloop naar de startdag op 7 septem-
ber maken we met wie wil en kan een 
wandeling. We verzamelen om 20.00 uur 
rond bushalte Alrijne ziekenhuis (waar de 
Houtstraat en de Johan de Kosterweg bij 
elkaar komen). Advies is om met de fiets 
te komen, maar er is ook voldoende par-
keergelegenheid in de buurt. De wande-
ling zal een rondje Leidse Hout zijn van ± 
een uurtje. Vóór de wandeling zal Pieter 
Kleingeld kort het jaarthema introduce-
ren en is er een kleine verrassing…

Startdag 7 september
Lichthuis start het seizoen feestelijk. Na 
de dienst zijn er voor de kinderen twee 
luchtkussens, is er een tafel van TOK, het 
Team Ondersteuning Kringen, kunnen we 
tijdens de koffie de taarten die jong en 
oud voor de taartenwedstrijd hebben ge-
maakt bewonderen en proeven, genie-
ten we van een potluck lunchbuffet en 
sluiten we – in wijkteams – af met een 
korte bijbelquiz over het nieuwe jaarthe-
ma: Leef! Daarin aandacht voor de per-
soon en het werk van de Heilige Geest.
� Tiddo Mooibroek,

ouderling gemeenteopbouw

Terwijl de zon al vroeg op de wijn-
rank-overgoten heuvels beukt, schrijf 
ik mijn laatste artikel voor OKe. Toe-
rend door de glooiende heuvels van het 
Champagnegebied in Frankrijk, genie-
tend van de stilte en de prachtige natuur, 
tuimelen gedachten over elkaar heen. 
Met veel plezier, vaak deadline-stress, 
zoekend naar woorden of overladen 
door hemelse inspiratie schreef ik mijn 
stukjes voor dit bijzondere blad. Niet we-
tend, soms horend waar mijn woorden 
heen zwermen.
Ik zocht vaak bemoediging voor mezelf 
en vond teksten die ik door mocht ge-
ven. In de hoop dat het anderen ook 
troost, moed geeft of inspireert. Voor mij 
breekt een tijd van bezinning aan, in een 
intensief traject van burn-out begelei-
ding en pijnverlichting. 

Bijgevoegde foto’s maakte ik in Soissons, 
Frankrijk. Getroffen door de lichtval in 
die eeuwenoude abdijkerk waar wij als 
enigen waren.

Ik zat op de 
trappen van het 
koor, en zong 
het lied van 
Sela: Ik zal er 
zijn. De woor-
den
 ‘O Naam aller 
namen, aan U 
alle eer. Niets 
kan mij ooit 
scheiden van 
Jezus mijn Heer. 
Geen dood en 
geen leven 
geen moeite 

Uit de Kerkenraad
We zijn blij en dankbaar dat Ingeborg 
van Pijkeren en Ingrid van Dillen de hui-
dige ouderling pastoraat respectievelijk 
de scriba na de zomer willen opvolgen. 
De bevestiging zal plaatsvinden op 31 
augustus. Heel fijn ook dat Alison Groen 
notulist wil worden en zo de taak van de 
scriba kan verlichten.

Pauline Bos-van der Wel,

scriba

Beleeftheater Eduscenes
Zondagmiddag 28 september is er voor 
de tieners van Eskol en TiC een interes-
sante en speelse middag met Eduscenes. 
De tieners mogen zelf thema’s aanle-
veren, maar het thema ‘grensoverschrij-
dend gedrag’ komt zeker aan bod.  

Rianne de Glint-van der Eijk,

vertrouwenspersoon 

Wist u dat…
… tienergroep Eskol genoten heeft van 
een heerlijke zeildag vlak voor de zo-
mervakantie …
… en dat er in onze kerkapp Scipio onder 
het label ‘Vakantiegroeten’ weer allerlei 
foto’s en ervaringen zijn gedeeld…
… en dat we de man en zonen van een 
Syrisch gemeentelid hartelijk mochten 
verwelkomen nu ze – eindelijk – hun 
vrouw/moeder mochten nareizen…
… en dat Pieter Kleingeld en Alexander 
en Anne Lynn Bosma weer als leiding 
meegegaan zijn met een kamp van 
stichting Gave, voor Nederlandse en 
vluchtelingenjongeren? Zie
https://activiteiten.gave.nl/jongeren

Eke de Gier-van der Jagt

of pijn, ik zal 
eeuwig zingen, 
dicht bij U zijn.’ 
galmden door 
de lege kerk 
en raakten mij 
diep. 

Kerkelijk be-
trokken kun-
nen zijn lukt 
soms niet 
om wat voor 
reden ook, 
maar God blijft 
dichtbij. Op 
een champagnetoer werd dat duide-
lijk geïllustreerd: de bladeren boven de 
druiven worden flink gesnoeid midden 
in de bloeitijd, zodat de zon de vruchten 
bereikt en niet alle voedingsstoffen ver-
loren gaan aan het blad. 

Als mens word je soms flink gesnoeid 
door God, om tot je echte bestemming 
te komen. Hij wil graag dat je in Zijn Licht 
komt, terwijl jij blijft hangen in je eigen 
schaduw. Het vergt inspanning om je 
hoofd op te richten en omhoog te kij-
ken. Boven je ellende uit te stijgen. Ik 
realiseerde me bij het plaatsen van deze 
foto’s van de kerk dat de foto’s uitzicht 
bieden, gericht zijn naar licht, lucht en 
naar buiten. 
We zijn niet gemaakt om weg te stop-
pen. We zijn gemaakt om te ‘shinen’ als 
de glimmende druiventrossen in de vel-
den. Als jezelf. Op de plek waar jij bent 
of mag zijn. Dus LEEF. 
Het ga jullie goed. Hij zal er zijn.

Thera de Vries-Noordhuis

De keuze

Edith vertelt in dit boek haar levensver-
haal plus de les die ze geleerd heeft. 
De les illustreert ze door de verhalen 
van de patiënten die ze als psychothe-
rapeut behandeld heeft. Het gaat niet 
alleen over wat ze als tiener meemaak-
te in de oorlog, maar ook over haar 
jeugd, bijv. dat ze als kind gepest werd 
om haar loensende ogen. Na de oorlog 
moest ze lichamelijk herstellen, maar 
geestelijk herstel duurde veel langer. 
Ze vertelt hoe ze depressief werd en 
een post-traumatisch stresssyndroom 
heeft. Hoe ze trouwde, kinderen kreeg, 
emigreerde, last had van de commu-
nisten en hoe ze na haar 40e psycho-
logie ging studeren. Ze vertelt welke 
dingen haar inspireerden: een film, 
een boek van Auschwitz-overlevende 
Victor Frankl, Corrie Ten Boom en vele 
psychologen en patiënten. Ze is eerlijk 
over haar tekortkomingen, bijv. dat ze 
tijdelijk gescheiden is geweest.

De les is: als je je gevoelens en ge-
dachten onderdrukt en wegloopt voor 
het verleden, ben je niet vrij. Maar als 
je het accepteert en vergeven kunt, 
kom je vrij van de angst. Neem verant-
woordelijkheid voor je gevoelens. Leer 
risico’s te nemen die nodig zijn om je 
ware ik te realiseren. En tot slot: kies 
ervoor het verleden los te laten.

Het is een indrukwekkend verhaal, 
maar niet alleen maar zwaar. Ook 

hoopvol. Ik vond het knap van haar dat 
ze tot vergeven is gekomen, ook al 
gelooft ze niet meer in God. Ik herken 
niet de grote trauma’s of de depressie, 
maar wel de minderwaardigheidsge-
voelens en het perfectionisme. Enkele 
wijsheden die ik eruit mee neem: 

- ga niet geloven in de pesterijen alsof 
je niets waard bent;

- de meest voorkomende diagnose is 
dat we verlangen naar goedkeuring, 
aandacht en genegenheid en we ver-
langen naar de vrijheid om het leven te 
accepteren en onszelf te zijn;

- lijden is universeel maar slachtoffer-
schap is optioneel;

- er is geen vergeving zonder woede;

- boosheid is geen onaanvaardbare 
emotie die je niet mag uiten; 

- onder woede zit meestal angst. Je 
kunt geen angst en liefde tegelijkertijd 
voelen;

- hoe gemakkelijk houden we vast aan 
de fantasie dat wij de controle hebben 
en dingen kunnen doen om de pijn 
weg te nemen;

- door gevoelens toe te laten en ze 
onder ogen te zien, kun je zien dat ze 
niet permanent zijn; 

- zeg niet: ik mag niet klagen, ik heb 
Auschwitz niet meegemaakt. Zeg lie-
ver: als zij het kan, kan ik het ook;

- ook al heb je geen grote trauma’s 
meegemaakt, het is goed om te be-
denken dat je elke dag kan kiezen hoe 
je leeft, kiezen om vriendelijk te zijn.

Bij het thema Veerkracht leek me dit 
een goed boek om gelezen te hebben: 
De Keuze van Edith Eger. Zij komt uit 
een Hongaars joods gezin en wordt 
op haar 16e naar Auschwitz gede-
porteerd. Haar ouders worden daar 
direct vergast en Edith moet o.a. voor 
Mengele dansen. Samen met haar 
zus overleeft ze de kampen, al zijn ze 
nog maar nauwelijks in leven als ze 
door de Amerikanen worden bevrijd.

Heleen Smit-Rietkerk

Boekbespreking

w w w . n g k o e g s t g e e s t . n l

Lichthuis - Nederlandse Gereformeerde Kerk Oegstgeest

http://www.ngkoegstgeest.nl
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Diensten en vieringen Varia-agenda
Pelgrims van Hoop in een krimpende kerkProtestantse Gemeente te Oegstgeest

Alle vieringen zijn ook op afstand te volgen 
via Kerkdienstgemist.nl 

GROENE OF WILLIBRORDKERK

Elke dinsdag  8.30	   Dagwacht 
Elke donderdag is de kerk van 16-17 uur 
open voor bezoek of om een kaarsje te bran-
den. 

zo	 31 aug	 10.00	 ds. R.C. Veldman
zo	 07 sep	10.00	 ds. R. Abma, 
			   Ambtsdragerszondag
zo	 14 sep	 10.00	 ds. R.C. Veldman 
zo	 21 sep	 10.00	 ds. R. Abma

Autodienst 
zo	 31 aug 	Marianne Smit-Jellema
� 06-25 07 52 75
zo	 07 sep 	Cobie Visee� 06-27 32 30 38
zo	 14 sep	 René Kammenga� 06-22 19 81 22
zo	 21 sep	 Ed Noordijk� 517 10 36

DUINZIGTCOLLEGE

Nederlands Gereformeerde Kerk  
Oegstgeest

Voor actuele informatie: 
www.ngkoegstgeest.nl
Via deze website kan meegekeken worden.

zo	 31 aug	 10.00	 ds. A. Bosma, 
			   Voorbedezondag

zo	 07 sep	10.00	 ds. A. Bosma/
			   ds. P. Kleingeld,
			   H. Avondmaal, 
			   Startzondag 
zo	 14 sep	 10.00	 ds. A. Bosma
zo	 21 sep	 10.00	 B. Bakker

Arabischtalige diensten

Steeds de eerste en derde zondag van de
maand, met Nederlandse vertaling
Tijd/locatie: 14.00 uur, Rehobothkerk
Voorganger: ds. P. Kleingeld

R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS
PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD

Zie www.parochie-augustinus.nl voor de 
actuele livestream.
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch 
contact opnemen met pastoor Franken:
071 889 5938.

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact 
opnemen met mw. Gabriëlle Walter: 
071 517 3287.

22e zondag door het jaar
za	 30 aug	19.00	 Viering in Wassenaar 
zo	 31 aug	 11.00	 Eucharistie, pastoor 
			   K. van Vliet,
			   Gemengd koor

23e zondag door het jaar
za	 06 sep	19.00	 Viering in Wassenaar

zo	 07 sep	11.00	 Eucharistie, 
			   Mgr. A. van Luyn sdb,
			   Dameskoor

24e zondag door het jaar
za	 13 sep	 19.00	 Viering in Wassenaar
zo	 14 sep	 11.00	 Eucharistie, 
			   pastor K. van Vliet/
			   pastoraal werker 
			   S. Zuidersma,
			   Gemengd koor
	
25e zondag door het jaar
za	 20 sep	19.00	 Viering in Wassenaar
zo	 21 sep	 11.00	 Eucharistie, 
			   pastoor R. Franken/ 
			   diaken P. Winnubst, 
			   Schola

VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

De vieringen zijn op vrijdagochtend in de 
Grote Zaal.
Iedereen is in alle vieringen welkom! U 
kunt zich als vrijwilliger melden via 06 
2894 8089 of judith.vandervis@marente.nl 
(di. en do.) of via  06- 1220 9191 of 
christa.vandersman@marente nl. (di.).

vr	 05 sep	11.00	 PKN, ds. Joren IJzerman
vr	 19 sep	 11.00	 RK, Pastor Kees van Vliet

ZIEKENHUIS ALRIJNE LEIDEN

zo	 31 aug	 10.15	 Henk de Groot
zo	 14 sep	 10.15	 Astrid de Haas

PAULUSKERK, 
VOLLE EVANGELIEGEMEENTE

Zondagsdienst  11.00  Arnold & Hind Verduijn

DORPSCENTRUM, 
St. Evangelische Gemeenschap

zo	 31 aug	 10.00	 D. Wolbers, Franeker
zo	 07 sep	10.00	 H. Koehorst, Mijdrecht
zo	 14 sep	 10.00	 P. van der Lugt, Naaldwijk,
			   m.m.v. Tenira Sturm
zo	 21 sep	 10.00	 J. Nugter, Valkenburg ZH

DORPSKERK LEIDERDORP, 
PKN Leiden  Samen onbeperkt geloven

zo	 14 sep	 15.00	 Pastor Selma Poppe

 voor de periode van 30 augustus tot en met 26 september 2025

Paus Franciscus over geloof, hoop en liefde
Er is een nieuwe uitgave beschikbaar 
in de serie Kerkelijke Documentatie. In 
deze uitgave van Kerkelijke Documen-
tatie komen drie bijzondere teksten uit 
de laatste jaren van paus Franciscus bij 
elkaar. Het betreft thema’s die hem na 
aan het hart lagen: geloof en vertrou-
wen, hoop en liefde. Daarmee vormen 
ze samen een indrukwekkende nala-
tenschap van paus Franciscus die op 
21 april 2025 overleed.
De uitgave bevat de exhortatie 'C’est 
la confiance' (15 oktober 2023), de bul 
voor het Heilig Jaar ‘Spes non confun-
dit’ (9 mei 2024) en de encyliek 'Di-
lexit nos' (24 november 2024).

In 'C’est la confiance' schreef paus 
Franciscus over Theresia van Lisieux 
en ‘de kleine weg’. Zij bracht de liefde 
in praktijk in de eenvoudigste dingen 

van het dagelijks leven en ze deed dit in 
verbondenheid met de Maagd Maria. In 
haar beleving was Maria de eerste die 
de kleine weg was gegaan.

In ‘Spes non confundit’ schreef paus 
Franciscus over de christelijke hoop en 
het Heilig Jaar 2025: “Moge het Jubeljaar 
voor ons allemaal een gelegenheid zijn 
om vernieuwd te worden in hoop.”

'Dilexit nos' was de vierde encycliek van 
paus Franciscus. Hierin riep hij op tot een 
verandering van perspectief en spoorde 
hij de mensheid aan het meest essentië-
le te herontdekken: het hart.

Bestelinformatie
Kerkelijke Documentatie 2025 nr. 1 kost 
€ 20 plus de verzendkosten.  
Ga voor bestellen naar rkkerk.nl

Het jaar 2025 is in de Katholieke Kerk 
een bijzonder jaar: het is een Jubel-
jaar, ook wel Heilig Jaar genoemd. Een 
eeuwenoude traditie waarin gelovigen 
wereldwijd worden uitgenodigd om 
samen stil te staan bij hun geloof, el-
kaar te ontmoeten en samen op weg 
te gaan. 

Het thema dat paus Franciscus voor 
dit Heilig Jaar had gekozen is krachtig: 
'Pelgrims van Hoop'. Een pelgrim is ie-
mand die onderweg is. Soms letterlijk, 
soms figuurlijk: op zoek naar zin, naar 
God, naar hoop. Juist dat laatste: HOOP 
is het hart van dit feestjaar.
Hoop geeft ons kracht om verder te 
gaan, zelfs als de weg moeilijk is, of de 
toekomst onzeker lijkt. Het is dat geloof 
in Gods belofte dat ons, als Kerk en ge-
lovigen, steeds weer in beweging zet.
Maar wat betekent het om 'pelgrim 
van hoop' te zijn in een tijd waarin 
kerken kleiner worden en geloofsge-
meenschappen krimpen? Hoe houd 

je moed en vreugde vast als de cijfers 
somber lijken?
Om daarover samen na te denken, orga
niseren wij een bijzondere lezing die u 
niet wilt missen: Pelgrims van Hoop in 
een krimpende kerk, door dr. Anton ten 
Klooster.

Anton ten Klooster is priester van het 
aartsbisdom Utrecht en universitair do-
cent moraaltheologie aan Tilburg Uni-
versity. Hij weet theologische inzichten 
te verbinden met ons dagelijkse leven. 
Tijdens deze avond neemt hij ons mee 

in het thema ‘Hoop’, gerelateerd aan het 
Heilig Jaar 2025, met enkele eerste re-
flecties op de nieuwe paus Leo XIV. Hoe 
we juist in tijden van afname, kunnen 
groeien in geloof en hoop.
Hoe houd je hoop levend als Kerk en 
gelovige in deze tijd? En hoe kunnen 
we ons laten inspireren, door de eerste 
woorden en daden van paus Leo XIV?

Het belooft een avond te worden vol 
inzichten en nieuwe perspectieven. Een 
kans om te ontdekken dat hoop niet 
alleen iets is voor optimisten, maar een 
diepe krachtbron in ons geloof. En dat is 
precies waar deze avond voor bedoeld 
is: om elkaar te ontmoeten, en samen 
geïnspireerd naar huis te gaan.

Datum/tijd:18 september, 20.00 uur
Locatie: Bondsgebouw, Leidseweg 100,  
Voorschoten, naast de kerk.
Toegang: gratis
Aanmelden: niet nodig, maar wel fijn om 
te weten hoeveel mensen we mogen 
verwachten.
Aanmelden kan per mail naar:
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

U bent van harte welkom!
Diaken Peter Winnnubst

Activiteiten
Raad van Kerken

Voor meer info zie elders in dit blad 
en www.raadvankerkenoegstgeest.nl

Als het goed 
is, heeft u in-
middels het 
nieuwe Groe-
ne Boekje ge-
kregen met 
als thema 
VEERKRACHT. 
Daarin vindt u de activiteiten 
van de Raad van Kerken voor het 
komende seizoen 2025/2026.

Inzameladressen voor de Voedselbank
Inzameladressen Voedselbank Leiden/ Katwijk met tijdstippen en plaatsen

-	Ned. Geref. Kerk, Teylingencollege, 
	 locatie Duinzigt, Wijttenbachweg 23 

1e zondag van de maand, 
	 11.00 – 11.45 u.
-	R.K.-parochie H. Augustinus, 
	 parochiekern H. Willibrord, 

Rhijngeesterstraatweg 35 
1e zondag van de maand, 

	 10.30 – 11.00 u.

-	Protestantse Gemeente Oegstgeest: 
Inzameling elke laatste zondag van 
de maand in Willibrords Erf (naast de 
Groene Kerk) voor en na de dienst, 
9.30-11.30 uur. Ook kunt u ter plekke 
producten kopen die rechtstreeks 
worden gedoneerd aan de Voedsel-
bank. U kunt contant afrekenen en 
betalen via QR-code.

www.raadvankerkenoegstgeest.nl
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Het Koffiehoekje
Op 1 oktober 2025 zal de Stichting Burcht van 
Hoop – een initiatief van de Leidse kerken  
geïnitieerd door de Opstandingskerk – het Kof-
fiehoekje (www.hetkoffiehoekje.nl) aan het 
Omegaplantsoen overnemen. 
In dit deel van Leiden, de zogenaamde Lam-
menschansdriehoek, gelegen naast het MBO 
Rijnland en achter station Leiden Lammen-
schans, is de afgelopen jaren heel veel nieuw-
bouw gepleegd en wordt ook de komende 
periode nog gebouwd. In eerste instantie 
vooral voor studenten, andere éénpersoons-
huishoudens en tweepersoonshuishoudens. 
Maar dit wordt uitgebreid met sociale huur-
woningen en koopwoningen, en in mindere 
mate dan voorheen met vrije sector huur- en 
studentenwoningen. Voor de uiteindelijk dui-
zenden bewoners van deze driehoek is er 

geen kerkelijke 
presentie in deze 
nieuwe wijk.
De hoop is dat 
een koffiehoek-
je een plek geeft 
waar kerk en we-
reld elkaar raken 
en waar men voor 

meer komt dan alleen een kopje koffie. Met 
hulp van een of twee professionele barista’s 
en vrijwilligers willen we graag de verbinding 
opzoeken door het bieden van gastvrijheid 
en een luisterend oor. Als wij ons als gelovi-
gen met hen verbinden, doen we dat namens 
Jezus en krijgen ze zo de kans om Hem te ont-
moeten. 
Daarom zijn we niet alleen op zoek naar één of 
twee betaalde barista’s (koffiespecialisten die 
deskundig zijn in het bereiden en serveren van 
koffie). Zie:www.jobfish.nl/vacatures/barista. 
Er zijn ook vrijwilligers nodig om samen met 
de vaste barista’s in het koffiehoekje te staan, 
in te vallen bij ziekte, te helpen bij het onder-
houd van een website enzovoort. 
Meer informatie vind je in het aanmeldformu-
lier voor vrijwilligers via de QR-code. 
Het zou mooi zijn als er vrijwilligers komen uit 
alle betrokken kerken.  
Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij 
mij of bij David Oppenhuizen, missionair ou-
derling van de Opstandings-
kerk, te bereiken via voorzit-
ter@burchtvanhoop.nl. 

Antoine Houben,

missionair ouderling NGK Lichthuis

Vrede is meer dan 
de afwezigheid 
van oorlog en hoe 
dit eruit ziet en tot 
stand komt, gaat 
iedereen aan.
In 2025 is het 
thema van de Vre-
desweek ‘Niets 
doen is geen op-
tie’. Wanneer we 
geconfronteerd 
worden met onrecht en uitbuiting kunnen we niet weg-
kijken. We moeten actief verbinding zoeken, bruggen 
bouwen en mensen erkennen in hun volledige mense-
lijkheid. Want vrede vraagt om actie. Dus stel jezelf en 
anderen de vraag ‘Wat doe jij?’ voor vrede?
De Vredesweek 2025 is van 20 t/m 28 september 2025.

   De
Vredesweek Op weg naar rechtvaardige 

vrede
In de landelijke Vredesweek, op 
woensdag 24 september, bent u 
welkom in het Dorpscentrum waar 
prof. Fernando Enns (foto) met ons in 
gesprek zal gaan over ‘Op weg naar 
een rechtvaardige vrede’.  
Prof. Enns is o.a. hoogleraar Vre-
destheologie en Ethiek aan de Vrije 
Universiteit en staat in de Doopsge-
zinde- of Mennonietentraditie. De 
avond vindt plaats binnen het kader van activiteiten van de Raad 
van Kerken Oegstgeest en wordt geleid door ds. Rian Veldman. 
Goed om ons met elkaar te bezinnen over dit belangrijke thema!
Plaats: Dorpscentrum
Datum: 24 september 
Tijd: 20.00-22.00 uur
Deelname: kosteloos.
	  Barend Drewes

Tot slot...
God van alle mensen

spreek ons aan 
hartstochtelijk 

als uw zoon 
Jezus Messias 

om te zien 
als hij 

uw mensen in nood 
gekleineerd 

geknecht 
misbruikt 

op de vlucht 

opdat ook wij handelen 
gericht op 

vrijheid en bevrijding 
elkaar zien 

door uw ogen 

wek in ons 
uw diepe verlangen 

naar Vrede

Bron: Pax voor vrede.nl


