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TransitieHoopvol leven Hoopvol

‘Wij christenen moeten weten dat hoop 
misleidt noch teleurstelt: alles is geboren 
om te bloeien in een eeuwige lente.’
Uit de inleiding van de autobiografie 
van paus Franciscus, getiteld Hoop >
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‘In de Catacombe van Priscilla, die zich ki-
lometers ondergronds uitstrekt en die ik in 
2019 voor het eerst als paus bezocht – een 
bezoek dat me erg ontroerde – kwamen 
zesenzeventig jaar eerder, in december, 
op het hoogtepunt van de nazibezetting, 
acht meisjes en een priester bijeen om 
hun toewijding te zweren. In de donker-
ste nacht van de geschiedenis van de 
twintigste eeuw klampten ze zich vast aan 
dat anker en uit dat verbond van hoop is 
een vereniging ontstaan die zich ontwik-
kelde tot wat nu AGESCI is, een Italiaanse 
vereniging van katholieke padvinders, een 
ervaring voor het leven voor miljoenen 
jongens en meisjes, vroeger en nu nog.’

Jubeljaar 2025
'Nadat ik in maart 2015 een buitenge-
woon Jubeljaar had uitgeroepen met als 
doel bekendheid aan te moedigen met 
de barmhartige aard van God, de centra-
le boodschap van het Evangelie voor ie-
der mens in elke tijd, was het negen jaar 
later tijd voor een nieuw Jubeljaar, om de 
ervaring te bieden die het hart vervult 
van de zekere hoop op verlossing.
Als Barmhartigheid Gods naam is, dan is 
Hoop de naam die Hij ons heeft gege-
ven, de naam die onze diepste werke-
lijkheid, onze ware essentie reflecteert. 
We zijn allemaal geliefde kinderen, voor-
bestemd tot grootse dingen, tot onver-
schrokken dromen.’

Pelgrims van hoop
Ter gelegenheid van dit Jubeljaar is een 
lied geschreven: Pelgrims van hoop, met 
als beginregel:
Vlam van liefde, hoop die ons doet leven

Paus Franciscus: HOOP de autobiografie
Ambo/Anthos uitgevers, januari 2025
ISBN 978 90 263 7081 6

Op Tweede Paasdag bereikte ons het 
bericht dat paus Franciscus ’s morgens 
om half 8 was overleden. Op Eerste 

Paasdag gaf hij nog de zegen ‘Urbi et 
Orbi’ en zwaaide hij vanaf het balkon 

naar de mensen op het Sint-Pietersplein.

JA, ik heb veel HOOP
‘Life is what 
happens to 
you while 
you are busy 
making other 
plans.’ 

Deze quote wordt toegeschreven 
aan John Lennon, maar is van de 
hand van Allen Saunders, uit 1957, 
mijn geboortejaar. Mijn vrije verta-
ling luidt ‘Leven is ook: leren om-
gaan met tegenslagen.’  
En nu ik net mijn eerste AOW heb 
ontvangen (wát een heerlijkheid!) 
en ‘dus’ een nieuwe levensfase in 
schuifel, is het ook wel passend  
die levensles weer eens te over-
peinzen. 
Ik wilde graag in militaire dienst, 
maar was 7 mm te lang. Ik wilde 
graag economie studeren, maar vijf 
jaar 24/7 hoofdpijn liet dat niet toe. 
Mijn vader overleed plotseling toen 
ik 35 was. Wat doet die ‘kras op de 
plaat’? Een flinke burn-out – eind 
2000 – ‘redde mijn leven’, maar 
dwong mij wel mijn plek in mijn ei-
gen bedrijf op te zeggen en ‘iets ge-
heel nieuws’ te zoeken…. 
Als startende uitvaartondernemer 
heb ik me best onregelmatig zorgen 
gemaakt ‘of het wel zou lukken.’  En 
nu denk en ervaar ik al héél lang: 
‘… en toch...’, mede daaruit is mijn 
levensmotto ontstaan: (pas) als het 
meandert tussen Godsvertrouwen 
en eigen verantwoordelijkheid kan ik 
mijn leven Leven in vrijheid. Dat ‘aan-
modderen’ tussen vertrouwen en 
verantwoordelijkheid kan voor het 
grootste deel plaatsvinden ómdat er 
Hoop is en ik een hoop Hoop heb.
Weet u: hoop heeft twee wonder-
schone dochters: ‘woede’ en ‘moed’. 
Hoop wordt ook wel aangewakkerd 
door tegenslagen en (pas) dán ga je 
ergens moedig mee aan de slag. En 
de moeder van hoop heet wellicht 
Geduld. Wouter de Jonge

Hoopvol leven

‘Zolang er leven is, is er hoop’ is een be-
kend en optimistisch gezegde, dat we te 
danken hebben aan de Romeinse politi-
cus, schrijver en filosoof Marcus T. Cicero 
(106-43 v. Chr.). Wanneer je zelf, of een 
dierbare wordt getroffen door een ern-
stige ziekte of door andere tegenslag, 
houdt de hoop op betere tijden je op de 
been.
Toen ik jaren geleden in zwaar weer zat, 
putte ik hoop uit betekenisvolle tek-
sten en verhalen. Ik was in die tijd GVO 
(Godsdienstig Vormingsonderwijs)-do-
cent op diverse basisscholen. Dagelijks 
vertelde ik verhalen, zowel religieuze als 
wereldse spiegelverhalen. 

Er zijn talrijke hoopvolle verhalen over-
geleverd, waarin benadrukt wordt, dat 
het licht/het goede wint van het don-
ker/het kwade. Ook de symboliek van 
het paasverhaal vind ik krachtig. Wij kun-
nen na tegenslag eveneens opstaan en 
verder gaan. Terwijl ik deze verhalen aan 
de kinderen vertelde, bemoedigde ik als 
het ware ook mezelf.

Wat kunnen we zelf doen?
Anno 2025 hopen velen op stabiliteit en 
vrede op diverse plekken in de wereld. 
Het is immers een tijd vol onrust en ge-
weld, zowel fysiek als verbaal.
Maar wat doe je in de tussentijd?
Zelf focus ik me op schoonheid: in de na-
tuur, beeldende kunst en muziek. Daar-
naast zijn mijn opgroeiende kleindoch-
ters een bron van vreugde. Ook geeft 
het vreugde om een helpende hand uit 

te steken of mensen aandacht te geven, 
waar dit nodig is.
Bovenal vertrouw ik erop dat God niet 
loslaat wat Zijn hand begon. Misschien 
zijn de negatieve gebeurtenissen in deze 
tijd de barensweeën van een nieuwe 
wereld, die geboren wil worden. Een 
wereld zoals God het bedoelde. Ook die 
gedachte geeft me hoop.

Pieternel Kamphuis,

lid van de RvK namens de PGO

Voorjaarsconventie CWN 2025

De Voorjaarsconventie 2025 van de Cha-
rismatisch Werkgemeenschap Nederland 
(CWN) is van woensdagmiddag voor He-
melvaartsdag t/m zondagmorgen na He-
melvaartsdag: 28 mei tot en met 1 juni. 
Inmiddels zijn alle chalets en kampeer-
plekken gereserveerd. Maar er is nog 
volop plek voor daggasten. Aanmelden 
via secretariaatCWN@CWN-CWJ.nl.

Elk jaar organiseert CWN een Voorjaars- 
en de Najaarsconventie. Vijf dagen 
ontmoeten, vieren, ontdekken, bijpra-
ten, stilte, lofprijzen, bidden en nog veel 
meer. In het voorjaar tellen we gemid-
deld ruim 1.000 Conventiegangers. Kin-
deren nemen vaak hun ouders mee, in 
plaats van omgekeerd. Dus hebben niet 
alleen volwassenen, maar ook de kinde-
ren en tieners en jongvolwassenen de 
tijd van hun leven.
Locatie: De Betteld in Zelhem. 

In deze tijd over hoop 
schrijven valt niet mee. 
Ik heb me daarom laten 
leiden door het boek 
van de paus.  Els van Leuken

Hij schrijft daarin onder meer:
‘Hoop is een echte, heel concrete erva-
ring. Zelfs niet-religieuze hoop. Veel meer 
dan illusie, en ook veel meer dan louter 
vertrouwen, is menselijke hoop in fei-
te een medicijn en een remedie. Maar 
christelijke hoop is nog oneindig veel 
meer; het is namelijk de zekerheid dat 
we zijn geboren om nooit meer te ster-
ven, dat we zijn geboren voor iets ho-
gers, om gelukkig te zijn. Het is het besef 
dat God voor altijd en eeuwig van ons 
houdt en ons nooit alleen zal laten.
Christelijke hoop is onoverwinnelijk om-
dat het geen wens is. Het is de zekerheid 
dat we allemaal ergens naartoe op weg 
zijn. Niet naar iets waarvan we zouden 
wíllen dat het er is, maar iets wat er al is.’

Hoop is een anker
‘Hoop is een anker, zo beeldden de chris-
tenen haar in de eerste eeuwen uit, zij 
die werden gedwongen om samen te 
komen in die catacomben waar zoveel 
van onze onderdrukte broeders in veel 
delen van de wereld vandaag de dag nog 
steeds noodgedwongen samenkomen.’

Het volgende nummer van OKe ver-
schijnt op 7 juni 2025. Kopij daarvoor 
inleveren uiterlijk op donderdag  
22 mei 2025 vóór 15.00 uur. 
Uitsluitend per e-mail, met vermel ding 
van uw naam, telefoonnummer en 
voorkeur rubriek. 
Inleveradres kopij en gegevens rooster 
diensten en vieringen: 

e-mail: RedactieOKe@gmail.com
Het daaropvolgende nummer verschijnt 
op 5 juli 2025.

Volgende nummer

PersoonlijkRaad van Kerken OegstgeestColofon

Van de redactie
Hoop op verlossing van het kwaad en 
op vrede markeert ons leven meer 
dan ooit. Hoop is ook het thema van 
deze OKe, op verschillende manieren 
belicht, aansluitend op de actualiteit.

Gerda Heslinga heeft inmiddels de 
redactie verlaten. De redactie dankt 

haar voor haar in-
zet voor OKe, niet 
alleen als notuliste, 
maar ook in bijvoor-
beeld interviews en 
boekbesprekingen. 
Nogmaals dank!

Deze OKe wordt ook geplaatst op de website 
van de Raad van  
Kerken Oegstgeest.
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financieel boven water hou-
den. Ik werk nog steeds met 
de tieners op de Vrije School. 
Mooi om zo nog steeds bij te 
kunnen dragen aan hun leer- 
en groeiproces. Een totaal an-
der muziekgenre met een an-
dere energie.
Ik houd van een breed spec-
trum en beperk me niet tot 
één stijl. Als gevolg van mijn 
studie raakte ik verbonden 
met klassieke en oude mu-
ziek, maar door de jaren heen 
kwam ik terecht in de improvi-
satie, cabaret en lichte genres. 
Via Maria Rosenmöller ben ik 
verbonden aan de Cantorij. 
We hebben een fijne samen-
werking, herkennen elkaars 
stijl. Ook werk ik samen met 
Cappella pro Cantibus en ben 
ik aanwezig bij de meeste 
diensten in de kerk. Muziek 
verbindt. Het musiceren met 
elkaar maar ook het luisteren 
ernaar geeft heel veel vreugde.

Hoe vind jij het bij de PGO met je 
van huis uit katholieke hart?
Vóór Oegstgeest ben ik eerst nog in 
Amsterdam begeleider geweest in de 
Christian Science Church en heb ik jaren 
gewerkt als organist in de katholieke 
kerkgemeenschap van Teylingen, waar-

onder de reeds gesloten Sint Pancrati-
uskerk in Sassenheim. Ik had al eerder 
samengewerkt met Maria Rosenmöller 
en zij tipte mij voor deze functie binnen 
de PGO en spoorde me aan te sollicite-
ren. Vanaf het eerste moment dat ik bij 
de Groene Kerk het pad op liep voelde 
het als thuiskomen. Een déjà vu met de 

Met grote nieuwsgierigheid ga ik het gesprek 
aan met Maciej Wierzchołowski (40), sinds enige 
tijd vaste organist/pianist van de Protestantse 
Gemeente Oegstgeest. Geboren in het Poolse 
Olsztyn uit katholieke en lutherse ouders.
  Jacqueline van Arend

We proberen thuis 
duurzamere keu-
zes te maken. Dat 
gaat met vallen 
en opstaan en 
verschilt ook per periode. Het is fijn om 
te merken dat dat makkelijker is dan 
vijf jaar geleden, ook omdat het voor 
steeds meer mensen belangrijker en 
normaler wordt. We proberen maximaal 
eenmaal per week vlees of vis te eten 
en groenten en fruit zoveel mogelijk 
biologisch. We gebruiken een stuk min-
der plastic dan vijf jaar geleden. Kleding 
en speelgoed kopen we vooral tweede-
hands. En het is leuk dat onze kinderen 
ons als gezin enthousiast aanmoedigen 
om met de maandelijkse zwerfafval-op-
ruim-actie in Voorhout mee te doen.

Wat motiveert jou om stapjes in 
duurzaamheid te zetten?
God gaat ons met de wereld redden. 
Stefan Paas beschrijft dat op een mooie 
manier in zijn boek Vrede op aarde: 
‘God is bezig zijn schepping te redden 
en verlossen (Missio Dei); wij kunnen 
en hoeven dat niet zelf te doen, maar 
we zijn wél geroepen om eraan mee te 
werken’. Dat vind ik nogal een bevrij-
dende en motiverende gedachte om te 
blijven doen wat we kunnen.

Zijn er in dit verband nog tips die 
je lezers zou willen meegeven?
Volgens mij is duurzaamheid en goed 
zorgen voor de schepping het juiste om 
te doen. Laten we daar in de kerk ook 
alle ruimte voor geven om daarvoor 
ideeën en enthousiasme uit te wisselen!

Vrede op aarde, Stefan Paas, paperback, 
ISBN 9789043540070, 2023, 
uitg. Kokboekencentrum Non-Fictie
Missio Dei betekent letterlijk: de zending 
van God. Je zou kunnen zeggen: al het 
evangelisatiewerk, de kerk, de preek, de 
ontmoetingen, de collecte, zijn niet een 
kerkelijke activiteit, maar Gods eigen werk.

lutherse kerk in Olsztyn. De PGO is een 
liberale gemeenschap waar men elkaar 
ontmoet en ziet, dat voelt vertrouwd. 

Horizontaal verbinden met elkaar en 
verticaal met God.

Hoe voel jij je in Nederland?
Ik voel me heel welkom! Maar leef 
ook een beetje tussen twee naties. In 
Polen ben ik Nederlandse Pool en hier 
ben ik Poolse Nederlander. Ik pak uit 
beide culturen de mooie dingen mee. 
Door de jaren heen heb ik mijn best 
gedaan om te integreren in de Ne-
derlandse samenleving, en ik heb ook 
wel iets met conservatisme: het be-
houden van het goede en ermee ver-
der gaan. Ik ben inmiddels goed inge-
burgerd, ik denk dat het helpt om deel 
uit te maken van een ondersteunende 
gemeenschap zoals hier in de kerk of 
bij een vereniging. Het brengt verbin-
ding en het helpt, vooral wanneer je 
een allochtone achtergrond hebt. 

Van welke verwachtingsvol-
le kerkmuziek gaat jouw hart 
sneller kloppen?
Ten eerste is het een grote eer om 
te mogen spelen op dit orgel in de 
Groene Kerk. Het zit nog in een reno-
vatieproces, maar de toevoeging van 
onderdelen/orgelpijpen vanuit het 
originele Sweelinck orgel maakt dat 
ik bijna niet dichter bij mijn geliefde 
oude muziek kan komen. 
Momenteel zijn we heel druk met de 
Marcus Passie die op zondag 13 april 
uitgevoerd gaat worden. Mooie pro-

jecten met verwachtingsvolle muziek. 
Een echt grote wens voor de toekomst 
zou zijn het organiseren van bijvoor-
beeld lunchconcerten, waar muzieklief-
hebbers en kerkgangers elkaar kunnen 
ontmoeten. Dit is een prachtige plek 
en ook een kans voor de kerk om naar 
buiten te treden.

Met   Hart

en   Ziel... …voor (kerk)muziek
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Mijn visie op klimaat en duurzaamheid 
probeer ik handen en voeten te ge-
ven, mede geïnspireerd door gedach-
ten uit het boek Vrede op Aarde van 
Stefan Paas. Daarbij spelen niet alleen 
mijn hoop op Gods beloften van ver-
nieuwing en omkering naar het goede 
een rol, maar ook de praktische verta-
ling naar het leven van het hier en nu, 
op microniveau. Jelle Boshuizen, 

lid van Lichthuis – Nederlandse Gereformeerde 
Kerk Oegstgeest

Welke hoop of zorg heb je voor 
de toekomst als het gaat om kli-
maat en duurzaamheid?
Ten aanzien van klimaat en duurzaam-
heid ben ik bezorgd. Alles wijst erop 
dat het helemaal misloopt met de 
aarde. De opwarming gaat sneller dan 
gedacht en volgens mij merken we 
er wereldwijd meer van dan vooraf 
verwacht. Het raakt me dat de minst 
welvarende delen van de wereld de 
hardste klappen krijgen.
Er gaan gelukkig ook dingen goed. Ik 
begreep pas dat als je over een lan-
gere periode (in decennia) naar ont-
wikkelingen kijkt, dat er dan enorme 
stappen gezet worden. Maar het lijkt 
toch niet snel genoeg te gaan om de 
wereld te kunnen redden. Daar zit 
voor mij precies de crux. Ik geloof ook 
niet dat wij – de mensheid – de wereld 
kunnen redden. Voor hoop moet ik 
dus bij God zijn. Ik moet dat grote kli-
maatvraagstuk in Gods handen leggen 
en erop vertrouwen dat Hij de wereld 
zal redden. Dat lukt niet altijd even 
goed, het helpt om dat voor jezelf uit 
te spreken of op te schrijven. En dat 
maakt natuurlijk niet dat wij niets hoe-
ven te doen, het maakt juist dat we 
vol enthousiasme aan de slag mogen.

Zijn er dingen die je nu anders 
ziet of doet dan vijf jaar geleden

Waar komt jouw muzikale basis 
vandaan?
Polen heeft een breed muzikaal onder-
wijssysteem. Je kunt daar overdag regu-
lier onderwijs volgen en daarna genieten 
van muzieklessen op de Nationale Mu-
ziekscholen. Al jong werd ik begeleider 
van euritmie en maakte ik kennis met 
antroposofie. Dat zou me in Nederland 
nog van pas komen. Voorafgaand aan 
mijn studie heb ik veel kilometers ge-
maakt op het klavier van de lutherse 
kerk en tijdens mijn studie was ik vaste 
organist in het klooster van de zusters 
van de Visitatie. Beide geloven huizen in 
mij, al ben ik in de tussentijd wel katho-
liek gedoopt.

Hoe ben je in Nederland terecht-
gekomen?
Studerend aan de Muziek Academie van 
Krakau ontwikkelde zich de wens om 
oude muziek en klavecimbel te gaan 
studeren. Zeventien jaar geleden diende 
zich een uitwisselingsprogramma aan, 
waardoor ik via toelatingsexamens voor 
de gehele studie in Den Haag toegelaten 
werd. Een zwaar jaar want het vijfde jaar 
Krakau moest ik combineren met het 
eerste jaar hier. Eenmaal in Nederland 
maakte ik via via kennis met docenten 
van de middelbare Vrije School waar ik 
als begeleider van de koorlessen een 
paar uur aan de slag kon. Zo kon ik sa-
men met mijn baan als ober m’n hoofd 

Hoopvol

H e t   G ro e n e  H a r t
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD

Wanneer past de 
Kerk zich einde-
lijk eens aan de 
realiteit van het 

moderne leven aan? Wanneer houdt ze 
op met haar moraal uit de Middeleeu-
wen? Wanneer het in de media over de 
Katholieke Kerk gaat, gaat het bijna altijd 
daarover.

Het best bewaarde geheim ter we-
reld 
Het best bewaarde geheim ter wereld 
is misschien dat het juist in de Katholie-
ke Kerk over vrijheid gaat. Namelijk: hoe 
word je vrij, vrij om echt lief te hebben? 
Geen vrijheid om te doen waar je zin in Chewing gum? Please!

Tachtig jaar geleden stond ik samen 
met mijn vriendjes op het schoolplein in 
Heemstede tussen de legerwagens van 
de geallieerden, soldaten van het bevrij-
dingsleger. Zij kwamen in de plaats van 
het Duitse leger, dat ondergebracht was 
geweest in het Klein-seminarie Hage-
veld en onze school. We kregen van die 
stoere soldaten een stuk chocola en iets 
heel bijzonders: kauwgom. Dat mocht je 
niet opeten, alleen maar kauwen! 

Oorlog was voor ons een gegeven. Ver 
van het front waren we niet zo bezig 
met beschietingen en bombardementen. 
Wel werd de voedselvoorziening echt 
nijpend, er was niets meer! Alle beschik-
bare eten werd gedistribueerd, dat wil 
zeggen: elk gezin kreeg een toewijzing 
in de vorm van bonnen waarop je je 
weinige eten 
kon krijgen. 
In de kruide-
nierswinkel 
van mijn va-
der werden 
die bonnen 
ingeleverd. 
Wij plakten 
die weer op 
grote vellen. 

Geroepen tot Vrijheid
Het nieuwe boek van pastoor Rochus Franken dat 24 april is verschenen

www.w i l l i b r o r d o e g s t g e e s t . n l

Gedoopt 
Op zondag 23 
maart heeft diaken 
Winnubst de kleine 
Sharina gedoopt.
En op zondag 6 april 
doopte pastor Van 
Vliet de bijna 8-ja-
rige Iyla, die op 22 
juni met nog zeven 
kinderen haar Eer-
ste Heilige Commu-
nie gaat doen (zie 
foto).

Mogen deze kinde-
ren opgroeien tot 
blije en gelovige 
christenen.

In memoriam Mgr. Bär
Op 8 maart overleed Mgr. Ronald  
Philippe Bär, oud-bisschop van Rotter-
dam, op 96-jarige leeftijd. Hij werd 
geboren in Manado, Sulawesi (Indone-
sië) en groeide op in een Nederlands- 
hervormd gezin. Na de oorlog kwam 
hij naar Nederland, studeerde theolo-

gie in Utrecht en maakte de overstap naar het katholicisme.
In 1954 trad hij in bij de benedictijnen in Chevetogne, Bel-
gië. In 1982 werd hij benoemd tot hulpbisschop van bis-
schop Simonis, die hij in oktober 1983 opvolgde.
Bär stelde zich op als progressief, hij had rekbare opvattin-
gen over euthanasie en bepleitte versoepelingen aan-
gaande het celibaat. In maart 1993 ging hij zeer plots met 
emeritaat en keerde terug naar Chevetogne. Sinds 2020 
woonde hij in het Missiehuis Sint-Franciscus Xaverius in Te-
teringen, Noord Brabant. (Bron: Trouw 10 maart 2025)

Moge hij rusten in Gods licht en vrede.

vrijheid zo 
vreugdevol 
dat je haar 
nauwelijks 
kan vatten.”

Vrij van ‘het dikke ik’
Dit boek vertelt niet alleen hoe de eer-
ste christenen uit deze vrijheid leefden. 
Het vertelt hoe wij dit kunnen doen in 
de eenentwintigste eeuw. Ons ego of 
‘dikke ik’ moet een beetje afvallen, wil-
len we echt vrij worden. Het boek geeft 
hier praktische tips voor.
Het boek is te verkrijgen bij de boekhan-
del of via amazon.nl en bol.com.

Pastoor Rochus Franken

hebt, maar een vrijheid die binnen in je-
zelf zit. De eerste generaties christenen 
leefden vanuit deze vrijheid. Zij leefden 
vanuit de kern van het katholieke geloof. 
Deze essentie dreigt nu vergeten te ra-
ken.

In één zin waarover het gaat
Dit boek gaat over die verloren essentie. 
Als je een boek schrijft, krijg je vaak de 
vraag: “Vertel eens in één zin waar het 
over gaat.” Ik moet altijd even slikken 
wanneer ik die vraag krijg. Bij dit boek 
stamel ik dan: “Het katholieke geloof on-
derdrukt jouw persoonlijke vrijheid niet 
– wat de meeste mensen denken – maar 
is juist de bron van jouw vrijheid! Een 

Wij gedenken…
…Theresia Maria (Thed) de 
Vriend-van der Poel, weduwe van 
Jaap de Vriend, (schoon)moeder en 
(over)grootmoeder. Theresia werd 
op 6 mei 1934 in Leiden geboren en 
overleed op 15 februari in Warmond. 
De afscheidsviering vond plaats op 
zaterdag 22 februari in de Sint Mat-
thiaskerk in Warmond, waarna Thed 
is begraven op het kerkhof bij de H. 
Willibrordkerk.

…Theodorus Hendrikus (Theo) van 
Roy, weduwnaar van Jacqueline van 
Roy-Vissers, (schoon)vader en opa. 
Theo werd op 28 mei 1934 geboren 
en overleed op 1 maart. De uitvaart 
vond plaats op woensdag 5 maart in 
de H. Willibrordkerk, waarna Theo is 
begraven op het parochiekerkhof.

…Jacoba (Coby) Ouwerkerk, we-
duwe van Johannes Ouwerkerk, 
(schoon)moeder en oma. Coby werd 
op 13 augustus 1924 in Voorschoten 
geboren en overleed op 13 maart. 
De afscheidsdienst vond plaats op 
vrijdag 21 maart in de H. Willibrord-
kerk, waarna Coby bij haar man is 
begraven op het kerkhof bij de kerk.

…Johanna, Margaretha Maria 
(Ankie) van der Meer, lieve zus, 
schoonzus en tante. Ankie werd op 
6 november 1954 geboren en over-
leed op 19 maart. De afscheidsdienst 
vond plaats op dinsdag 25 maart in 
de H. Willibrordkerk, waarna Ankie 
is begraven in het familie graf op de 
begraafplaats naast de kerk.

Mogen deze lieve doden rusten
in Gods licht en vrede.

Daarmee kon mijn vader de inkopen 
doen. In die winter stierven veel mensen 
van de honger. Het paasfeest (1 april) 
toen was een feest waarin je eerder 
dacht aan overleven en hoopte op  het 
einde van deze vreselijke tijd. Maar die 
5 mei was een feest! Ik herinner me hoe 
ik, gezeten op een betonnen versperring 
op de Herenweg met witte blouse en 
een oranje broekje aan, door mijn moe-
der gemaakt van de oranje sjerp, een 
enorme stoet legervoertuigen voorbij 
zag rijden, waarop ook jubelende plaats-
genoten meereden. En overal vlaggen in 
rood, wit en blauw!

Wat een verschil met de paasaanbiedin-
gen van nu in de supermarkten, waarbij 
heel veel eten op tafel zetten eigenlijk 
de boodschap is. Gelukkig maar dat dat 

hier en nu kan! 
Alleen, be-
seffen we die 
weelde? Zijn 
we echt blij bij 
het feest van 
de verlossing?
De Heer is 
waarlijk opge-
staan! Alleluja!

Dik Kompier

Palmpasen
Zondag 6 april was het een drukte van be-
lang in de pastorie van de H. Willibrord: 25 
kinderen kwamen een palmpaasstok ma-
ken. Het was de voorbereiding op Palmzon-
dag, 13 april. Traditiegetrouw lopen kinde-
ren dan met hun versierde palmpaasstok 
door de kerk, zoals de mensen Jezus Jeruzalem binnenhaalden. Els van Leuken

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord 
Beheercommissie: Monique van Son, e-mail: moniquevanson@kpnmail.nl
Pastoraatgroep: tel. 06 52 40 52 10, e-mail: vanleukenels@gmail.com
Secretariaat bereikbaar via tel. 517 53 04: Charlotte van Steijn en voor  
kerkhofzaken Marianne Gerritsen, beiden op ma, di, do 9.00 - 12.00 uur
Rekening voor kerkbijdragen en misintenties: NL95 RABO 0138 4020 19
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch contact opnemen met  
pastoor Franken: 071 889 59 38.

Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR  Oegstgeest, tel. 517 53 04, 
e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 49 42 32 42
Pastoraal team: pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138, e-mail: rochusfranken@ 
outlook.com, diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail. 
com, pastor K. van Vliet, tel. 06 15 94 89 52, e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl, pasto-
raal werker S. Zuidersma, tel. 06 21 59 39 36, e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com
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hebben wij de lief-
de gevierd, bij ge-
boorte, huwelijk en 
rouw. We hebben er 
gezongen, gedanst, 

gebeden, gespeeld tot eer van de Aller-
hoogste. Nu worden wij uitgenodigd om 
ons te laten leiden door het kleine meis-
je van de hoop. Naar een nieuwe toe-
komst voor onze geloofsgemeenschap 
en bidden daarbij: 
God schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 

Lied 418

Het weekend van zaterdag 28 en zon-
dag 29 juni zullen wij met elkaar af-
scheid nemen van de Regenboogkerk. 
Die zaterdagmiddag zullen er allerlei 
activiteiten plaatsvinden. De details van 
het programma zijn nog niet helemaal 
bekend, maar er zal in ieder geval een 
kunsttentoonstelling worden gehouden, 
een muziekuitvoering, en de presenta-
tie van een boekje over de geschiedenis 
van de kerk sinds de eerste steen werd 
gelegd in 1933. 
Ook zullen alle ruimtes van de kerk nog 
een keer worden opengesteld. Op zon-
dag 29 juni zal er een speciale dienst 
worden gehouden waarbij op waardige 
wijze afscheid zal worden genomen van 
het gebouw waar zoveel gemeente- 
leden zoveel jaren zoveel belangrijke en 
emotionele momenten hebben beleefd. 
Een plek waar wij ons geloof hebben 
gevoed, door het vieren van Woord en 
sacrament, samen hebben gezongen, 
gespeeld, het leven hebben gedeeld en 
gevierd, Gods aangezicht hebben ge-
zocht in de seizoenen van het leven.

Welkom
Een hartelijk welkom aan mensen die zijn 
overgekomen uit de buitengewone wijkge-
meente De Rank. Die gemeente is per 1 ja-
nuari 2025 gestopt. Wat fijn dat een aantal 
van jullie, woonachtig in Katwijk, Rijnsburg 
en Oegstgeest, zich bij ons aansluiten. 

Kloosterweekend in Lioba 
klooster 
Leeft er in jou een verlangen naar verdie-
ping van je geloofsleven? Even weg uit de 
hectiek of de tredmolen van alle dag, tijd 
nemen voor zelfreflectie, stil staan bij je 
zoektocht naar God? Gun jezelf een kloos-
terweekend. Wij zijn van harte welkom ons 
enkele dagen te voegen in het ritme van de 
zusters van het Lioba klooster, om zo ons 
eigen geloofsleven te voeden en op adem 
te komen. Je kunt er prachtig wandelen in 
de duinen en er is een religieuze kunstex-
positie met handwerk van de zusters. 
Locatie: Lioba klooster te Egmond-Binnen
Voorbereiding: woensdag 14 mei 20.00 uur 
in Willibrords Erf
Kloosterweekend: vrijdagmiddag 23 mei 
tot zondagmiddag 25 mei
Info & begeleiding: ds. Rian Veldman &  
Mireille Stuart
Aanmelding: Mireille Stuart (er is nog plek 
voor enkele deelnemers!),  
mireillestuart@gmail.com

Ten slotte
Verwondering gewenst om al het goede, 
moed bij het moeilijke en zachtheid waar 
mogelijk. Met een groet van hart tot hart, 

Rian Veldman en Richtsje Abma

 
Er hebben zich intussen veel belangstel-
lenden aangemeld om het gebouw te 
kopen. Daaronder zijn diverse groepen 
die plannen hebben voor een voortge-
zette religieuze functie, of voor al dan 
niet gemengde sociale en zorg-woon-
functies. Met hulp van ervaren professio-
nele makelaars van de Protestantse Kerk 
Nederland zal de adviescommissie van 
de PGO deze partijen horen om daarna 
de biedingen te vergelijken en een ad-
vies uit te brengen aan de Kerkenraad. 
De Kerkenraad zal de uiteindelijke beslis-
sing nemen na de gemeente gehoord te 
hebben.
Op dinsdagavond 10 juni zal er daar-
om een gemeenteavond zijn om de 

gemeente te 
informeren over 
de voortgang 
van de verkoop. 
De uitnodiging 
voor deze avond 
ontvangen de 
leden van de PG 
Oegstgeest in 
de loop van de 
maand mei.
 

Hans Hogerzeil, 

voorzitterw w w . p g o e g s t g e e s t . n l

Goede Vrijdag en Pasen 
zijn een diep geheim, 
waar we niet altijd woor-
den voor hebben. Wel 
muziek en symbolen: 
brood dat je voor elkaar 
breekt, licht dat je krijgt, 
God die je voorgaat. We 
spellen dit geheim zon-

dag aan zondag. Wat een genade. 
Veel dank aan alle mensen die zich heb-
ben ingezet om en rond Pasen. Met de 
kinderen palmpaasstokken maken, zin-
gen in het projectkoor, musiceren, zin-
gen, meebidden, bloemen rondbrengen, 
een ander meenemen, avondgebeden 
bezoeken en vormgeven: teveel om op 
te noemen!

twee grote zussen, 
met ruisende rokken, 
die wat vermoeid 
door het leven gaan. 
Zij verbeelden Geloof 
en Liefde. Tussen hen in loopt een klein 
meisje, het meisje van de hoop. De grote 
vraag is wie wie op sleeptouw neemt? Is 
dat het kleine meisje dat heen en weer 
rent, of zijn het de grote zussen? 
In de maand mei gaan wij voor het laatst 
weer over naar de Regenboogkerk. Dat 
zal misschien gevoelens oproepen van 
melancholie, weemoed en verdriet. Op 
deze plek hebben wij veel beleefd. Hier 
hebben wij ons geloof laten voeden, hier 

Het kleine meisje van de hoop

Pasen
De laatste dagen van 
Jezus in Jeruzalem val-
len samen met het 
Joodse paasfeest. Dat 
is een aanwijzing dat 
het in de weg van Je-
zus gaat om een nieuw 
bevrijdingsverhaal. 
We worden opnieuw 
bevrijd uit slavernij en krijgen zicht op 
het goede leven. Hoe kunnen wij dat 
verstaan? Is het zichtbaar maken van 
onrecht een troost? Is het door verdriet 
heentrekken een teken van Pasen? Is 
het een bevrijding om van je eigen troon 
af te stappen en toe te geven dat je 
kwetsbaar bent? Dat je niet alles weet 
en kunt, dat je anderen nodig hebt. 

PASTORALE SECTIES
SECTIE ZUID-OOST

Predikant: ds. R. (Richtsje) Abma 
Simon Vestdijklaan 14, 2343 KV  Oegstgeest 
Tel.: 06- 83 11 66 26 
e-mail: richtsjeabma@gmail.com

SECTIE NOORD-WEST
 Predikant: ds. R.C. (Rian) Veldman 

Martinus Houttuynhof 73,2341 PP Oegstgeest 
tel.: 06 - 14 27 30 13, 
e-mail: ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

KERKELIJK BUREAU
Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest
Telefoon ma t/m vr van 9-17 uur: 06 -15 21 66 50
e-mail: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl
Geopend op dinsdag en donderdag van 10-12 uur,
verder op afspraak.

Ledenadministratie
Email: ledenadministratie@pgoegstgeest.nl
Administratie, reserveringen en andere zaken via 
het kerkelijk bureau

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

Kerkenraad: Voorzitter: dhr. H. (Hans)  
Hogerzeil, voorzitterkr@pgoegstgeest.nl
Scriba: mw. M. (Maureen) van den Brink,  
tel. 06 - 23 12 35 37, scribapgo@pgoegstgeest.nl
corr. adres: zie kerkelijk bureau
Bankrekeningnummers Prot. Gem. Oegstgeest:
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie
NL96 INGB 0002 4050 56: Werelddiaconaat

GEBOUWEN 
Regenboogkerk: 
Mauritslaan 12, 
2341 EM  Oegstgeest

Groene Kerk: 
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB  Oegstgeest

Willibrords Erf: 
Haarlemmerstraatweg 6, 
2343 LB  Oegstgeest

Nog maar 41 jaar was Charles Péguy 
toen hij op 5 september 1914 stierf in 
de loopgraven van de Grote Oorlog van 
1914-1918. Hij was sociaal geëngageerd 
en zette zich met hart en ziel in voor 
waarheid en gerechtigheid. Hij is de boe-
ken in gegaan als de apostel of de dich-
ter van de hoop. Hij wees een weg van 
speuren naar sporen van hoop en het 
ontwikkelen van een houding van hoop. 
‘Het geloof waar ik het meest van houd’ 
laat Péguy God zeggen, ‘waar ik het 
meest versteld van sta, is de hoop. Daar 
ben ik zelf ondersteboven van.’ Vervol-
gens gebruikt Péguy het volgende beeld 
van de grote christelijke deugden: er zijn 

Kliederkerk 18 mei
Op zondagmiddag 18 mei is er weer een kliederkerk. Het thema is: Jezus volgen. 
Kliederkerk is een landelijk concept. Het bestaat uit samen een bijbelverhaal ontdek-
ken, met knutselen, bewegen, proefjes en spelen; dan samen vieren en samen eten. 
Het is voor jong en oud. Dus kom eens kijken met je kleinkind. Het eten bestaat bij 
ons vaak uit een snack met een knipoog naar het thema. We genieten er allemaal 
van, jong en oud. Je kunt ook in de appgroep komen, als je wilt. Stuur dan even een 
appje naar Richtsje, 06-83 11 66 26. 

Afscheid van de Regenboogkerk

Bij de diensten
In mei vieren wij onze diensten weer in 
de Regenboogkerk. 

Op 4 mei verwelkomen wij Aart Verburg 
als voorganger. Daarna wisselen de ei-
gen predikanten elkaar af. 

Op 18 mei vieren we de maaltijd van de 
Heer staande of zittend in de kring. 

Op 25 mei zal in de middag in de Groe-
ne Kerk de kleine Gabriella Erika Pronk 
worden gedoopt – van harte gefelici-
teerd alvast. 
In juni leven wij toe naar Pinksteren en 
daarna naar de slotdienst in de Regen-
boogkerk op 29 juni. Goede zondagen 
gewenst. 
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Opstanding

Opstanding is een groot woord.
Ik probeer het kleiner te zeggen

schaal één op tienduizend.

Opstanding is Luther die er niet meer tegenop kon
en met grote letters op zijn tafel schreef: Vivit!

Hij leeft!

Opstanding is een berm vol bloemen
een poldersloot vol leven

beter geen vogel in de hand en tien in de lucht.

Opstanding is de grafsteen van Martin Luther King
en daarop de letters: God zij dank,

ik ben eindelijk vrij.

Opstanding is een schaterlach van licht
de hoeken van je mond krullen om

je ogen gaan open en dicht
van zoveel licht

na zoveel waarom.

Fragmenten uit het gedicht Opstanding van 

Jaap Zijlstra

Uitnodiging: 
Open Podium 
op zaterdagmiddag 
28 juni in de 
Regenboogkerk
In het laatste weekend 
van juni nemen we als 
PGO afscheid van de Re-
genboogkerk, een plek 
die voor veel van onze 
gemeenteleden en heel Oegstgeest on-
losmakelijk verbonden is met bijzondere 
momenten in hun leven. Van bruiloften 
en dopen tot vieringen, tentoonstellin-
gen en talloze prachtige concerten, the-
ater- en musicaluitvoeringen. Kortom: 
deze kerk heeft een rijke geschiedenis.

Op zaterdag 28 juni willen we deze 
herinneringen samen onder andere tot 
leven brengen tijdens een groots Open 
Podium. We nodigen iedereen uit om 
een bijdrage te leveren: misschien een 

Wij gedenken…

17 feb. dhr. Nicolaas Willem 
 Christoffel van Bentem 74 j.
20 feb.  mw. Aline Johanna Irene van 
 Heurn-van Wieringen 84 j.
26 feb.  dhr. Eric Diederyck 
 Kanngiesser 73 j.
09 mrt.  dhr. Jan Marinus Johannes 
 de Jongh 81 j.
15 mrt.  dhr. Robert Paul Kamphuis
 88 j.
20 mrt.  mw. Albertha Siere-Teekens 
 (Beppie) 88 j.
29 mrt.  dhr. Johannes Handgraaf
 83 j
04 apr.  dhr. Jan Dirk van der Ploeg
 98 j

Het ‘in memoriam’ is op te vragen
bij de scriba van de Kerkenraad via 

scriba@pgoegstgeest.nl

nummer uit Joseph of Jesus Christ Super-
star, een mooi pianostuk, een koor- of 
ensemblestuk. Alles is welkom, van ka-
mermuziek tot koorwerk, van solo-op-
tredens tot duetten, kwartetten en en-
sembles, uit alle muzikale genres.

Het zou geweldig zijn als zoveel mogelijk 
van jullie deze middag van zich laten ho-
ren. Wil je meedoen? Meld je dan aan bij 
mij via mariarosenmoller@gmail.com.
We kijken uit naar een bijzondere muzi-
kale middag! Maria Rosenmöller

in een kerkgebouw, dat daarna gesloten 
zal worden voor activiteiten van de PGO.
Op zondag 8 juni zal Feico zijn werk 
toelichten. Aanvang: 11.30 uur.
Ook op zondag 22 juni is hij na de kerk-
dienst aanwezig voor ontmoeting en 
vragen.
Aan de wanden van de kerkzaal zullen 
de geloofsdoeken, die indertijd onder 
leiding van dominee Henk Plomp en 
gemeentelid Margreet de Ruijter zijn ge-
maakt, hangen.

Openingstijden van Galerie Regenboog: 
op zondagen van 8 juni tot en met 29 
juni, 11.30-15.00 uur. 
Adres: Mauritslaan 12, 2341 EM Oegst-
geest. Pieternel Kamphuis en Arjan de Kok,

kunstcommissie PGO

Als kinderen leer- 
den wij op de  
katholieke lagere 
school naast de  
oefeningen van ge-
loof, liefde en  
berouw ook de  
oefening van hoop: 

Oneindig Goede God, 
Ik hoop, door de verdiensten van  
Jezus Christus, van U te verkrijgen:  
de eeuwige zaligheid en alle  
genaden, die ik daarvoor nodig heb. 
Dat hoop ik met een vast vertrouwen, 
omdat Gij het hebt beloofd, die  
almachtig zijt, oneindig goed voor  
ons en getrouw in uw beloften. 
Heer, versterk mijn hoop!

Dit gebed illustreert dat hoop een essen-
tieel onderdeel vormt van de geloofstra-
ditie. Het christelijk geloof kan niet zon-
der hoop. Of dat andersom ook zo is, is 
niet zonder meer evident. Niemand kan 
leven onder hoop, maar lang niet ieder-
een zal zich aangesproken voelen door 
een gebed als de ‘oefening van hoop’. En 
laten we eerlijk zijn: de meesten van ons 
richten hun hoop toch minder op de ‘eeu-
wige zaligheid’  dan op zaken als geluk in 
de liefde, een goede gezondheid of een 
passende baan. En niet zelden gaat het 
om alledaagse, soms bijna banale dingen 
als winst voor je favoriete voetbalclub of 
een voldoende voor wiskunde. 

Maar toch, is het niet zo dat we pas 
‘echt’ gaan hopen op momenten dat er 
misschien weinig reden tot hoop is? Wat 
valt er nog te hopen als je de diagnose 
krijgt dat jij een terminale ziekte hebt, 
als je land bruut en gewelddadig is aan-
gevallen, als bombardementen dagelijks 
dood en vernietiging zaaien. Het zijn al-
lemaal gebeurtenissen waar je zelf wei-
nig of geen invloed op hebt. We kunnen 
dan alleen maar hopen. En het is zowel 
verwonderlijk als bewonderenswaardig 
hoe mensen inderdaad blijven hopen. Er 

is niet voor niks het gezegde dat de hoop 
als laatste sterft, De hoop is de laatste 
strohalm waaraan mensen zich vastgrij-
pen. En die strohalm zorgt ervoor dat ze 
zoveel mogelijk doorgaan met hun leven 
– en dat zorgt er ook voor dat ze blijven 
overleven. Een voorbeeld uit Gaza, ont-
leend aan de website voor de Actie 555.

Nadia Ismail Hassan Sarour vecht in een 
kamp elke dag voor een toekomst voor 
haar acht kinderen. “Zelf heb ik kanker. 
De tumor in mijn hersenen heeft een 
zenuw in mijn rechteroog aangetast, 
waardoor ik niet meer kan zien,” vertelt 
ze. “Na de verwoesting van ons huis 
leefden we op straat. Schoon drinkwa-
ter is moeilijk te vinden. Soms moeten 
we uren wachten om water te krijgen, 
of andere ontheemden om hulp vragen.” 
Nadia’s grootste zorg zijn haar kinderen. 
“Voor de oorlog hadden we een een-
voudig maar stabiel leven. Nu krijgen de 
kinderen geen onderwijs meer en eten 
ze ongezonde, ingeblikte voeding. Mijn 
grootste wens is dat ze schoon water en 
eten hebben, en weer naar school kun-
nen. Wij blijven bidden en hopen dat de 
wereld ons hoort.”

Wij blijven bidden en hopen, en dat 
wordt gezegd door een vrouw in een si-
tuatie die toch hopeloos kan worden ge-
noemd. Maar ze zegt dus niet alleen ho-
pen, maar ook bidden. En dan is hopen 
misschien toch Geloven in de toekomst, 
zoals de toekomstonderzoeker Jeanneke 
Scholtens en theoloog Tim Vreugdenhil 
betogen in hun bijna gelijknamig boek. 
Zo komen geloof en hoop weer bij el-
kaar. Koos van der Bruggen

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage 
Diaconaat & Zending
Geïnspireerd door Jezus Chris-
tus beschouwt de Protes-
tantse Gemeente Oegst-
geest delen als de kern van 
het christelijk geloof. Het 
delen van onze tijd, energie, 
aandacht en middelen. Niet alleen met 
elkaar, maar ook met mensen buiten 
onze gemeente, zowel in Nederland: 
binnenlands diaconaat, als elders in de 
wereld: werelddiaconaat en zending. 

De Taakgroep Diaconaat & Zending draagt 
namens u zorg voor hulp aan mensen 
in moeilijke omstandigheden. Ook voor 
2025 zijn wij hiervoor afhankelijk van uw 
financiële bijdrage maar bovenal ook van 
uw inzet en gebed.
Tussen 25 april en 1 mei ontvangt u be-
richt over de jaarlijkse vrijwillige bijdrage 
voor diaconaat en zending, met informa-
tie over onze doelen en hoe u kunt bij-
dragen. Houd u uw mailbox of brieven-
bus in de gaten?
Namens de Taakgroep Diaconaat & Zen-
ding, Gert Ravensbergen, voorzitter  

Willem Meerding, penningmeester

De laatste strohalm

Beeldenexpositie ‘Afscheid en nieuw begin’ van  
Feico Hajonides

Galerie Regenboog opent weer.
Van zondag 8 juni tot en met zondag 
29 juni 2025 zullen beelden van Feico 
Hajonides te zien en te koop zijn in de 
Regenboogkerk te Oegstgeest.
Feico Hajonides heeft vaker geëxpo-
seerd in deze kerk. Ook maakte hij 
in 2008 een beeld voor de Re-
genboogkerk. 

De inmiddels overleden 
dominee Henk Plomp 
kreeg namelijk bij 
zijn emeritaat in juni 
2005 een geldbedrag  
als afscheids- 
cadeau. Hij gaf  
dit bedrag door aan 
de PGO om daarvan 
een kunstwerk voor de 
Regenboogkerk aan 
te kopen. 
Geheel naar zijn 

wens werden de gemeenteleden be-
trokken bij het wordingsproces.

Feico werd geboren op 1 november 
1959 te Utrecht en groeide op in een 

artistiek gezin. Zijn moeder was kera-
miste en zijn vader maakte etsen. 

Na een studie geneeskunde en 
medische filosofie koos Feico 

uiteindelijk toch voor de 
kunst. Hij werkt inmid-

dels dertig jaar als beel-
dend kunstenaar. 
In de Regenboogkerk zul-
len beelden te zien zijn uit 
de serie Hooglied. Dit is een 
bijbelboek dat doordrenkt is 

van afscheid, verlies, twijfel, 
verdriet, nieuw 

begin, nieuw 
samenzijn en 

vreugde. Een 
passende expositie 
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NEDERLANDSE GEREFORMEERDE KERK OEGSTGEEST

Samenkomsten: Duinzigtcollege,  
Wijttenbachweg 23. 
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld, 
Oude Rijnsburgerweg 54, 
2342 BC Oegstgeest, tel.: 06 42 87 38 60,
e-mail: pieterkleingeld@pm.me
Predikant: ds. A. Bosma,

e-mail: alexanderbosma95@gmail.com
tel.: 06 57 58 98 17
Pastoraal werker: Alice Siepelinga,  
e-mail: alicesie@xs4all.nl, tel. 06 10 89 96 22
Voorzitter kerkenraad: Wilbert van den Hout, 
e-mail: voorzitter@ngkoegstgeest.nl, 
tel. 06 - 23 53 65 22

Scriba Pauline Bos-van der Wel 
e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
Contactadressen kolommen: Thera de Vries-
Noordhuis, thera_noordhuis@hotmail.com 
en Eke de Gier-van der Jagt, 
gierennest.eke@kpnplanet.nl
Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest

Transitie – naar een leven met hoop Jaarthema Aan Tafel
Zo langzamerhand verplaatsen we de 
tafel naar buiten. Letterlijk vanwege het 
mooie weer, maar ook figuurlijk: gericht 
op gasten uit andere werelden.
Het Avondmaal heeft de afgelopen tijd 
een bijzondere verdieping gekregen in 
de getuigenissen en preken. De dood 
van Jezus was niet het einde, wij moch-
ten getuigen van en jubelen over zijn 
opstanding op Pasen. 

Op 14 mei is 
er een lezing, 
zie hieronder.
In mei en juni 
zal het thema 
’Alle volken 
aan tafel’ cen-
traal staan, daarna ‘Te gast aan tafel’. 
Namens de werkgroep van het jaarthe-
ma Aan tafel, Sietske Steenbergen

‘Mag ik van tafel? Sorry men-
sen, ik heb er niks meer mee’ 
Wat als je (klein)kind (of een kind van 
de gemeente) een andere keuze maakt 
en daarmee eigenlijk zegt ‘Mag ik van 
tafel?’. 
Op 14 mei om 20.00 uur (inloop van-
af 19.30 uur) is er in de Rehobothkerk 
een lezing door Annemarie van Heijnin-
gen over geloof, hoop en (vooral) lief-
de – met handvatten voor het contact 
met je kinderen en met jongeren uit de 
gemeente, ook als er een andere route 
wordt gekozen dan je had gehoopt.
Subthema’s die o.a. aan de orde komen:

- Hoe reageer je?

- De valkuil van (zelf)verwijt

Met spanning kijken we dagelijks uit 
naar onze secretaresse… zou het pakket-
je met kostba re 
inhoud al gearri-
veerd zijn met 
de post? De in-
structie is: direct 
uitpakken want 
de inhoud moet 
direct gevoederd 
worden. Eindelijk 
is het daar. De hele klas juicht en houdt 
dan gespannen de adem in, hoe ziet dit 
eruit? We pakken het postpakketje uit. 
Zorgvuldig ingepakt door de Vlinder-
stichting. Er komen twee plastic ronde 
schaaltjes met deksel uit, in de ene een 
groen blaadje met piepkleine gele eitjes 
en een wattenschijfje met drie vlinder-
poppen erop. Het lijkt een levenloos ge-
heel. Tot we het andere schaaltje open-
maken: minuscule rupsjes eten zich een 
weg door een aantal koolbladeren. Snel 
verzorgen we een doorzichtige bak met 
deksel, we zoeken in de pauze een paar 
mooie stokken waar de uitgekomen vlin-
ders zich aan kunnen vasthouden terwijl 
ze drogen. We voeren biologische kool 
en maken iedere dag de bak schoon 
want rupsen eten en poepen! 

Dan verbazen we ons over de transitie: 
de rupsen groeien met de week en de 
eerste vlinderpop komt uit! Een prachtig 
exemplaar droogt de vleugels hangend 
aan de tak. Het is ongelofelijk hoe in 
korte tijd zo’n transformatie kan plaats-
vinden. Van eitje naar rups naar pop in 
een cocon om dan te verschijnen als 
vlinder. 

- Ontspanning en vertrouwen
Wanneer tieners en ( jong)volwassenen 
afhaken, dan raakt dat niet alleen de 
ouders, maar (als het goed is) de hele 
gemeente. De gemeente is Gods gezin. 
Daarom is deze lezing actueel voor elke 
gelovige. Alice Siepelinga

Wist u dat…
… onlangs een wekelijks taalcafé is be-
gonnen in de Rehobothkerk?
… en dat het ‘Team Ondersteuning Krin-
gen’ aan alle 36 kringen gevraagd heeft 
hoe 5G ze zijn, d.w.z. in hoeverre de 
bouwstenen Geloof, Gastvrijheid, Ge-
meenschap, Gaven en Gebed van belang 
zijn in hun groep?

Zending in Nquthu   
Leven met vrees… én hoop
Als NGK steunen we zendingswerk in 
Zuid-Afrika. De situatie is zorgelijk. Door 
veel illegaal wapenbezit en geweld 
wordt de lokale bevolking bang. Sommi-
gen slaan op de vlucht en slapen soms 
zelfs in de bergen, anderen zoeken hun 
‘veiligheid’ binnen en durven ook niet 
meer naar de kerk te komen.
Toch wil ouderling Ndlovu zich ook door 
hoop laten leiden. ”Er is altijd reden God 
te danken voor de goede dingen in het 
leven. En God wil dat we die vieren, zo-
als bruiloften. Niet-christenen betrekken 
God niet bij hun feestvieren. Iedereen 
verdient het om feest te vieren en ge-
lukkig te zijn. Bruiloften brengen families 
en gemeenschappen samen en dat ver-
sterkt sociale banden.”

Uit de gemeente
Op 20 maart j.l. is Jippe geboren, zoon 
van Rein en Daniëlle Douma-de Vries en 
broertje van Meile. Hij werd op 13 april 
gedoopt, tegelijk met Thijs Nathan Koks-
hoorn. Eke de Gier-van der Jagt

Vaak wordt deze transitie vergeleken 
met het leven van een christen: Jezus 

verandert je. Van 
binnenuit. De 
Geest werkt in je 
en dat is hopelijk 
aan de buiten-
kant te zien. ‘Je 
straalt, of door 
jou voel ik me 
gezien, geliefd 

of vul maar in..’ Dat komt door het be-
sef dat je een nieuw leven in mag gaan, 
straks maar juist ook hier. Een leven ver-
vuld van Hemelse liefde. Dan gooi je het 
oude leven af en maak je de transitie 
naar een leven met hoop. 
Een leven vol van Licht. Net als de vlin-
der mag je uit je cocon, je oprichten naar 
boven, je warmen aan Zijn Licht, want 
het is niet altijd even makkelijk hier op 
aarde. De koolwitjes uit mijn klas laten 
we vrij zodra de vleugels sterk zijn, ze le-
ven helaas maar 2-3 weken. Ook ons le-
ven is vluchtig, maar we hebben uitzicht 
op een eeuwig leven dat perfect zal zijn. 
Leven dus, vol van hoop, omdat Hij de 
weg vrij heeft gemaakt. Vier maar feest, 
van bevrijding, van opstanding, tot we 
allemaal het Hemelse Feest vieren zo vrij 
als de vlinders die wij zien opgroeien in 
de klas! Thera de Vries-Noordhuis

Uit de Kerkenraad
Op 27 mei is er een gemeenteavond 
over twee thema’s:

- Verbondenheid in de gemeente

- Intercultureel kerk-zijn.
Pauline Bos-van der Wel, scriba

Gedichtenapotheek?

Philip Huff bundelde in De gedichtenapo-
theek gedichten van meer dan veertig 
dichters. Daaronder zitten bekende dich-
ters, zoals: Herzberg, Kopland, Milosz en 
De Coninck. Maar ook zijn er veel andere 
dichters, zoals Spinvis, Perquin, Deckwitz 
en een aantal buitenlandse. Hij schreef 
bij ieder gedicht een toelichting. Het 
zijn gedichten die als ‘medicijn’ kunnen 
dienen bij bepaalde gemoedstoestan-
den. De samensteller is vindingrijk in 
het beschrijven van kwalen. Zo is er een 
gedicht bij ‘nieuwsverdriet’ en eentje bij 
‘populismedepressie’. Maar ook zijn er 
gedichten voor ‘leven met verlies’, ziekte 
en rouw of voor relatieverdriet.

Ik werd geraakt door de toelichtingen van 
anderhalve pagina. Het zijn kleine juweel-
tjes. Hier is een jonge schrijver aan het 
woord die zijn eigen kwetsbaarheid durft 
te tonen. De eerste rubriek bijvoorbeeld 
heet: mentaal en emotioneel welzijn. An-
dere rubrieken zijn: zelfbeeld en zelfaccep-
tatie. Het is troostend hoe de samenstel-
ler allerlei emoties aankaart. Zielenpijn, 
zwaarmoedigheid, waar vind je nog woor-
den voor deze gevoelens? Ik aarzel om 
het negatieve emoties te noemen, ze zijn 
er en het helpt om ze niet weg te duwen 
maar aan te kijken. In die zin is het in deze 
bundel volop Goede Vrijdag.

Een apotheek is er voor kwalen en onge-
mak. Dat verklaart waarom de gedichten 
niet gaan over geluk – maar dat is schijn. 
De gedichten gaan vaak over jezelf her-
vinden, kracht putten, wachten tot het 
lichter wordt. Gedichten, zegt Huff, kun-
nen niet genezen, maar ze kunnen wel 
helpen helen: ‘Helen is niet hetzelfde als 
genezen, helen is in het reine komen 
met de dingen zoals ze zijn, om er ver-
volgens iets aan te kunnen doen.’
De gedichten krijgen hierdoor een be-
paalde urgentie. Als het nieuws je lam 
slaat, helpt het te zien hoe de Pales-
tijnse dichter Najwan Darwish laveert 
‘tussen wanhoop en woede’. Poëzie kan 
een vorm zijn van verzet en een oproep 

om je niet te laten klemzetten door lus-
teloosheid en woede. Maak iets moois 
van de dag. ‘Als je de gordijnen opent en 
naar de hemel kijkt, boomtoppen ziet 
genieten van het spel van de wind, en 
bedenkt dat je hier bezoeker van een 
verhaal bent, of deel van een lied dat 
door zangers werd overgeslagen… ga 
naar de middag, die jij morgen noemt 
slaapkop! Het leven wacht op je.’ 

Huff is geïnspireerd door het boeddhis-
me en neemt ook een religieuze tekst 
op uit deze traditie.  Je vraagt je af of het 
oude ritueel van een bijbeltekst lezen 
iedere dag, of een Weesgegroet bidden, 
ook niet verlichting brengt. Is dit een se-
culiere variant ervan? 
Al met al is het boek een aanrader. Een 
levenshulp. Als slot een gedicht van Tjits-
ke Jansen, Het zwembad in. Ik proef er 
Pasen in.

Het zwembad in
om daar mjin voeten nat te maken

eruit om met die natte voeten
de tegels naast het zwembad aan te 
raken

kijken hoe de tegeltenen
verdwijnen in de zon.

Een foto die tevoorschijn komt
maar dan andersom.

In het bad, uit het bad, ik zong

een lied dat ik op school geleerd had.
‘Looft den heer want hij is goed’
en iets met goedertierenheid.

Richtsje Abma

Boekbespreking

w w w . n g k o e g s t g e e s t . n l

Nederlandse Gereformeerde Kerk Oegstgeest
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Diensten en vieringen Varia-agenda

Ga je mee op reis naar Taizé?Protestantse Gemeente te Oegstgeest
Alle vieringen zijn ook op afstand te volgen 
via Kerkdienstgemist.nl 

GROENE OF WILLIBRORDKERK
Elke dinsdag 8.30 Dagwacht 
Elke donderdag is de kerk van 16-17 uur 
open voor bezoek of om een kaarsje te bran-
den. 

zo 27 apr 10.00 ds. R. Abma

REGENBOOGKERK
zo 04 mei 10.00 ds. A. Verburg
zo 11 mei 10.00 ds. R.C. Veldman
zo 18 mei 10.00 ds. R. Abma, 
   Maaltijd van de Heer
zo 25 mei 10.00 ds. R. Abma
do 29 mei 10.00 HEMELVAART, 
   ds. Julia van Rijn
zo 01 jun 10.00 ds. R. Abma

Autodienst 
zo 27 apr Marianne Smit-Jellema
 06-25 07 52 75
zo 04 mei Cobie Visee 06-27 32 30 38
zo 11 mei Ed Noordijk 517 10 36
zo 18 me René Kammenga 06-22 19 81 22
zo 25 mei Jan Bos  06-13 63 73 44
zo 01 jun Hanneke en Lex Huisman
 06-22 05 59 64

Taizévieringen
Zondag 25 mei, 19.00 uur in de Groene of 
Willibrordkerk
Wie meerstemmig mee wil oefenen, dat 
kan vanaf 18.30 uur.
Van harte welkom!

DUINZIGTCOLLEGE
Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest

Voor actuele informatie:  
www.ngkoegstgeest.nl
Via deze website kan meegekeken worden.

zo 27 apr 10.00 ds. Pieter Kleingeld,
   Voorbedezondag
zo 04 mei 10.00 ds. Alexander Bosma,
   Heilig Avondmaal
zo 11 mei 10.00 ds. Pieter Kleingeld 
zo 18 mei 10.00 Paulien Vervoorn
zo 25 mei 10.00 ds. Pieter Kleingeld,
   Voorbedezondag
do 29 mei 10.00 HEMELVAART, 
   ds. Alexander Bosma
zo 01 jun 10.00 ds. Pieter Kleingeld,
   Heilig Avondmaal

Arabischtalige diensten
Steeds de eerste en derde zondag van de
maand, met Nederlandse vertaling
Tijd/locatie: 14.00 uur, Rehobothkerk
Voorganger: ds. P. Kleingeld

R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS
PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD

Zie www.parochie-augustinus.nl voor de ac-
tuele livestream.
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch 
contact opnemen met pastoor Franken:
071 889 59 38.
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact op-
nemen met mw. Gabriëlle Walter: 
071 517 32 87.

2e zondag van Pasen (Beloken Pasen)
za 26 apr 19.00 Viering in Wassenaar 
zo 27 apr 11.00 Eucharistie, pastoor
   R. Franken, Gemengd koor

3e zondag van Pasen
za 03 mei 19.00 Viering in Wassenaar
zo 04 mei 11.00 Eucharistie, pastor
   K. van Vliet, Dameskoor

4e zondag van Pasen
za 10 mei 19.00 Viering in Wassenaar
zo 11 mei 11.00 Eucharistie, pastoor
   R. Franken, Gemengd koor

5e zondag van Pasen
za 17 mei 19.00 Viering in Wassenaar
zo 18 mei 11.00 Eucharistie, mgr. A. van 
   Luyn sdb / diaken P. 
   Winnubst, Gemengd koor

6e zondag van Pasen
za 24 mei 19.00 Viering in Wassenaar
zo 25 mei 11.00 Eucharistie, pastoor 
   R. Franken, Schola

do 29 mei 11.00 HEMELVAART, Eucharistie, 
   pastoor R. Franken, 
   Schola

7e zondag van Pasen
za 31 mei 19.00 Viering in Wassenaar
zo 01 jun 11.00 Eucharistie, pastor
   K. van Vliet, Dameskoor

VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH
De vieringen zijn op vrijdagochtend in de 
Grote Zaal. Iedereen is in alle vieringen wel-
kom! U kunt zich als vrijwilliger melden via 
06-28 94 80 89 of judith.van pastoor R. Fran-
ken, eidervis@marente.nl (di. en do.) of via 
christa.vandersman@marente nl. (di.) of  
06-12 20 91 91.

vr 02 mei 11.00 RK, pastor Sjoerd
   Zuidersma
vr 16 mei 11.00 PKN, ds. Aart Verburg
vr 30 mei 11.00 RK, pastor Kees van Vliet 

ZIEKENHUIS ALRIJNE LEIDEN
zo 27 apr 10.15 pastor Bert van Doorn
zo 11 mei 10.15 pastor Henk de Groot
zo 18 mei 10.15 pastor Astrid de Haas
zo 25 mei 10.15 ds. Gert-Jan de Bruin
zo 08 jun 10.15 pastor Jan Koeleman

PAULUSKERK, 
VOLLE EVANGELIEGEMEENTE

Zondagsdienst 11.00  Arnold & Hind Verduijn

REGENBOOGKERK, ADVENTKERK
Zaterdag 10.00 Bijbelstudie;
  11.00 Eredienst

DORPSCENTRUM, 
St. Evangelische Gemeenschap

zo 27 apr 10.00 S. van Groningen, Enkhuizen
zo 04 mei 10.00 D.J. Jansen, Harderwijk
zo 11 mei 10.00 C. Terpstra, HI-Ambacht
zo 18 mei 10.00 J. Brunt, Alblasserdam
zo 25 mei 10.00 P. van der Geest, Putten
zo 01 jun 10.00 W. van der Velden, Putten

 voor de periode van 26 april tot en met 6 juni 2025

Activiteiten Raad van Kerken
Dodenherdenking 4-5
Herdenkingsprogramma Comité Her-
denken en Vieren Oegstgeest, met prof 
mr. Nico Schrijver, emeritus hoogleraar 
Internationaal Recht. En muzikale om-
lijsting door Cappella pro Cantibus.
Locatie: Dorpscentrum Oegstgeest
Tijd: 18.15 uur
Daarna om 18.40 uur de nationale her-
denking in het bos Van Wijckerslooth, 
waarna in het Dorpscentrum kan worden 
nagepraat.

Als God ‘ik’ zegt in de bijbel  v.a. 8-5
Ds. Barend Drewes en ds. Aart Verburg over 
het boek van bijbelgeleerde Eep Talstra ‘De 
Bijbel als biografie van God en mensen’.
Data: 8 en 22 mei en 5 juni
Meer info: zie het artikel hierboven.

Voorbereiding  
Kloosterweekend 14-5
Locatie: Willibrords Erf
Tijd: 20.00 uur
zie pagina 9

Maaltijd met een verhaal
  16-5
Plaats: Rehobothkerk
Meer informatie: zie pagina 16

Weekend in Lioba-klooster
    23/25-5 
Voor meer informatie:  
zie pagina 9

Taizé is samen kamperen, zingen, 
elkaar ontmoeten, lachen en tot 
rust komen bij God. Wie wil dat 
nu niet? Doe je examen en heb je 
een lange zomer voor de boeg? 
Of werk of studeer je? Wil je mee 
naar deze protestantse jongeren-
gemeenschap, in de eerste week 
van de zomervakantie (van 20-27 
juli) en ben je tussen de 18 en 35 
jaar, kom dan naar de informatie-
avond op 25 mei om 20.00 uur in 
Willibrords Erf (naast de Groene 
Kerk). Het is na de Taizéviering. We 
organiseren de reis met de paro-
chie, Lichthuis en de protestantse 
gemeente. 
Meer info: richtsjeabma@gmail.com
Richtsje Abma, Maartje de Heij, Jasmijn 

van der Weide en Sjoerd Zuidersma.

New Wine Zomerconferentie,
19 juli t/m 25 juli, Liempde
Elk jaar ontmoeten circa zesduizend chris-
tenen elkaar tijdens de New Wine Zomer-
conferentie. Om elkaar aan te moedigen, te 
inspireren en toe te rusten om in de kracht 
van de Geest te getuigen van de komst van 
Gods Koninkrijk.
Het thema is 'Heel de kerk'
De kerk is een gevarieerde groep met ge-
liefde en gezonden mensen. Maar ook een 
gezelschap met gewonde mensen. Heel 
de kerk is dus niet alleen een visie en ver-
langen, maar ook gevuld met ons gebed: 
Heer, ontferm U, over heel de kerk!

Kosten
Er staat een tabel van de te verwachten 
kosten op de site, maar de regel is ook; 
hoe vroeger je boekt, des te lager is de 
prijs van een kaart. Zie de site zomer 
conferentie.new-wine.nl Johan de Gier

Als God ‘ik’ zegt in de bijbel
Drie donderdagavonden vanaf 8 mei a.s. 
De bijbel als biografie van God en men-
sen, met alle bewegelijkheid die bij een 
biografie past. Daar willen we het drie 

avonden met elkaar over hebben. 
Tijd: 20.00-22.00 uur  Plaats: Dorpscen-

trum  Opgave: bfdrewes@hotmail.com of 
071-517 66 92

Inzameladressen voor de Voedselbank
Inzameladressen Voedselbank Leiden/ Katwijk met tijdstippen en plaatsen

rekenen en betalen via QR-code.
- Ned. Geref. Kerk, Teylingencollege, 
 locatie Duinzigt, Wijttenbachweg 23 

1e zondag van de maand, 11.00 – 11.45 u.
- R.K.-parochie H. Augustinus, 
 parochiekern H. Willibrord, 

Rhijngeesterstraatweg 35 
1e zondag van de maand, 10.30 – 11.00 u.

- Protestantse Gemeente Oegstgeest: 
Inzameling elke laatste zondag 
van de maand in Willibrords Erf 
(naast de Groene Kerk) voor en na 
de dienst, 9.30-11.30 uur. Ook kunt 
u ter plekke producten kopen die 
rechtstreeks worden gedoneerd aan 
de Voedselbank. U kunt contant af-

Voor meer info zie elders in dit blad, het jaarprogramma (het Groene Boekje), 
en www.raadvankerkenoegstgeest.nl

Kopij voor activiteitenprogramma RvK
Ook voor seizoen 2025-2026 wil de werkgroep Vorming van de Raad van 
Kerken allerlei activiteiten op het snijvlak van geloof, cultuur en samenle-
ving (voor volwassenen) bundelen in het activiteitenprogramma, het zo-
genoemde ‘groene boekje’. 
Als overkoepelend thema is gekozen voor VEERKRACHT. 
Tot 1 juni kunt u kopij inleveren via werkgroepvormingoegstgeest@gmail.
com  Graag de titel in de onderwerpregel en de beschrijving zo kort moge-
lijk, met vermelding van datum, plaats, tijd, contactgegevens en evt. kosten.
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‘Maaltijd met een verhaal’ 16 mei in de Rehobothkerk
In het kader van het overkoepelend thema van het activiteitenprogramma 
van de Raad van Kerken Oegstgeest: ‘Doorgeven’ is er op vrijdagavond 16 
mei weer een ‘Maaltijd met een verhaal’. Tijdens het gezellige samenzijn en 

genieten van een driegangenbuffet kunnen verhalen 
aan elkaar worden doorgegeven. Bijvoorbeeld over 
streek- en familierecepten die men zich herinnert. 
De vrijwilligers die een gerecht verzorgen wordt ook 
gevraagd of ze er ‘een verhaal’ bij hebben.
Aanmelden kan tot begin mei bij Eke de Gier,  
gierennest.eke@kpnplanet.nl, 071-517 14 11, daar-
na tot maandag 12 mei bij Reina Albracht,  
reina.albracht@ziggo.nl, 06-21 95 45 51.
Er is beperkt plaats en vol is vol!
De maaltijd start om 18.30 uur, inloop vanaf 18.15 
uur. Wie zelf een gerecht wil verzorgen, kan dat ook 
doorgeven.
Dit seizoen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Het geld wat na aftrek van kosten overblijft, gaat 
naar vrijwilligersorganisatie Voor Elkaar Leiden,
https://voorelkaarleiden.nl/.

rond bijbel, cultuur en samenleving 
van 23 – 27 juni 2025

Latin Jazz Mass 
van Martin Völlinger

Heb je zin om mee te zingen bij de Latin Jazz 
Mass van Martin Völlinger? ( Je vindt de mu-
ziek ook op YouTube)
Wij zingen delen uit deze Mis met een bege-
leidend ensemble van piano, slagwerk, bas en 
saxofoon in de pinksterdienst van 8 juni om 
10 uur in de Regenboogkerk in Oegstgeest.

Wij repeteren: 
14 mei van 19.30–21.00 uur, Willibrords Erf
21 mei van 19.30–21.00 uur, Willibrords Erf
28 mei van 19.30–21.00 uur, Willibrords Erf
4 juni van 19.30–21.00 uur, Regenboogkerk
Uitvoering op 8 juni om 10.00 uur
Locatie: Regenboogkerk, Oegstgeest
Voorrepetitie: om 9 uur
Aanmelden: graag bij mij: mariarosenmoller@
gmail.com Maria Rosenmöller

Tot slot...
Wij hopen voor een wereld,

een wereld die hopeloos en troosteloos lijkt.
Dat een nieuwe wereld mag aanbreken 

in het koninkrijk van uw Zoon.
Wij hopen voor de mensen 
die de wanhoop nabij zijn.

Dat tegen alle verwachting in,
uw Geest nieuwe wegen wijst.

God, we bidden om hoop.
Want waar we ook zijn in ons leven,

zonder hoop zijn we nergens.

Zo bidden we in de naam van Christus
die de toekomst voor ons opent.

Amen
Bron: Help ons U te vinden, 101 nieuwe gebeden. 

Protestantse Kerk in Nederland, 2016

Opnieuw een theologische zomer-
school! Een midweek theologie, waar-
in deelnemers kennis en inspi ra tie op-
doen in een sfeervolle omge ving, met 
als meerwaarde de ont moeting met 
andere geïnteresseerden.
Vakmensen met kennis van zaken 
en betrokkenheid op kerk en sa-
menleving verzorgen de lesblok-
ken rond het thema ‘Op reis’: Freek 
Bakker, Casper van Dongen, Leo 
Fijen, Gerco Lock, Carel van der Meij, 
Hanna Rijken, Klaas Spronk en Adrie 
Sterrenburg.
De locatie betreft de Bosbeskapel, 
Bosbesstraat 5, 2564 PA Den Haag. De 
kerk is goed te bereiken met bus 21 
en tram 2. Het gebouw is toegankelijk 
voor minder validen; moderne midde-
len zorgen voor beeld en geluid.
De vier zomerschooldagen (maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag) 
beginnen om 10.00 uur en eindigen 

om 16.00 uur. Op een van de lesda-
gen is er een lunchconcert. 
Voorkennis is niet vereist, affiniteit 
en nieuwsgierigheid naar nieuwe 
inzichten doen er wel toe. 
De kosten voor deelname bedragen 
€95,-- (inclusief koffie, thee, een 
lekkernij en sap, met na afloop van 
de week een lessendossier). Inte-
kenen op losse onderdelen is niet 
mogelijk.
Belangstelling? Bekijk onze web site 
(www.theologischezomerschool. 
nl), bel met Ria Keijzer–Meeuwse, 
(06 50 22 82 50) of mail naar theo-
logischezomerschool@gmail.com. 
Bij aanmelding ontvangt u betaalin-
formatie; na betaling staat u defini-
tief ingeschreven.
Wees er snel bij, want er zijn nog 
maar enkele plaatsen beschikbaar.
  Jacqueline van der Deijl-Mandemaker,

 secretariaat

De Verhalenverteller 
in het Irispark

Z o m e r s c h o o l


