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Vreemdeling 
zijn

De Bakkerij

We horen het elk jaar opnieuw: voor het kindeke 
Jezus was geen plaats in de herberg… Dat is nog 
altijd het geval: er zijn veel gesloten deuren en ge-
sloten grenzen voor mensen die moeten vluchten. 
Gastvrijheid is niet vanzelfsprekend, zo blijkt tel-
kens opnieuw. Je moet ertoe opgeroepen worden, 
zoals de briefschrijver aan de Hebreeën doet. >

Gastvrijheid

Er was 
geen 
plaats...5
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wen geleid tot een sterke groei van het 
christendom. In de 4e eeuw zal keizer 
Julianus (361-363) zich beklagen over 
het groeiend aantal ‘atheïsten’ (christe-
nen erkennen de Romeinse goden niet): 
‘Waarom hebben wij niet in de gaten, 
dat het hun vriendelijkheid tegenover 
vreemdelingen is, hun zorg voor de do-
den en de beweerde heiligheid van hun 
levenswandel, waardoor dit atheïsme zo 
toeneemt?’

Gastvrijheid is niet grenzeloos, zij is nuch-
ter en begrensd, anders is het niet vol te 
houden en kan er misbruik van gemaakt 
worden. De Didache, een van de oudste 
christelijke geschriften, getuigt er al van: 
‘Iedereen die tot u komt in de Naam van 
de Heer, moet u ontvangen. Wanneer u 
hem op de proef hebt gesteld, zult u we-
ten wat u aan hem hebt. Als hij die tot u 
komt een doortrekkend reiziger is, help 
hem dan in de mate van uw vermogen. 
Maar laat hij niet langer dan twee of, in-
dien dit noodzakelijk blijkt, drie dagen bij 
u blijven. Als hij zich wil vestigen en hij 
kent een ambacht, moet hij werken voor 
zijn levensonderhoud. Maar als hij geen 
ambacht kent, zorg er dan toch voor dat 
geen christen werkeloos onder u ver-
blijft.' 
Deze kritische nuchterheid heeft als ach-
tergrond misbruik en ander ongewenst 
gedrag van de gasten. Natuurlijk zijn niet 
alle gasten engelen. En toch… 

‘Houd de vriendschap tot de vreemde-
ling in ere, want zo hebben sommigen 
zonder het te weten, engelen ontvan-
gen.’

Barmhartigheid
Waarom doe ik wat ik 
doe? Soms neem ik in 
no time een beslis-
sing. “Nu zijn wij aan de 
beurt”, zei ik tegen mijn 
man, toen we hoorden 
van de Russische inval in Oekraïne. 
Enige tijd later hadden we een moe-
der, haar dochter en twee kleinkin-
deren te gast. We hebben het met 
liefde en plezier gedaan, al was het 
zeker niet altijd makkelijk.  Toch had ik 
deze ervaring niet willen missen. Nog 
steeds heb ik contact met de familie.

Wat ook op mijn pad kwam, is het 
werk van ‘Artsen zonder vakantie’. Ik 
ben operatieassistent en inmiddels 
12 keer mee geweest naar Congo. 
Daar voeren wij diverse operaties 
uit in gebieden waar specialistische 
zorg vrijwel ontbreekt. Dokters in de 
jungle is niet zo romantisch als het 
klinkt. Maar ik heb er geleerd dat 
elke mens van die talloos veel mil-
joenen uniek is en dat het een voor-
recht is te kunnen helpen. 

Waarom doe ik dit? Zijn het mijn 
deels Joodse wortels? Komt het door 
het verzetswerk van mijn oma? Mis-
schien, maar eerst en vooral doe ik 
het uit dankbaarheid voor het leven. 
Dat geeft verantwoordelijkheid, zo-
als de barmhartige Samaritaan liet 
zien. Ik wil er niet alleen zijn voor 
mijn nabije naasten, maar ook voor 
de vreemdeling, de vijand, de zon-
daar. En dat is minder makkelijk en 
vanzelfsprekend. Ook resultaat is niet 
gegarandeerd.
Gelukkig ben ik niet alleen. Als voor-
zitter van de Beweging van Barmhar-
tigheid werk ik samen met bevlogen 
mensen om die barmhartigheid in 
praktijk te brengen. Wij inspireren, 
bemoedigen en geven handreikin-
gen. In een wereld waar de mens-
waardigheid op het spel staat doen 
wij ‘in Godsnaam’ ons best.

Monique van Strien-van Milaan

Vreemdeling zijn
Het is bijna 60 jaar 
geleden, maar ik 
herinner het me 
nog goed: de dag, 
waarop ik me als 
tienjarig meisje een 
vreemdeling voelde.                                                           
We waren in decem-
ber verhuisd van een 
flatwoning in zuid-
west Den Haag naar 
een rijtjeshuis in een 
nieuwbouwwijk te 
Hazerswoude-Dorp. 
Na de kerstvakantie 
zou ik daar starten 
op een protestantse lagere school. Ik 
zat vooraan in de klas, toen de kinde-
ren binnenkwamen en me aangaapten. 
Een jongen riep vol bravoure “Hé bleek-
scheet, zijn ze in de stad allemaal zo 
wit?” Er volgde gelach.

Ik voelde me een vreemde eend in de 
bijt en het huilen stond me nader dan 
het lachen. Ik miste mijn vertrouwde 
Haagse klasgenoten en meester enorm. 
Tijdens de rekenles werd er op mijn rug 
getikt. Ik draaide me om en keek in het 
vriendelijk lachende gezicht van een 
klasgenoot, die me een pepermuntje 
aanbood. Dankbaar nam ik het aan. Door 
dit gebaar begon ik me iets meer op 
mijn gemak te voelen.                    
                                                                                               
Deze en andere ervaringen deden me 
beseffen, hoe fijn het is om je welkom 
te weten. ‘Behandel een ander zoals 

je zelf behandeld wilt worden’ is een 
uitspraak van Jezus, opgetekend in de 
bijbel. Het is een positief geformuleerde 
oproep om anderen te behandelen met 
respect en vriendelijkheid, in de geest 
van de opdracht om je naaste lief te 
hebben als jezelf.

Godsdiensthistorica Karen Arm-
strong interpreteert deze leefre-
gel als de gulden regel, die vol-
gens haar de kern vormt van alle 
religies en gebaseerd is op compassie.                                                                                                                                       
Dit vereist een alerte en actieve hou-
ding. Je kunt klein beginnen door bij-
voorbeeld na de kerkdienst tijdens het 
koffiedrinken kennis te maken met men-
sen, die nog onbekend voor je zijn. Zo 
kun jij de persoon zijn, die een ander op 
zijn/haar gemak stelt.     

Pieternel Kamphuis,

namens de PGO lid van de Raad van Kerken

Senioren vieren samen kerst 17 december
Een bijzonder kerstprogramma bestemd voor alle senioren uit Oegstgeest. We ver-
welkomen u vanaf 14.30 uur met koffie of thee. Daarna is er een korte liturgie en 
een muzikale bijdrage van o.a. een pianist. Na een hapje en een drankje luisteren 
we naar Cappella pro Cantibus. Dus geef u op, alleen of samen met uw partner, 
vriend(in) of buren. Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen komen, dan kan er 
voor vervoer gezorgd worden. Actuele info zie de Oegstgeester Courant.
Locatie: Dorpscentrum
Kosten: vrijwillige bijdrage 
Aanmelding: tot 11 december bij Wil Kwestro, 06-30 83 65 09 of  
johanwil.kwestro@casema.nl

'Houd de gastvrijheid in ere, want zo 
hebben sommigen zonder het te weten 
engelen ontvangen' (Hebreeën 13:2)

Hij schrijft in het Grieks: philoxenia. Met 
dit woord bevinden we ons midden in 
het spanningsveld dat met gastvrijheid 
gegeven is. Letterlijk betekent philoxe-
nia: liefde of vriendschap tot de vreem-
deling, tot de ander (die anders is). Dat 
is geen natuurlijk en spontaan gebeuren. 
De vreemdeling ervaren veel mensen in 
eerste instantie als bedreigend. Hij roept 
angst op en in het verlengde daarvan 
vijandigheid. In veel talen wordt voor 
vreemdeling en vijand hetzelfde woord 
gebruikt, dat is veelzeggend. Primair is 
de neiging om de vreemdeling op af-
stand te houden of te verdrijven (ga te-
rug naar je eigen land). 

Pas in tweede instantie komt er een an-
dere houding in zicht: die van gastvrij-
heid. Het is daarmee een tegendraads 
begrip. Je hebt mensen nodig die het 
goede voorbeeld geven, die laten zien 
dat het kan. Vanouds hebben christenen 
dat gedaan, in het spoor van aartsvader 
Abraham. Op het heetst van de dag, nog 
aan het herstellen van zijn besnijdenis, 
ontvangt hij in zijn tent drie voorbijtrek-
kende vreemdelingen. Zijn het vijan-
den of vrienden? Het blijken engelen te 
zijn, boodschappers van God (Genesis 
18). In de joodse Talmoed staat daarom 
geschreven dat gastvrijheid tegenover 
vreemdelingen groter is dan het schou-
wen of verwelkomen van de sjechina 
(Gods dynamische aanwezigheid).
Gastvrijheid heeft in de eerste eeu-

Het volgende nummer van OKe ver-
schijnt op 24 januari 2026. Kopij daar-
voor inleveren uiterlijk op donderdag 8 
januari 2026 vóór 15.00 uur. 
Uitsluitend per e-mail, met vermelding 
van uw naam, telefoonnummer en 
voorkeur rubriek. 
Inleveradres kopij en gegevens rooster 
diensten en vieringen: 

e-mail: RedactieOKe@gmail.com
Het daaropvolgende nummer verschijnt 
op 21 februari 2026.

Volgende nummer

PersoonlijkRaad van Kerken OegstgeestColofon

Deze OKe wordt ook geplaatst op de website 
van de Raad van  
Kerken Oegstgeest.

Houten beeld op een bankje voor de Trinity Luheran Church in  
Kuztown, Pennsylvania, Verenigde Staten

Wij wensen u gezegende feestdagen, Zalig Kerstmis en goede jaarwisseling.
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en daardoor inzag ‘Dit is mijn roeping!’. 
Jaren later kwam de vacature van coör-
dinator voorbij en móést ik reageren. En 
zo geschiedde! En ik kan het nog steeds 
beamen: dit werk is het mooiste werk 
dat er is, op een heel bijzondere plek in 
de stad met bijna 600 jaar geschiedenis! 
Wat bijzonder dat we vanuit de christe-
lijke traditie en met steun van regionale 
kerken deze hulp mogen bieden! 

Hoe krijgt gastvrijheid in jouw 
werk concreet handen en voeten?
Een belangrijk begrip in hoe we werken 
is het begrip ‘presentie’. We zijn aanwe-
zig in de stad met een fysieke, kerkelij-
ke plek die dagelijks open is. Presentie 
betekent ook: de ander zonder oordelen 
ontvangen en er voor haar of hem zijn. 
Met een kop koffie, aandacht en met 
iemand meedenken, meekijken of oplo-
pen. Maar ook door eerst te luisteren en 

even op je handen zitten, niet meteen 
in de actiemodus. Wat we in de prak-
tijk ontdekken is, dat we niet altijd iets 
kunnen oplossen voor een ander. Maar 
de houding om naast de ander te staan, 
met aandacht en tijd, is cruciaal, in het 
bijzonder in complexe situaties of bij 
noodhulp en onrecht. 
Wat we met ons werk uitdragen is dat 
íédereen dit kan doen. Een beetje aan-
dacht voor elkaar, voor de mens op je 
pad, de straatkrantverkoper, de maaltijd-
bezorger. Even oogcontact, een praatje. 
Ik neem mijn werk ook wel eens mee 
naar huis. Door iemand te eten uit te 
nodigen of samen te koken. Soms huis-
vesten we mensen in ons huis. Zo vin-
gen we tijdelijk twee katten op van een 
dakloze mevrouw. Die katten waren haar 
wereld. 

Hoe gastvrij is de samenleving van 
Leiden en de omliggende dorpen?
Dat zou je vanuit verschillende perspec-
tieven kunnen bekijken. Van oudsher 
biedt Leiden gastvrijheid aan vluchte-
lingen, denk aan de Hugenoten en de 
Pilgrimfathers. Uit die jaren dateert een 
grote stadsuitbreiding van Leiden waar-
mee Leiden een derde groter werd! 

Diaconaal centrum De 
Bakkerij is al eeuwen-
lang een plek waar 
gastvrijheid wordt 
geoefend, waar hulp 
wordt geboden aan wie geen helper heeft. Ds. Judith 
van den Berg-Meelis is nu al enkele jaren met hart 
en ziel diaconaal predikant van De Bakkerij.  
Ds. Rian Veldman sprak met haar.

ik op 4 januari 1997 bij Van Paridon in 
Amsterdam. In een paar jaar verzamel-
de ik een kerstgroep en deze kreeg 
vele jaren met kerst een mooie plek 
op de hoek van mijn piano, maar nog 
niet in een stal.
Toen ik Kees leerde kennen werd er 
al snel door hem een kerststal ge-
bouwd, want hij was van mening dat 
een kerstgroep zonder dak boven hun 
hoofd niet compleet was. Het werd 
een stal van snoeihout uit de tuin. Tak-
ken van de vijgenboom, de druif en de 
appelboom en soms een enkele tak 
uit de natuur. Sindsdien krijgt de kerst-
stal elk jaar weer een andere vorm. 

Hoe leuk is het om zelf en duurzaam 
met snoeihout een kerststal te bou-
wen. Ook dit jaar wordt half december 
in mijn huiskamer weer een kerststal 
gebouwd terwijl het Weihnachtsorato-
rium klinkt én warme chocolademelk 
wordt gedronken. Wat is het mooi dat 
de kerststal een plek heeft in kerken 
en bij mensen thuis; wereldwijd. In de 
Groene Kerk stond tijdens de kerst-
nachtviering in 2023 de kerststal als 
thema centraal. De geboorte van Je-
zus, maar vooral de betekenis van Zijn 
komst hier op aarde.

Heel dankbaar ben ik dat ik de christe-
lijke tradities heb meegekregen en dat 
ik mijn geloof een vorm mag geven 
op een manier die bij mij past. Daarbij 
heb ik wel een geloofsgemeenschap 
nodig met wie ik dit kan delen. Komt u 
ook naar een van de kerstvieringen in 
een van onze kerken?

Ook nu afficheert Leiden nog ‘stad van 
vluchtelingen’ te zijn. Maar in de prak-
tijk zien we bij De Bakkerij dat er nog 
groepen buiten de boot vallen. Bijvoor-
beeld arbeidsmigranten die na verlies 
van werk geen dak boven het hoofd 
hebben, mensen zonder papieren die 
al tientallen jaren in Leiden werken en 
verblijven. Ook de parken rond Leiden 
kennen mensen in tentjes of buitensla-
pers. Het gaat niet om kijken, maar om 
zien, zou Jezus zeggen. 
Of je nu in de stad woont of erbuiten: 
een beetje oog hebben voor elkaar, 
saamhorigheid en ‘herbergzaamheid’, 
daar zou de wereld een stuk mooier 
van worden!

Heb je nog een kerstboodschap 
voor de lezer van OKe?
De laatste twee jaar zien we bij de 
hulpvragen in De Bakkerij het aantal 
dakloze moeders met kinderen schrik-
barend stijgen. Vanwege hun type ver-
blijfsvergunning weigert de gemeente 
ze te helpen, of zoeken ze na huiselijk 
geweld of uithuiszetting door een par-
ticuliere eigenaar iets nieuws. In ons 
christelijk netwerk van kerken zouden 
wij graag zien dat we voor deze groep 
bij kerkmensen (tijdelijke) opvang 
zouden kunnen bieden. Bij een ouder 
iemand die alleen woont in een ge-
zinshuis, of iemand die een kamer over 
heeft. 

Zou dat niet een mooie kerstactie of 
boodschap zijn om een thuis te geven 
aan een ‘hedendaagse Maria met Jezus’ 
of aan iemand in een kwetsbare situa-
tie? Denk aan Mattëus 25: Ik was een 
vreemdeling en jullie namen mij op! 

Als dat net wat veel van het goede is, 
is een gedeelde maaltijd of een kop 
koffie ook een leuk idee. In het bijzon-
der door iemand uit te nodigen met 
een andere achtergrond, cultuur, religie 
of leeftijd. 

Met   Hart

en   Ziel... …verbonden 
aan 

De Bakkerij
 in Leiden

Kun je iets vertellen over jouw 
roeping en bezieling als diaconaal 
predikant? 
Wat voor mij van jongs af aan bepalend 
is geweest, zijn nieuwsgierigheid en ide-
alisme. Dat maakte dat ik me losmaakte 
uit het dorpse milieu en het boerengezin 
waar ik opgroeide om de wijde wereld 
in te trekken. In de loop der jaren heb ik 
in Israël, Cambodja, Kenia en Indonesië 
gewoond. In die jaren heb ik veel ge-
zien en geleerd van hoe andere mensen 
leven, soms onder moeilijke omstan-
digheden. Ook de verborgen leefwe-
reld van mensen in de marge in Leiden 
heeft me doen inzien hoe belangrijk het 
is om vanuit ons geloof te helpen, om 
op te komen voor gerechtigheid en ons 
solidair te tonen met de kwetsbare of lij-
dende mens of schepping. 
Het bijzondere is dat ik in mijn studietijd 
een snuffelstage bij De Bakkerij deed 

H e t   G ro e n e  H a r t
Kerststal door de jaren heen
We hebben de kerststal te danken 
aan Franciscus van Assisi. Hij liet, met 
toestemming van Paus Honorius III 
(1216-1227) in het jaar 1223 in Grec-
cio (Italië) met levende personen een 
kerststal maken om zo het verhaal van 
de geboorte van Jezus uit te beelden.

Marga Hoogenkamp

Ik ben in een gereformeerd gezin in 
de jaren 50/60 van de vorige eeuw 
opgegroeid. Daags voor kerst werd de 
kerstboom met zilverkleurige glazen 
ballen, een piek en echte witte kaars-
jes door mijn moeder opgetuigd, ter-
wijl wij kinderen met warme chocola-
demelk zagen hoe mooi de kerstboom 
er uit ging zien. 

Een kerststal, nee, dié hadden we niet. 
Toen was dat in veel protestantse ge-
zinnen niet gebruikelijk. Als kind maak-
te ik gelukkig wel kennis met de kerst-
stal en was diep onder de indruk dat 
juist het kerstverhaal in beelden werd 
uitgebeeld. Dat sprak mij aan. Mijn 
goede vriendin, toen het buurmeisje 
van mijn grootouders én rooms-katho-
liek, had met kerst wél een prachtige 
kerstgroep. Deze stond in het wand-
meubel in de woonkamer, met de en-
gel Gabriël aan de sleutel van de bar. 

Toen ik eenmaal op kamers woonde 
had ik geen ruimte voor een kerst-
boom en ook niet zo de behoefte om 
er een te kopen. Ook in mijn huidige 
huis kwam er, tot een paar jaar gele-
den, geen kerstboom, maar wél een 
kerstgroep. De eerste beelden kocht 
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Jubileumviering bisdom Rotterdam

Geroepen tot vrijheid
Zondag 9 november, na de Wil-
librordviering en de koffie, hield 
pastoor Rochus Franken een inlei-
ding over zijn boek 'Geroepen tot 
vrijheid' dat dit jaar is verschenen. 
De bedoeling was in de kerk, maar 
omdat we in de (warme) verga-
derzaal pasten, zijn we daarheen 
gegaan. Na de duidelijke inleiding 
over dit bemoedigende boek vond 
een geanimeerd gesprek plaats.
Wanneer u er niet bij kon zijn, hebt 
u iets gemist! Ik kan het boek van 
harte aanbevelen. Misschien een 
idee voor in de schoen of onder 
de kerstboom?

Els van Leuken

w w w . w i l l i b r o r d o e g s t g e e s t . n l

Het voelt altijd een beetje vreemd om be-
gin november een bijdrage voor kerk- en 
parochieblad te schrijven, die naast de de-
cembermaand ook al bedoeld is voor de 
eerste maand van het nieuwe jaar. Terug- 
en ook vooruitblikken hoort daarbij.
Een belangrijk werk is het afgelopen jaar 
verricht door de werkgroep Vitaliteit. Het 
resultaat van de werkgroep is er inmid-
dels en is gepresenteerd aan het Paro-
chiebestuur. Ook voor Pastoraatgroepen 
en Beheercommissies zal in december 
een presentatie plaatsvinden. We krijgen 
een helder beeld van wat er in de paro-
chie(kernen) goed gaat 
en waar verbetering mo-
gelijk is. Hét toverwoord 
daarbij is communicatie, 
want door onderlinge 
contacten binnen en tus-
sen Pastoraal Team, Paro-
chiebestuur en Beheercommissies en Pas-
toraatgroepen kunnen we gebruikmaken 
van elkaars kwaliteiten en know-how en 
zo gezamenlijk werken aan een gezonde 
toekomst voor onze parochie(kernen).

Vitaliteit gaat over de levensvatbaar-
heid van de geloofsgemeenschappen 
in velerlei opzichten
Niet in de laatste plaats moeten we daar-
bij ook denken aan de financiële gezond-
heid van parochie en parochiekern. Acti-
viteiten, onderhoud van gebouwen en de 

Willibrordzondag
Op deze dag worden traditiegetrouw 
Willibrordpenningen uitgereikt aan bij-
zondere vrijwilligers. Dit jaar aan Helma 
Mars, die al 18 jaar de communicantjes 
voorbereidt, en aan Aad en Sjaak 
Hoogervorst.
Sjaak is al jarenlang koster en was on-
der meer ‘gewelvenbeklimmer’ bij het 
ophangen van de adventskrans.
Aad kostert mee en maakt deel uit van de 
bloemengroep die de kerk versiert. Helaas 
was zij door een voetblessure verhin-

Kerstviering 
voor en met het gezin

Zoals gewoonlijk zijn er op Kerstavond 
in de H. Willibrordkerk aan de Rhijn-
geesterstraatweg weer kerstvieringen 
voor gezinnen met jonge kinderen.
Om 16.30 uur is er een kleutervie-
ring voor de jongste kinderen. De kin-
deren worden van harte uitgenodigd 
om verkleed als herder of engeltje 
naar deze viering te komen. De kerst-
liedjes zijn gericht op kinderen. Er zul-
len ook kinderen actief bij de viering 
worden betrokken.

Op diezelfde avond begint om 19.00 
uur de gezinsviering. We nodigen ge-
zinnen van harte uit om deze viering 
bij te wonen. Teksten en liederen wor-
den ook tijdens deze viering aangepast 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Pastoraatgroep parochiekern H. Willibrord

Afsluiting Heilig Jaar 2025
Het Heilig Jaar wordt afgesloten op zon-
dag 28 december. Dat gebeurt in bis-
dommen wereldwijd. Op die dag sluiten 
ook de Heilige Deuren in de Sint-Jan 
van Lateranen, Santa Maria Maggiore 
en Sint-Paulus buiten de Muren. Daarna 
volgt op dinsdag 6 januari 2026 (Drieko-
ningen) de Heilige Deur in de Sint-Pieter 
als officieel einde van het Jubeljaar.
In het bisdom Rotterdam is de eucharis-
tieviering waarmee het Heilig Jaar 2025 
wordt afgesloten in de HH. Laurentius en 
Elisabeth Kathedraal. De mis begint om 
14.00 uur.

Bron: bisdom Rotterdam

In 2026 viert het bisdom Rotterdam het 
70-jarig jubileum. Het bisdom werd op-
gericht op 2 februari 1956.
Op zondagmiddag 1 februari zal het bis-
dom Rotterdam het 70-jarig jubileum 
vieren met een bisdom brede eucharis-
tieviering om 14.00 uur in de HH. Lau-
rentius en Elisabeth Kathedraal. Iedereen 
is hiervoor van harte uitgenodigd. 
Het jubileumjaar van het bisdom zal in 

het teken staan van de zending van de 
Kerk, dat wil zeggen de opdracht om te 
vieren (liturgie en gebed), te leren (cate-
chese en geloofsgesprek) en te dienen 
(caritas en diaconie), en daarbij zoveel 
mogelijk mensen te betrekken en te 
bereiken. Parochies zijn uitgenodigd om 
met eigen activiteiten aan te sluiten bij 
het jubileumjaar.

Bron: bisdom Rotterdam

P IANO GEVR AAGD! ! !
De piano in onze kerk heeft viltmot opgelopen en moet daarom afgevoerd worden. 
Voordat we een duur nieuw exemplaar gaan kopen, willen we peilen of er onder u 
misschien mensen zijn die een piano 'over hebben' of van de hand willen doen. Over 
de prijs valt natuurlijk te praten.
Graag melden bij het secretariaat: 071-517 53 04 of pastorie@willibrordoegstgeest.nl

Wij gedenken…
…Martinus Adrianus Johannes 
(Martin) Ober, broer, zwager en 
oom. Martin werd op 8 decem-
ber 1949 geboren en overleed op 
10 oktober in Spanje. De uitvaart-
dienst vond plaats op donderdag 
23 oktober in de H. Willibrordkerk, 
waarna Martin is bijgezet in het 
familiegraf op het parochiekerk-
hof.

…Theodorus Cornelis (Theo) van 
Steijn, echtgenoot, (schoon)vader 
en (over)grootvader. Theo werd op 
2 oktober 1939 in Leiden geboren 
en overleed op 25 oktober. De uit-
vaartdienst is gehouden op vrijdag 
31 oktober in de H. Willibrordkerk, 
waarna Theo in besloten kring is 
gecremeerd.

…Johannes Petrus Hendrikus 
(Joost) van der Kraan. Joost werd 
op 3 april 1963 in Leiden gebo-
ren en overleed op 26 oktober in 
Noordwijkerhout, na ruim 27 jaar 
verzorgd te zijn in Het Raamwerk 
aldaar. Daar is op maandag 3 no-
vember afscheid genomen, waar-
na Joost is begraven op de be-
graafplaats bij de H. Willibrordkerk.

…Casparus Hendricus Anthoni-
us (Cas) Juffermans, echtgenoot, 
(schoon)vader en opa. Cas werd 
op 6 maart 1941 geboren en over-
leed op 30 oktober. De uitvaart-
dienst vond plaats op woensdag 5 
november in de H. Willibrordkerk, 
waarna Cas is begraven op het 
kerkhof bij de kerk.

Mogen deze lieve doden rusten 
in Gods licht en vrede.

Een nieuw jaar, een nieuwe actie

derd om erbij te zijn, maar Sjaak nam de 
penning, oorkonde en bloemen voor haar 
mee.� Els van Leuken

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord 
Beheercommissie: Monique van Son, e-mail: moniquevanson@kpnmail.nl
Pastoraatgroep: tel. 06 52 40 52 10, e-mail: vanleukenels@gmail.com
Secretariaat bereikbaar via tel. 517 53 04: Charlotte van Steijn en voor  
kerkhofzaken Marianne Gerritsen, beiden op ma, di, do 9.00 - 12.00 uur
Rekening voor kerkbijdragen en misintenties: NL95 RABO 0138 4020 19
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch contact opnemen met  
pastoor Franken: 071 889 59 38.

Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR  Oegstgeest, tel. 517 53 04, 
e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 49 42 32 42
Pastoraal team: pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138, e-mail: rochusfranken@ 
outlook.com, diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail. 
com, pastor K. van Vliet, tel. 06 15 94 89 52, e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl, pasto-
raal werker S. Zuidersma, tel. 06 21 59 39 36, e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD

mogelijkheid om samen te vieren (ook bij 
belangrijke ijkpunten in ons leven) vinden 
we waardevol, maar die vragen nu een-
maal ook om financiën. 
Daarom wordt jaarlijks in januari de Actie 
Kerkbalans gehouden. In 2026 start de 
actie op zaterdag 10 januari en loopt tot 
zaterdag 24 januari.

Voor wat onze H. Willibrord Oegstgeest 
betreft, wil ik daarom de Actie Kerkba-
lans nu al van harte bij u aanbevelen. 
Helaas moeten we constateren, dat het 
lastig is geworden om het streefbedrag te 

halen, terwijl we voor het ge-
zond houden van kerk en ge-
meenschap voor een belang-
rijk deel afhankelijk zijn van 
de bijdragen van de leden 
van onze geloofsgemeen-
schap. Niet voor niets blijft 

het motto: ‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen!’ Mogen we op u rekenen?

Maar voordat in januari de Actie Kerkba-
lans van start gaat, vieren we Kerst en 
luiden we op de grens van 2025 en 2026 
het nieuwe jaar in.

Namens Pastoraatgroep en Beheercom-
missie wens ik u een Zalig Kerstmis en 
een Gezegend Nieuwjaar.

Pim Kouwenhoven,

voorzitter Beheercommissie
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Vrede is de vrede die je zelf brengt. 

Dat is een regel uit dit vredeslied. Het 
maakt deel uit van de musical Fanny und 
der himmlische Hit die aan kinderen ver-
telt over het ontstaan van het beroemde 
kerstlied Stille Nacht. Dit kleine vrede-
slied maakt duidelijk dat vrede niet altijd 
op grootse wijze en op het internationa-
le toneel wordt onderhandeld, maar dat 
vrede begint bij het kleine, onzichtbare 
en onuitsprekelijke en van daaruit het 
grootste effect kan sorteren.
Het projectkoor van de Protestantse Ge-
meente Oegstgeest (PGO) staat onder 
leiding van Maria Rosenmöller en wordt 
begeleid door een strijkkwartet en orgel. 
Van harte welkom, in de ochtend om 
10.00 uur met koffie na afloop.  

Kerstnacht 24 december, 22.00 uur
Dit jaar verleent koor Cappella pro Canti-
bus o.l.v. Ilia Belianko muzikale mede-
werking aan de viering van de kerst-
nacht. We horen het aloude kerstverhaal 
volgens Lucas, zingen kerstliederen en 
luisteren naar prachtige liederen die het 
koor ten gehore zal brengen. We vieren 
deze nacht dat er verbinding is tussen de 
werkelijkheid van God en onze aardse 
werkelijkheid: er is een ladder. Wij vieren 
met kerst dat de hemel openging, God 
is mens geworden. Wij vinden Hem in 
een stal, in alle eenvoud. In de stal van 
ons hart kan er dan iets gaan gloeien; 
een vuur dat nooit meer dooft. Gloria in 
Excelsis Deo! 

Ten slotte
Er zijn allerlei adventskalenders, digitaal 
of op papier. Alain Verheij verstuurt vier 
weken een dagelijkse column, er is een 
dagelijkse app-boodschap van Petrus, 
er is heilige herrie (met popmuziek). Of 
je neemt je voor om iedere week een 
engel in je buurt te bedanken of te be-
moedigen. Laten we samen zorgen voor 
een ‘warme golfstroom’ in de donke-
re decembermaand. Met een groet van 
hart tot hart, 
� Ds. Richtsje Abma en ds. Rian Veldman

Kerst Event 24 december
Op kerstavond zal er een echte kerst-
sfeer hangen bij de Groene Kerk met 
lichtjes en muziek. Kinderen en volwas-
senen spelen in vier scènes een kerst-
verhaal. We volgen een gezin tussen 
vroeger, nu en later in hoe zij kerst vie-
ren. En wat doet die stoorzender daar? Is 
dat misschien… een engel? 
Tussen de scènes door kun je chocomel 
of glühwein drinken. Je kunt ook iets 
knutselen voor in de boom of iets weg-
geven. Er is een markt van verrassingen. 

De slotscène van het kerst event is in de 
Groene Kerk, daar ontmoeten we Jozef 
en Maria en het kindje en zingen we 
tenslotte met iedereen samen. Kom met 
het hele gezin. Start om 19.00 uur op 24 
december. Van harte welkom! 
� Richtsje Abma

Wij gedenken…

13 okt 	mw. Anna Cornelia Maria 
	 van der Luit-Bisschops�   91 j.
21 okt	 dhr. Diederich-Eric  van der  
	 Poort� 90 j.
2 nov 	 mw. Petronella van der  
	 Reijden-van Ees	� 89 j.

Het ‘in memoriam’ is op te vragen 
bij de scriba van de Kerkenraad via 

scribapgo@pgoegstgeest.nl

w w w . p g o e g s t g e e s t . n l

Is er in al het duister dat er is in onze 
wereld zoiets als een ladder naar de 
hemel? Naar een andere werkelijkheid, 
naar Gods Koninkrijk? In deze afbeelding 
wordt duidelijk van wel. Dit schilderij van 
Kees de Jong geeft te denken. Wanneer 
wij soms wat minder goed in ons vel 
zitten in deze donkere dagen voor kerst 
en we soms wakker liggen: is er dan een 
ladder naar de hemel? Zou het gebed 
zo’n ladder kunnen zijn?

Willem Jan Otten schreef een mooi es-
say over het raadsel van bidden met als 
titel ‘Amen’. Hij vergelijkt bidden ook met 
dromen. De komende weken van Advent 
zullen we luisteren naar profetieën van 
Jesaja. In vieringen op de Adventszonda-
gen, maar ook bij de avondgebeden op 
woensdagavond. Jesaja heeft een visioen 
van vrede, in tijden van ballingschap. Hij 
schetst een brug naar een andere toe-
komst, of misschien kun je ook zeggen: 
een ladder naar een hemels visioen.
Wij worden allemaal uitgenodigd ons in 
de weken van Advent te openen voor 
dat visioen van vrede. Dat vraagt om 
ontvankelijkheid, de mogelijkheid open-
houden dat er misschien wel een ladder 
vanuit de hemel, vanuit Gods verborgen-
heid, wordt neergelaten. 

Bij de diensten van Advent
December is in de winkelstraten de 
maand van kopen. Je gunt je zelf wat luxe 
en lekkere pepernoten. Allemaal mooi, 
maar net zo voedend zijn de kerkdien-

kind mee te nemen. Na een gezamenlijk 
begin gaan zij naar hun eigen ruimte om te 
spelen (kerkkids-spel) of naar een verhaal 
te luisteren (kerkkids-verhaal). De jeugd-
ruimte is helemaal af dankzij Margreet, 
Hanneke, Dirk Jan en Bert; volgens iemand 
kan die zo ‘in een woonblad’.  

Kliederkerk
Op 30 november is er weer een speelse 
kliederkerk-middag. Het hele gezin is wel-
kom. We gaan samen het verhaal ontdek-
ken van David en Goliath, de kleine her-
dersjongen en de reuzen-vijand. Kinderen 
hebben ook dingen waar ze bang voor zijn: 
het gat bij zwemles, spoken, rare geluiden. 
Wie of wat helpt je het toch te durven? Je 
kunt een schild maken voor jezelf dat be-
scherming geeft, en dat versieren. Je kunt 
een katapult knutselen (geen ongelukken!). 
We ontdekken, zingen en vieren samen en 
sluiten af met een kop soep en een brood-
je.  Mooi om zo de Advent te beginnen. 
Start om 15.00 uur in Willibrords Erf. 

Kerst op schoot
Samen met je kindje genieten van de 
reuze kerstboom in de Groene Kerk. Dat 
kan op zondagmiddag 21 december, 
van 15.00-16.00 uur, als we het kerstver-
haal vertellen en beleven met peuters en 
kleuters van 0 tot 5. Kun jij vliegen als een 
engel, voelen hoe het is om een kindje in 
je buik te hebben, weet jij hoe stug een 
schapenvachtje is? Bij kinderen staan alle 
zintuigen open en het zijn indrukken die 
wellicht een leven lang met hen meegaan. 
Kom je ook luisteren en meezingen, van 

Ladder naar de hemel

PASTORALE SECTIES
SECTIE ZUID-OOST

Predikant: ds. R. (Richtsje) Abma 
Simon Vestdijklaan 14, 2343 KV  Oegstgeest 
Tel.: 06- 83 11 66 26 
e-mail: richtsjeabma@gmail.com

SECTIE NOORD-WEST
	 Predikant: ds. R.C. (Rian) Veldman 

Martinus Houttuynhof 73,2341 PP Oegstgeest 
tel.: 06 - 14 27 30 13, 
e-mail: ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

KERKELIJK BUREAU
Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest
Telefoon ma t/m vr van 9-17 uur: 06 -15 21 66 50
e-mail: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl
Geopend op dinsdag en donderdag van 10-12 uur,
verder op afspraak.

Ledenadministratie
Email: ledenadministratie@pgoegstgeest.nl
Administratie, reserveringen en andere zaken via 
het kerkelijk bureau

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

Kerkenraad: Voorzitter: dhr. H. (Hans)  
Hogerzeil, voorzitterkr@pgoegstgeest.nl
Scriba: mw. M. (Maureen) van den Brink,  
tel. 06 - 23 12 35 37, scribapgo@pgoegstgeest.nl
corr. adres: zie kerkelijk bureau
Bankrekeningnummers Prot. Gem. Oegstgeest:
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie
NL96 INGB 0002 4050 56: Werelddiaconaat

GEBOUWEN 
Regenboogkerk: 
Mauritslaan 12, 
2341 EM  Oegstgeest

Groene Kerk: 
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB  Oegstgeest

Willibrords Erf: 
Haarlemmerstraatweg 6, 
2343 LB  Oegstgeest

harte welkom! We zorgen voor warm-
te, bankjes en schapenvachtjes om op 
te kruipen, materiaal om mee te spelen 
en natuurlijk is dominee Beertje er ook 
en Esther met de accordeon. Zouden de 
herders uit het kerstverhaal in die lange 
nachten ook een muziekinstrument bij 
zich hebben gehad, wat denk jij?

Missa Lumen op eerste zondag van 
Advent
Op zondag 30 november is er in de 
Groene Kerk een bijzondere dienst. Tij-
dens de dienst klinken delen uit de Missa 
Lumen van de Oostenrijkse componist 
Lorenz Maierhofer. Maierhofer is bekend 
om zijn toegankelijke koormuziek, die 
soepel beweegt tussen klassiek, jazz en 
pop. Zijn Missa Lumen is een meditatief 
werk waarin een expressieve, archaïsche 
zangstijl wordt gecombineerd met lichte 
moderne klanken. Het licht van de men-
selijke zoektocht, van het vertrouwen in 
het geloof en de eeuwige vreugde in God 
vormen de boodschap van de Missa Lu-
men, een passend thema aan het begin 
van Advent.
Tevens zingen we het Friedenslied van 
Peter Schindler, een multicultureel lied 
over vrede

sten in Advent die gaan over verlangens 
die niet zo gemakkelijk vervuld kunnen 
worden. Wek mijn zachtheid weer, geef 
mij terug de ogen van een kind. We lezen 
dromen van oude voorzeggers en zingen 
liederen vol verlangen. Iedere week is er 
een kaars meer totdat het kerstfeest is. 
Van harte welkom. 

Meeleven
Bij ziekte of verlies is het meeleven van 
anderen heel belangrijk. Ik zie je, mis je, 
ik bid voor je, ik denk aan jou. Er is in ons 
een lied dat nooit versterft, dat is het 
lied van Gods aanwezigheid onder de 
mensen. Een lied van licht dat wij toe-
bidden aan wie het nodig hebben.

Kinderen 
Er is iedere zondagmorgen ruimte om je 

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

Zonder titel, Kees de Jong, acryl

http://www.pgoegstgeest.nl
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Tijd

Nr. 1 - Januari 2020 - Jaargang 50

 50JaarOKe

4 6 en 8 12 en 133

www.raadvankerkenoegstgeest.nl

Tijd/Chronos/
Kairos

Actie 
Kerkbalans

Een nieuwe 
tijd

over tijd 
en 
eeuwigheid

U ziet het: de OKe is vernieuwd. Het was 
tijd voor een fris nieuw uiterlijk. We wilden 
wat vertrouwd is koesteren, maar toch de 
vormgeving van het blad vernieuwen. Voor 
OKe is 2020 heel bijzonder: 50 jaar geleden 
werd door de plaatselijke kerken besloten 
om het Oegstgeester Kerkblad huis aan 
huis te gaan bezorgen. >

Vrijwilligerswerk
Het speciaal hiervoor ontworpen logo 
’55 jaar OKe huis aan huis’ stond ge-
print op de taartjes en op een fijn en 
nuttig presentje dat aan alle meer dan 
200 vrijwilligers inmiddels is uitgereikt 
als dank voor hun betrouwbare en 
vaak jarenlange inzet. 
Vrijwilligers die nodig zijn om de tot-
standkoming van dit blad, de distri-
butie ervan en alles daaromheen te 
waarborgen. 
Dit gaat ook om een vergrijzende 
groep vrijwilligers die, om de continu-
ïteit van dit kleurrijke en verbindende 
blad te kunnen behouden, dringend 
nieuwe vrijwilligers nodig heeft. 

Redactiewerk
Dit vrijwilligerswerk varieert van zitting 
nemen in de redactie voor diegenen 
die het leuk vinden om af en toe wat 
te schrijven en/of iemand te intervie-
wen. Tot het tellen, rondrijden en uit-
eindelijk rondbrengen van de bladen in 
je bezorgwijk. Dit dan weer voor die-
genen die graag een ommetje lopen 
en buiten willen zijn. 
De frequentie ligt op eenmaal in on-
geveer zes weken. Meer mensen be-
tekent meer handen, meer kennis en 
ideeën die het werk lichter maken. 

De OKe wordt uitgebracht onder auspi-
ciën van de Raad van Kerken Oegst-

Vrede
Als er iets is dat we NIET bij kerst vinden 
passen, is het zeuren. Kerst is gezellig. 
Maar aan best veel tafels ontbreekt ie-
mand of zijn er spanningen. Er is zoveel 
wat niet gezegd wordt, waar omheen ge-
praat wordt. Omwille van de lieve vrede.

We hebben een verkeerd beeld van vre-
de. Het perfecte plaatje, een gelukkig 
gezin. Niemand heeft het over de tiener 
die al bijna het hele jaar op zijn kamer 
zit. Over de moeder die zich overvraagd 
voelt omdat iedereen van alles ‘wil’ en 
zij niet meer weet wat ze zelf ‘wil’. Over 
de broer en zus die niet door één deur 
kunnen. Over de volwassen zoon die al-
leen voor zijn ouders zorgt. Over de stu-
dent die een gokverslaving ontwikkelt. 

Erkenning
Er is een lastig verhaal in de bijbel over 
zeuren. Een vrouw heeft een issue met 
een ander en doet haar mond open. Ze 
vraagt aan een rechter: ‘Doe mij recht, 
zie mij staan zoals ik eraan toe ben’. Ze 
komt er steeds op terug. Ze heeft er-
kenning nodig. Het is een begrip uit de 
contextuele hulpverlening. Erkenning – 
van wat je gegeven en gemist hebt – is 
fundamenteel om beweging te krijgen in 
jezelf en het contact met anderen.

Er zijn…
Er zijn mensen die steeds ergens op te-
rugkomen. Je denkt: dat verhaal ken ik 
al. De ervaring leert dat als het steeds 
opnieuw verteld wordt, de ander het 
gevoel heeft dat je het nog niet echt 
gehoord hebt. Probeer eens tussen de 
woorden door te luisteren. 

Er zijn mensen die van een ander zeggen: 
dat is gezeur. De zus die tegen haar broer 
zegt: ‘doe jij ook eens iets met moeder’. 
De broer vindt het maar ‘gezeur’. Zo pra-
ten ze langs elkaar heen, want wat de 
zus eigenlijk bedoelt is: geef mij erken-
ning voor dat ik het soms zwaar vind, la-
ten we het meer samen doen.
Er zijn ook mensen die te weinig zeuren. 

Je bent bang dat een ander het gezeur 
vindt. Als je zelf in de 40 bent en je wilt 
bij je ouders ergens op terugkomen. Is 
dat gezeur? Is dat oude koeien uit de 
sloot halen? Ik denk dat het heel bevrij-
dend kan zijn. Ook hier gaat het vaak om 
erkenning. Kun je erkennen, papa, dat 
het wel dwingend was wat jij allemaal 
wilde? Kun je erkennen, mama, dat je er 
te weinig voor me was? Koeien, oud of 
jong, horen tenslotte niet in de sloot. 

Er zijn mensen die bang zijn om te zeu-
ren. In een studentenhuis kun je niet 
zomaar zeggen dat je je onzeker voelt 
over je toekomst. Of dat je zeer gewilde 
stageplek in de finance toch niet is wat 
je wilt. 

Vrede kan niet zonder tranen
Iedereen denkt bij het woord ‘zeuren’: 
in die hoek wil ik niet zitten. Het is irri
tant. Het kost tijd en aandacht. Al die 
herhaling is toch niet nodig, we moeten 
door. Onze fixatie op de toekomst, op 
de klussenlijst, maakt dat we niet goed 
in het moment zijn, niet verbonden met 
ons zelf. Onvrede moet worden gefikst. 
Maar onvrede en pijn zijn misschien wel 
hoopvolle signalen, het begin van veran-
dering. Vrede kan niet zonder tranen, en 
niet zonder zeuren. Want zo vinden we 
onze eigen stem, in alle gebrokenheid. 
Open je hart voor het ongemakkelijke. 
Vind je stem om te klagen en zeuren. 
Vind een klein paadje op weg naar vrede 
en herstel. It is all in the family. 
�  Richtsje Abma

Er is een brug gebouwd
naar de overkant

Er is een weg gemaakt
naar een ander land
Voel de belofte van

een nieuwe tijd
de lucht is zwanger van

een ander koninkrijk
Alles wordt nieuw –

Matthijn Buwalda

55 jaar OKe huisaanhuis

Op deze mijlpaal blikten 
we terug tijdens de vrijwil-
ligersbijeenkomst die op 19 
september jl. heeft plaats 
gevonden in Willibrords Erf 
en de Groene Kerk. Met 
feestelijk gedecoreerde pe-
tit fours hebben we er een 
gezellig koffiemoment en 
samenzijn van gemaakt. 

Jacqueline van Arend-Koelman

geest en is in die zin uniek in Ne-
derland dat dit het enige blad is met 
meerdere gezindten onder één dak 
dat ook nog eens huis aan huis be-

zorgd wordt. 
De OKe wordt 
breed gedragen en heeft een brede 
visie, dus dat vergt de nodige inzet en 
aandacht.

Tim van Tongeren
Op de jaarlijkse vrij-
willigersbijeenkom-
sten wordt er altijd 
voor een inspirerende 
spreker gezorgd en 
deze keer was dat verzoek gericht aan 
de heer Tim van Tongeren, Oegstgees-
ter wethouder voor sociaal domein en 
duurzaamheid. 
Een animerende spreker met katholie-
ke roots, die ons eerst even mee nam 
naar zijn jeugd waarmee hij zichzelf 
introduceerde en uiteindelijk ook een 
mooi inkijkje gaf in zijn loopbaan en 
toekomstvisie. Het belang om het goe-
de dat we van thuis uit hebben mee-
gekregen door te geven. Het dankbare 
aspect van dienstbaarheid en je vooral 
blijven verwonderen en laten inspi-
reren. Blijf actief! was zijn dringende 
boodschap. 
Al met al een mooi, inspirerend en ook 
troostend verhaal over lief en leed, in 
de fijne ambiance van de Groene Kerk.

Het was wederom een hartverwar-
mende ochtend, met grote dank aan 
de gastvrouwen van Willibrords Erf.

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

Advent avondgebeden
Op de woensdagen in de adventstijd 
(3, 10 en 17 december) zullen we ge-
bedsvieringen houden om 19.30 uur in 
de Groene- of Willibrordkerk. Omdat er 
zoveel duisternis is in onze wereld, om 
ons heen, dichtbij en ver weg, die ons 
het zicht op het licht ontneemt, komen 
we samen, lezen we over visioenen van 
hoop. We delen de hoop die ons gaan-
de houdt en kijken uit naar het licht dat 
doorbreekt bij de geboorte van Jezus. 
We gaan met teksten uit Jesaja ‘op weg 
naar kerst’. 

We komen samen in het koor van de 
kerk. De vieringen zullen ook live ge-
streamd worden en zijn te zien via  
kerkdienstgemist.nl (meer informatie 
vindt u op de PGO-website).

Wilt u meehelpen in de vormgeving van 
deze avondgebeden, neem dan contact 
op met Geert ter Horst,  
geertterhorst@gmail.com
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Samenkomsten: Duinzigtcollege,  
Wijttenbachweg 23. 
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld, 
Oude Rijnsburgerweg 54, 
2342 BC Oegstgeest, tel.: 06 42 87 38 60,
e-mail: pieterkleingeld@pm.me
Predikant: ds. A. Bosma,

e-mail: alexanderbosma95@gmail.com
tel.: 06 57 58 98 17
Pastoraal werker: Alice Siepelinga,  
e-mail: alicesie@xs4all.nl, tel. 06 10 89 96 22
Voorzitter kerkenraad: Wilbert van den Hout, 
e-mail: voorzitter@ngkoegstgeest.nl, 
tel. 06 - 23 53 65 22

Scriba: Ingrid van Dillen
e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
Contactadres kolommen: 
Eke de Gier-van der Jagt, 
gierennest.eke@kpnplanet.nl
Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest

Er was geen plaats voor hen in de herberg

en te leven voor iedereen. Er was geen 
plaats voor Hem, maar Hij gaat plaats 
maken. Dat is waar kerst over gaat.

Hoop
Hoe meer die hoop vat op ons krijgt, 
hoe groter ons verlangen naar de toe-
komst, hoe meer ruimte we nu al zien 
voor onszelf, voor onze kinderen, voor 
pleegkinderen, voor gasten, studenten, 
ongedocumenteerden, nieuwkomers en 
ontheemden in onze huizen. Hoe voelt 
vrede? Soms als ongemak. Hoe voelt vre-
de? Veel vaker als vreugde.
Kerst is de periode om samen dit verlan-
gen aan te wakkeren en om het daarna 
– als bewijs van ons geloof – samen om 
te zetten in handelen.� Ds. Pieter Kleingeld

Ook wanneer je nooit een kerkdienst be-
zoekt, weet je: dit gaat over Jozef, Maria 
en over Jezus die in een stal werd gebo-
ren. Ook in die dagen was er blijkbaar 
al een vorm van woningnood. Maar de 
gastvrije gevoelens die dit verhaal ooit 
opriepen zijn vervangen door realisme: 
soms is het gewoon vol en zijn maat-
regelen en grenzen nodig. We kijken 
onrustig om ons heen: is er voor ons of 
voor onze kinderen nog wel plaats. Pas 
daarna komt er ruimte voor vreemdelin-
gen die zo nodig moeten reizen zonder 
onderzoek te doen of ze wel gewenst 
zijn. En tegelijkertijd, wie wil er voort-
durend gedreven worden door angst 
en donkere gedachten? Kunnen we nog 
terug naar het verlangen om die hoog-
zwangere vrouw een plaats te gunnen?

Toekomstverwachting
Ja, dat kunnen we, wanneer we beseffen 
dat ons gevoel en ons handelen in het 
nu worden bepaald door onze toekomst-
verwachting. Ben je op weg naar een 

Uit de gemeente
Niek en Geerte Blok-van der Weijden werden 
op 7 oktober verblijd met de geboorte van 
Stan Josia. Hij zal op 14 december worden 
gedoopt.�  Eke de Gier-van der Jagt

Uit de Kerkenraad
Zaterdag 11 oktober jl. hield de Kerkenraad 
een bezinningsochtend. Na Lectio Divina 
over psalm 36:6-10 gingen we creatief aan 
de slag vanuit het logo van 'Lichthuis': wat 
vinden wij kenmerkend voor onze gemeen-
te. Dit leverde waardevolle en inspirerende 
gesprekken en mooie creaties op.  
Er is het verlangen om samen een gemeente 
te zijn waarin mensen zich gezien, gedragen 
en welkom weten. Daarom wordt er ook na-
gedacht over de mogelijkheid om af en toe 
een rustiger, prikkelarme kerkdienst aan te 
bieden, zodat er ruimte is voor iedereen om 
op zijn of haar eigen manier mee te vieren.

Tijdens de gemeentevergadering van 24 no-
vember kwamen o.m. de begroting en finan-
ciële situatie aan de orde.
We zijn dankbaar dat op 30 november Jacob 
Kiewiet en Pieter-Johannes Steenbergen 
worden bevestigd als respectievelijk diaken 
en jeugdouderling.� Alison Groen, notulist 

Oudejaarsdag in de Rehobothkerk
Van 11.00-16.00 uur zal tienergroep TiC olie-
bollen bakken en is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een drankje, 
spelletje of een goed gesprek bij een vuur-
korf. Aansluitend zal de NGK ook een beslo-
ten diner, een avonddienst (19.30 uur) en 
een besloten borrel hebben. Iedereen is van 
harte welkom om een gratis oliebol te proe-
ven en de dienst mee te vieren. 
Namens de organisatie:
� Tiddo Mooibroek tiddomooibroek@gmail.com

mooi vakantieadres, dan voelt 
de auto opeens wat minder krap. 
Inschikken is geen probleem 
maar iets waar je blij van wordt. 
Maar wie bang is dat het straks 
alleen maar krapper wordt, pro-
beert nu al zoveel mogelijk ruim-
te in te nemen. Sterker nog: wanneer je 
bang bent voel je je nu al benauwd. Wat 
is je toekomstverwachting? Minder of 
meer ruimte? Dramatisch of hoopvol?

Vrede op aarde
Ook wanneer je nooit een kerkdienst be-
zoekt, weet je: dit gaat over de engelen 
die aan herders de geboorte van Jezus 
aankondigen. Vrede is van alles, maar 
ook dit: voor iedereen een plaats om te 
wonen en te leven. De avond voor zijn 
dood aan het kruis zegt Jezus: “In het huis 
van mijn Vader zijn veel woningen.” Deze 
woorden sluiten op allerlei manieren 
aan op de bijbelse verwachting voor de 
toekomst: God brengt vrede, God maakt 
ruimte, schenkt plaats om te wonen 

Te gast in de kerk 
René van Loon

Steeds meer mensen in ons land heb-
ben eigenlijk geen – of nauwelijks een 
– idee hoe het er tegenwoordig in 
kerken aan toe kan gaan en wat het 
christelijk geloof inhoudt. Misschien 
hebt u, heb jij hooguit nog herinnerin-
gen uit uw – vroege – jeugd, terwijl er 
inmiddels best veel is veranderd in de 
vormgeving van kerkdiensten. Of ben 
je er door de secularisatie nog nooit 
mee in aanraking gekomen. 

In zijn nieuwste boek ‘Te gast in de 
kerk’ onderzoekt theoloog René van 
Loon hoe bezoekers van buiten de 
kerk een dienst beleven. Vijftig plaat-
selijke kerken (katholiek, protestants 
en evangelisch) nodigden gasten uit 
van buiten de kerk. 152 mensen be-
zochten een dienst, van Terneuzen tot 
Leeuwarden, en vulden een vragen-
lijst in.
Dit boek onthult hoe deze bezoekers 
de sfeer, de muziek en de boodschap 
van de diensten ervaren hebben. Ze 
gaven antwoord op vragen als: Voel 
je je welkom? Kun je volgen wat er 
wordt gezegd? Spreekt de muziek 
je aan? Ervaar je iets van God of het 
goddelijke? 

In dit boek toont René van Loon de 
resultaten van zijn onderzoek. Daar-
naast reflecteert hij erop en vraagt 
zich af wat de kerk hiermee kan. Ook 
geeft hij aan hoe een kerk zelf een 
dergelijk onderzoek kan doen. De vra-
genlijst – en ook een verkorte versie 
ervan – is via internet te vinden en 
men kan die aanpassen aan eigen 
wensen: https://www.theologie.nl/
te-gast-in-de-kerk/

‘Te gast in de kerk’ is niet alleen in-
formatief, maar ook een waardevol-

le bron van praktische inzichten en 
reflecties voor kerken die hun toe-
gankelijkheid en gastvrijheid willen 
verbeteren, met aandacht voor de 
kritische feedback van niet-kerke-
lijke bezoekers. Het is geschikt voor 
zowel kerkleden als geïnteresseer-
den die meer willen weten over de 
hedendaagse kerk en haar rol in de 
samenleving. Het nodigt uit om na te 
denken over de toekomst van de kerk 
en hoe deze kan inspelen op de be-
hoeften van een divers publiek.

In het vorige boek van Van Loon, ‘Len-
te in de kerk’, speelt gastvrijheid ook 
een rol. Dat gaat over hoopgevende 
ontwikkelingen en nieuw elan in de 
kerk. Ook een aanrader! 
Denkt u bij het woord kerk aan krimp, 
vergrijzing en kerksluiting? Ja, maar 
op tal van plekken groeit en bruist de 
kerk. René van Loon ging naar oude 
kerken die weer opbloeiden, nieuwe 
pioniersplekken en migrantenkerken, 
en vroeg naar het geheim van hun 
vitaliteit. 

Eke de Gier-van der Jagt

René van Loon (1966) is predikant binnen 
de Protestantse Kerk in Nederland, en 
verbonden aan de Hervormde Wijkge-
meente De Samaritaan in Rotterdam. Hij 
staat bekend om zijn toegankelijke publi-
caties.  
Te gast in de kerk, René van Loon, uitge
verij KokBoekencentrum, maart 2025 
ISBN: 9789043542494

Hoe is het om een kerkdienst mee te 
maken als je zelf niet kerkelijk bent?

Boekbespreking

w w w . n g k o e g s t g e e s t . n l

Lichthuis - Nederlandse Gereformeerde Kerk Oegstgeest

NEDERLANDSE GEREFORMEERDE KERK OEGSTGEEST

lectio –  
lezing van de tekst
meditatio –  
overweging van de tekst
oratio –  
gebed
contemplatio – 
nadere beschouwing

Wist u dat…?
…de spelletjesmiddag in de herfstva-
kantie velen van jong tot oud(er) plezier 
bezorgde?
… dat 31 leden, inclusief leiding, van TiC 
(Teenagers in Christ) onlangs in Delft een 
gaaf weekend beleefden?
… en dat Jean-Luc Fahner, 2e-jaars theo-
logie, dit jaar stage loopt in de gemeen-
te en meedoet met o.m. pastoraat en 
catechese?
… en dat op 6 november een introduc-
tietraject is gestart, waar tijdens en na 
een gezellige maaltijd nieuwe leden en 

belangstellenden allerlei info over onze 
gemeente krijgen?
… en dat er op zondagmiddag 16 novem-
ber in de tweewekelijkse Arabischtalige 
dienst een Koerdische prediker kwam, 
waar veel mensen, ook vanuit andere 
delen van het land, op af kwamen, waar-
na er een heerlijke maaltijd was?
… en dat de creatieve workshop over 
Veerkracht een inspirerende avond en 
negen mooie creaties opleverde? (2e 
kans is op dinsdagochtend 24 februari)
… en dat er op 12 december een kerst-
bijeenkomst met lunch voor de 75+-ers 

uit onze gemeente wordt gehouden?
Eke de Gier-van der Jagt

Muziek in de kerk
Onze kerk heeft een flink aantal muzi-
kanten, die in diverse combinaties de 
muziek tijdens de diensten verzorgen. 
Op 19 oktober verwerkte de pianist een 
melodie van een popnummer in een 
van de liederen als quizvraag. Thijs zette 
als eerste het goede antwoord ‘Africa 
van Toto’ in onze kerkapp en verdiende 
daarmee de plak Tony Chocolonely!
� Erwin Hazelaar

http://www.ngkoegstgeest.nl
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Varia-agenda
‘Maaltijd in kleur: groen’ 16 januari 2026Protestantse Gemeente te Oegstgeest

Alle vieringen zijn ook op afstand te volgen 
via Kerkdienstgemist.nl 

GROENE OF WILLIBRORDKERK

Elke dinsdag 8.30	Dagwacht 
Elke donderdag is de kerk van 16-17 uur 
open voor bezoek of om een kaarsje te  
branden.

zo	 30 nov	10.00	 ds. Richtsje Abma
wo	03 dec	19.30	 Advent avondgebed
zo	 07 dec	10.00	 ds. Rian Veldman
wo	10 dec	 19.30	 Advent avondgebed
zo	 14 dec	 10.00	 ds. Richtsje Abma 
wo	17 dec	 19.30	 Advent avondgebed
zo	 21 dec	 10.00	 ds. Rian Veldman
wo	24 dec	 22.00	 Kerstnacht 
			   ds. Rian Veldman
do	25 dec	 10.00	 1e Kerstdag 
			   ds. Richtsje Abma
zo	 28 dec	10.00	 ds. Niek Smit
wo	31 dec	 16.30	 Oudjaar 
			   ds. Richtsje Abma
zo	 04 jan	 10.00	 ds. Peter Wattel
zo	 11 jan	 10.00	 ds. Richtsje Abma
zo	 18 jan	 10.00	 ds. Rian Veldman

Autodienst 
zo	 30 nov	Jan Bos� 06-13637344
zo	 07 dec	René Kammenga� 06-22198122
zo	 14 dec	 Hanneke en Lex Huisman
� 06-22055964
zo	 21 dec	 Jochem Taal� 06-25384739
wo	24 dec	 Tim Reedijk� 06-49854343
do	25 dec	 Conneke Mulder� 517 68 56
zo	 28 dec	Marianne Smit-Jellema
� 06-25075275
zo	 04 jan	 Ed Noordijk� 06-48769626
zo	 11 jan	 Cobie Visee� 06-27323038
zo	 18 jan	 Rosemarie Wijnands� 06-30468089

DUINZIGTCOLLEGE

Nederlands Gereformeerde Kerk  
Oegstgeest 
Voor actuele informatie:  
www.ngkoegstgeest.nl
Via deze website kan meegekeken worden.

zo	 30 nov	10.00	 ds. Alexander Bosma
zo	 07 dec	10.00	 ds. Pieter Kleingeld

zo	 14 dec	 10.00	 ds. Alexander Bosma,
zo	 21 dec	 10.00	 ds. Pieter Kleingeld
wo	24 dec	 19.30	 ds. Alexander Bosma
do	25 dec	 10.00	 1e Kerstdag 
			   ds. Pieter Kleingeld
zo	 28 dec	10.00	 ds. Alexander Bosma
wo	31 dec	 19.30	 Oudjaar 
			   ds. Pieter Kleingeld
zo	 04 jan	 10.00	 ds. Pieter Kleingeld
zo	 11 jan	 10.00	 ds. Pieter Kleingeld
zo	 18 jan	 10.00	 ds. Alexander Bosma

Arabischtalige diensten
Steeds de eerste en derde zondag van de
maand, met Nederlandse vertaling
Tijd/locatie: 14.00 uur, Rehobothkerk
Voorganger: ds. P. Kleingeld

R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS
PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD

Zie www.parochie-augustinus.nl voor de ac-
tuele livestream.  Voor een biechtgesprek 
kunt u telefonisch contact opnemen met 
pastoor Franken: 071 889 5938.
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact 
opnemen met mw. Gabriëlle Walter: 
071 517 3287.

1e zondag van de Advent
za	 29 nov	19.00	 Viering in Wassenaar 
zo	 30 nov	11.00	 Eucharistie, 
			   Mgr. A. van Luyn sdb/
			   diaken P. Winnubst, 
			   Gemengd koor

2e zondag van de Advent
za	 06 dec	19.00	 Viering in Wassenaar
zo	 07 dec	11.00	 Eucharistie, 
			   pastoor R. Franken
			   Dameskoor
		
3e zondag van de Advent
za	 13 dec	 19.00	 Viering in Wassenaar
zo	 14 dec	 11.00	 Eucharistie, 
			   pastor K. van Vliet,
			   Gemengd koor

4e zondag van de Advent
za	 20 dec	19.00	 Viering in Wassenaar
zo	 21 dec	 11.00	 Eucharistie,
			   pastoor R. Franken,
			   Schola

Kerstmis
wo	24 dec	 16.30	 Peuterviering, 
			   diaken P. Winnubst
wo	24 dec	 19.00	 Gezinsviering, 
			   diaken P. Winnubst
wo	24 dec	 21.00	 Nachtmis, 
			   Mgr. A. van Luyn sdb/
			   diaken P. Winnubst, 
			   Gemengd koor
do	25 dec	 11.00	 1e Kerstdag, 
			   Mgr. A. van Luyn sdb/
			   diaken P. Winnubst, 
			   Dameskoor
vr	 26 dec	11.00	 2e Kerstdag, 
			   pastor K. van Vliet

Feest van de H. Familie
za	 27 dec	 19.00	 Viering in Wassenaar
zo	 28 dec	11.00	 Eucharistie, 
			   pastor K. van Vliet,
			   Schola

wo	31 dec	 19.00	 Oudjaar Viering in Katwijk
do	01 jan	 11.00	 Nieuwjaar  Viering in 
			   Katwijk en Voorschoten

Driekoningen
za	 03 jan	 19.00	 Viering in Wassenaar
zo	 04 jan	 11.00	 Eucharistie, 
			   pastoor R. Franken,
			   Dameskoor

Doop van de Heer
za	 10 jan	 19.00	 Viering in Wassenaar
zo	 11 jan	 11.00	 Eucharistie, 
			   Mgr. A. van Luyn sdb/
			   diaken P. Winnubst, 
			   Gemengd koor

2e zondag door het jaar
za	 17 jan	 19.00	 Viering in Wassenaar
zo	 18 jan	 11.00	 Eucharistie, 
			   pastoor R. Franken,
			   Schola

VAN WIJCKERSLOOTH 
EN RUSTENBORCH

De vieringen zijn op vrijdagochtend in de 
Grote Zaal. Iedereen is in alle vieringen wel-
kom! U kunt zich als vrijwilliger melden via 
judith.vandervis@marente.nl  
(di. en do.) of 06 2894 8089 of via  
christa.vandersman@marente nl. (di.) of  
06- 1220 9191.

 voor de periode van 29    november 2025 tot en met 21 januari 2026

Activiteiten Raad van Kerken
Info: jorikgroen@gmail.com

Maaltijd in kleur: groen�  16-1
Zie voor info: artikel op deze pagina

Adam, Eva en de duivel�  22-1
Dr. Marjo Korpel, hoogleraar Oude Testa-
ment, over het bijbelse paradijsverhaal 
en diverse mythen
Plaats: Dorpscentrum 
Tijd: 20.00-22.00 uur
Kosten: € 7,50
Info: N.C. Smit, 06-57 22 98 96,  
ncsmit@kpnmail.nl

Voor meer info zie elders in dit blad, het activiteitenprogram-
ma (Groene Boekje) en op www.raadvankerkenoegstgeest.nl

In het kader van het thema ‘Veerkracht’ 
bedachten we om de (drie) maaltijden 
van dit seizoen in de Rehoboth elk een 
eigen kleur te geven. Vanuit de gedachte 
dat kleur – ook – iets is wat ons veerkracht 
kan geven. Op vrijdagavond 16 januari is 
dat groen. Die kleur willen we in de ge-
rechten en ook in de aankleding tot uit-
drukking brengen.
Het driegangenmenu wordt bereid door 
diverse vrijwilligers en zal een wat win-
ters karakter hebben. Geef u op en laat u 
verrassen!  
Aanmelden kan tot maandag 12 januari  
bij Reina Albracht, 06-21 95 45 51,  
reina.albracht@ziggo.nl. 

Er is beperkt plaats en vol is vol!
U bent welkom vanaf 18.15 uur. De maal-
tijd start om 18.30 uur. Wie zelf een ge-
recht wil verzorgen kan dat ook doorgeven.
We vragen een vrijwillige bijdrage. Na af-
trek van kosten gaat de opbrengst niet 
zoals eerder gemeld naar Soep aan de Sin-
gel, maar naar Fietsmaatjes Oegstgeest.
De derde maaltijd in kleur is op 10 april a.s.

Eke de Gier-van der Jagt

vr	 12 dec	 11.00	 RK, pastoraal werker 
			   Sjoerd Zuidersma
vr	 19 dec	 11.00	 Judith van der Vis, 
			   oecumenische
			   kerstviering
vr	 09 jan	 11.00	 RK, pastoraal werker 
			   Sjoerd Zuidersma
vr	 23 jan	 11.00	 PG, pastoraal werker 
			   Alice Siepelinga

ZIEKENHUIS ALRIJNE LEIDEN

zo	 07 dec	10.15	 ds. Elke Herlaar
zo	 21 dec	 10.15	 pastor Jan Koeleman
do	25 dec	 10.15	 nog niet bekend

PAULUSKERK, 
VOLLE EVANGELIEGEMEENTE

Zondagsdienst  11.00   Arnold & Hind 
			          Verduijn

DORPSCENTRUM, 
St. Evangelische Gemeenschap

zo	 30 nov	10.00	 J.H. Meinema, 
			   Ter Apel
zo	 07 dec	10.00	 J. van Staveren, 
			   Boskoop
zo	 14 dec	 10.00	 D.J. Jansen, 
			   Naaldwijk
zo	 21 dec	 10.00	 J. Nugter, 
			   Valkenburg ZH
do 25 dec	 10.00 	 1e Kerstdag 
			   F. van der Lugt, 
			   Naaldwijk
zo	 28 dec	10.00	 P. Stolk, HI-Ambacht
zo	 04 jan	 10.00 	 J. Brunt, 
			   Alblasserdam
zo	 11 jan	 10.00	 H. Koehorst, 
			   Mijdrecht
zo	 18 jan	 10.00	 J. van Staveren, 
			   Boskoop

DORPSKERK LEIDERDORP, 
PKN Leiden

Samen onbeperkt geloven

zo	 14 dec	 15.00	 Kerstviering 
			   ds. Philp van Wijk
zo	 11 jan	 15.00	 pastor Elma van der 
			   Voort,  
			   met koor Hineni

Seniorenkerstfeest� 17-12
Met korte liturgie, pianomuziek en Cap-
pella
Zie voor info: pagina 3

Kerstsamenzang en concert � 21-12
Zie voor info: pagina 16

Bijbels Hebreeuws als taal van 
mensen� 12-1
Op ontdekkingstocht met taalweten-
schapper Oude Testament Jorik Groen, 
zie pagina 16
Plaats: Rehobothkerk
Tijd: 19.45 koffie/thee, start 20.00 uur

Diensten en vieringen

Vrouwen ontmoetingsochtend met Mirjam Kooijman
Op zaterdag 31 januari 2026 komt Mirjam Kooijman spreken over het thema ‘Leven als 
een gift van God’. Mirjam heeft zes romans geschreven en schrijft columns voor het ma-
gazine Eva-online. 
Welkom aan alle vrouwen. We beginnen om half 10 en de ochtend duurt tot ca. 13 
uur. Er zijn diverse workshops in de zalen boven in de kerk en kraampjes met boeken, 
kaarten, sieraden en cadeau-artikelen in de hal.
Locatie: Opstandingskerk, A. Bruunsstraat 1, Leiden
Kosten: € 7,50 p.p. incl. koffie/thee/lunch.
Je kunt je opgeven op (verplicht): ontmoetingmetvrouwen@gmail.com� Japke Korinth

www.raadvankerkenoegstgeest.nl


Nr. 9 - December 2025 - Januari 2026

16

Varia-agenda

Week van gebed voor eenheid van christenen

Kerstsamenzang en concert
Ook dit jaar organi-
seert het Gemengd 
Koor St. Willibrord 
weer een kerstop-
treden met samen-
zang. Het door het 
koor gezongen En-
gelse repertoire is 
luchtig en vrolijk van 
toon. Bij de samen-
zang voeren Neder-
landstalige kerstlie-
deren de boventoon. 
Daarnaast is er tus-
senspel van orgel en 
een instrumentaal 
trio. Het geheel staat 
onder leiding van 
Mijke de Ru.
Locatie: H. Willibrordkerk, Oegstgeest
Datum/tijd: zondag 21 december, 15.00 uur
Toegang: Gratis. In de pauze glühwein en frisdrank. Collecte 
bij de uitgang.� Paul Hanssen

Adventsconcert 7 december
Op zondag 7 de-
cember geeft het 
kamerkoor Cappella 
pro Cantibus, in sa-
menwerking met de 
PGO, een Advents-
concert. Op het pro-
gramma staan drie 
cantates: de cantate 
‘Schwingt freudig 
euch empor’ van J.S. 
Bach, geschreven 
voor de eerste zon-
dag van de Advent, 
de cantate ‘Der Herr 
ist mit mir’ van Bux-
tehude en de can-
tate ‘Wer nun den 

lieben Gott lässt walten’ van Mendelssohn Bartholdy. Het koor 
wordt begeleid door hobo, strijkers en continuo. Het geheel 
staat onder leiding van Ilia Belianko.
Locatie/tijd: Groene of Willibrordkerk, 16.00 uur
Toegang: gratis, collecte bij de uitgang; drankje na afloop.

Bijbels Hebreeuws als taal van mensen
Het Oude Testament uit de Bijbel kunnen we gewoon in onze eigen taal lezen. Er 
zijn zelfs verschillende Nederlandse vertalingen die allemaal als doel hebben om 
de originele, Hebreeuwse tekst zo goed mogelijk weer te geven. Maar hoe kun 
je weten wat de schrijvers van het Oude Testament bedoelden te zeggen? Of 
hoe deze teksten in die tijd door sprekers van het Hebreeuws werden begrepen?
Door het bijbels Hebreeuws te benaderen als iedere andere taal krijgen we een 
nauwkeuriger beeld van hoe de tekst oorspronkelijk geïnterpreteerd is, los van 
onze lens van vertalingen. Jorik Groen, taalwetenschapper en Hebraïst aan de 
Vrije Universiteit, neemt je op 12 januari mee naar de boeiende wereld van de 
Bijbels Hebreeuwse taal, een taal van mensen.
Nadere info, zie pagina 15

Tot slot...
Goede God,

Gezegend bent U,

Dank, dat we het feest van het Kind 
– U in ons midden –
mogen gaan vieren.

Blijf niet ver van ons, van mij,
maar schuif bij mij,

bij ons aan.

Amen

Bron: Adventskalender ‘Als nieuw! Leven in 
het licht’, Protestantse Kerk Nederland, 2024

De Week van gebed voor eenheid van 
christenen staat in 2026 in het teken 
van het verlangen naar eenheid: Eén 
van Geest. Deze tekst komt uit de brief 
van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4. 
De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats 
van 18 t/m 25 januari 2026.
Voor 2026 is het materiaal voor deze 
gebedsweek gemaakt door christenen 
uit verschillende kerken in Armenië. 

Samen hebben ze de oecumenische 
viering en de doordeweekse gebedsbij-
eenkomsten voorbereid. 
Dit materiaal is vertaald en bewerkt 
door de Nederlandse werkgroep Week 
van gebed, bestaande uit MissieNeder-
land, de Raad van Kerken in Nederland 
en Samen Kerk in Nederland (SKIN).
De Armeense kerk is één van de oudste 
kerken ter wereld. In hun geloofsbele-

ving speelt het licht van God een gro-
te rol. De Armeense kerk is ook een 
vervolgde kerk. Armeniërs zijn vaak 
verdreven. 
De meeste Armeense christenen wo-
nen dan ook niet in Armenië, maar in 
landen als Frankrijk, Rusland, Syrië, de 
VS en ook Nederland.
Nadere informatie via de lokale ker-
ken en de Oegstgeester Courant.


