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Als 
lijden 
lang 
duurt

Oefenen 
in compassie

Stilte 
opzoeken

We hebben compassie met men-
sen die door verdriet of noodlot 
zijn getroffen. We lijden met hen 
mee. In de vastentijd herbele-
ven we ook de lijdensweg van 
Christus die uiteindelijk leidt tot 
de kruisdood op Goede Vrijdag. >

Samen aan 
tafel
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vorm geven? De vraag stellen is haar 
beantwoorden: natuurlijk maakt dat uit. 
Wanneer we in onze nabije omgeving 
geconfronteerd worden met mensen die 
door ellende worden getroffen, is het al-
leen maar goed dat we proberen er voor 
hen te zijn. Dat kan op tal van manieren: 
een hartelijk woordje, een bezoek, een 
gebed. Onze verantwoordelijkheid gaat 
verder als er in de ellende van anderen 
factoren meespelen die het lot van de 
getroffenen (mede) bepaald hebben. 

Alleen compassie volstaat dan niet. Ook 
charitatieve ondersteuning – hoe wel-
kom en noodzakelijk ook – is niet meer 
dan een doekje voor het bloeden. Na-
tuurlijk kunnen wij niet alle problemen 
oplossen, zeker niet op wereldschaal. 
Maar we zouden toch minstens moe-
ten beseffen dat alle mensen dezelf-
de rechten hebben op een menswaar-
dig bestaan, en dat dat niet afhankelijk 
zou mogen zijn van waar je wieg heeft 
gestaan. Helaas lijkt dat besef in deze 
tijden verder weg dan ooit, ook in de 
Nederlandse samenleving. 

Met Christus
Deze vastentijd is een mooie gelegen-
heid om ons te bezinnen op de vraag 
welke betekenis het lijdensverhaal van 
Christus heeft voor de wijze waarop wij 
nu omgaan met het lijden in de wereld. 
Waar is medelijden op zijn plaats en 
wanneer is actie noodzakelijk, zo niet 
verplicht? Mogen passie en compassie 
leidend zijn bij die afweging. 

…in de politiek
Toen ik werd ge-
vraagd om een 
stukje te schrijven 
over mijn passie 
vond ik dat me-
teen een leuk 
idee. Het is best 
lastig om één passie aan te wijzen, 
aangezien ik er vele heb. 
Geschiedenis, korfbal, cultuur zijn 
allemaal voorbeelden van dingen 
waarvoor ik warm loop, maar ik wil 
er eentje in het bijzonder uitlichten 
en dat is politiek. Al sinds de middel-
bare school vind ik politiek ontzet-
tend interessant, volg ik debatten 
en is het lezen van nieuwsartikelen 
over de politiek voor mij dagelijkse 
kost. Binnen mijn studie geschiede-
nis focus ik mij vooral op politieke 
geschiedenis en ook de minor be-
stuurskunde past goed binnen deze 
interesse. Ik zeg al jaren dat ik later 
in de Tweede Kamer terecht wil ko-
men en met de tijd wordt deze am-
bitie steeds sterker. Later zou ik mij 
in willen zetten voor gelijke kansen, 
goed onderwijs, een wereld waar 
wij nog jaren op kunnen wonen en 
dat wij als Europa sterker staan dan 
ooit tevoren. 
De afgelopen jaren hebben we voor-
al gezien hoe lelijk de politiek kan 
zijn, hoe het niet moet, des te meer 
motiveert dat mij om bij te dragen 
aan de samenleving. Het feit dat ik 
christen ben en opgegroeid ben in 
een christelijke omgeving heeft mij 
op een bepaalde manier naar de 
wereld laten kijken, met als groot-
ste besef dat het in deze wereld te 
veel schort aan liefde. Vanuit deze 
visie wil ik later van deze passie mijn 
werk maken. 
Voor nu ga ik eerst verder met het 
afmaken van mijn studie en zitten 
we volop in de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, waarbij 
ik voor het eerst op een lijst sta. Dit 
is mijn grote passie, hiervoor draai ik 
warm. � Simon Hazelaar

Middagbijeenkomst voor senioren 
Donderdag 26 maart, 16.00-17.30 uur, met het thema ‘Op weg naar Pasen’. We 
beginnen met koffie of thee met iets lekkers. Gedachten bij Pasen door middel 
van muziek, een lied of een gedicht. Daarna een drankje en tijd om te praten. 
Willibrords Erf 
Aanmelden: tot 20 maart bij Wil Kwestro, 06-30 83 65 09, of  
johanwil.kwestro@casema.nl�   Anna Louwerse

Oefenen in compassie

Soms lijkt de wereld hard en onrustig. 
Het nieuws staat vol met strijd en me-
ningen. Juist daarom klinkt de vraag: 
hoe oefenen wij in deze tijd compassie, 
hoe vinden en brengen wij troost? Niet 
als iets moeilijks, maar als iets dat we 
kunnen doen in het gewone leven van 
alledag.

In de evangelieverhalen lezen we hoe 
Jezus mensen ontmoet die vastlopen in 
hun leven. Veel van wat hij deed, kwam 
voort uit mededogen. Hij gaf aandacht 
aan wie vergeten werden en bracht licht 
waar duisternis overheerste. Zijn manier 
van leven nodigt uit om niet alleen te 
spreken over liefde, maar haar zichtbaar 
te laten zijn in onze daden.

We kennen allemaal momenten van ver-
driet, twijfel of eenzaamheid. Compas-
sie, ook voor jezelf, begint waar we het 
lijden zien en erkennen, en niet wegkij-
ken. 
Even stilstaan, luisteren zonder oordeel, 
aanwezig zijn voor iemand die worstelt 
met verlies of onzekerheid. Niet met 

grote woorden, maar met kleine geba-
ren die laten voelen: jij doet ertoe, zo 
wordt medelijden meedragen.
Het vraagt niet om perfectie, maar om 
inzet, om de bereidheid om te beginnen. 
Iemand groeten, echt luisteren, verge-
ven, een hand uitsteken. Misschien be-
gint het simpelweg met het zien wat er 
speelt bij de ander: dat die vriend zich 
alleen voelt, dat die collega moe is. Dan 
kan aandacht, even stilstaan en luisteren 
al heel veel betekenen. 
Zo laat je zien dat woorden kracht krij-
gen wanneer het daden worden, zo 
verandert medelijden in medemenselijk-
heid, in compassie.

Misschien is dat wel de uitdaging van 
deze tijd: compassie oefenen in kleine 
stappen. Troosten in plaats van wach-
ten tot we zelf getroost worden. Begrij-
pen vóór we oordelen, liefhebben. Daar 
maakt verdeeldheid plaats voor ontmoe-
ting, en brengen kleine gebaren licht in 
het dagelijks leven.

RK diaken Peter Winnubst

Namens de H. Willibrord lid van de RvK

Het thema van deze OKe is compassie. 
Compassie is een samengesteld woord: 
‘com’ betekent met, mede, samen. Pas-
sie heeft meerdere betekenissen. De be-
kendste zijn lijden (de Matthäus Passion) 
en hartstocht (een gepassioneerde rela-
tie). De eerste associatie bij de verbin-
ding compassie is het woord medelijden.

Compassie in verscheidenheid
Compassie wordt algemeen beschouwd 
als een goede eigenschap. Het is alleen 
maar mooi dat mensen niet voorbijgaan 
aan het lot van hun medemensen. Daar 
moeten we ook niets aan af willen doen. 
Maar is dit het hele verhaal? Laten we 
allereerst vaststellen dat het een heel 
verschil is of jij compassie hebt met een 
ander of dat je zelf met compassie be-
jegend wordt. In het eerste geval zit je 
aan de goede kant van het leven, mis-
schien ook aan de goede kant van de 
wereld. 
Als je zelf compassie oproept heb je het 
minder getroffen: je bent ziek of arm, 
of je woont in een aardbevings- of oor-
logsgebied. Deze voorbeelden laten al 
zien dat het soms om pure pech gaat, 
maar vaak ook om de gevolgen van 
maatschappelijke of politieke omstan-
digheden. En zelfs als het om pech gaat, 
maakt het nogal een verschil of je ziek 
wordt in Oegstgeest of in bijvoorbeeld 
Gaza. 

Menswaardig bestaan
Moeten deze verschillen uitmaken in 
de wijze waarop we onze compassie 

Het volgende nummer van OKe ver-
schijnt op 11 april 2026. Kopij daarvoor 
inleveren uiterlijk op donderdag 26 
maart 2026 vóór 15.00 uur. 
Uitsluitend per e-mail, met vermelding 
van uw naam, telefoonnummer en 
voorkeur rubriek. 
Inleveradres kopij en gegevens rooster 
diensten en vieringen: 

e-mail: RedactieOKe@gmail.com
Het daaropvolgende nummer verschijnt 
op 30 mei 2026.

Volgende nummer

Pro DeoRaad van Kerken OegstgeestColofon

Van de redactie
De veertigdagentijd is een tijd van bezinning, bidden en vasten. Om in de goede 
of lijdensweek het lijden en sterven van Jezus als het ware aan ons lijf mee te 
maken. Compassie en Passie. Maar daarna breekt met Pasen het gejubel los: het 
grootse feest van de opstanding van onze Heer.

In deze OKe wordt op diverse wijzen aandacht geschonken aan compassie met 
een bijzondere verdieping daarvan in de bijlage.

We wensen u een gezegende veertigdagentijd en Pasen!

Deze OKe wordt ook geplaatst op de website 
van de Raad van  
Kerken Oegstgeest.

mailto:johanwil.kwestro@casema.nl


Nr. 2 - Februari - Maart 2026

4 5

Nr. 2 - Februari - Maart 2026

De 10 principes van Fair Trade zijn:

- Kansen bieden aan kansarme  
  producenten

- Transparantie en ketenverantwoor- 
  delijkheid

- Eerlijke handelsvoorwaarden

- Verantwoorde prijzen en leefbare lonen

- Geen kinderarbeid, geen gedwongen 
   arbeid

- Gelijke kansen

- Verantwoorde arbeidsomstandigheden

- Capaciteitsopbouw

- Zorg voor het milieu

- Promotie van Fair Trade

Hoe zijn jullie ertoe gekomen om 
je als vrijwilliger bij de Wereldwin-
kel aan te melden?
Marja heeft viereneenhalf jaar geleden 
gereageerd op een folder in haar bus en 
is sindsdien betrokken: zij staat achter de 
formule van de Wereldwinkel en vindt het 
een leuke winkel. Zij is coördinator van de 
medewerkers en maakt ook deel uit van 
de koopgroep, die de inkoop in Culem-
borg verzorgt. Zij vindt veel voldoening 
in dit werk, waaraan zij 20 uur per week 
besteedt. Zij is een keer in Zimbabwe ge-
weest, heeft daar bedrijfjes bezocht en 
contact gehad met de winkeleigenaren.
Jeanina, Bernadette en Lia zijn weer op 

andere manieren betrokken geraakt, bij-
voorbeeld door een bezoek aan de win-
kel. 
Bij allen speelt belangstelling voor Fair Tra-
de en de arm-rijkproblematiek mee, al dan 
niet vanuit een kerkelijke achtergrond.

Wat is er leuk aan werken in de 
Wereldwinkel?
Dit varieert van het inpakken van leuke 
cadeautjes en mensen hiermee blij ma-
ken, de productinformatie die een extra 
waarde geeft aan de artikelen, het per-
soonlijk contact met en adviseren van 
klanten tot zin geven aan je eigen leven.
Ook de doelen spelen mee: eerlijke 
handel en een beter leven voor mensen 
daar, in de vorm van echte gelijkwaar-
digheid. Het is een mooie verbinding 
tussen kerk en maatschappij.
Het is leuk en verrijkend werk.
Wanneer u of jij belangstelling hebt: er 
zijn nog vrijwilligers nodig!

Wereldwinkel Oegstgeest
Openingstijden: 
Maandag van 13.30 - 17.00 uur 
Di t/m za van 10.00 - 17.00 uur
Contactgegevens: 
Irislaan 61, Oegstgeest, 071- 5237600, 
info@wereldwinkeloegstgeest.nl

ken door Johann Sebastian Bach, puur 
op basis van deze weken. Ik luister in 
de veertigdagentijd meerdere keren de 
Matthäus- en Johannes-Passion. Vooral 
die laatste ken ik al heel lang; als jonge 
jongen zette ik die al vaak op, op mijn 
eigen kamer. Juist doordat ik de muziek 
en de tekst zo goed ken staat het heel 
dichtbij, maar hoor ik ook steeds weer 
iets nieuws. Daarvoor is niet altijd een 
oude ervaring nodig – soms hoor je iets 
voor het eerst en spreekt het direct tot 
je hart. Afgelopen jaar hoorde ik in de 
veertigdagentijd de nummers World, 
O World en Little Blue (Mahogany Sessi-
ons) van Jacob Collier en was ik meteen 
tot tranen geroerd. Ook verschillende 
nummers van Coldplay raken me in de 
stilte, zoals When I Need A Friend van 
het album Everyday Life. Niet per se 
muziek die geschreven is voor de veer-
tigdagentijd, maar wel nummers waar-
mee artiesten woorden geven aan hun 
zoektocht naar het goede in de mens, 
de liefde tussen mensen onderling – of 

het nou gaat over een afscheid van een 
dierbare, een herinnering aan iemand 
als houvast onderweg, of het verlangen 
naar een vriend.

Verstilling
Wanneer ik deze nummers zo opnoem, 
valt het me op dat het allemaal (a capel-

Met   Hart

en   Ziel... De veertigdagentijd is voor veel men-
sen een periode van bezinning en 
bewustwording. Stilstaan, naar binnen 
keren. Ondertussen raast het alle-
daagse leven vaak voorbij en vraagt 
steeds om aandacht. Al een aantal jaar 
probeer ik dat in de veertigdagentijd 
te doorbreken door afstand te nemen 
van sociale media en het nieuws. Op 
de momenten dat ik zonder erbij na te 
denken de apps op mijn telefoon wil 
openen, probeer ik in plaats daarvan 
stil te staan, luisterend naar mijn ge-
voel, bewust te worden van wat er in 
mij leeft aan zorgen om de wereld en 
de mensen om me heen. Maar vanuit 
de razende wereld lukt het meestal 
niet om die stilte meteen te vinden. 
Gedachten halen me als pop-ups uit 
mijn concentratie. De stilte opzoeken 
gaat mij het beste af door muziek.

Contemplatieve muziek
Met de app ‘Bidden onderweg’ start 
mijn dag regelmatig met contempla-
tieve muziek, de ene keer 
moderner, de andere keer 
wat klassieker. Door de 
app heb ik bijvoorbeeld 
de Poor Clares of Arun-
del ontdekt – een groep 
nonnen, sommigen ver 
op leeftijd, wier gezangen 
in de Abbey Road Studios 
in een modern jasje zijn 
gegoten. Met steeds te-
rugkerende melodieën 
zingen ze ons toe: gaze, 
consider, contemplate (be-
kijk, overweeg, overdenk). 

Tot je hart
In de weken naar Pasen luister ik 
vaak andere muziek dan de rest van 
het jaar. Andere artiesten en genres 
worden elk jaar weer in mijn Spotify 
Wrapped-jaaroverzicht voorbijgesto-

Beknopte geschiedenis
In 1971 startten de Wereldwinkelacti-
viteiten in Oegstgeest, met informatie 
en verkoop van koffie en rietsuiker, in 
het Gemeentecentrum aan de Lijtweg. 
Twee jaar later begon de verkoop in een 
kraam op de weekmarkt. In 1976 werd 
de Stichting Wereldwinkel Oegstgeest 
opgericht, met verkoop van food en pa-
pier. Na vier jaar werd een Wereldwinkel 
in het Zendingshuis gestart, met voorna-
melijk kunstnijverheid.
In 1976 ontstond de samenwerking tus-
sen beide Wereldwinkels, gevolgd door 
een volledige fusie in 1997.
Na een aantal jaren in winkelwagens en 
een vestiging in de oude Passage Lange 
Voort werd op 22 juni 2005 een winkel 
geopend in het vernieuwde winkelcen-
trum Lange Voort, met uitzicht op het 
marktterrein.
Sinds 17 januari jongstleden is de We-
reldwinkel gevestigd op Irislaan 61.

Organisatie
Er is een bestuur, bestaande uit voorzitter, 
penningmeester, winkelcoördinator en 
coördinator medewerkers, ongeveer 20 
in totaal.  Al het werk wordt door vrijwilli-
gers gedaan, de Wereldwinkel kent geen 
betaalde functies, wat het tot een bijzon-
dere organisatie maakt. Vier medewer-
kers vormen de inkoopgroep, die bij de 
centrale in Culemborg de artikelen gaan 
bekijken en inkopen, alles Fair Trade.

Stilte opzoeken met contemplatieve muziek
Het Muzikale Hart

Dit jaar bestaat de Wereldwinkel Oegstgeest 
55 jaar. Een goede aanleiding om eens langs 
te gaan bij een aantal vrijwilligsters in de 
mooie nieuwe winkel aan de Irislaan.
Els van Leuken in gesprek met Jeanina,  
Marja, Bernadette en Lia (v.l.n.r. op de foto).

…in de Wereldwinkel

la) koormuziek is. De harmonie van 
mensenstemmen past in de stilte. In 
de bewuste video van Little Blue zie 
ik Jacob Collier staan, alleen met zijn 
gitaar in een lege kathedraal. Er staan 
mensen om hem heen, maar ze lijken 
slechts toeschouwers. Ergens anders 
legt hij uit dat het nummer gaat over 
een klein blauw poppetje dat hij van 
zijn moeder kreeg toen ze op reis ging. 
Het herinnerde hem aan haar als hij 
alleen was en dat gaf hem houvast. 
Het poppetje werd zijn beschutting en 
richtpunt. En wanneer hij bij het refrein 
komt, beginnen de mensen om hem 
heen mee te zingen. Zachtjes, maar op 
zo’n manier dat zijn stem wordt omge-
ven door de stemmen van anderen. Ze 
zingen gewoon de melodie, maar door 
de veelzijdigheid aan stemmen vult het 
de ruimte. Verderop in het nummer laat 

hij zijn gitaar voor wat het is 
en laat hij zich dragen door 
het koor. Hij is niet alleen, de 
verstilling vult zich met mu-
ziek die ons dichter bij ons 
gevoel brengt. 

Ik hoop dat we in deze tijd 
een koor kunnen zijn dat om 
elkaar heen staat en ons er-
van bewust maakt dat we 
niet alleen zijn. Zeker niet 
wanneer we in stilte naar bin-
nen gekeerd zijn. Over de hele 

wereld zijn mensen in de stilte op zoek 
naar het goede. Maar ook: dat goede 
vinden we terug en komt tot uiting in 
het contact tussen mensen. En of ons 
hart dan een donkere of lichte plaats is, 
Jacob Collier geeft ons mee: je zult een 
manier vinden om de last van de wereld 
te dragen, een weg naar huis. 

Jorik Groen,
taalwetenschapper 

en musicus

mailto:info@wereldwinkeloegstgeest.nl
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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROCH IEKERN H. WILLIBRORD

Beeld naar Leiden
Vanuit de eucharistieviering is het beeld 
voor het vicariaat Den Haag door pastoor 
Jeroen Smith meegenomen naar Leiden. 
Het beeld voor het vicariaat Rotterdam 
reist als eerste naar het huis en de kapel 
van de zusters van Moeder Teresa in Rot-
terdam. Met elk beeld reist een schrift 
mee, waarin gebeden kunnen worden 
opgeschreven en indrukken van activi-
teiten kunnen worden gedeeld. Kinderen 
kunnen er een tekening in maken en er 
kunnen kleurplaten in worden geplakt.

Op de eerste pagina van elk schrift staat 
een opdracht van de bisschop: “Een es-
tafette ter ere van de heilige Laurenti-
us, onze voorspreker en ons voorbeeld. 
Mogen ook wij in beweging komen en 
het geloof doorgeven in vieren, leren en 
dienen.”� Bron: bisdom Rotterdam

De eerste communicantjes stellen zich voor
Tijdens de gezinsviering van zondag 8 februari sprak pasto-
raal werker Sjoerd Zuidersma met de kinderen over de preek. 
Die ging over het zout der aarde en over het licht in de we-
reld. Een van de kinderen zei: ”Als wij dat zout niet zouden 
zijn, zou de wereld geen smaak hebben.” En licht kun je zijn 
door aardig te zijn of mensen te helpen, zeiden anderen.
Daarna vroeg Sjoerd hen naar hun naam en hun hobby’s.  
De kinderen hadden hun naam op zelfgemaakte ‘lampen’ 
gezet, die ze vervolgens ophingen. Zo weet de geloofsge-
meenschap wie de Eerste Communie gaan doen.
Op de foto zien we van links naar rechts: Lizzy, Eleni, Chris, 
Thomas en Leonardo.� Els van Leuken 

w w w . w i l l i b r o r d o e g s t g e e s t . n l

Op zondag 1 februari vierde het 
bisdom Rotterdam het 70-jarig 
jubileum met een bisdombrede 
eucharistieviering in de kathedraal 
in Rotterdam. Meer dan zevenhonderd 
mensen waren naar deze viering geko-
men. Onder de aanwezigen was de pau-
selijk gezant, Mgr. Jean-Marie Speich, die 
aan het begin van de viering een bood-
schap voorlas.

Ook aanwezig waren de Commissaris  
van de Koning van Zuid-Holland, de heer 
Wouter Kolff, en een delegatie van de 
Ridders van het Heilig Graf. Mgr. Van 
Luyn, emeritus-bisschop, was onder de 
concelebranten. Diaken Steijger en dia-
ken Van Aarle assisteerden.

Bescheiden jubileum
Zeventig jaar is een bescheiden jubi-
leum, zegt bisschop Van den Hende in 
zijn preek, maar het is goed om het te 
vieren. “Wij markeren in geloof ons jubi-
leum om te beseffen dat we als bisdom 
iedere dag onderweg zijn, in verbonden-
heid met de Wereldkerk en in de concre-
te context van de samenleving waarvan 
we deel uitmaken.”
Dit jubileum van het bisdom is een feest, 
maar op de eerste plaats is het een ge-
legenheid om “opnieuw ons hart open 
te stellen voor de levende Heer en zijn 
evangelie, opnieuw met nog meer toe-
wijding de weg van de Heer te zoeken 
en onze van God gekregen roeping be-
wust te leven.”

Laurentius
In zijn preek vertelt de bisschop over de 
diocesane ‘Laurentius estafette’, die op 
deze dag start. De heilige diaken Lau-

Bisdom Rotterdam viert 70-jarig jubileum 
Eucharistieviering in de kathedraal markeert start

 van jubileumjaar en ‘Laurentius estafette’

Samen aan Tafel / Avondgebeden

DRINGENDE OPROEP
We zoeken een redacteur voor pagina 6 
en 7, de RK-pagina’s van de parochiekern 
H. Willibrord. Het is leuk werk: u/jij zoekt 
naar nieuws in onze parochiekern, schrijft 
daarover en maakt eventueel foto’s.
Ik doe dit nu al een aantal jaar als ‘in-
terim’, naast mijn mede-eindredacteur-
schap en ik zou het heel fijn vinden, wan-
neer er een vast iemand voor zou komen. 
Inwerken wordt gegarandeerd!
Voor informatie kunt u bij mij terecht:
vanleukenels@gmail.com of
tel. 06-5240 5210� Els van Leuken

rentius leefde in Rome in de 
derde eeuw (225-258). Hij is 
de patroonheilige van de stad 
Rotterdam en sinds de oprich-
ting van het bisdom in 1956 de 
patroonheilige van het bisdom 
Rotterdam.
“Laurentius is een bijzonde-
re patroonheilige vanwege zijn 
geloof, dat hij liet zien in zijn ge-
bed, in zijn dienst aan de armen en in zijn 
getuigenis. Toen hij voor de keizer stond 
en eigenlijk alle eigendommen van de 
Kerk moest overdragen, had hij die eerst 
aan de armen gegeven. Tegen de keizer 
zei hij: de schatten van de Kerk dat zijn de 
kleinen, de armen, de mensen in nood.”

De bisschop legt uit dat de twee beelden 
replica’s zijn van het Laurentiusbeeldje 
op een staf, dat in de kathedraal wordt 
meegedragen bij de intredeprocessie. De 
beelden zijn gemaakt met een 3D-prin-
ter. De verpakking heeft acht kanten. 
“Het getal acht is in de Oude Kerk reeds 
het symbool van de dag van de verrijze-
nis. Achtkantige doopvonten wijzen naar 
de doop, het sacrament waardoor wij de 
kiem van eeuwig leven ontvangen en 
met Christus zijn verbonden.”

Zegening beelden
De bisschop zegent de beelden “om op 
de rondgang door ons bisdom tot inspi-
ratie te dienen van u die bent gedoopt 
en gevormd, geroepen om het evange-
lie te verkondigen.” Hij spreekt de hoop 
uit “dat het voorbeeld en de voorspraak 
van Laurentius ons daarbij helpen, ons 

duidelijk maken wat de 
Heer van ons verwacht. 
Hij is degene die zijn 
liefde aan ons geeft, 
opdat wij die liefde in 
woord en daad verder 
brengen, opdat zijn rijk 
mag groeien.”

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord 
Beheercommissie: Monique van Son, e-mail: moniquevanson@kpnmail.nl
Pastoraatgroep: tel. 06 52 40 52 10, e-mail: vanleukenels@gmail.com
Secretariaat bereikbaar via tel. 517 53 04: Charlotte van Steijn en voor  
kerkhofzaken Marianne Gerritsen, beiden op ma, di, do 9.00 - 12.00 uur
Rekening voor kerkbijdragen en misintenties: NL95 RABO 0138 4020 19
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch contact opnemen met  
pastoor Franken: 071 889 59 38.

Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR  Oegstgeest, tel. 517 53 04, 
e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 49 42 32 42
Pastoraal team: pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138, e-mail: rochusfranken@ 
outlook.com, diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail. 
com, pastor K. van Vliet, tel. 06 15 94 89 52, e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl, pasto-
raal werker S. Zuidersma, tel. 06 21 59 39 36, e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Zoals u op pagina 10-11 van deze OKe 
kunt lezen, worden er in de komende 
veertigdagentijd weer sobere maaltij-
den en avondgebeden 
georganiseerd in Willi-
brords Erf en de Groe-
ne of Willibrordkerk.
De maaltijden zijn 
sober, maar heerlijk 
en de avondgebeden 

bieden een halfuur verstilde muziek en ge-
bed. Ook u als parochiaan bent daarbij van 
harte welkom. Op woensdag 25 februari 

is de presentatie van 
het Vastenactiepro-
ject, dat de Augusti-
nusparochie dit jaar 
gaat steunen. 
Graag tot ziens!
� Els van Leuken

Palmpasen 29 maart 2026
Op 29 maart a.s. is het Palmzondag.
Ook dit jaar weer worden kinderen van 
harte uitgenodigd om een palmpaasstok 
te maken en mee te lopen in de proces-
sie tijdens de gezinsviering op zondag 
29 maart in de H. Willibrordkerk aan de 
Rhijngeesterstraatweg 37, Oegstgeest. 
De viering begint om 11.00 uur.
Op 22 maart mogen de kinderen in de 
pastorie naast de kerk om 11.00 uur hun 
palmpaasstok komen maken, ingang 
achterom. Neem dan wel een palmpaas-
stok mee en wat lekkers om eraan te 
hangen; voor een broodhaantje en an-
dere versiering wordt gezorgd. 
Kinderen die liever thuis hun palmpaas-
stok maken, zijn uiteraard op 29 maart 
van harte welkom om Palmpasen mee 
te komen vieren.
Weet jij al wie je blij gaat maken met je 
palmpaasstok?� Pim Kouwenhoven

Wij gedenken…
…Antonius Johannes Maria Wilhel-
mina (Ton) van der Lans, echtgenoot, 
(schoon)vader en opa. Ton werd op 25 
augustus 1951 in Voorhout geboren en 
overleed op 2 februari.
In onze parochie was Ton 12 jaar lid van 
de Commissie Financiën en Beheer van 
het Parochiebestuur. Daarnaast was hij 
in de periode 1990-2002 ook penning-
meester van het Kerkhofbestuur.
Op zaterdag 7 februari is Ton in beslo-
ten kring gecremeerd.

Moge deze lieve dode rusten  
in Gods licht en vrede.

In de viering werden replica’s van het Laurentiusbeeld in 
de kathedraal naar voren gedragen en daarna gezegend 
door de bisschop.
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PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

Troosttafelen
Op 12 maart is 
er voor wie een 
partner verloren 
heeft een maal-
tijd met een 
goed gesprek. Lotgenoten ontmoeten, 
samen eten, in een sfeer van warmte 
naar elkaar luisteren. Verdriet benoemen 
en delen helpt en kan kracht geven. 
De begeleiding is in handen van Nelleke 
van der Oord, coördinator rouwwerk van 
Humanitas en Richtsje Abma. Gert en 
Ineke Ravensbergen koken een vegeta-
rische maaltijd. Kosten van de maaltijd: 
€ 7,50. Het is geen bezwaar als je er eer-
der wel of niet bij was; de avonden zijn 
los te bezoeken. 
Er is ook een boekentafel. Je kunt je op-
geven via www.pgoegstgeest.nl. 

Palmpasen
Op 29 maart kunnen kinderen een 
Palmpasenstok versieren in Willibrords 
Erf. Daarna is er een optocht in de kerk. 
Het is altijd een mooi en feestelijk ge-
zicht al die stokken. Aan de hand van de 
voorwerpen aan de stok kun je ook het 
paasverhaal bespreken met je kinderen. 
Opgeven is handig, dat kun je doen via 
de kinderkerk-appgroep of via Margreet, 
Pieternel of Richtsje. Van harte welkom.

Ten slotte
In de 40dagentijd bezinnen we ons op 
het lijden in de wereld via de weg van 
Jezus Messias. Hij hield vast aan het pro-
fetische visioen van gerechtigheid en 
verzoening, zijn weg lijkt dood te lopen 

op het kruis. Dat roept vragen op, vragen 
rondom het lijden in onze wereld. Daar-
om tenslotte deze chassidische wijsheid:

Tegen een wanhopige student  
zei de wijze:

‘Ik weet dat er vragen zijn die  
open blijven;

ik weet dat er een lijden is, zo 
schandalig dat er geen woorden 

voor zijn;
ik weet dat in Gods schepping  

onrechtvaardigheid is aan 
te wijzen –

ik weet dat allemaal evengoed  
als jij.

Ja, er zijn voor mensen redenen te 
over om in woede uit te barsten.

Ja, ik weet waarom je kwaad bent.
En wat zeg ik tegen je?

Uitstekend. Laten we kwaad zijn.
Samen.’

Het is goed om samen op weg te gaan 
naar Pasen, met alle gevoelens die er in 
ons leven.
Van wanhoop en hoop, angst en ver-
trouwen, woede en gelatenheid. Laten 
we samen waken bidden, hopen en uit-
zien naar het licht, het licht van Pasen. 
Gezegende voorbereidingstijd op Pasen 
gewenst!

Ds. Richtsje Abma en ds. Rian Veldman

w w w . p g o e g s t g e e s t . n l

Op 18 februari begint na carnaval de 
veertigdagentijd. Het is de voorberei-
dingstijd op Pasen. Je kunt deze tijd 
gebruiken voor wat meer van het een 
of wat minder van het ander. De een 
snoept/drinkt dan alleen op zondag, 
een ander doet wat meer aan stille tijd, 
aan bidden of je neemt tijd om iets te 
knutselen wat in je huis zichtbaar maakt 
dat we naar Pasen toeleven. Je kunt een 
paars hoekje maken, een kruis neerzet-
ten, naar de kerk gaan, een mooi doel 
kiezen voor een gift. In deze tijd is er 
iedere woensdag een avondgebed ver-
zorgd door verschillende kerken samen 
in de Groene Kerk. 
Waar het om gaat? Nederigheid, ver-
binding met Jezus en concentratie. Hoe 

broodnodig in deze tijd om die waarden 
te horen en te oefenen, om ons om te 
keren naar God. Dan kunnen we verstil-
len, kracht vinden in de bijbelse verha-
len en inspiratie. 

Bij de diensten
Op 18 februari was de viering van 
Aswoensdag en kon je een askruisje ont-
vangen. In de vieringen op zondag ont-
breekt in deze paarse tijd het Gloria. Er is 
een bloemschikking ter inspiratie. Op 8 
maart zingt de cantorij en ook op witte 
donderdag en paasmorgen. Goede vierin-
gen gewenst.

Meeleven
Er zijn gemeenteleden die revalideren 
van een knieoperatie. Anderen hoorden 
tot hun schrik dat een operatie nodig is, 
dat geeft spanning en zorgen. Anderen 
kijken graag de eerste sneeuwklokjes 
en narcissen de grond uit, als voorboden 
van de lente. Iedere zondag is er gebed 
voor wie kampen met ziekte of een tijd 
van zwaarte hebben vanwege rouw of 

Veertigdagentijd

PASTORALE SECTIES
SECTIE ZUID-OOST

Predikant: ds. R. (Richtsje) Abma 
Simon Vestdijklaan 14, 2343 KV  Oegstgeest 
Tel.: 06- 83 11 66 26 
e-mail: richtsjeabma@gmail.com

SECTIE NOORD-WEST
	 Predikant: ds. R.C. (Rian) Veldman 

Martinus Houttuynhof 73,2341 PP Oegstgeest
	 tel.: 06 - 14 27 30 13, 

e-mail: ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

KERKELIJK BUREAU
Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest
Tel. ma t/m vr van 9-17 uur: 06 -15 21 66 50
e-mail: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl
Geopend op dinsdag en donderdag van 
10-12 uur, verder op afspraak.

Ledenadministratie
Email: ledenadministratie@pgoegstgeest.nl
Administratie, reserveringen en andere zaken
 via het kerkelijk bureau

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

Kerkenraad: Voorzitter: dhr. H. (Hans)  
Hogerzeil, voorzitterkr@pgoegstgeest.nl
Scriba: mw. M. (Maureen) van den Brink,  
tel. 06 - 23 12 35 37, scribapgo@pgoegstgeest.nl
corr. adres: zie kerkelijk bureau
Bankrekeningnummers Prot. Gem. Oegstgeest:
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie
NL96 INGB 0002 4050 56: Werelddiaconaat

GEBOUWEN 
Groene Kerk: Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB  Oegstgeest� Willibrords Erf: Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB  Oegstgeest

ander verdriet. Soms kan een mooi lied, 
een aardig gebaar, een teken van mee-
leven helpen het te dragen. 

Kerk op schoot
Op 1 maart om 15 uur is er weer kerk 
op schoot voor kinderen van 0 tot en 
met 5. Het verhaal dat centraal staat is 
dat van de vijf broden en twee vissen. 
Er is een bootje om in te zitten, het zand 
om te voelen aan je voetjes en de mat-
se om te delen. En dominee Beertje is er 
natuurlijk. Gezellig als je ook komt!

Uitje naar Leger des Heils in Leiden
Op 5 maart gaan we 
naar het Leger des Heils 
in Leiden. We worden 
daar om 13.30 uur ver-
wacht en krijgen daar 
een uitleg door Jan Kruidhof. 
Hij zal ons vertellen wat het Leger des 
Heils doet. Hij zal ons ongeveer een uur 
bezighouden. Daarna kunnen we een 
kopje thee drinken en nog wat vragen 
stellen. Zij hebben ook een winkel voor 
tweede handskleding. 
Het Leger des Heils is een internationale 
christelijke organisatie met als doel het 
evangelie van Jezus Christus te verkon-
digen en menselijke nood te lenigen 
zonder discriminatie. Vanuit hun geloof 
strijden ze tegen armoede, verslaving, 
eenzaamheid en uitsluiting om kwetsba-
re mensen te helpen en kansen te bie-
den. Ze bieden integrale hulp, waaronder 
maatschappelijke opvang, jeugdzorg en 
reclassering, met de missie dat iedereen 
ertoe doet.  
Na het bezoek aan het Leger des Heils is 
er een mogelijkheid om met ons naar de 
begraafplaats de Groenesteeg te wan-
delen.
Het is een historische begraafplaats. Een 
van de vredigste plekjes in de Leidse 
binnenstad.
Als u mee wilt doen met dit uitje dan 
kunt u zich opgeven per email:
jeannetaal@gmail.com� Jeanne Taal,

Team onderling pastoraat

kun je hoop houden in een wereld met 
zoveel geweld? Hoe kun je hoopvol je 
stem laten horen bij de verkiezingen op 
18 maart? 

Jezus gaat de weg van verzoening en 
liefde tot het uiterste. Het is een weg 
van medemenselijkheid te midden van 
grote machten en mannen en regimes 
die op heel andere dingen gefocust zijn: 
status, plezier, luxe, geweld en haat. 
Hoe kan het dat wij er zo weinig tegen-
over kunnen stellen? We hadden een 
tijdje ‘democratisch en ideologisch va-
kantie’, maar nu is het tijd om waarden 
weer te gaan respecteren, de waarde 
van eerbied, van samen en van zorg 
voor elkaar en voor de schepping. Het is 

Wij gedenken…
23 dec 	 dhr. Cornelis Hogervorst� 88 j. 
09 jan. 	 dhr. Cornelis van der Zwart
� 88 j.
17 jan.  	mw. Margje Plasmeijer-
	 van der Veur� 90 j.
22 jan.	 mw. Annie Beukenhorst-
	 van Rossum� 103 j.
29 jan.	 dhr. Adriaan  Feitsma� 83 j.

Het ‘in memoriam’ is op te vragen 
bij de scriba van de Kerkenraad via 

scribapgo@pgoegstgeest.nl

http://www.pgoegstgeest.nl
http://www.pgoegstgeest.nl
mailto:jeannetaal@gmail.com
mailto:scribapgo@pgoegstgeest.nl
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Woensdag 25 maart
Een inspirerende avond met verhalen over missiewerk in 
Zuid-Afrika in het Nquthu district. Het district ligt ver van de 
stedelijke gebieden vandaan. In de tijd van apartheid werd aan 
de ontwikkeling van deze gebieden weinig of niets gedaan; de 
infrastructuur is pas na de afschaffing van de apartheid opge-
start. Ook gaf de regering geen prioriteit aan onderwijs voor de 
inwoners van de Nquthu regio, evenmin aan de economische 
ontwikkeling. Lichthuis geeft in het Nquthu district, gezamenlijk 
met andere NGK-kerken, invulling aan de missionaire roeping 
‘geloof delen wereldwijd’. 
De Nederlandse Gereformeerde Zending Nquthu (NGZN) is een 
samenwerkingsverband van NGK kerken die een partnerschap 
onderhouden met 4 kerken in Nquthu district, Kwazoeloe-Na-
tal, Zuid-Afrika. Deze kerken zijn voortgekomen uit Nederlands 
zendingswerk in Zuid-Afrika. Het is mooi om te zien dat de ge-
meenten steeds zelfstandiger functioneren. Toch is ondersteu-
ning nog nodig, geestelijk en financieel. We nodigen u graag uit 
om te luisteren naar verhalen over dit mooie missiewerk.

Organisatie: Lichthuis - Nederlands Gereformeerde Kerk 
Oegstgeest
Inleider: Jelle Boshuizen

Nog maar kort geleden hebben we de geboorte van Jezus ge-
vierd in de kerk of we maken ons alweer op voor een periode 
van bezinning en inkeer. Op 18 februari is het Aswoensdag, het 
begin van de veertigdagentijd. Ook dit jaar zijn er op de woens-
dagavonden volgend op Aswoensdag tot aan Pasen avondgebe-
den in de Groene- of Willibrordkerk. Wij ontmoeten elkaar in stil-
te en gebed, in zang en muziek en in het luisteren naar de Bijbel 
op de woensdagen van 25 februari t/m 1 april van 19.30-20.00 
uur. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn: mee-
vieren, meebidden en meezingen in verbondenheid met elkaar 
en met de Eeuwige.

Deze veertigdagen
tijd gaan we in de 
avondgebeden op 
weg naar Pasen 
langs de wegen of 
werken van barm-
hartigheid.
Theoloog en pries-
ter Henri Nouwen 
schreef: ‘Een van 
de best bewaar-
de geheimen van 
de mensheid is de 
vreugde die een le-
ven in barmhartig-
heid geeft.’
Dit geheim willen 
wij op het spoor komen deze veertig dagen. Deze avondgebe-
den zullen ons hopelijk inspireren om steeds meer te gaan leven 
vanuit Gods barmhartigheid. Om te zoeken naar wegen in ons le-
ven en samenleven van alledag om die barmhartigheid zichtbaar 
te maken, handen en voeten te geven.
Iedere week cirkelen we rond één werk van barmhartigheid met 
een daarbij passende schriftlezing (zie ook het schilderij van  
Köder op pagina 4 van de bijlage) :

Gevangenen bezoeken 
Naakten kleden
Hongerigen voeden en dorstigen laven
Zieken bezoeken 
Vreemdelingen herbergen 
Doden begraven 

Wie goed telt ziet dat we twee werken hebben samenge-
voegd: hongerigen voeden en dorstigen laven.  
Overigens heeft Paus Franciscus nog een achtste werk van 

Woensdag 25 februari
De jaarlijkste Vastenactiecampagne staat dit jaar in het 
teken van ‘in actie voor kinderen in Bolivia’. De MOV 
groep van de Augustinusparochie gaat het scholen-
project in Bolivia steunen. In het noorden van het land, 
midden in het Amazone-oerwoud, ligt de stad Riberal-
ta. Hier werkt bisschop Eugenio samen met de zusters 
van Señor de los Milagros. Het werk van het bisdom 
voor de kinderen wordt al jaren vanuit Nederland on-
dersteund door Stichting Amazone Kinderen. Zij wer-
ken nauw met elkaar samen. Kernpunten: opvangcen-
tra waar kinderen een warme maaltijd krijgen (vaak de 
enige van de dag), hulp bij hun huiswerk, extra lessen 
en een veilige plek om te spelen wanneer ouders nog 
aan het werk zijn in de bossen. Er wordt nu een nieuw 
centrum gebouwd in Sena, een stadje diep in het oer-
woud. Daarvoor zijn tafels, stoelen, kookspullen en 
schoolmateriaal hard nodig. Nieuwsgierig naar meer 
informatie, wees van harte welkom.

Organisatie:  parochie H. Augustinus
Inleider: Marcus Barendse, relatiebeheerder  
Vastenactie

Woensdag 11 maart
Op deze avond wordt u geïnformeerd 
over het werk van de Binnenvest Lei-
den en omstreken.  De Binnenvest 
biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die 
veel problemen tegelijk hebben en daardoor de grip 
op hun leven kwijt zijn geraakt. Bijvoorbeeld wan-
neer je te maken hebt met grote geldzorgen, psycho-
sociale problemen of verslaving en dak- of thuisloos 
bent of dreigt te worden. De Binnenvest bestaat uit 
professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. 
Zij bieden opvang en ondersteunen mensen om hun 
kracht te vinden en te versterken, zodat zij hun leven 
weer kunnen opbouwen en kunnen bijdragen aan de 
maatschappij. Om dit te bereiken sluiten wij aan bij de 
leefwereld, wensen en ambities van de cliënt. De regie 
ligt in handen van de cliënt. 
Wij zoeken samen naar de krachten en hulpbronnen op 
alle leefgebieden. Waar nodig zijn wij betrokken bij het 
netwerk van cliënten. Samen met partners in het net-
werk blijven wij zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

Organisatie: Protestantse Gemeente Oegstgeest
Inleider: nog niet bekend

Op drie woensdagen van de veertigdagentijd zullen er een-
voudige maaltijden worden georganiseerd, onder de noemer 
‘Samen aan Tafel’. Wij komen dan bijeen voor een kopje zelfge-
maakte soep en stokbrood, en worden geïnformeerd over een 
organisatie die hulp verleent aan mensen die het nodig heb-
ben, dichtbij of ver weg. De sprekers vertellen enthousiast over 
hun werk en de uitdagingen waar zij voor staan, en dat biedt 
inzicht in hoe hulp het beste geboden kan worden. Tijdens 
deze maaltijden staat het delen centraal: in het samenzijn en 
het gesprek met elkaar, in het delen van de maaltijd, maar ook 
in het delen van onze gaven. De maaltijden zijn sober, en dat is 

bedoeld om iets over te houden en dat in te zamelen voor de 
organisatie waarover wij worden geïnformeerd. Na de maaltijd 
gaan mandjes rond waarin u een contante bijdrage kunt ge-
ven. Het is ook mogelijk ter plaatse via een QR-code uw bijdra-
ge te geven. Kom, deel en geniet van het samenzijn!
Alle maaltijden worden gehouden in Willibrords Erf. Inloop van-
af 17.45 uur, eindtijd rond 19.15 uur, zodat u desgewenst kunt 
deelnemen aan het avondgebed/vesper in de Groene Kerk. 
Graag aanmelden via www.pgoegstgeest.nl of schriftelijk in 
de kerk op de zondag voorafgaande aan de woensdag van de 
Samen aan Tafel maaltijd.

Kom en deel!

S a m e n 
a a n
T a f e l

barmhartigheid toegevoegd: zorg voor de schepping.
Veertig dagen van bezinning, zoeken en bewandelen van 
wegen van barmhartigheid. Zo gaan we deze veertigdagen-
tijd door: in het spoor van die Ene in wie Gods Barmhartig-
heid zichtbaar is geworden. Die ons aanspoort Hem te zoe-
ken en vinden in noodlijdende medemensen.

De voorbereidingscommissie:
vanuit de PGO: ds. Rian Veldman, Mart Binnendijk, Netty 
Moolenaar, vanuit Lichthuis NGK: Marion Kuiper; vanuit de 
RK: Elisabeth Piret.

Avondgebeden 
in de veertigdagentijd

1110

http://www.pgoegstgeest.nl
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NEDERLANDSE GEREFORMEERDE KERK OEGSTGEEST

Samenkomsten: Duinzigtcollege,  
Wijttenbachweg 23. 
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld, 
Oude Rijnsburgerweg 54, 
2342 BC Oegstgeest, tel.: 06 42 87 38 60,
e-mail: pieterkleingeld@pm.me
Predikant: ds. A. Bosma,

e-mail: alexanderbosma95@gmail.com
tel.: 06 57 58 98 17
Pastoraal werker: Alice Siepelinga,  
e-mail: alicesie@xs4all.nl, tel. 06 10 89 96 22
Voorzitter kerkenraad: Wilbert van den Hout, 
e-mail: voorzitter@ngkoegstgeest.nl, 
tel. 06 - 23 53 65 22

Scriba: Ingrid van Dillen
e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
Contactadres kolommen: 
Eke de Gier-van der Jagt, 
gierennest.eke@kpnplanet.nl
Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest

Als lijden lang duurt… de constatering dat er veel lijden is, ook 
in het leven van gelovigen. Punt. Ook 
al beweren sommige predikers anders. 
Daar is lef voor nodig. Ja, God is de grote 
Tranenverzamelaar. Hij telt ze en wist ze 
eens uit. Maar kunnen we met die goed-
bedoelde troost ook wachten? Stil zijn? 
En nabij blijven?

Alice Siepelinga, pastoraal werker

Eskolkamp 
De kinderen van Eskol (uit groep 8 resp. 
de 1e en 2e klas van de middelbare 
school) hadden van 17-18 januari een 
geslaagd kamp in de Rehoboth: “We 
gingen uitwaaien in jumping Warmond, 
samen frietjes eten, bijbels smokkelen, 
een film kijken, marshmallows roosteren 
en dan vroeg naar bed na een spelletje 
(uhum...). Op zondagmorgen verzorgden 
we samen een dienst.”

Tiddo Mooibroek en Geertjo van Dijk

Project ’10 voor tieners’ 
Als volwassene 
(of echtpaar) 10 
weken bidden 
voor een tweetal 
tieners van 11-17 
jaar. Op 1 maart 
gaat dit project na 
de dienst van start met 
een gezamenlijk koffiemoment om ken-
nis te maken. Dan krijgen de volwasse-
nen ook inspiratie waarvoor ze kunnen 
bidden. Een afspraak tussendoor helpt 
natuurlijk ook om elkaar (beter) te leren 
kennen en gerichter voor de tieners te 
kunnen bidden. Na die 10 weken wordt 
het ook weer gezamenlijk afgesloten.

Stella Lopriore en Tabitha van der Zwan

Wat een verrijking en voor-
recht was en is het voor me 
om gesprekken te voeren en 
teksten te lezen met mede-
gelovigen, die chronische
depressies, psychoses of 
andere vormen van neurodi-
versiteit hebben (gehad). Dat 
laatste begrip kan behulp-
zaam zijn, omdat het inclu-
sief wil zijn. Maar het kan 
ook versluierend werken,  
zo geven zij aan. Ze vragen alleen maar 
om begrip en nabijheid, ontmoeting en 
echte aandacht. 

Prangende vragen
Ze stellen ook prangende vragen aan 
mij, aan de kerkgemeenschap en aan 
God. Mogen we erbij horen, ook als we 
niet vooruitgaan? Zijn we welkom, ook 
als we jarenlange aandacht vragen? Mo-
gen we echt rouwen, ook als het ‘al vijf 
jaar’ duurt? Kunnen jullie het met ons 
uithouden, ook als we na gebedsont-
moetingen geen overwinningsverhaal 
laten horen?

Fijngevoeligheid
Het vraagt fijngevoeligheid en respect-
vol luisteren naar de ervaringen van de 
ander. Samen zoeken we naar de bete-
kenissen en het belang, in plaats van al-
leen een negatieve benadering van het 
horen van stemmen of van de aanwe-
zigheid van wanen. Dat is helend. Door-
vragen over dat duister; wat zie je daar 
en wat ervaar je er? Het is verleidelijk 
om te vragen of het al beter gaat. Is de 
ander al verder gekomen met de rouw-
verwerking? Begint de depressie al op te 

Uit de Kerkenraad
In de vergadering is uitvoerig gesproken 
over gebed en verbondenheid binnen de 
gemeente. De ervaringen rond de Ubun-
tu-tafels hebben opnieuw laten zien hoe 
belangrijk het is om elkaar te ontmoeten 
in kleine, veilige verbanden. Vanuit de 
gemeenteopbouw wordt actief gezocht 
naar manieren om ontmoeting en on-
derlinge verbinding te versterken, onder 
andere door laagdrempelige initiatieven 
die mensen met elkaar in contact bren-
gen. Daarbij blijft er nadrukkelijk oog 
voor het betrekken van jongeren bij het 
leven van de gemeente en voor samen-
werking tussen verschillende teams en 
ambtsdragers.  

Alison Groen, notuliste

Onderling meeleven
In onze gemeente komen mensen met 
verschillende culturele achtergronden. Zo 
ook mensen uit Iran. 
De afgelopen weken hebben we – tot nu 
toe driemaal – een gebedsbijeenkomst 
belegd met en voor hen en voor hun ge-
liefden in hun moederland. De communi-
catie met hun familie is minimaal of zelfs 
totaal afwezig, wat uiteraard enorm veel 
zorgen en spanningen geeft. 

We lazen o.m. uit Lucas 1:78,79: 
Dankzij de liefdevolle barmhartigheid 
van onze God zal het stralende licht 
uit de hemel zich over ons ontfermen 
en schijnen over allen die in duisternis 
verkeren, in de schaduw van de dood, 
zodat we onze voeten kunnen zetten 
op de weg van de vrede.’ 

Bidt u mee voor dit land en volk?
Jan Baronner en Pieter Kleingeld

Uit de gemeente
Op 17 januari overleed Cocky Cool-van 
Wijk op de leeftijd van 76 jaar. De dank-
dienst en aansluitend de begrafenis von-
den plaats in en bij het Groene Kerkje.  

Eke de Gier-van der Jagt

klaren? Het is een valkuil. Het suggereert 
dat het erom gaat dat er vooruitgang en 
genezing gloren. Terwijl dit zomaar druk 
kan geven en afstand tot die ander. Je 
raakt uit verbinding, want de ander kan 
daar niet aan voldoen. Het is wellicht 
nooit helemaal mogelijk om vooruit te 
gaan, en wat dan?

Nabijheid bieden
Zo oefenen we in de kerk om elkaar lief 
te hebben. Niemand is uitbehandeld, 
denk ik inmiddels. We kunnen altijd na-
bijheid bieden.
Shalom zoeken met God, niet zozeer 
genezing zoals wij dat in het westen 
definiëren. Jezus zoeken in de storm, in 
het duister. Net als Job vragen stellen, 
verdriet delen en woorden vinden. Leren 
leven met de dissonanties van het leven, 
met God. Erkennen, klagen én vieren 
van mooie momenten. Vertellen dat de 
mogelijkheid bestaat dat God er is, is ge-
weest en zal zijn, dat Hij nabij is, ook al 
ervaart de ander dat niet. Soms hooguit 
dat. Dat geeft hoop.

Lijden blijft soms
Het is niet eenvoudig om het te laten bij 

Stilte, bezinning en gebed

Hij heeft ontdekt dat hij een verankering 
in de stilte nodig heeft: elke dag een uur, 
elke week een dagdeel en elk jaar een 
paar weken, bijvoorbeeld in deze tijd van 
voorbereiding naar Pasen. Hij weet: juist 
de sociale mens heeft stilte nodig. Stilte 
is geen nulstand. Stilte is vol inhoud. Je 
komt onder de oppervlakte van het be-
staan. Duiken in de stilte kan sluimeren-
de herinneringen tot leven wekken, en 
het kan ook pijnlijke herinneringen bo-
venbrengen. Toch kan stilte helend zijn 
en heel erg fantastisch. Uit de stilte komt 
veel begrip, wijsheid en moed voort. Stil-
te helpt ons begrijpen wie we zijn. In 
de stilte kunnen we ons niet verbergen 
voor onszelf. 

Toen hij een aantal weken moest reva-
lideren na een rugoperatie en veel plat 
lag in de tuin, ontdekte hij hoe sterk de 
verbinding is tussen de natuur en stilte 
en dat deze stilte uitnodigt tot bid-
den. Bidden is vóór al het andere: luis-
teren. Het gaat niet om mijn activiteit, 
maar om mijn vermogen om zo stil te 
worden, dat ik het geluid van de stilte 
kan horen, de zachte klanken van de 
grote scheppingskracht achter alles, het 
gevoel voor de kosmische dans en de 
moed om ja te zeggen als je ten dans 
wordt gevraagd. 

Verder heeft hij het over hoe je kunt be-
ginnen te bidden, welke gebedstalen 
er zijn en welke hulpmiddelen, en over 
gebedsplaatsen en ‘thin places’. Ook ver-
telt hij over een reis met de auto door 
Amerika waar hij drie personen opzocht 
en tussendoor dagen alleen door weidse 
landschappen reed, en ook over de coro-
natijd en hoe hij een tijdje op een eiland 
verbleef en daar een storm meemaakte 

en hoe hij 
bad. 
Ik genoot 
van de 
frisse invalshoek, en 
de subtiele bewoording. Ook bemoe-
digde het boek me. Een aantal wijze uit-
spraken neem ik mee:

- Het komt erop neer dat je de grond 
durft betreden en dan gaat ontdek-
ken dat je deel bent van iets groters dan 
wat je zelf hebt georganiseerd.

- God is degene die ons wil ontmoeten. 
Als God achter de ontmoeting staat, vol-
staat ‘er zijn’. Kom zoals je bent. Stort je 
hart uit als water ten overstaan van de 
Heer.

- Zingevingsvragen roepen onrust op en 
dat dempen we weer met geluid. Maar 
wat als het antwoord zich bevindt in de 
stilte? 

- De moeilijkste gebedstaal is: lofzin-
gen bij tegenwind. Als de zwaarte mij 
overvalt, zeg ik tegen God wat ik niet 
ervaar: dat God groter is. Altijd groter. Dit 
gebed drukt het geloof uit dat God kan 
ingrijpen. 

- Je loopt vast als je in gebed teveel ge-
focust bent op het resultaat. Kom zonder 
agenda. 

- Als je geen woorden hebt, bid dan 
het Onze Vader. Als we dat bidden, zijn 
verdere woorden onnodig. 

- Er valt veel te winnen wanneer we de 
dag beginnen met luisteren naar je hart 
en je verlangen voordat je het nieuws 
leest. 

- Het lied is daar en het wacht op ons. 
Een lied van hoop voor de toekomst. 

Heleen Smit-Rietkerk

Het geluid van de stilte, Tomas Sjödin, 
uitg. Ark Media, 2021,  
EAN 97 890 3380 2522

Verlangen naar Gods aanwezigheid in de veertigdagen-
tijd. In stilte God ontmoeten met het boek Het geluid 
van de stilte van Tomas Sjödin. Deze Zweedse schrij-
ver en pastor heeft een boek geschreven over innerlijk 
leven, waarin hij verslag doet van de afgelopen 30 
jaar van zijn leven. 

Boekbespreking

w w w . n g k o e g s t g e e s t . n l
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Diensten en vieringen Varia-agendavoor de   periode van 22 februari tot en met 8 april 2026

VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

De vieringen zijn op vrijdagochtend in de Gro-
te Zaal.
Iedereen is in alle vieringen welkom! U kunt 
zich als vrijwilliger melden via 06 2894 8089 
of judith.vandervis@marente.nl (di. en do.) of 
via  06-12 20 91 91 of  
christa.vandersman@marente nl. (di.).

vr	 06 mrt	11.00	 RK, Pastor Kees van Vliet
vr	 20 mrt	11.00	 PKN, ds. Nico Smit
vr	 03 apr	 11.00	 PKN, Goede Vrijdag/
			   Pasen/Avondmaal, 
			   ds. Van der Ende

ZIEKENHUIS ALRIJNE LEIDEN

zo	 01 mrt	 10.15	 pastor Astrid de Haas & 
			   Helen
zo	 15 mrt	 10.15	 pastor Henk de Groot
zo	 29 mrt	10.15	 pastor Jan Koeleman

PAULUSKERK, 
VOLLE EVANGELIEGEMEENTE

Zondagsdienst 11.00  Arnold & Hind Verduijn

DORPSCENTRUM, 
St. Evangelische Gemeenschap

zo	 22 feb	 10.00	 J.H. Meinema, Ter Apel
zo	 01 mrt	 10.00	 J.F. de Leeuw, Veenendaal
zo	 08 mrt	10.00	 J. Nugter, Valkenburg ZH
zo	 15 mrt	 10.00	 J. van Staveren, Boskoop
zo	 22 mrt	10.00	 W. Jansen, Nijkerk
zo	 29 mrt	10.00	 D. Wolbers, Franeker 
vr	 03 apr	 19.00	 J. Nugter, Valkenburg ZH, 
			   Goede Vrijdag, 
			   Heilig Avondmaal	
zo	 05 apr	 10.00	 Eerste Paasdag, 
			   H. Koehorst, Mijdrecht

DORPSKERK LEIDERDORP, 
PKN Leiden

Samen onbeperkt geloven
zo	 08 mrt	15.00	 Elma v.d. Voort 

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

Alle vieringen zijn ook op afstand te volgen 
via Kerkdienstgemist.nl 

GROENE OF WILLIBRORDKERK

Elke dinsdag 8.30	Dagwacht 
Elke donderdag is de kerk van 16-17 uur open 
voor bezoek of om een kaarsje te branden. 

zo	 22 feb	 10.00	 ds. Richtsje Abma
wo	25 feb	 17.45	 Samen aan Tafel RK
		  19.30	 Avondgebed RvK
zo	 01 mrt	 10.00	 ds. Rian Veldman
wo	04 mrt	19.30	 Avondgebed RvK
zo	 08 mrt	10.00	 ds. Rian Veldman
wo	11 mrt	 17.45	 Samen aan Tafel PGO
		  19.30	 Avondgebed RvK
zo	 15 mrt	 10.00	 ds. Richtsje Abma, 
			   Maaltijd van de Heer
wo	18 mrt	 19.30	 Avondgebed RvK
zo	 22 mrt	10.00	 ds. Rian Veldman
wo	25 mrt	 17.45	 Samen aan Tafel Lichthuis
		  19.30	 Avondgebed RvK
zo	 29 mrt	10.00	 Palmzondag, 
			   ds. Richtsje Abma
wo	01 apr	 19.30	 Avondgebed RvK
do	02 apr	 19.30	 Witte Donderdag, 
			   ds. Rian Veldman,
			   Maaltijd van de Heer
vr	 03 apr	 19.30	 Goede Vrijdag, 
			   ds. Richtsje Abma
za	 04 apr	 22.00	 Paasnacht, 
			   ds. Richtsje Abma
zo	 05 apr	 07.00	 Eerste Paasdag, 
			   vroege Paasjubel
		  09.45	 Paasjubel
		  10.00	 ds. Rian Veldman

Autodienst 
zo	 22 feb	 Hanneke en Lex Huisman 
	�  06-220 5 59 64
zo	 01 mrt	 Jan Bos� 06-13 63 73 44
zo	 08 mrt	Ed Noordijk� 06-48 76 96 26
zo	 15 mrt	 Marianne Smit-Jellema 
� 06-25 07 52 75
zo	 22 mrt	Cobie Visee� 06-27 32 30 38
zo	 29 mrt	Rosemarie Wijnands�06-30 46 80 89
zo	 05 apr	 René Kammenga� 06-22 19 81 22

DUINZIGTCOLLEGE
Nederlandse Gereformeerde Kerk  
Oegstgeest

Voor actuele informatie:  
www.ngkoegstgeest.nl
Via deze website kan meegekeken worden.

zo	 22 feb	 10.00	 ds. Pieter Kleingeld	
zo	 01 mrt	 10.00	 ds. Alexander Bosma, 
				   Heilig Avondmaal
zo	 08 mrt	10.00	 ds. Pieter Kleingeld
wo	11 mrt	 19.30	 ds. Alexander Bosma, 
			   Biddag voor Gewas en 
			   Arbeid, Rehobothkerk
zo	 15 mrt	 10.00	 ds. Alexander Bosma, 
			   Voorbedezondag
zo	 22 mrt	10.00	 ds. Pieter Kleingeld
zo	 29 mrt	10.00	 ds. Alexander Bosma
do	02 apr	 19.30	 Witte Donderdag, 
			   Heilig Avondmaal
			   ds. Pieter Kleingeld, 
			   Rehobothkerk
vr	 03 apr	 19.30	 Goede Vrijdag, 
			   ds. Alexander Bosma
za	 04 apr	 19.30	 Stille Zaterdag, 
			   Alice Siepelinga
			   Rehobothkerk 
zo	 05 apr	 10.00	 Pasen, ds. Pieter Kleingeld 

Arabischtalige diensten
Steeds de eerste en derde zondag van de
maand, met Nederlandse vertaling
Tijd/locatie: 14.00 uur, Rehobothkerk
Voorganger: ds. P. Kleingeld

R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS
PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD

Zie www.parochie-augustinus.nl voor de ac-
tuele livestream.
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch 
contact opnemen met pastoor Franken:
071-889 5938.

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact 
opnemen met mw. Gabriëlle Walter: 
071-517 3287.

1e zondag van de veertigdagentijd
za	 21 feb	 19.00	 Viering in Wassenaar 
zo	 22 feb	 11.00	 Eucharistie, 
			   Mgr. A. van Luyn sdb/
			   diaken P. Winnubst, Schola
wo	25 feb	 17.45	 Samen aan Tafel RK, 
			   Willibrords Erf 
		  19.30	 Avondgebed RvK, 
			   Groene Kerk

2e zondag van de veertigdagentijd
za	 28 feb	 19.00	 Viering in Wassenaar

zo	 01 mrt	 11.00	 Eucharistie, Centrale 
			   Gezinscatechese en voor-
			   stellen van de Vormelingen, 
			   pastoor R. Franken,
			   past. werker S. Zuidersma,
			   Dameskoor 
wo	04 mrt	19.30	 Avondgebed RvK
		
3e zondag van de veertigdagentijd
za	 07 mrt	19.00	 Viering in Wassenaar
zo	 08 mrt	11.00	 Eucharistie, 
			   pastor K. van Vliet,
			   Gemengd Koor 
wo	11 mrt	 17.45	 Samen aan Tafel PGO
		  19.30	 Avondgebed RvK

4e zondag van de veertigdagentijd, Laetare
za	 14 mrt	 19.00	 Viering in Wassenaar
zo	 15 mrt	 11.00	 Eucharistie, 
			   pastoor R. Franken,
			   Schola
wo	18 mrt	 19.30	 Avondgebed RvK

5e zondag van de veertigdagentijd
za	 21 mrt	 19.00	 Viering in Wassenaar
zo	 22 mrt	11.00	 Eucharistie, 
			   Mgr. A. van Luyn sdb/
			   diaken P. Winnubst,
			   Combikoor
wo	25 mrt	 17.45	 Samen aan Tafel Lichthuis
		  19.30	 Avondgebed RvK

Palmzondag, Goede Week
za	 28 mrt	19.00	 Viering in Wassenaar
zo	 29 mrt	11.00	 Eucharistie, 
			   pastoor R. Franken,
			   Dameskoor
wo	01 apr	 19.30	 Avondgebed RvK
do	02 apr	 19.30	 Witte Donderdag, 
			   pastor K. van Vliet, Schola
vr	 03 apr	 15.00	 Goede Vrijdag, Kruisweg, 
			   past. werker S. Zuidersma, 
			   combikoor
		  19.00	 Kruishulde, 
			   pastoor R. Franken,
			   Dameskoor
za	 04 apr	 21.00	 Paaswake, Eucharistie, 
			   pastor K. van Vliet, 
			   Gemengd koor
zo	 05 apr	 11.00	 Eerste Paasdag, 
			   Eucharistie, 
			   Mgr. A. van Luyn sdb/
			   diaken P. Winnubst, Schola
ma	06 apr	 11.00	 Tweede Paasdag, 
			   Eucharistie, 
			   pastoor R. Franken

Veerkracht – waar haal ik het vandaan?
Op maandagavond 23 februari komt 
‘Hart- en zielzorger’ Margriet van der 
Kooi met ons verkennen wat veerkracht 
is. Kun je het oefenen? Wat helpt, wat 
kun je beter niet doen? Heeft het te 
maken met geloof, hoop en liefde?

Ze zag de film ‘Het Zoutpad’ en las ver-
volgens het gelijknamige boek. Het 
gaat over een stel dat door bedrog van 
een ‘vriend’ alles kwijt raakt en dakloos 
wordt. En dan krijgt de man ook nog 
de diagnose: ongeneeslijk ziek, je gaat 
een palliatieve fase in. Het stel loopt 

op tegen muren van het Engelse so-
ciale stelsel. En wat doen ze? Ze gaan 
lopen. Een lang pad langs de kust, met 
een tentje en een minimum aan geld. 
Een verhaal waarin alle elementen van 
veerkracht samenkomen. 
Ds. Margriet van der Kooi is auteur, 
publicist, werkt mee aan podcasts en 
geeft lezingen. Getrouwd met Kees van 
der Kooi, met wie zij vier kinderen en 
negen kleinkinderen heeft.

Plaats: Rehobothkerk
Tijd: 20.00-22.00 uur, inloop 19.45 uur

Activiteiten Raad van Kerken
Veerkracht – waar haal ik het 
vandaan? � 23-2
Informatie zie boven

Creatieve Workshop Veerkracht
� 24-2
Creatief aan de slag o.l.v. Janneke de 
Jonge
Plaats: Rehobothkerk
Tijd: 10.00-12.00 uur
Kosten: € 5,00
Opgave: Reina Albracht, 06-21 95 45 
51, reina.albracht@ziggo.nl

Tweeluik over Jezusbeelden
� 9-3 en 30-3
Let op: andere data dan in het 
Groene Boekje!
Plaats: Willibrords Erf
Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Opgave tot 1-3: 
richtsjeabma@gmail.com

Storytelling� 5-3 en 26-3
O.l.v. pastor Kees van Vliet luisteren 
naar verhalen over de geloofsgroei 
van bekende personen. En de 2e 
avond elkaar verhalen vertellen over 
eigen geloofsontwikkeling.

Voor meer info zie elders in dit blad, het jaarprogramma 
(het Groene Boekje), en www.raadvankerkenoegstgeest.nl

Plaats: Pastorie H. Willibrordkerk (ach-
terom)
Tijd: 20.00-21.45 uur
Opgave: ctm.van.vliet@planet.nl

Concert Cappella pro Cantibus�8-3 
Informatie zie pagina 16.

Spirituele meesters� 9-3
Gesprek over encycliek ‘Deus Caritas Est’ 
van Paus Benedictus XVI
Plaats: Pastorie H. Willibrordkerk (ach-
terom)
Tijd: 20.00-21.30 uur
Opgave: Erik@flikkenschild.nl

Troosttafelen� 12-3
Informatie zie pagina 9.
Plaats: Willibrords Erf
Tijd: 17.45-20.30 uur
Kosten: € 7,50
Info/opgave tot 5-3.: Richtsje Abma,  
06-83 11 66 26, richtsjeabma@gmail.com

Op weg naar Pasen� 26-3
Informatie zie pagina 3.

Maaltijd in kleur: geel/wit� 10-4
Informatie zie pagina 16. VEERKRACHT

activiteitenprogramma
2025 - 2026
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Varia-agenda

Aanschuiftafel maaltijd in kleur: geel/wit 
De laatste maaltijd in het kader van het thema ‘Veerkracht’ zal zijn op 
vrijdagavond 10 april. Vanuit de gedachte dat kleur - ook -  iets is wat 
ons veerkracht kan geven, zal deze aanschuiftafel in het teken staan 
van geel en wit. Die kleuren willen we in de gerechten en ook in de 
aankleding tot uitdrukking brengen. Het driegangenmenu wordt be-
reid door diverse vrijwilligers. Geef u op en laat u verrassen door de 
warme sfeer en de met zorg bereide gerechten!  
Aanmelding tot 6 april bij Rei-
na Albracht, 06-21 95 45 51 of 
reina.albracht@ziggo.nl
Er is beperkt plaats en vol is vol! 
U bent welkom in de Rehoboth
kerk vanaf 18.15 uur. De maaltijd start om 18.30 uur. Wie zelf een ge-
recht wil verzorgen kan dat ook doorgeven.
Kosten: vrijwillige bijdrage. Na aftrek van kosten gaat de opbrengst 
naar Fietsmaatjes Oegstgeest.

Tot slot...
We komen bij U met onze zorgen

 over de wereldpolitiek,  
die steeds meer gedomineerd lijkt te worden

door het streven naar macht en geld,  
naar ‘eigen volk eerst’, ongeacht wie daar

onder te lijden heeft.  
 

We bidden dat ook wijzelf 
barmhartige mensen mogen zijn,  

met een open oog en 
een open hart voor 

alle mensen op onze weg.  
Geef dat we zorgvuldige

 mensen mogen zijn,  
die liefdevol omgaan
 met deze aarde, en

 met alles dat daarop leeft. 

Veerkracht in woord en muziek

Op zondag 8 maart verzorgt kamerkoor Cappella pro Canti-
bus, onder leiding van Ilia Belianko, een muziekmiddag met 
levensverhalen over veerkracht, het thema van het Groene 
Boekje van dit jaar.
In ons leven hebben we helaas met tegenslagen te maken, 
maar gelukkig beschikken we vaak over veerkracht om er 
mee om te gaan. 
Deze middag horen we een aantal voorbeelden van levens-
verhalen van mensen uit diverse landen in de vorm van pro-
za en poëzie. Cappella pro Cantibus omlijst dit met liederen 
van zeer verschillende herkomst. Uit de Byzantijnse traditie 

klinken er Oekraïense liederen van Stetsenko en uit de syna-
goge psalmen van Lewandowski.
Onze eigen kerkmuziek is vertegenwoordigd met liederen 
op tekst van Huub Oosterhuis en Michele Najlis. Cappella laat 
ook muziek uit eigen kring horen: een première van het mo-
tet Ubi Caritas van koorlid Mart Binnendijk en twee composi-
ties van dirigent Ilia Belianko. De gezongen teksten getuigen 
van de bronnen waaruit mensen hun veerkracht putten. 
Datum/tijd/locatie: zondag 8 maart, 16.00 uur, Groene of Willi-
brordkerk, meer info: zie cappellaprocantibus.nl
Toegang: uitgangscollecte. Met drankje na afloop.� Paul Hanssen

Kerk in de buurt: thema-avond op 26 maart
Vraag jij je wel eens af hoe je het evangelie kunt delen in je 
directe omgeving, niet alleen met woorden maar ook met da-
den? Bijvoorbeeld in je eigen straat, wijk of dorp? Sommigen 
van ons doen dit individueel of als groep, maar ook als kerk of 
als samenwerkende kerken zijn er mogelijkheden om ons in 
te zetten voor onze lokale gemeenschap. Wat zegt de bijbel 
daarover? Wat gebeurt er al? Welke verlangens hebben we?
Het Diaconaal Platform Oegstgeest organiseert op donder-
dag 26 maart vanaf 20.00 uur in Willibrords Erf een the-
ma-avond waarin we ingaan op bovenstaande vragen. 

Onder begeleiding van Derk Jan Poel van ‘Kerkpunt’ gaan we 
samen aan de slag met dit onderwerp. Naast een stukje toe-
rusting is het ook een interactieve avond waarbij we langs 
kunnen lopen en vragen kunnen stellen aan diverse lokale 
initiatieven. En wie weet komen we samen tot goede ideeën 
om onze buurt letterlijk of figuurlijk nog een beetje mooier te 
maken. Van harte welkom!
Namens het Diaconaal Platform Oegstgeest, 

Pieter Hellinga en Willeke van Laar

mailto:reina.albracht@ziggo.nl

